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maandag 23 september 2024 Concordia
19.30-21.30 uur Oude Markt 15, Enschede

Film: “I shall not hate”

We volgen de levensreis van de Palestijnse dokter lzzeldin Abuelaish
van het vluchtelingenkamp Jabalia in Gaza naar de Universiteit van
Toronto en het Israélische Hooggerechtshof. Abuelaish was de eerste
Palestijnse dokter die werkte op een Israélische kraamafdeling. Maar
wanneer een Israélische tank zijn huis bombardeert en zijn drie dochters
doodt, wordt zijn missie van vergeving en verzoening tot het uiterste op
de proef gesteld. Tegen alle verwachtingen in weet Izzeldin Abuelaish
zijn tragedie om te zetten in een wereldwijde campagne om haat uit te
roeien. | Shall Not Hate getuigt van de tolerantie van een inspirerende
man, met een boodschap die urgenter is dan ooit. Met nagesprek.

i.s.m. Concordia
S AR A R AN AET A AN

Elke eerste zaterdag van de maand Van Loenshof,
12.00-12.45 uur Enschede

Wake tegen oorlog en geweld

Sinds het voorjaar van 2017 organiseert Enschede voor Vrede elke
eerste zaterdag van de maand een wake tegen oorlog en geweld. Niet
enkel de oorlogen in Oekraine of in Gaza, maar ook die in Soedan,
Jemen, Syrié, en al die gebieden die nog dagelijks door oorlogen
worden getroffen die onze kranten niet (meer) halen. Niet uit solidariteit
met de ene of de andere partij, maar uit solidariteit met de slachtoffers,
Alle slachtoffers. Ook die van terroristische aanslagen waar ook ter
wereld.

Aanvankelijk vond deze wake plaats op het Ei van Ko; sinds het begin
van de corona-crisis op het Van Loenshof.

iedereen die wil kan zich kortere of langere tijd bij de wake aansluiten
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Wintertuin van De Wonne
Noorderhagen 25, Enschede

Elke vrijdag
13.15-13.45 uur

Coventrygebed om Verzoening

Op 14 november 1940 — precies een half jaar na het bombardement op
Rotterdam — bombardeerde de Duitse luchtmacht Coventry waarbij het
middeleeuwse centrum van deze Engelse stad volledig werd verwoest.
De Britse regering besloot als vergelding ook Duitse steden te gaan
bombarderen, hoewel dit feitelijk burgerdoelen waren. Vanuit Coventry
klonk al tijdens de oorlog protest tegen deze politiek van 00g-om-oog
en tand-om-tand en werden plannen gemaakt om na de oorlog contact
te zoeken met Duitse steden die door de geallieerde luchtmacht werden
gebombardeerd. Dit leidde tot een wereldwijd netwerk van steden —
waaronder ook Enschede — die door oorlogsgeweld beschadigd zijn.

iedereen kan zich bij deze laagdrempelige gebedsviering aansluiten
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Het landelijke thema van deze 58%¢ Vredesweek is “Samen voor vrede,
Nu!” Als Enschede voor Vrede willen we een extra stap zetten op weg
naar die vrede en hebben we gekozen voor “Laat de wapens zwijgen.
Nu!”

De oorlog in Oekraine, de oorlog in Gaza, de oorlog in Soedan, ... ze
lijken alleen maar voort te kunnen woekeren en niemand lijkt in staat te
zijn ze te kunnen beéindigen. Al was het maar tijdelijk. Sterker nog: we
zien de oorlogen zich enkel verder uitbreiden, zowel in geografische zin
als qua geweldsspectrum.

En in plaats van daadwerkelijk de krachten te bundelen om nu “Samen
voor vrede” te kunnen zorgen, door het versterken van diplomatie, door
het nemen van sociaal-economische maatregelen die de vrede dichterbij
kunnen brengen, zien we dat Amerika, Europa en ook Nederland juist
bezuinigt op die thans zo noodzakelijke diplomatie en internationale
(economische of ontwikkelings)samenwerking en enorm investeert in
de ontwikkeling van nieuwe, nog meer geavanceerde wapens, wapen-
productie, wapenexporten en een verhoging van defensiebudgetten.
Ook in Twente worden we al geconfronteerd met de vraag naar meer
“Ruimte voor Defensie” en is de 20 jaar geleden vliegbasis weer in
beeld als tijdelijke of permanente basis voor Joint Strike Fighters.

Dit is volgens ons niet de weg naar vrede. De weg naar vrede is er
inderdaad één die we samen moeten gaan. Nier door muren te bouwen,
maar door bruggen te slaan, niet door een nieuwe wapenwedloop aan te
gaan, maar door samen te werken om bijvoorbeeld de klimaatcrisis aan
te pakken. Door de wapens te laten zwijgen. Nu!
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Enschede
voor vrede

Het Vredesweekprogramma in Enschede en omgeving wordt dit jaar
voor de 29ste keer georganiseerd en gecodrdineerd door vrijwilligers
van Enschede voor Vrede. Wij zien vredeswerk in de eerste plaats als
het tot stand brengen en versterken van verbindingen in de samenleving,
lokaal, landelijk en internationaal. Het betekent soms ook dat we protest
aan moeten tekenen bij gebeurtenissen die hier haaks op staan. Die een
samenleving met geweld ontwrichten, dit goedpraten of propageren.
Vanuit deze opvatting organiseren we het hele jaar bijeenkomsten en
acties. Deze worden aangekondigd in een maandelijkse, elektronische
mailing (waarvoor u zich kunt aanmelden) en via onze website:

www.enschedevoorvrede.nl

Voor onze activiteiten ontvangen wij geen structurele subsidies en zijn
we in hoge mate afhankelijk van donaties. Deze kunt u overmaken op:

IBAN NL 52 TRIO 01983 1996 7 t.n.v. stichting VEDAN
VEDAN is ANBI (dus uw giften zijn aftrekbaar) met RISN 817429116

Y -Y Y -Y-Y Y- - - -

Enschede
voor vrede
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HET EERSTE WEEKEND
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Centrale Bibliotheek
Pijpenstraat 15, Enschede

zaterdag 14 september 2024
14.00-14.30 uur

Opening met spoken word artiest

De Vredesweek wordt dit jaar in Enschede niet geopend met “zomaar”
een toespraakje van een coryfee (met alle waardering voor de coryfeeén
die dit de afgelopen jaren gedaan hebben!), maar door de Enschedese
spoken word artiest, schrijver, spreker en theatermaker Dorothée
Loorbach. Zij doet dit met drie Nederlandstalige spoken words die ze
schreef binnen het VVredesweekthema “Laat de wapens zwijgen. Nu!”
Dorothée Loorbach is bekend van haar debuut ‘Blut’, de dichtbundel
‘Zachtig’ of de theaterseries ‘Ongescript’ en ‘Ongehoord’. Bovendien
was zij in 2019 spreker bij de Enschedese viering van de Internationale
Dag van de Vrede..
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Centrale Bibliotheek
Pijpenstraat 15, Enschede

zaterdag 14 september 2024
14.30-16.30 uur

Verhalenwedstrijd

Ook dit jaar valt het eerste weekend van de Vredesweek samen met het
laatste weekend van de Week van Lezen en Schrijven. En ook dit jaar
organiseren we in dit verband samen met het Huis van Taal en Meedoen
in de Openbare Bibliotheek Enschede een verhalenwedstrijd rond het
Vredesweekthema “Laat de wapens zwijgen. Nu!”

De meeste ingezonden verhalen zullen vandaag door de auteurs worden
voorgelezen waarna een deskundige jury haar beoordeling van de
verhalen zal toelichten en de prijsuitreiking kan plaatsvinden. Eén ander
wordt natuurlijk omlijst met muziek, een hapje en een drankje en
bezoekers krijgen een bundeling van de verhalen mee.

i.s.m. Vrouwen voor Vrede Enschede en Huis van Taal en Meedoen
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zondag 15 september 2024
14.00-16.00 uur

startpunt: Rathausplatz Ahaus
daarna route door de stad

Demonstratie tegen kernafval

Als Enschedese vredesbeweging werken we nauw samen met Duitse
vredesgroepen in het grensgebied. Omdat de kernenergiesector nauw
verbonden is met kernwapens protesteren wij samen met hen tegen de
uraniumverrijkingsfabrieken in Almelo en Gronau, de splijtstofstaven-
fabriek in Lingen en tegen de ‘tijdelijke’ opslag van Duits kernafval in
Ahaus. Het heen-en-weer-gesleep met dat afval — dat nu weer aan de
orde is en waartegen vandaag ook met tractoren wordt gedemonstreerd
— maakt duidelijk dat het met de kernenergieproblematiek ook na
sluiting van de laatste kerncentrale nog niet afgelopen is. Ook deze
voortdurende oorlog tegen onze leefomgeving moet nu stoppen!

organisatie: Burgerinitiative Ahaus en organisaties uit Westminsterland
- Y-y - Y-y -y - Y-

DOOR-DE-WEEK
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DOORGESCHOVEN NAAR JANUARI 2025

Symposium “Al op het slagveld”

Alweer bijna tien jaar is op de UT de vaste Studium-Generale-avond in
de Vredesweek gewijd aan het Vredesweekthema en dan veelal met een
actuele en/of (technisch) wetenschappelijke insteek. Dit jaar zou de
insteek zowel actueel als technisch-wetenschappelijk zijn, namelijk de
verwachtingen over voor- en nadelen van Artificial Intelligence in
wapensystemen zoals met name militaire drones die dan zelf zouden
kunnen besluiten om al dan niet te schieten.

Er waren al sprekers benaderd, maar door agendaproblemen is het dit
jaar niet gelukt het symposium in de Vredesweek te laten plaatsvinden.
Ut houdt het van ons te goed. Waarschijnlijk op 28 januari a.s.

i.s.m. Studium Generale en Wetenschapswinkel op de UT
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woensdag 18 september 2024
19.30-21.30 uur

Ontmoetingskerk
Varviksingel 139, Enschede

Hoe laten we de wapens zwijgen?

De oorlog in Oekraine duurt al twee-en-een-half jaar en kost dagelijks
nog het leven van burgers en militairen, om over alle andere kosten te
zwijgen. Het einde is nog niet in zicht. Waarom lukt het de internatio-
nale gemeenschap niet om de partijen nader tot elkaar te brengen en zo
niet tot een vredesakkoord, dan in ieder geval tot een wapenstilstand te
bewegen? In plaats daarvan zien we de oorlog juist verder escaleren en
in eigen land tot een ongekende stijging van bewapening en defensie-
uitgaven leiden. Wat kan de vredesbeweging hiertegen inbrengen? We
gaan in gesprek met Guido van Leemput die een dagelijkse mailinglijst
“Vredespolitiek” verzorgt en lid is van Stop de Oorlog Amsterdam.
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vrijdag 20 september 2024
19.00-20.30 uur

Oase aan de Dinkel
DinkelstralRe 6, Gronau

Vredesliederen rond het kampvuur

Al enkele jaren wordt het doordeweekse Vredesweekprogramma afge-
sloten met een Duits-Nederlandse bijeenkomst rond het kampvuur op
de grens, enkel tientallen meters van de plek waar de Dinkel vanuit
Duitsland Nederland binnenstroomt. De laatste jaren ging het vaak om
een inleiding over een vredesthema dat zowel Duitsers als Nederlanders
bezighoudt en met elkaar verbindt. VVorig jaar gaf het Vredesweekthema
“Give Peace a Chance” aanleiding om rond het kampvuur bekende en
minder bekende vredesliederen te zingen en dat is ons toen zo goed
bevallen dat we dat ook dit jaar weer doen.

Want onze vredesliederen zullen niet zwijgen!

i.s.m. Oase Gronau
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HET TWEEDE WEEKEND
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zaterdag 21 september 2024
13.30-16.30 uur

Met Gandhi op Vredespad

Om 13.30 uur verzamelen belangstellenden zich op de Koornmarkt.
Daar volgt een oproep van Siewert Haverhoek die ons als Gandhi
aanmoedigt om mee te doen aan de Walk of Peace. Vandaar wandelen
we naar de Schouw, aan het Kerkplein. In de Schouw is er vanaf 14.00
uur een Vredeshijeenkomst met een optreden van Radujsja, een
Vredeslezing door Siewert Haverhoek, workshops en natuurlijk lekkere
hapjes. U kunt ook rechtstreeks naar de Schouw gaan.

Siewert Haverhoek was twee jaar geleden te gast tijdens de Vredesweek
in Enschede waar hij sprak over zijn vertaling en uitgave van de zgn.
Verboden Werken van Lev Tolstoi.

organisatie: PAX Almelo
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zaterdag 21 september 2024 Gebouw Apostolisch Genootschap
19.30-21.30 uur Van der Waalslaan 25, Enschede

Viering VN Dag van de Vrede

Een gevarieerde bijeenkomst met korte verhalen, muziek, zang en
theater. Met bijdragen van oud-wethouder June Nods, stadsdichter
Arthur Adam ten Cate, vluchteling Melvin Massequoi, spoken word
artiest Maud van den Esschert, pianist Anton Luppes, Intervocaal,
Theater Na de Dam en nog vele anderen.. Alles rond het thema “Laat
de wapens zwijgen”.

Na afloop van het eigenlijke programma is er een uitgebreide mogelijk-
heid voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Want elkaar leren kennen
en begrijpen in een wereld waarin we allemaal zo verschillend zijn is
een belangrijke voorwaarde om de wapens te laten zwijgen ...

i.s.m. Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede
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zondag 22 september 2024
11.00-12.00 uur

startpunt Koornmarkt, Almelo
afsluiting De Schouw, Almelo

Jacubuskerk
Oude Markt 1, Enschede

Oecumenische Vredesviering

Een gebed tegen de verlamming vanwege de grote problemen van het
moment en vOOr het versterken en organiseren van concrete initiatieven.
Er is zoveel mogelijk en er schuilt zoveel kracht in ons als wij ons maar
realiseren dat de wereld, in het klein en in het groot, altijd aan verande-
ring onderhevig is, hoe verwarrend dat soms ook is en hoe bedreigend
het ook lijkt. We hebben van doen met nieuwe vragen, zullen nieuwe
verbindingen moeten leggen en vriendschappen moeten smeden. Dat
kunnen we allemaal zelf, op onze eigen plek, verwerkelijken. Mat als
leidraad de onvervreemdbare, menselijke waardigheid, de christelijke
solidariteit en onze zorg voor de schepping. Samen voor vrede. Nu.

organisatie: RK parochie, OGH, Leger de Heils, Bahai-gemeenschap
- Y- Y- Y-y - Y- - Y- Y-



