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ZOMER 2011  
Op de levensweg ...  
 

Op een snikhete zomerdag rijdend 

naar de teamvergadering hoor ik een 

stem op de radio die zegt dat hulp-

verleners en medici zich doelen 

moeten gaan stellen. Een voorbeeld 

wordt ook gegeven; een arts kan zich 

tot doel stellen iemand binnen twee 

weken van zijn rugpijn af te helpen. 

Het resultaat van deze manier van 

werken is dat er uiteindelijk minder 

mensen met rugpijn zijn. 

Ik luister niet verder meer, ik bemerk 

dat het bij mij irritatie oproept. Mijn 

gedachten gaan met me op de loop. 

Wat zou dat mooi zijn, als het eens 

werkelijk zo zou kunnen zijn! Wat 

zou het mooi zijn, als we door een 

doel vast te stellen dat we willen 

halen, en door er een tijdsplanning 

aan vast te knopen, dat doel kunnen 

realiseren, alsof er geen sprake zou 

zijn van toeval of pech!  

 

Ondertussen merk ik op de weg dat 

de vakantietijd is aangebroken; veel 

mensen gaan weer op weg om hun 

reisdoel te halen, om nieuwe verten te 

verkennen, of om nieuwe inspiratie 

op te doen. Daar is niets mis mee, 

integendeel, maar gaat het ook niet 

om de weg ernaartoe? Zien wij nog 

wat en wie wij onderweg tegen 

komen, en staan we stil bij wat we 

mogen ontdekken? De kerkvader 

Augustinus heeft hier een mooi beeld 

bij, hij schrijft: “Nog steeds jaag ik 

het doel na, ga ik vooruit, trek ik 

verder, ben ik onderweg… We zijn 

volmaakte reizigers, maar nog geen 

volmaakte bezitters… Als reizigers 

zijn wij onderweg. Gij vraagt: verder 

trekken, wat betekent dat? Om het 

kort te zeggen: dat betekent 

vooruitgaan… Trek steeds verder, 

maak steeds vooruitgang.”  

Als Augustinus hier inspeelt op het 

beeld van de weg, dan kunnen we ons 

de reisomstandigheden uit zijn tijd 

voor de geest halen. Hij leefde van 

354-430 en in die tijd was de weg 

niet altijd goed aangegeven. Boven-

dien waren er heel wat hindernissen 

en gevaren op de weg. Hij schrijft 

daarover: “Christus is onze weg ge-

worden… Deze weg kan niet onvol-

tooid zijn, hij kan niet afgesneden 

worden, hij kan niet vernietigd 

worden, noch door overstromingen, 

hij kan niet bezet worden door 

roverbendes…”.  
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We zijn allemaal pelgrims onderweg. 

We wandelen door de tijd. We trek-

ken steeds verder, we zijn immers 

nog niet aangekomen. We zijn sámen 

onderweg, soms zelfs letterlijk, we 

willen met elkaar inspiratie opdoen, 

vreugde en verdriet delen, stil worden 

in onszelf, bezinnen op onze levens-

weg.  

Wij mogen ons aansluiten bij de 

volgende woorden van Augustinus: 

"De mens ziet zichzelf nooit zoals hij 

is, maar slechts de weg, die voor hem 

ligt en ook deze slechts op korte 

afstand. Als hij verder vooruit wil 

zien komt hij op dwaalwegen." 

Zo zijn mensen onderweg; jongeren 

op weg naar Madrid, bedevaart-

gangers naar Lourdes of Eggenrode, 

of dichterbij, mensen die omkijken 

naar elkaar op allerlei manieren in 

onze geloofsgemeenschappen. Daar-

bij hoort - van tijd tot tijd - een pas op 

de plaats maken, en rust nemen.  

 

Voor al degenen die dat dezer dagen 

mogen doen, wens ik namens het 

pastoresteam een mooie vakantie toe. 

Denken wij daarbij ook in dankbaar-

heid aan al de beroepskrachten en 

vrijwilligers die zich gedurende deze 

tijd blijven inzetten om dat voor ons 

mogelijk te maken. Samen gaan we 

de weg met het doel als een ideaal, 

als een droom dat we proberen te 

bereiken met vallen en opstaan in het 

vertrouwen dat we Zijn weg mogen 

gaan.  

 

Pastor Ingrid Schraven 

Voor u gelezen… 
 

De pelgrimsreis (The Pilgrim´s 

Progress) van John Bunyan (1628-

1688).  

Voor het eerst verschenen in 1678. 

Nu de vakantie nadert en een aantal 

van u op reis gaat en zich misschien 

wel Pelgrim voelt, volgt hieronder 

een stukje uit het boek ´The Pilgrim’s 

Progress´. 

 

Christen en Gelovige gaan samen 

verder 

De Gelovige: “Omdat ik nog zo’n 

groot deel van de dag vóór me had, 

ging ik de portier voorbij en daalde 

de heuvel af”. “Dat weet ik”, zei 

Christen. De portier vertelde me dat 

hij je voorbij had zien gaan, maar wat 

had ik graag gewild dat je bij het huis 

had aangeklopt. Je zou er zoveel 

bijzondere dingen gezien hebben, dat 

je ze je leven lang niet zou hebben 

kunnen vergeten.  
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Maar vertel me eens, heb je nog 

iemand ontmoet in het dal 

Nederigheid?” 

“Ja, daar heb ik met een zekere 

Ontevredenheid kennis gemaakt. Hij 

probeerde me over te halen, met hem 

terug te gaan, omdat, naar hij zei, in 

het dal toch geen eer te behalen viel. 

Hij zei ook dat ik, als ik toch verder 

zou gaan, al mijn vrienden tegen mij 

in het harnas zou jagen: Hoogmoed, 

Eigenwijsheid, Verwaandheid, 

Wereldse Eer en nog meer. Deze 

vrienden zouden, zei hij, erg beledigd 

zijn, als als ik zo gek zou zijn mij 

dwars door het dal te worstelen”. ”En 

wat heb je geantwoord?” vroeg 

Christen. “Ik heb gezegd: ‘Je hebt 

wel gelijk dat al deze personen 

familie van mij zijn, maar zij hebben 

zich niets meer van mij aangetrokken 

sinds ik pelgrim werd; ik heb hèn 

trouwens ook verstoten, het zijn voor 

mij vreemden geworden!’ En verder 

heb ik hem gezegd, dat hij het wat dit 

dal betreft helemaal mis had, want 

‘nederigheid gaat voor eer’ en ‘hoog-

moed komt voor de val’. Daarom wil 

ik liever dit dal doortrekken en zo de 

eer verwerven die door de wijste 

mensen inderdaad als eer beschouwd 

wordt; dat is beter dan datgene te 

kiezen wat hèm het meest waardevol 

leek”. “Heb je in het dal niemand 

anders ontmoet?” 

“Ja, ik kwam er ook een zekere 

Schaamte tegen, maar als ik al de 

namen eens naga van degene met wie 

ik op mijn pelgrimsreis gesproken 

heb, dan moet ik zeggen dat hìj de 

verkeerde naam droeg. De anderen 

lieten me, na wat aanhouden, ten-

minste nog gaan, maar deze Schaam-

te, met z’n brutale gezicht, was dat 

helemaal niet van plan.” 

“Hoezo? Wat zei hij dan?” 

“Wat hij zei? Hij had alle mogelijke 

bezwaren tegen de godsdienst. Hij zei 

dat het voor een mens maar armzalig, 

laag-bij-de-gronds en gluiperig was 

om aan godsdienst te doen en dat een 

nauwgezet geweten niet bij een mens 

hoorde. Hij beweerde ook dat een 

mens zich belachelijk maakte als hij 

voorzichtig was met zijn woorden en 

daden en als hij niet sterk en vrij 

wilde zijn, zoals de grote mannen van 

deze tijd. Hij bestookte mij verder 

met de opmerking, dat maar weinig 

machtigen, rijken of wijzen er zo over 

dachten als ik; de enkelen die het wel 

met mij eens waren, waren volslagen 

gek en opzettelijk zo dwaas het 

verlies te riskeren van alles wat ze 

bezaten. En waarvoor? Niemand die 

het weet, beweerde hij. Hij zei nog 

veel meer… 

Hij zei ook, dat godsdienst een mens 

ertoe bracht niet om te gaan met de 

groten der aarde omdat die enkele 

gebreken hadden. Godsdienstigen 

gingen echter wel om met het gewone 

volk, beweerde hij, omdat die mensen 

bij dezelfde godsdienstige gemeen-

schap hoorden. Hij vond het een 

schande”.  

“En wat heb je hem geantwoord?“ 

vroeg Christen. “Ik wist eerst niet wat 

ik moest zeggen, hij maakt het mij zo 

lastig. Hij was mij bijna de baas 
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geworden. Maar op den duur bedacht 

ik: waar de mensen tegenop kijken, 

daar kijkt de Heer op neer. En ik 

dacht ook: deze Schaamte praat 

steeds over mensen, maar hij vertelt 

niets over God of Gods Woord. 

Verder dacht ik eraan, dat wij op de 

oordeelsdag niet geoordeeld zullen 

worden volgens de heersende opvat-

tingen van de wereld, maar naar de 

wijsheid en de wet van de 

Allerhoogste. Daarom dacht ik: wat 

God zegt is het beste, het allerbeste, 

al zegt ook iedereen in de wereld dat 

het niet waar is. God zegt: het 

allebelangrijkste is dat we Hem 

dienen. Hij wil dat wij het nauw 

nemen in het leven. De dwazen in het 

koninkrijk der hemelen zijn de 

wijsten. De arme die Christus lief-

heeft is rijker dan de hoogste man ter 

wereld die Hem haat. Toen dit alles 

bij mij opkwam, zei ik: ‘Schaamte, ga 

weg, want jij bent een vijand van 

mijn geluk. Zou ik jou partij kiezen, 

tegenover mijn machtige Heer? Hoe 

zou ik Hem in de ogen durven zien 

als Hij komt? Als ik nù niets te 

maken wil hebben met zijn wil en 

zijn kinderen, hoe kan ik dan ooit zijn 

zegen verwachten?’ 

“Het zonnetje scheen heerlijk op de 

rest van mijn tocht, ook toen ik door 

het Dal van Diepe Duisternis liep”. 

 

Mede namens de redactie, een fijne 

vakantie en voor wie op pad/weg/reis 

gaat, een behouden thuiskomst.  

  

Trees H.J.M. Schaap 

De pastor van ‘aandacht’ 
 

Beleid tot nu toe. 

In de voorgaande beleidsperiode van 

het Bisdom hebben we te maken 

gehad met de samenvoeging en de 

fusie van de parochies, de vorming 

van de pastorale teams en de 

pastoraatgroepen en de profilering 

van de pastores op hun taakgebieden 

liturgie, catechese, diaconie en ge-

meenschapsopbouw. Zo heeft elke 

pastor de eigen deskundigheid ont-

wikkeld.  

Daarnaast hebben we in Enschede 

gekozen om voor elke locatie een 

aandachtspastor te benoemen. 

Dat betekende dat we als pastores 

globaal drie taken hadden: 

• Je was profielpastor in een van de 

 taken, in de diaconie of de liturgie, 

 of de catechese of de opbouw 

• Je deed mee in de algemene taken 

 liturgie, uitvaarten, persoonlijk 

 pastoraat e.d. 

• Je was aandachtspastor in 2 

 parochiële locaties. 

Nieuw beleid 

In het nieuwe beleid zal het bisdom 

minder de nadruk leggen op de 

profielen. Natuurlijk zal het zo zijn 

dat een pastor eerst doet wat er nodig 

is in de parochie. Daarbij zal gekeken 

worden naar waar ieders deskundig-

heid ligt en binnen het team van 

pastores zullen wij dat zo efficiënt 

mogelijk inzetten. Verder willen we 

de kansen benutten die het nieuwe 

beleid mogelijk maakt door op de 

toekomst in te spelen met nieuwe 
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activiteiten. U hoort daar binnenkort 

meer over. 

Elke pastor blijft aandachtspastor 

voor twee parochiële locaties. Maar 

wat betekent dit?  

• De taken van de aandachtspastor 

 van uw locatie zijn vooral gericht 

 op het functioneren van de pasto-

 raatgroep.  

De pastoraatsgroep zijn de ogen en de 

oren van de locatie. Zij is het klop-

pend hart van de parochielocatie waar 

alle vragen binnenkomen.  

De pastoraatgroep heeft een signale-

rende functie. 

• Het is de taak van de pastor de 

 pastoraatgroep te stimuleren, te 

 adviseren en met hen te signaleren 

 hoe het in de parochie op pastoraal 

 gebied gaat.  

• De pastor helpt de coördinerende 

 functie van de pastoraatgroep te 

 realiseren. Coördinerend ten aan-

 zien van alle werkgroepen en 

 activiteiten in de locatie.  

• De pastor is ook aanspreekbaar 

 voor bijzondere gevallen van 

 persoonlijk pastoraat voor zover 

 dat niet bij het bezoekwerk of de 

 pastoraatgroep zelf behoort.  

Daarnaast zijn we als pastor ook 

stadspastor. Inzetbaar voor de liturgie 

overal in de stad in allerlei vieringen 

en hebben we zoals al gezegd ieder 

onze eigen deskundigheid op het 

gebied van de catechese of de dia-

conie of de liturgie. In feite werken 

alle pastores mee aan de opbouw van 

de parochie Jacobus de Meerdere. 

Samen en naast de vele vrijwilligers 

die het meeste werk verrichten in hun 

parochielocatie. Het is belangrijk om 

tot een redelijke verdeling te komen 

van de taken die we als stadspastor en 

als aandachtspastor hebben. Dit doen 

we in overleg met het parochiebe-

stuur.  

Hebt u nog vragen, suggesties of op-

merkingen dan horen we dat graag 

van u. 

 

Het pastoresteam 

 

 

Eenmaal zullen wij de 
kampioenen zijn 
Bezoek aan de Reformatorische 
Studentenkring (RSK) 
 

"Eenmaal zullen wij de kampioenen 

zijn". Dit blijkt het jaarthema te zijn 

van de Reformatorische Studenten-

kring. Dit is één van de vier christe-

lijke studentenverenigingen van de 

Universiteit Twente. Het jaarthema 

van deze studentenvereniging zal 

misschien een knipoog zijn naar de 

sportieve strijd om het het kampioen-

schap van onze stedelijke trots FC 

Twente. Maar "wat meer in de 

diepte" blijkt het jaarthema betrek-

king te hebben op de uiteindelijke 

zegekrans, die wij christenmensen 

eens allemaal hopen te krijgen, als we 

- eenmaal door lijden en sterven 

heengegaan - mogen binnengaan in 

het huis van de hemelse Vader, waar 

naar wij mogen geloven ruimte is 

voor velen (Johannes 14, 1-6). 

Vergelijk ook wat de apostel Paulus 
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zegt in 1 Korinte 9 vers 25: "Atleten 

ontzeggen zich alles. Zij doen dit om 

een vergankelijke krans te winnen. 

Wij doen het voor een onver-

gankelijke". 

Als rooms-katholieke pastores van 

Enschede waren wij uitgenodigd bij 

deze christelijke (protestantse) stu-

dentenvereniging om iets te vertellen 

over "katholiek mysticisme: nadenken 

over de manier van God zoeken die in 

de katholieke kerk hoog staan en 

toegepast worden, maar die voor de 

protestanten moeilijk te begrijpen 

zijn". De studentenpastor aan de 

Universiteit Twente, Janneke Bekhof, 

had de reeks van drie avonden die 

door deze studentenvereniging aan de 

katholieke mystiek gewijd waren, 

geopend met een introductieavond.  

 

De tweede avond stond onder leiding 

van collega pastor Ingrid Schraven 

en ging over Maria. Nu mocht ik als 

priester iets vertellen over de sacra-

menten. Het is een boeiende avond 

geworden. We stonden stil bij het 

sacrament van de doop, dat wij als 

katholieken en protestanten gemeen-

schappelijk hebben. Ik mocht vertel-

len over de rijke symboliek van een 

doopviering (dopen met water, doop-

kaars, doopkleed en zout). We spra-

ken ook met elkaar over Eucharistie 

en Avondmaal. De studenten vertel-

den van hun kant wat het aangaan aan 

het Avondmaal persoonlijk voor hen 

betekent. Het meest 'gevoelige' (in de 

goede zin van het woord) onderwerp 

van de avond was het sacrament van 

boete en verzoening (de biecht). De 

vraag die ons bezig hield, was: wat 

betekent vergeving voor jou persoon-

lijk; wanneer kun je wel, wat kun je 

niet vergeven? En: Wie vergeeft er?  

Al met al was het een boeiende avond 

in een sfeer van gastvrijheid, respect 

en openheid naar elkaar toe. Het huis, 

waar we samen waren, ademt de sfeer 

van een studentenhuis. Maar de 

gezelligheid, die de studenten er met 

elkaar beleven, blijkt ook een diaco-

nale kant te hebben: het statiegeld 

wordt besteed aan een goed doel. 

Verder openden we de gezamenlijke 

maaltijd met gebed, en we sloten de 

avond ook weer af met gebed. Het 

was goed om als broeders en zusters 

in het christelijk geloof met elkaar 

samen te zijn geweest. Het zou mooi 

zijn als wij ooit samen kampioen 

mochten worden! 

 

Pastoor André Monninkhof 

 

 
Zelfstandig geloven 

 
IV Rechtop staan 
In levend geloof is geen plaats voor 
valse bescheidenheid. 
Overeind blijven als je klein wordt 
gemaakt, rechtop staan wanneer je 
jezelf klein maakt: het zijn twee 
kenmerken van het christelijk geloof, 
die ook in Jezus’ leven zichtbaar 
worden. Je staat er op de plaats die je 
werkelijk inneemt, zonder dat je je 
identificeert met bijvoorbeeld je 
beroep of functie, je roeping of taak. 
Een mens is maar een ademtocht 
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Opeens is het uit en vliegen wij heen. 
(Psalm 144,4) 
Wat ik doe, doe ik in het licht van het 
nú. Dat nú, waarin het leven concreet 
gebeurt, wordt ten tijde van de eerste 
christenheid geduid met het Griekse 
woord kairos. 
Wat morgen zal zijn, weet ik niet. Ik 
ga een weg, maar vanuit nú.  
Als het donker is, in geestelijke zin 
donker, dan is het nú donker. Donker 
en licht wisselen elkaar af. Het in het 
donker uithouden, is het leven op me 
nemen. 
Hadewych leert in haar geschriften 
dat het dan zaak is rechtop te blijven 
staan. Fier zijn. 
Het donker in gaan met een open hart, 
met open ogen en open oren. Het is 
een wegwijzer die kenmerkend is 
voor deze edelvrouw, die levenwijze 
en geloof overeen wilde laten 
stemmen.  
Dat zelfde kairos is namelijk het 
moment van de ontmoeting met de 
liefdevolle kracht die zoveel groter is 
dan je zelf dat je gaat spreken van een 
Godontmoeting. Daarom is het zaak 
op dat ogenblik rechtop verder te 
gaan met iedere stap die je zet, terwijl 
je steeds jezelf blijft oriënteren op 
wat het Evangelie zegt, of wat 
mensen zeggen in verleden of heden 
die al spreken vanuit hun herkenning 
van God.  
Dit deden de eerste leerlingen en 
velen, velen na hen. Hadewych deed 
het. Haar brieven, liederen en 
visioenen zijn zorgvuldig opgetekend 
en bewaard in meerdere bibliotheken, 
Deze Middeleeuwse vrouw had als 
geestelijk leidsvrouw, meesteres 
zoals zij werd genoemd, voor velen  
grote betekenis. En ook voor ons kan 

zij veel betekenen, als we ons niet te 
zeer laten hinderen door haar 
wereldbeeld, maar zoeken naar de 
sporen van haar weg. De weg van een 
Nederlandstalige volwassen vrouw 
uit de 13

e
 eeuw, die buitengewoon 

mooi kon dichten en die wist waar ze 
over sprak. 
 
 Jeanine Molleman 
 

 

Het dagelijkse leefbaar 
maken in de traditie van St. 
Benedictus 
 
Verdiepingscursus vanuit de 
Sint Jacobuskerk en het 
Oecumenisch Citypastoraat. 

 

Voor veel mensen is een kerk of een 

kapel die open is, nog het enige aan-

knopingspunt voor de betekenis van 

hun geloof. De rust en stilte vormen 

een uitnodiging om tot het diepste zelf 

te komen. Deze cursus “Het dagelijkse 

leefbaar maken”, wil helpen om op een 

moderne manier het leven gelovig te 

leven: 

- met verstand, vanuit ons hart en 

 met toewijding. 

- door inkeer, door meditatie en het 

 lezen van de Heilige Schrift, door 

 het leven ook liturgisch vorm te 

 geven. 

- door de dag zo in te delen dat het 

 leven vreugdevol, zinvol en vredig 

 wordt. 

- aansluitend bij de Benedictijnse 

 traditie en spiritualiteit zoals ook 

 Anselm Grün deze beschrijft. 
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De cursus vindt plaats in het parochie-

centrum, Nieuwe Schoolweg 2. Er is 

negen maal op dinsdag een bijeen-

komst om half 8 ‘s avonds. Het geheel 

omvat vijf cursusavonden en vier 

oefenavonden Na iedere cursusavond 

krijgt u opdrachten mee. 

De cursus wordt gegeven door:  

Mevr. J.M. Molleman, die haar theo-

logisch en liturgisch onderricht kreeg 

in de orde van St Benedictus, waar zij 

 jarenlang deel van uitmaakte. Nu 

maakt zij deel uit van de pastoraat-

groep van de St. Jacobuskerk en  

Dhr. J. van den Nieuwendijk pastoraal 

werker bij het Citypastoraat en de 

Jacobusparochie,  

13 september 2011: Samen met alle 

gelovigen. 

 Oefenavond: 27 september 

11 oktober 2011: De Bijbel als 

liturgisch boek.  

 Oefenavond 25 oktober 

15 november 2011: De 

weloverwogen stilte. 

 Oefenavond 29 november 

10 januari 2012: Liturgie van de 

uren, dagen en jaren. 

 Oefenavond: 24 januari 

7 februari 2012: Onze plaats in 

Gods wereld. 

Inschrijving voor de hele cursus 

kan via een briefje in de bus van 

het secretariaat, of via e-mail van 

de kerk zoals hiernaast aange-

geven. 

Graag uw naam en hoe u te berei-

ken bent, indien er onverwachte 

wijzigingen optreden. 

U wordt verondersteld uw eigen 

bijbel mee te nemen.   

Naast de cursus kun je het boek van 

Anselm Grün lezen: ”Innerlijke rust” 

Uitgeverij Lannoo Tielt, Kok 

Kampen ISBN 90-435-0120-4. 

Of Anselm Grün, Benedictijnse 

regels voor een gelukkig leven. 

Uitgeverij Forte, Averbode 
 

 

Oecumenisch Citypastoraat 
Nieuwe vrijwilligers welkom 

Omdat we de service naar onze 

bezoekers willen verhogen zoeken we 

een aantal nieuwe vrijwilligers. Wil 

je eens iets anders en iets boeiends 

doen meldt je dan aan. Vrijwilliger 

zijn op het Citypastoraat is een 

boeiende bezigheid. We ontmoeten 

altijd boeiende mensen. We hebben 

boeiende gesprekken bij een kopje 

koffie of thee. Als vrijwilliger krijg je 

ondersteuning van de beide pastores 

en de medevrijwilligers in de inter-

visiegroepen of wanneer je er om 

vraagt. We vragen van een vrijwil-

liger of je samen met een collega-

vrijwilliger 2 uur dienst wilt doen. 

Minimaal 1 keer per 14 dagen, maxi-

maal twee keer per week. Jij bepaalt 

wanneer je kunt. We zijn van 

maandag tot en met zaterdag open. 

Soms ook op koopzondagen.    

Je kunt telefonisch een afspraak 

maken of even langskomen. Je kunt 

ook een mailtje sturen als je je aan 

wilt melden of als je meer informatie 

wilt.  

Ons adres is Langestraat 51, 7511HB 
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Enschede, tel. 053 4306190 of mail 

naar: info@citypastoraatenschede.nl  

Jan van den Nieuwendijk 

Ellen Sonneveld 

 

 

Kosterscursus 

  

Zoals u een tijd geleden in Pelgrim 

heeft kunnen lezen werd een aantal 

avonden in maart en 1 avond in april 

de kosterscursus gehouden onder 

leiding van pastor Henk Antonissen. 

Deze cursus was niet alleen bedoeld 

voor kosters maar ook voor anderen 

die bij liturgie betrokken zijn, b.v. 

lectoren. Tijdens deze avonden werd 

aandacht besteed aan de Veertig-

dagentijd, vanaf carnaval tot aan het 

Hoogfeest van Pasen.  

We hebben met een groep van 15 

personen deelgenomen en deze cursus 

als zinvol maar vooral heel leerzaam 

ervaren. Er kwamen zaken aan de 

orde waarvan wij nog nooit gehoord 

hadden, b.v. wat het woord Carnaval 

eigenlijk betekent.  Pastor Antonissen 

legde alles heel duidelijk uit en hij 

gaf ook ons de ruimte om onze 

ervaringen over de Veertigdagentijd 

met elkaar te delen, waarbij o.a. het 

beroemde vastentrommeltje ter spra-

ke kwam. Af en toe was er zelfs plek 

voor een beetje humor. 

De laatste avond hebben wij Pastor 

Antonissen bedankt voor alle tijd die 

hij hieraan heeft willen besteden en 

hem een fles wijn aangeboden.  

 

Engelien Nijhof 

Bedevaart naar Kevelaer 
 

De jaarlijkse bedevaart voor de inwo-

ners van Enschede en omstreken naar 

Kevelaer (Duitsland) waar de H. 

Maagd wordt vereerd als de "Trooste-

res der Bedroefden" wordt dit jaar 

gehouden op zaterdag 17 september. 

Het thema van de bedevaart is:  

"Tot hoop geroepen". 

Pastoor A. Monninkhof zal dit jaar de 

bedevaart begeleiden. 

 

Voor deelname kan men zich aan-

melden in de periode van 5 t/m 10 

september 2011 bij: 

Mw. M. van Gerven, Wilhelmina-

straat 54-25 te Enschede. 

Telefoon 053-4343054 of 06 

45520227 of bij 

Dhr. A. Rolevink, Velveweg 144 te 

Enschede. Telefoon 053-4320741 of 

06 48785457. 

 

 
Christelijke symbolen 
 
Aartsengelen 

Volgens joods-christelijke overleve-

ringen zijn er zeven aartsengelen. 

Drie van hen worden in de katholieke 

Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en 

Rafaël.  

Aartsengelen zijn geestelijke wezens 

die in Gods nabijheid leven. Zij zijn 

op bijzondere wijze betrokken bij de 

verlossing van de mensheid. Het 

woord ‘aartsengel’ is via het Latijnse 

archangelus afkomstig van het Griek-

se archaggelos, een samentrekking 
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van archè (‘leidend beginsel’, ‘heer-

schappij’) en aggelos (‘gezant’, ‘ver-

kondiger’, ‘bode’). ‘Aartsengel’ duidt 

dus op de hoogste rang van gezanten, 

in dit geval gezanten van God.  

 

  Michaël      Gabriël        Rafaël 

Engelen zijn volgens de katholieke 

leer zuiver geestelijke en onsterfelijke 

schepselen. Volgens een middeleeuw-

se opvatting zijn deze wezens inge-

deeld in negen koren: Serafijnen, 

Cherubijnen, Tronen, Heerschappij-

en, Vorstendommen, Machten, 

Krachten, Aartsengelen en Engelen.  

De indeling in negen ordes is af-

komstig van ‘Pseudo-Dionysius’, een 

onbekende christelijke theoloog uit 

de 5e/6e eeuw, die zich voordoet als 

Dionysius de Areopagiet, een tijd-

genoot en bekende van de apostel 

Paulus. Eeuwenlang verkeerden theo-

logen in de waan dat ze met een 

authentiek geschrift uit de aposto-

lische tijd van doen hadden. Vandaar 

dat hij veel invloed heeft gehad op de 

christelijke theologie en daarmee ook 

op de engelenleer.  
 

Bron: Bijbels woordenboek, Dr. L.A. 

Snijders. Libro, Hoogeveen. 

 

Verhalen achter alle Twentse Heilige 

Huisjes, met fiets- en wandelroutes: 

www.langsheiligehuisjes.nl 

Eenzaamheid centraal bij RKK  
 
Meer dan een miljoen mensen in 
Nederland voelt zich sterk eenzaam. 
Eenzaamheid kan vergaande gevol-
gen hebben en is daarom een onder-
werp dat iedereen aangaat. Door 
verschillende maatschappelijke orga-
nisaties wordt ook dit jaar weer de 
Week tegen Eenzaamheid georga-
niseerd: met activiteiten door het 
land, een symposium, een ansicht-
kaartenactie en de langste eettafel van 
Nederland. RKK schuift dit jaar aan 
als mediapartner en in alle program-
ma’s aandacht aan dit thema. Wilfred 
Kemp, presentator van Kruispunt 
Radio en TV, reist deze week langs 
opmerkelijke initiatieven in het land. 
Het programma van de Week, van 23 
september t/m 1 oktober, bouwt 
voort op de successen van vorig jaar, 
aangevuld met nieuwe ideeën. 
Mensen kunnen vervolgens direct in 
actie komen door het versturen van 
een pakkende ansichtkaart. Verder 
gaan zoveel mogelijk mensen door 
heel Nederland met elkaar aan tafel 
tijdens de Langste eettafel nieuwe 
stijl en bedenken duizenden studenten 
innovatieve ideeën om eenzaamheid 
onder jongeren aan te pakken tijdens 
de Battle of Concepts. Dit programma 
wordt aangevuld met activiteiten in 
het hele land, georganiseerd door 
onder andere De Zonnebloem, Leger 
des Heils, Raad van Kerken, Sensoor 
en Resto VanHarte.  
Week tegen Eenzaamheid, vanaf 23 
september t/m 1 oktober op tele-
visie, radio en internet.  
En volg Wilfred Kemp op 
eenzaamheid.rkk.nl of eenzaam.nl.  
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 KIEK 
Limerick :   Vakantie dat vier je tezamen, 
of  met vriendjes een speurtocht beramen 
gebedje  :         Een worst op de gril 
            of met een boekje heel stil 
                       God  dank voor dit alles,  AMEN      Ђ 

 

vakan vakan vakan vakan tietietietie        
    

        vrijvrijvrijvrij    
    

strand strand strand strand     
    

    schelpschelpschelpschelp    
    

zand zand zand zand     
    

                zeezeezeezee    
    

vriendenvriendenvriendenvrienden    
    

plezierplezierplezierplezier    
    

            tenttenttenttent    
    

zwemmenzwemmenzwemmenzwemmen    
    

    balbalbalbal    
    

varenvarenvarenvaren    
    

            ijsjesijsjesijsjesijsjes    
 

Gooi en Sticht    
 

Mopje:Mopje:Mopje:Mopje: Een olifant en een muis gaan naar het strand. Als ze zich gaan 
omkleden komt de olifant er achter dat hij zijn zwembroek vergeten is. De muis 
zegt: “Je mag er wel eentje van mij lenen.”De olifant verdwijnt tussen de 
struiken om zich om te kleden. Even later roept hij: “Muis, kom je me even 
helpen? Het ging op zich wel goed met jouw zwembroek, maar nu zit ik per 
ongeluk met twee poten in één pijp!                                                                       Ђ 
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Tieners – Jongeren – 
Studenten uit Enschede 
 

Nightfever: meer dan 300 
mensen verzilveren hun 
ticket to Heaven!  

  

Op donderdagavond 23 juni was de 
mooiste plek van Enschede waar-
schijnlijk de Jacobuskerk. De kerk 
was prachtig versierd en verlicht voor 
Nightfever: vanaf de Oude Markt tot 
rondom het altaar stond een lange rij 
sfeervolle kaarsen.  Op het altaar 
stond een Mysterie…: het zogeheten 
“Allerheiligste”, een plek waar hemel 
en aarde elkaar raken.  Geen wonder 
dat veel mensen kwamen kijken wat 
er gaande was, ook opvallend veel 
jongeren. De avond begon om 20.00 
uur met een inspirerende Eucharistie 
viering waarin het Koor “All 
Together” toepasselijk de sterren van 
de hemel zong.  
Heel veel mensen staken daarna een 
kaarsje aan, gemiddeld twee kaarsjes 
per minuut gedurende het evenement. 
Vandaar dat er een constante stroom 
mensen de kerk in en uit liep. 
Bijvoorbeeld om stil te staan bij een 
dierbare, om te bidden voor zichzelf, 
te denken aan een vriend of uit 

dankbaarheid. De sfeer in de kerk, die 
haar deuren uitnodigend had geopend, 
maakte grote indruk op degenen die 
binnenkwamen. “Wauw, wat een 
mooi moment ” zei iemand, terwijl 
iemand anders een Nightfever organi-
sator uitleg vroeg over wat het Aller-
heiligste nu is. De (live) muzikale 
omlijsting door Annemarie Huijink en 
Aryo Breton van Groll droeg ook 
belangrijk bij aan een hemelse atmos-
feer. 
Het Nightfever team mocht ook op 
straat bijzondere gesprekken voeren. 
Een student, die het niet zoveel 
leek, ging toch even binnenkijken. 
Een uur later(!) liep hij zichtbaar blij 
en ontspannen uit de kerk. Een groep 
van 5 vriendinnen vond het meteen 
een leuk idee om een kaarsje op te 
steken. Teruglopend uit de kerk 
riepen ze hoe indrukwekkend ze de 
sfeer hadden gevonden.  
Als Nightfever team zijn we blij dat 
er zoveel mensen in de Jacobuskerk 
hun “Ticket to Heaven” hebben 
“ingewisseld” en in de nabijheid van 
het Allerheiligste een kaarsje hebben 
opgestoken. We hopen dat veel men-
sen zich even in Heaven hebben 
gevoeld en weten het zeker van 
enkelen. 
Rond half twaalf sloten we – na het 
zingen van de completen, dat is de 
kerkelijke dagsluiting – de avond. Als 
we dat gewild hadden, hadden we de 
kerk tot ver na middernacht kunnen 
openhouden, want jongeren bleven 
binnenkomen.  
Deze activiteit smaakt duidelijk naar 
meer en we gaan dan ook zeker 
proberen het evenement een aantal 
keer per jaar te organiseren. We 
kijken dankbaar terug en zijn ook heel 
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blij met de inzet van ieder die deze 
avond tot een succes heeft gemaakt! 
 
Namens het Nightfever team, 
Pastoor André Monninkhof en  
Olaf Bruggeling  

 
Voor meer informatie: 
www.nightfever-online.nl 
De werkgroep van Nightfever 
Twente in willekeurige volgorde: 
Aryo Breton van Groll, Caroline van 

den Berg, Astrid Boomkamp, Ian 

Wijma, Olaf Bruggeling, Martin 

Grote, P. B. Reerink, A. Monnink-

hof, Gloria Rossini, Carien Groot, 

Annemarie Huijink, Maurizio Burla, 

Lisa Marie Schmidt. 
Voorgangers in de viering waren: 
Constance Janssen de Ridder, Martin 
Grote, beiden pastoraal werkers uit 
Oldenzaal, Ingrid Schraven, pastoraal 
werker en pastoor André Monnink-
hof. 
 
Voor nog meer foto´s zie pagina 19 
 

 

Nacht van de 
Vrede 
 
De Nacht van de Vrede is hét jonge-

renpodium voor politiek, kunst en 
cultuur. Op woensdag 21 september 
wordt de Internationale Dag van de 
Vrede in Tivoli in Utrecht gevierd 
met een wervelend programma van 
politiek debat, film, muziek en kunst. 
Het programma is te vinden op 
www.nachtvandevrede.nl.  
De Nacht van de Vrede wordt 
georganiseerd door Pax Christi in 
samenwerking met de Vrede van 
Utrecht en MasterPeace. 

 

 
KJD: feest van vuur 
6 november in Den Bosch 
 
Nu de Wereldjongerendagen voorbij 
zijn, komt de Katholieke Jongerendag 
(KJD) snel dichterbij. De artiesten en 
sprekers die dit jaar op het hoofd-
podium verschijnen zijn onder andere 
zanger Kees Kraayenoord, priester 
Antoine Bodar en de presidente van 
de Focolarebeweging, Maria Voce.  
Kees Kraayenoord zal de dag openen 
en verschillende nummers spelen. Op 
het Flevo Festival van 2003 kreeg hij 
zijn doorbraak met zijn cd “This is 
my cry”. Maria Voce, presidente van 
de Focolarebeweging zal, samen met 
Antoine Bodar, de bekende priester 
die naar eigen zeggen ‘verfoeid en 
geliefd is door helderheid van 
geloofsgetuigenis’, als spreker op de 
KJD aanwezig zijn.  
Thema 

Het thema ‘vuur’ zal tijdens de dag 

op verschillende manieren naar voren 

komen. 

 

Meer informatie via: 

 www.jongkatholiek.nl/kjd 
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Allerhande 
 

Recensie nieuw boek:  
Uw weg – mijn weg 
Het onlangs verschenen boek “Uw 
weg mijn weg” met als ondertitel 
“Gids voor de geestelijke weg” is ge-
schreven door de diep bij de parochi-
anen betrokken pastor en geestelijk 
leidsvrouw Sabine Nijland. Telkens 
gaat ze uit van een lezing uit de 
Schrift, die ook terug te vinden is in 
de lezingen van onze zon- en 
feestdagen, maar nu geordend naar 
het thema dat ze ter sprake wil 
brengen. Na iedere lezing staat een 
korte overweging. Je merkt dat je die 
wel meerdere keren mag lezen om 
goed te horen wat ze zegt en om te 
horen wat het betekenen kan voor jou. 
Daarna volgen een of meer persoon-
lijke gebeden. Het zijn gebeden waar-
in je de betrokkenheid hoort en die je 
aanspreken op hartsniveau. Ze helpen 
je enerzijds om je eigen woorden te 
vinden en anderzijds om je donkere 
gedachten om te buigen naar meer 
levensruimte voor jezelf en voor de 
anderen. Het boek is daarmee ge-
schikt voor mensen alleen en voor 
kleine groepen. Een hedendaags be-
schouwen van de geestelijke weg van 
een christen. 
Uitgeverij Abdij van Berne, Hees-
wijk. 2011; ISBN 978-90-8972-031-3. 
 
Jeanine Molleman 
 

 
Het is niet aan ons het onkruid te 
(onder)scheiden omdat een buiten-
kant zelden weergeeft wat er van 
binnen leeft. 

Monumentendag 2011 etc.  

 
Voor de Sint Jozef is neogotiek van 
belang. Gebouwd door de bouw-
meester Jos Cuypers en zijn grote 
assistent Jan Stuyt. Hiermee sloot Jos 
Cuypers min of meer zijn neogotische 
periode af. Maar op het bureau van 
Pierre Cuypers (de vader van) hebben 
nogal wat mensen hun opleiding 
genoten. Zoals H.W. Valk (Jacobus), 
K.P.C. de Bazel (synagoge). Gerard te 
Riele (Lambertus Hengelo) waar-
schijnlijk ook. Nu we toch over de 
Lambertus hebben, gebouwd 1890, is 
de torenspits 79,2 m. De Sint Joseph 
is, jawel 79,7 m. Het is echt gemeten, 
zie de foto. Als u eraan twijfelt, kunt u 
het nameten. Het aantal trappen tot 
het uurwerk. Aan de Oldenzaalse-
straat, is 96 of 98, geloof ik. Maar u 
kunt het natellen op de Open 
Monumentendag 2011, op zaterdag 
10 september. Wij hebben dan een 
stevig programma.  

 
John Schiffel 

 

De Vredesweek is van 

17 - 25 september 2011 
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H. Jacobus 
 

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04 

E-mailadres: 

jacobusenschede@kpnmail.nl 
Spreekuur:  

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.  

 

 
Pastoraatgroep  

Mevr. J. Molleman, contactpersoon 

e-mail: jm.molleman@uni-one.nl  8509930 

Locatieraad 

Hr. A.M. Bakker, contactpersoon 

e-mail: am-bakker@hetnet.nl 
Penningmeester 

Mevr. Ineke Keizer. 

SNS-bank  91 15 30 037 
Webmaster 

Hr. Jos Gruyters 

josgruyters@concepts.nl 
Redactie: 

Voorlopig vacature,  

Wilt u uw bijdrage sturen naar het secreta-

riaat van de Jacobuskerk? 

Bezorging 

Mevr. I. Hoog Antink,  

Spelbergsweg 13  478 79 51 
Weekendvieringen  

Zondag om 9.30 uur. 
Vieringen door de week:  

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u. 

 

Bachcantateconcert 29 mei 
 

Op 29 mei werden door de Twent-

sche Bachbeweging meerdere werken 

van J.S.Bach en Telemann uitge-

voerd o.a. enkele mooie cantates en 

de Brandeburgeconcerten 1 en 2. 

Door de goede akoestiek en de gewel-

dige uitstraling heeft de St.Jacobus-

kerk een bijzondere waardering 

mogen ontvangen van de vele bezoe-

kers van dit concert.   

 

Joop van der Woning 
 
Vrijwilligersdag Jacobus-
locatie 
 
Zaterdag 4 juni j.l. was het dan weer 
zover, we gingen met 61 vrijwilligers 
(incl. pastoor André Monninkhof) op 
stap en het leek wel alsof de bus voor 
ons speciaal gemaakt was want er 
waren ook 61 zitplaatsen in de bus. 
Het was prachtig weer en we 
vertrokken om 13.15 uur vanaf de 
Molenstraat waarna we richting 
Beuningen (klein kerkdorp bij 
Denekamp) reden en aldaar aanlegden 
bij café-restaurant Het Sterrebos. De 
koffie met krentewegge stond klaar en 
het bleek al snel dat nogal wat 
mensen de uitspanning kenden van de 
serie “Jonge leu en oale groond” of 
zomaar van een zondags uitstapje.  
 
Ineke Keizer heette iedereen welkom 
en vertelde wat het hoofddoel was 
van deze dag en gezien de reacties 
viel dit in zeer goede aarde. We 
zouden een rondtour gaan maken 
langs een aantal Mariakapellen en 
landkruizen in de Twentse dreven. 
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Ineke vertelde ook dat er na afloop 
een 10-tal vragen betreffende de tocht 
beantwoord konden worden waarbij 
nog een paar leuke prijsjes te winnen 
viel ook! Allereerst reden we naar 
Ootmarsum waar op de flanken van 
de Kuiperberg rondom een mooi 
landkruis een groepsfoto werd ge-
maakt en van waaruit we een prachtig 
uitzicht hadden, de Alphatoren in 
Enschede was zelfs zichtbaar! Van 
Ootmarsum ging het richting Tub-
bergen en van daaruit naar Vasse en 
dit alles over prachtige binnenwegen.  
 
De heer Booyink uit Denekamp func-
tioneerde in de bus als gids en vertel-
de ons in onvervalst Twents en met 
veel humor van alles en nog wat over 
wat we zoal tegenkwamen. En wat 
hebben we onderweg prachtige kapel-
len en landkruizen gezien die zonder 
uitzondering allemaal goed werden 
onderhouden! Blijkbaar zit dit religi-
euze plichtsgevoel bij de mensen op 
het platteland en in de dorpen toch 
wel heel erg diep want zo vertelde 
Booyink, er hoefde nooit een beroep 
op iemand gedaan te worden! Bijna 
iedereen beschouwt het als vanzelf-
sprekend op een of andere manier zijn 
steentje bij te dragen aan het onder-
houden van deze monumenten van 
rust en bezinning. Na Vasse ging het 
richting Tilligte waar we even stopten 
bij de mooiste Mariakapel die we die 
dag gezien hebben en die er nog maar 
een paar jaar staat, werkelijk schitte-
rend en net een klein kathedraaltje.  
 
En zo kwamen we weer aan in 
Beuningen voor een gezellig lopend 
buffet, de prijsjes van de quiz werden 
verdeeld en Ben Berkel sprak namens 

ons allen een dankwoord aan het 
adres van Ineke die op haar beurt 
iedereen ook namens de lokatieraad 
bedankte. Niet alleen voor de aan-
wezigheid deze dag maar ook al die 
andere dagen dat de vrijwilligers 
klaar staan voor de St. Jacobus-
geloofsgemeenschap. En dat er 
gemeenschap is in de Jacobuskerk in 
Enschede werd deze dag nog weer 
eens heel duidelijk, het was bere-
gezellig en we kijken allemaal dan 
ook met heel veel plezier op deze 
prachtige dag terug! 
 
Jan Kattenpoel Oude Heerink 

 

Stabat Mater en Sint Jorismis 
in de Jacobuskerk 
 
Wie op zondagmiddag 5 juni jl. op het 
terras van de Oude Markt van het 
mooie weer zat te genieten, zal zich 
verbaasd hebben over de enorme rij 
mensen, die zich verzamelde voor de 
ingang van de Jacobuskerk. Zij ston-
den daar niet zomaar, deze middag 
vond er een bijzonder concert plaats. 
 
Het Valerius Ensemble en het koor 
Consensus Vocalis verzorgden, onder 
leiding van dirigent Klaas Stok, een 
unieke uitvoering van het Stabat 
Mater en Sint Jorismis 2.0. De 
uitvoering in de Jacobuskerk was de 
laatste in een serie van vijf concerten. 
Het Stabat Mater, gecomponeerd door 
Giovanni Pergolesi, is van oorsprong 
een liturgisch gedicht, dat ontstond in 
de Middeleeuwen. Het beschrijft de 
pijn van Maria bij de kruisdood van 
Jezus. Willem Wilmink schreef er in 
2002 een prachtige vertaling bij.  
Even over half drie zette het Valerius 



18 

Ensemble in, het Stabat Mater werd 
heel ingetogen gezongen door de twee 
sopranen en alten van het koor. Eerst 
de tekst in het Latijn, daarna de door 
zijn eenvoud zo ontroerende en 
indringende tekst van Willem Wil-
mink. Toen aan het einde van het 
achtste couplet het woord ‘doodge-
gaan’ heel intens en gevoelig werd 
vertolkt volgde een diepe stilte. De 
ongeveer 600 aanwezigen hielden 
letterlijk hun adem in. Ook de overige 
coupletten werden vol compassie 
gezongen. Heel indrukwekkend. 
 
Na een kort intermezzo volgde de 
meest recente uitvoering van de Sint 
Jorismis, de versie 2.0. Gecompo-
neerd door Herman Finkers, oor-
spronkelijk ter gelegenheid van zijn 
huwelijk. Nu herschreven voor klave-
cimbel, strijkkwintet en een dubbel-
kwartet zangers. De Sint Jorismis, 
genoemd naar de patroonheilige van 
Almelo, werd gezongen in het Latijn, 
door twee sopranen, twee alten, twee 
tenoren en twee bassen. Een fraaie 
uitvoering waarin een typisch Finkers 
grapje verpakt zat bij het “Gloria in 
excelsis Deo”. 
 
Puur genieten deze zondagmiddag in 
de fraai gerestaureerde Jacobuskerk. 
Tot ieders verrassing bleek de compo-
nist zelf in het publiek aanwezig te 
zijn. Herman Finkers werd na afloop 
door dirigent Klaas Stok naar voren 
gevraagd en zij namen samen, met de 
leden van Consensus Vocalis en de 
musici van het Valerius Ensemble, de 
staande ovatie van het enthousiaste 
publiek in ontvangst. Terecht. Want 
het was een meer dan bijzonder 
concert. 

Herman Finkers verwoordt het  in het 
programmaboekje als volgt: “Ik voel 
me uitzonderlijk vereerd dat zo’n 
uitmuntend gezelschap als Consensus 
Vocalis, Klaas Stok en het Valerius 
Ensemble het in hun hoofd hebben 
gehaald om de Sint Jorismis 2.0 te 
gaan uitvoeren.”   
Daar zal iedereen die er deze 
zondagmiddag bij mocht zijn het van 
harte mee eens zijn! 
 
Jazzfestival met Pinksteren 
 
Op eerste Pinsterdag 12 juni heeft om 
19.00 uur in de pauze van alle Jazz-
concerten buiten een verstilde vesper-
viering worden gehouden in de Grote 
kerk. Deze vespers, in de lijn van de 
vespers in de Advent en op koop-
zondagen was uitstekend bezocht en 
kreeg een enthousiaste aanbeveling 
van Vicaris Cornelissen in de Tuban-
tia. Iedereen is er telkens welkom.  
De mis van Duke Ellington werd Pink-
stermaandag gespeeld met groot orkest 
ook in de Grote Kerk. Het was buiten-
gewoon spijtig dat de organisatie dit 
concert niet zijn eigen liturgische 
plaats wilde geven zoals Duke Elling-
ton ongetwijfeld bedoeld had. 
 
Ziekenzalving Eschpoort op 
woensdag 7 september 
 
Er vindt een ziekenzalving plaats in de 
ontmoetingsruimte van het Ariënszorg-
palet. Voorganger in deze Eucharistie-
viering is Pastoor André Monninkhof. 
Het dameskoor van de Ariënsgedach-
teniskerk verzorgt de zang. Aanvang 
van de viering is 14.30 uur. Na afloop 
drinken we samen koffie of thee met 
een versnapering. U kunt zich hiervoor 
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opgeven bij de bezoekersgroep van de 
Jacobuskerk. 
 
Mevr. A. Haarhuis 
 
Open monumentendag 10 en 
11 september 
 
Ook dit jaar zal de St. Jacobuskerk 
deelnemen aan de open monumen-
tendagen.De afgelopen jaren hebben 
vele duizenden mensen onze kerk 
bezocht. De kerk zal op een bijzon-
dere wijze waardevolle kerkgewaden 
uitstallen. Ook de vaandels etc. van 
vroeger kunnen de bezoekers bewon-
deren.Tevens zal er een film worden 
vertoond welke de gehele restauratie 
van het afgelopen jaar in beeld 
brengt.Ons orgel zal regelmatig 
worden bespeeld door de veelbe-
lovende organist Mathijn Toman. 

Zaterdag 10 sept. zal Diet Gerritsen 

met haar koor Inter Vocaal regelmatig 

optreden.Dit koor heeft reeds  meer-

dere concertreizen achter de rug en 

bestaat uit vele nationaliteiten. 

Meerdere kerkewachten zullen op 

deze dagen aanwezig zijn. 

 

Joop van der Woning 
 
Parochiekroniek 
 
Overleden:  
Mevrouw Johanna Wilhelmina de 
Vos-Oude Breuil. 
Zij overleed maandag 6 juni op de 
leeftijd van 84 jaar. Zij woonde sinds 
2007 in het Ariënszorgpalet. Haar 
uitvaart vond plaats in Boekelo. 
Wij wensen alle nabestaanden veel 
sterkte. 

Gedoopt: 
Op 29 mei vond de doop plaats van 
Julian, geboren 29-06 2008, en Pepijn 
de Zoeten, geboren op 23-02-2011. Zij 
zijn de zonen van Martijn en Linda de 
Zoeten- de Ruiter.  
Op 12 juni werd Marcel Schippers, 
geboren op 10-06-2010, gedoopt. Hij 
is de zoon van Michael en Nancy 
Schippers- Remmert.  
Dat ze mogen opgroeien in liefde 
 

 
Nightfever 

 
Het verslag hierover vindt u in het 
algemeen gedeelte pagina 13.  
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St. Joseph 
 

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG   

Telefoonnummer 435 48 08 

E-mail: stjosephenschede@12move.nl 

(ook redactieadres) 

 
Openingstijden parochiecentrum: 

Maandag t/m donderdag van  

9 tot 12 uur.  Ook in de vakantietijd!  

Op vrijdag de gehele dag gesloten. 
 

Spreekuur pastores: 

H. van der Hulst, dinsdagochtend. 

 

Pastoraatgroep 

Mevr. Lies van Veldhoven  

Mevr. Edith Elstak 

 
Locatieraad 

Hr. Jos Marsman, contactpersoon/ 

penningmeester 

e-mail: jos.marsman@kpnmail.nl 

Hr. Henk Jan Krake 

Hr. Paul Wolbert 

 

Webmaster 

Hr. Henk Jan Krake 

henk.jan.krake@hetnet.nl 
 

Redactie 

Mevr. L. Onland 

 

Voor misintenties, stipendia of  een 

andere reden vermelden wij graag de 

volgende nummers: 

ING-bank: 80 52 51 of  

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403 
 

Kerkbijdrage 

ING bank 30 44 773 of 

ABN-Amro 44.51.07.324 

Beide ten name van  

St. Josephparochie Enschede 

 
Vieringen Florapark 

Eerste en derde dinsdag van de maand 

om 09.30 uur. 
Bijbel leesgroep 

Elke donderdagmorgen 

 

 

Van de locatieraad en de 
pastoraatgroep 
 
-Zaterdag 26 juni 2011 heb ik in 
Amsterdam de Kerkennacht bezocht. 
In de 12 kerken die meededen in 
Amsterdam was een gevarieerd pro-
gramma van kunst, cultuur, engage-
ment en spiritualiteit. 
Meestal gebaseerd op thema’s vanuit 
de bijbel. In de Oude Kerk bijvoor-
beeld een programma rond het 
Hooglied. 
Werkelijk de moeite waard om dit 
jaarlijks gebeuren een keer mee te 
maken. 
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-We hebben een goed gesprek gehad 
met vertegenwoordigers van de Paus 
Joannesschool. Op 8 juli gaan we 
verder praten over thema’s waar we 
samen aandacht aan kunnen besteden 
om zo de betrokkenheid over en weer 
te vergroten. 
Voor onze geloofsgemeenschap is het 
van groot belang dat wij onze vita-
liteit verbeteren. De betrokkenheid 
van ouders is van groot belang. De 
geringe belangstelling in de palm-
zondagviering baart ons zorgen. 
In dit kader hebben we besloten om in 
te gaan op het verzoek van de school 
voor een bijdrage in de kosten van het 
kinderkoor. 
Wij voelen ons zeer betrokken bij dit 
koor en zouden het betreuren dat door 
bezuinigingen hier een eind aan komt. 
Als start bieden wij voor dit jaar een 
ondersteuning van 1/3 deel van de 
kosten aan. 
-We krijgen klachten dat de kerk niet 
schoon is. 
Paul Wolbert en ondergetekende zul-
len een plan van aanpak maken om 
een structurele schoonmaak voor 
zowel de kerk als ook het kerkplein te 
realiseren. 
U kunt verwachten dat er ook een 
beroep op u gedaan zal worden.  
-Een ander belangrijk onderwerp is 
op dit moment het BJK (binnen stads 
jongeren koor). 
Wij hebben dit koor hoog in ons 
vaandel staan. We maken ons echter 
grote zorgen over de kosten die hier 
mee gemoeid gaan. Deze kosten 
worden nu gedragen door onze 
geloofsgemeenschap en de geloofs-
gemeenschap van de Jacobus (dus 2 
van de 7). We gaan het parochie-
bestuur vragen om hierover mee te 

denken ook binnen het totaal van de 
koren in onze parochie en om 
eventueel extra steunfondsen voor dit 
jongeren koor te initieren.  
Wat ons echter wel tegen valt is ,dat 
het BJK geen extra jongeren c.q. 
meer publiek in de kerk trekt. 
-Tenslotte willen wij iedereen bedan-
ken die onze locatie  weer heeft ge-
steund middels een bijdrage aan 
Kerkbalans 2011. 
Mocht u nog niet in de gelegenheid 
zijn geweest of u bent het vergeten. 
Uw bijdrage blijft van harte welkom. 
  
Graag nodigen wij u uit om een 
reactie te geven op bovenstaande 
onderwerpen. 

 Uw mening en ideeën stellen we zeer 
op prijs. 
 
Namens pastoraatgroep en locatie-
raad, Jos Marsman,  
053-4355320 
jos.marsman1@kpnmail.nl 
 

 

Basiscursus geloven 7+1 
 

In de afgelopen jaren is er veel erva-

ring opgedaan met de cursus. Deel-

nemers ervaren het als hoogtepunten 

temidden van de dagelijkse beslom-

meringen. Er komen ontmoetingen tot 

stand die je echt raken. Voor de één is 

het een eerste kennismaking met 

geloven, voor de ander een ver-

nieuwing, een upgrade. Voor weer 

een ander een verdieping. Alles kan. 

Ook in het komend seizoen willen wij 

weer zo’n serie bijeenkomsten in 

onze stad opzetten. Zeven bijeen-
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komsten op de woensdagavond van 

18.30 tot 21.30 uur, in de Vredeskerk, 

aangevuld met een bijeenkomst op 

een zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur. 

Eerst wordt er een warme maaltijd 

geserveerd. Dus na een dag van van 

alles en nog wat kun je om 18.30 met 

z’n allen zo aanschuiven. Daarna is er 

een inleiding. Aansluitend zijn er 

gesprekken in kleinere groepen. 

 Data en thema’s:  

28 sept.: Geloven is altijd anders 

12 oktober: God ervaren door 3000 

jaren. 26 okt.: Jezus ontmoeten 

9 nov.: Geloven met een kruis 

12 nov.(zaterdag!): Inspiratie vinden 

23 nov.: Stilte zoeken, basis vinden 

7 dec.: een manier van leven 

14 dec.: Uitzicht houden  

Op zaterdag 17 september staan wij  

voor uw vragen ter beschikking op de 

Informatiemarkt voor Vorming en 

Toerusting, van 14.00 tot 16.00 uur in 

de Vredeskerk aan de Varviksingel, 

hoek Johan Wagenaarstraat. 

Voor de cursus wordt een bijdrage 

gevraagd van plm. 5 E per bijeen-

komst (maaltijd). 

Opgave (uiterlijk 20 sept.): Kerkelijk 

bureau PGE: tel. 431 44 64  

info@pgenschede.nl 

Secretariaat Katholiek Enschede:  

tel. 478 53 06 

secreariaat@katholiekenschede.nl  

Informatie: Els Neut, 

elsneut@kpnmail.nl of tel. 4 33 20 62 

Frans Huirne f.huirne@home.nl of 

tel. 433 20 49 

 

Werkgroep 7+1 

Overleden 
 

Op 14 juni overleed Pietrina, ook 
bekend als Petra, Russo-Polo op de 
leeftijd van 65 jaar. Zij was geboren 
in Bultei (It) en werd na het vroeg-
tijdige overlijden van haar moeder 
met haar zusje opgenomen in een 
klooster waar zij tot haar 18e bleef.  
In 1965 trouwde zij met Rocco Russo 
en samen kreeg het echtpaar 4 
kinderen, alleen de oudste werd in 
Italie geboren. Ze was zeer sterk- en 
zorgzaam en bleef er 's avonds tijd 
over dan borduurde ze prachtige 
kunstwerken b.v. de Nachtwacht waar 
ze een jaar aan werkte. Ook voor de 
Italiaanse kerk heeft zij veel religi-
euze werken geborduurd. Als moeder 
was zij de liefste op aarde, stond voor 
de hele familie dag en nacht klaar, 
maar ze was ook recht door zee en 
nam geen blad voor de mond. 
Pietrina was ook erg betrokken bij de 
Italiaanse gemeenschap. Regelde alles 
voor en rondom de kerkdiensten: 
uitvaarten, 1e Heilige Communie, 
,Kerstmis, Pasen en andere vieringen, 
die meestal in St.Jan/Michaelkerk 
gehouden werden. In 2000 heeft zij 
een levertrans-plantatie gehad waarna 
het weer redelijk goed met haar ging. 
Maar het laatste jaar kreeg zij heel 
veel pijn en ging steeds ver-
der achteruit. Zij bleef vechten om in 
leven te blijven, want zij wilde heel 
graag haar kleinkinderen groot zien 
worden. Helaas moest zij het opgeven 
en is enkele dagen na de Zieken-
zalving rustig ingeslapen en opge-
nomen in het Licht waar haar moeder 
en zusje op haar wachten. 
Dat zij mag rusten in vrede 
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Ariënsgedachtenis 
(voormalig H. Hart van Jezus, de 
Goede Herder) 

Hogelandsingel 39, 7512 GB. 

Tel.: 053-431 57 13.  E-mail: 
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl 

Geopend: Maandag, dinsdag, donder-

dag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur 
 

 

Pastoraatgroep 

Mevr. C. Timmerman, contactpersoon 

e-mail: carin.timmerman@gmail.com 

 06-250 913 77 

Hr. K.A. Grabmaier 

Mevr. H.G.M. Pluijmers 
 

Locatieraad 

Hr. J. Lurvink, contactpersoon / 

secretaris 433 81 36 

e-mail: joslurvink@hotmail.com  

Hr. A.F.H. Rolevink, penningmeester 

Mevr. A. Koiter-Bon 

Mevr. L. Heetbrink-Aellerinck 
 

Kerkbijdrage:  

SNS-bank 91 15 53 401  

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere, 

locatie Ariënsgedachtenis 
 

Webmaster 

Mevr. T.H.J.M. Schaap 
treesh.j.m.schaap@gmail.com 

 
 
Redactie-adres 

Mevr. Th.G.M.Elfrink  

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de 

Hr. G.H. Germes 431 96 73 

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede 
Eindredactie 

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16 

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede 

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 
Bezorging 

Voorheen Goede Herder: 

Dhr. Pahlplatz 

Lipperkerkstraat 432 432 23 52 

Voorheen Heilig Hart: 

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62 

Tussen 18.00 en 19.00 uur  

Weekeindeviering 

Zaterdag 19.00 uur of zondag 9.30 u. 
Vieringen door de week 

Donderdagochtend 9.00 uur 
Bijbel leesgroep 

Elke 1
e
 woensdag van de maand om 

09.30 uur in het parochiecentrum van 

de Ariënsgedachteniskerk 

 

 
Vakantie 

 
Ja, de vakantieperiode komt er weer 
aan. Ons geloof houdt natuurlijk niet 
op en de vieringen in onze Ariëns-
gedachteniskerk gaan ook door, maar 
vele dingen zullen toch op een lager 
pitje staan. De koren (meestal het 
Ariënskoor) zullen wel zingen in de 
diensten, maar normaliter niet met 
volle bezetting. Ook vele werk-
groepen zullen een lagere bezetting 
hebben en dus minder werk kunnen 
verrichten. 
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Ik wens iedereen en fijne vakantie 
toe, en dat we in september goed 
uitgerust en met nieuw elan er weer 
goed tegen aan kunnen gaan. Er is 
veel te doen, als we een attractieve, 
levende geloofsgemeenschap willen 
zijn. Laten we er met z’n allen de 
schouders eronder zetten. Ik heb veel 
bewondering voor de vele vrijwil-
ligers, die toch steeds weer hun bij-
drage leveren in het werk dat te doen 
is. 
  
Wat de pastoraatgroep betreft zal dan 
- hopelijk - enige versterking plaats-
vinden. Dit is echt urgent, nu Miep 
Pluimers in de lappenmand ligt. Miep 
wil ik bij dezen een voorspoedig 
herstel toewensen. 
 
Namens de locatieraad en de 
pastoraatgroep, Karl Grabmaier 
 

 
Ik geef de pen door aan…… 
 

Mij is gevraagd door 

Mieke Beckers een 

stukje te schrijven 

voor “Pelgrim”.  

Mijn naam is Martine Slotman en ik 

woon sinds 1995 in Enschede. Een 

stad waarvan ik altijd heb gezegd 

nooit te willen wonen maar het bevalt 

me zeer goed hier. Ik ben hier 

getrouwd en heb drie dochters mogen 

krijgen. Door deze dames die op de 

Alfonsusschool zitten ben ik toen 

gevraagd voor de communiewerk-

groep. Een werkgroep van ouders van 

kinderen van de Alfonsusschool. Om 

een communieviering optimaal te 

laten verlopen moet er veel worden 

voorbereid. Met name samen met de 

juffen en de laatste jaren met Ingrid 

Schraven wordt er veel werk verzet. 

Het is belangrijk om te weten wie wat 

doet en waarvoor verantwoordelijk is. 

Vorig jaar zijn we begonnen met een 

nieuwe viering dus moest iedereen 

even wennen. Dit jaar liep dat al veel 

soepeler. En tijdens de viering was 

het welkomstlied door de ouders aan 

de kinderen een echte tranentrekker!!! 

Het oefenen met de ouders was erg 

leuk. Eerst had iedereen zo iets van ja 

eh… dat gaan wij toch niet doen. 

Maar juf Wies pakte het heel erg goed 

aan en kreeg alle vaders zelfs aan het 

zingen. Fantastisch!!!! Dat moet echt 

een vervolg gaan krijgen. De voor-

bereidingsavond kreeg hierdoor een 

extra bijzonder tintje.  

Voor mij was het het laatste jaar in 

deze commissie. Volgend jaar doet 

mijn jongste dochter de communie en 

ga ik als ouder naar alle voorbe-

reidingsavonden. Bij dezen dus nog 

even een oproep voor ouders die 

graag in de werkgroep zouden willen.  

Voor de volgende keer geef ik de pen 

door aan mijn dochter Hanne.  

Zij is misdienaar in de Ariensgedach-

teniskerk. Succes Hanne! 
 

Martine Slotman 
 

 
Gewone mensen proberen hun tijd te 
vullen,  
verstandige mensen gebruiken hem 
 

(A. Schopenhauer) 
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† Overleden  
 

Op 22 mei is overleden Alida (Ali) 

Josephina Vergeer-Koopmans, 

weduwe van Wim Vergeer. Draagster 

van het Verzetsherdenkingskruis. Ze 

werd 96 jaar.  

 

Op het bidprentje staat: 
Bijna een eeuw mensenleven is nu 
afgesloten met het overlijden van 
onze moeder en oma. Eeen leven 
waarin veel gebeurd is. Zij had een 
goed stel hersens en heeft die haar 
hele leven gebruikt. Voor haar man 
was zij een steunpilaar en inspirator 
bij zijn carrière.  
Mama zette haar energie en organi-
satietalent in voor veel maatschap-
pelijke organisaties. Niet als bureau-
craat maar als iemand die zich echt 
inzet voor de mensen in haar om-
geving en in de familie die het nodig 
had. Maar ook maakte zij haar en 
onze verjaardagen tot een groot en 
gezellig feest voor de familie.  
De oorlogsjaren tekenden haar leven. 
Ze stond aan de goede kant en bleef 
overeind in gijzelaarskamp Vught. Na 
de oorlog bleef ze niet steken in 
verbittering over het onrecht, maar 
zette zich in voor verzoening. 
Ze was haar hele leven een bindende 
kracht voor het gezin en voor andere 
mensen om haar heen. Tot het laatst 
toe heeft zij de regie over haar eigen 
leven kunnen houden. We zijn 
geschrokken nu ze er toch plotseling 
niet meer is. 
We hebben er vrede mee omdat ze 
waardig is heengegaan. 
 
Kinderen en kleinkinderen 

† Overleden  
 
Op 14 juni is overleden 

Johannes Mathijs Berkers, 
echtgenoot van Johanna Maria Jose-
fina Gerritsen. Hij werd 88 jaar. 
Hij woonde aan de Madioenstraat. 
 
Hij was de vader van twee zoons. 
Trotse opa vijf kleinkinderen en 
trotse overgrootvader van drie 
achterkleinkinderen.  
In zijn jonge jaren was hij een 
fanatiek sporter, maar om gezond-
heidsredenen moest hij daar mee 
stoppen. Maar de sport, en dan vooral 
de sport op t.v. bleef hij volgen. 
Schaken was ook een hobby van hem, 
eerst bij de schaakclub en later thuis. 
Hij was een man van weinig woorden, 
op de achtergrond aanwezig een man 
van recht door zee. 
De laatste tijd ging zijn gezondheid 
steeds verder achteruit en moest hij 
opgenomen worden in het ziekenhuis 
waar op 14 juni is overleden. 
Jan we willen je danken voor jou 
liefde en zorg, voor al jou inzet en 
toewijding. Wij zijn dankbaar dat we 
jou zo lang zo lang bij ons mochten 
hebben. 
We hebben afscheid van Jan genomen 
op 20 juni, in het crematorium te 
Usselo. 
We wensen zijn vrouw Annie en zijn 
zoons Wim en Martin en natuurlijk 
alle andere familieleden heel veel 
sterkte toe voor de komende tijd. 
We mogen geloven dat hij is 
opgevangen door Gods beschermende 
hand. 
 
Namens de avondwake werkgroep, 
Carina Meijer 
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† Overleden  
 
Op 24 juni is overleden 
Arnolda Hagemeier-Rasink, Nolda 
weduwe van Bernardus Theodorus 
Hagemeier. Ze werd 93 jaar. 
Ze woonde in het Florapark. 
“Heb dank voor wat jij deed, jouw 
naam, die goudomrand geschreven, 
ons dierbaar was en is en blijft, tot ’t 
einde van ons leven”.  
Met deze woorden, bovenaan de 
rouwkaart voor hun moeder, oma en 
overgrootmoeder Nolda, hebben de 6 
kinderen, 12 kleinkinderen en 15 
achterkleinkinderen, met allen die bij 
hen horen, willen aangeven hoe 
dankbaar ze zijn voor alles wat Nolda 
Hagemeier voor hen heeft mogen 
betekenen, gedurende zo’n lange tijd 
van leven. Ze was een bijzondere 
vrouw en moeder: vol liefde en 
zorgzaamheid, vol wijsheid en goede 
raad, steeds uit op harmonie en 
verzoening, betrokken bij iedereen 
om haar heen, tot op het laatst. Nolda 
Rasink werd geboren in 1917 binnen 
de Josephparochie, trok na haar 
trouwen in 1940 in bij haar 
schoonouders aan de Hogelandsingel 
96 en woonde daar vele jaren totdat 
ze naar Het Florapark verhuisde. Na 
het overlijden van haar man Theo was 
Nolda actief geworden bij de Zonne-
bloem, de Soos in De Roef en bij het 
Vrouwengilde. En ook op Het Flora-
park zette ze zich in: voor de Activi-
teitencommissie, voor de rommel-
markt en voor het rozenkrans bidden. 
Want Nolda hield steeds een groot 
vertrouwen in Onze Lieve Heer en in 
Maria. Haar leven was niet gemak-
kelijk geweest, maar ze keek er toch 
met dankbaarheid op terug.  

Op woensdag 29 juni hebben we 
afscheid van Nolda genomen in de 
Ariënsgedachteniskerk, daarna volgde 
de Crematieplechtigheid in Usselo. 
We hebben haar toegewenst dat zij nu 
in Gods Nabijheid mag voortbestaan 
in vrede. 
En dat ze mag voortleven in de ver-
halen over haar, die haar dierbaren in 
liefde bewaren: “want als je van 
iemand houdt, dan laat je die mens 
eeuwig leven”, zo las haar dochter 
Riet Swam voor in de kerk. Zo 
wensen we al haar dierbaren vele 
goede herinneringen toe aan hun 
moeder, oma, omi en tante.  
 

Pastor Hans van der Hulst 

 

 
Vakantie  
 
Het parochiecentrum is in de periode 
van 25 juli tot 22 augustus alleen op 
donderdagochtend geopend tussen 
negen en twaalf uur. Voor dringende 
zaken is iemand bereikbaar via de 
telefoonbeantwoorder.  
Namens de koster en het secretariaat 
iedereen een prettige vakantie 
gewenst. 
 

 

 

Geloven is, 

zo leert 

Petrus, 

vasthouden 

aan God,  

ook in zwaar 

weer. 
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H. Paulus 
St. Paulus secretariaat 
Coördinator: J.Vaanholt 

G.J. van Heekstraat 414 435 95 62 

7521 EN Enschede 

e-mail: stpaulusparochie@home.nl 

maandag  09.30 - 11.00 uur 

Neem contact op voor o.a. Doop, 

1
e
 H. Communie, Trouwen, H. Vormsel, 

Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties 

Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk 

 

 
Persoonlijk pastoraat 
Diaken P. van Blijswijk 

074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur) 

 
Pastoraatgroep 

Hr. E.G.T. Seinen, contactpersoon 

e-mail: edwin_seinen@hotmail.com 

 
Locatieraad 

Hr. W.J.L. Hemme, contactpersoon 

e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl 

 
Webmaster 

Hr. Manfred van Kerckhoven 

http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus 

mvkerckhoven@kpnmail.nl 
 

 

 

 

Vieringen 

Eucharistievieringen:  
Iedere zondag 9.30 uur (nl);  

1e  en 3e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel) 

Stille aanbidding (kapel) 

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur 

Marialof (kapel) 

In de maand mei en oktober 19.00 uur 

 

Kinderwoorddienst 

Zondag tijdens de  

Eucharistieviering 

 

Koffie – theedrinken 

Iedere zondag na de Eucharistieviering 

 

St. Pauluskoor  

Dames- en herenkoor 

Info via secretariaat 

 

Bijbelgroep / alfacursus 

1x per maand voor info 

Diaken van Blijswijk 

 

Diaconie St. Paulus 

Is er voor U:  

- wilt u vervoer naar de 

St. Pauluskerk om de 

H. mis bij te wonen. 

- Heeft u hulp nodig voor kleine 

reparaties in en om het huis. 

- Wilt u bezoek aan huis voor een praatje 

of een serieus gesprek 

- Bij ziekte of opname in het ziekenhuis. 

Neemt u gerust contact op met het 

secretariaat, u kunt ook langskomen op 

het spreekuur.  

 

Faciliteiten 

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar met 

zowel auto en bus en heeft voldoende 

parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten 

voor minder validen mensen en baby’s. 
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Liturgische kalender St. Pauluskerk 

 
23 juli: Zaterdag 
Feest van de H. Birgitta 
Kloosterlinge, patrones van Europa 
Sint Birgitta van Zweden (1303-1373) 
is een van de voornaamste heiligen 
van de middeleeuwen. Deze mystica, 
ordestichteres en abdis had grote 
invloed op de paus in Avignon, die zij 
vermaande naar Rome terug te keren. 
In 1999 werd zij door paus Johannes 
Paulus II uitgeroepen tot ‘copatrones 
van Europa’. 
 

25 juli : maandag  

Feest van de H. Jacobus 

apostel 

 

6 augustus: zaterdag 

Feest van de Gedaanteverandering 

van de Heer 

De Transfiguratie of 

Gedaanteverandering van Jezus werd 

volgens de Bijbel waargenomen door 

de apostelen Petrus, Johannes en 

Jacobus. Zij zagen hoe Jezus 

veranderde in een hemelse gestalte en 

vergezeld werd door de profeten 

Mozes en Elia. 

 

10 augustus : woensdag 

Feest van de H. Laurentius 

 

Diaken en 

martelaar  

 

 

 

 

 

15 augustus: maandag 

HOOGFEEST MARIA TEN 

HEMELOPNEMING 

H. mis 19.00 uur kapel 

Herdacht wordt dat Maria, de moeder 

van Jezus, aan het einde van haar 

aardse leven door God in de hemel 

werd opgenomen. Spreken van een 

hemelvaart is dus minder correct, 

omdat Maria niet op eigen kracht 

‘opsteeg’, maar door God aan de 

aardse werkelijkheid werd onttrokken. 

 

8 september: donderdag 

Feest van Maria geboorte 

Lof 19.00 uur in de kapel 
 

14 september :  woensdag 
Feest  van de Kruisverheffing 

Het wordt eveneens gevierd in de 

Oosterse orthodoxie. De oorsprong 

van dit feest ligt in de jaarlijkse 

viering van de kerkwijding van de 

basiliek van het Heilig Graf in 

Jeruzalem, die samenviel met de 

vondst van het Heilig Kruis door Sint- 

Helena. De wijding vond plaats op 13 

september 335. Deze basiliek staat 

volgens de overlevering op de plaats 

waar Christus tussen kruisdood en 

verrijzenis lag opgebaard. 
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BIJBELGROEP 

 

In de maand juli-
augustus is er geen 
Bijbelgroep. Voor meer 
informatie neem gerust 
contact op  074 – 3494815. 

 

VERSLAG VAN 2 PAROCHIANEN OP 

LOURDESBEDEVAART MEI 2011 

 

Op 14 mei j.l. stapten we ’s morgens 
bij Hotel v.d. Valk in de bus voor 
onze bedevaart naar Lourdes, een 
lang gekoesterde wens van ons maar 
vooral van Johan. Met ons reisge-
zelschap hadden we al kennisgemaakt 
op een bijeenkomst in Rossum. Onze 
reis ging via Amiens en Lisieux om 

op maandag aan te komen in Lourdes 
waar we diezelfde middag eerst naar 
de Heiligdommen gingen om Maria te 
laten weten dat we er waren. 
We hadden een fijne tijd in Lourdes 
met als hoogtepunten de Nederlandse 
Mis bij de Grot, de lichtprocessie en 
de Internationale Hoogmis in de 
ondergrondse Pius X Basiliek. 
Er was ook tijd voor een ontspannen 
dagtocht naar de Pyreneeën. 
We kunnen terugzien op een fijne 
door de VNB georganiseerde bede-
vaart onder leiding van Willem 

Frederiks en als geestelijk begeleider 
Diaken Bert Huitink. 
Het was een fijn gezelschap en we 
konden samen verdriet en plezier 
delen en we hebben er goede vrienden 
aan overgehouden. 
We hopen over enkele jaren nog eens 
terug te gaan naar Lourdes en we 
kunnen het bij iedereen van harte 
aanbevelen. 
 
Truus en Johan Vaanholt 
 

KATHOLIEKE BOEKENTIP 

 
Jezus van Nazareth/2.Dit is het 
langverwachte  
vervolg op het  
prachtige boek over 
Jezus van  Benedictus 
XVI. Deze serie 
boeken behoren tot het 
meest persoonlijke dat 
Joseph Ratzinger ooit 
 geschreven heeft. 
In zijn nieuwe boek gaat de Heilige 
Vader in op centrale thema's van het 
christelijk geloof: de reden van Jezus' 
dood en de betekenis van zijn 
verrijzenis. De paus schrijft onder-
meer dat "de zoon van God niet als 
een vernietiger kwam, maar dat hij de 
kracht van de liefde bracht." 
Onmisbaar voor in de figuur van 
Christus geïnteresseerd is. 
 
Te bestellen bij Colomba,  
bestelnr. 2345; 29.99 euro 
www.colomba.nl 

071- 5127242  
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NIEUWS PASTORAATSGROEP  

Aanstellingen 

- 4  nieuwe misdienaars in opleiding: 

Yousif , Fady,  Riona en Fabian 

- Bassam Ashaga is toegevoegd bij de 

groep collectanten 

- Rob Lienesch zal ook assisteren bij 

uitvaarten 

- Namens de St. Pauluskerk is 

Hedwig Quinten(voorzitter van de 

KVG)) contactpersoon voor Caritas 

Enschede. 

- Namens de St. Pauluskerk is Willy 

Biljoen toegevoegd als afgevaardigde 

voor liturgisch beraad. 

 

Mededeling 

- geen spreekuur op donderdagavond 

 

NIEUWS LOKATIERAAD 

- Berend Jongbloed is aangesteld als 

extra ondersteuning Technisch –

zaken St. Pauluskerk 

 
- Wijkcentrum De Sloep aan de Van 
Heekstraat is met ingang van 1 mei 
weer open. Het kerkbestuur van de 
nieuwe roomskatholieke stads-
parochie, heeft namens de St. Paulus-
kerk, een huurcontract afgesloten 
voor twee jaar met daarnaast een 
optie voor nog eens twee jaar met 
stichting De Melkweg. Acht creatieve 
ondernemers vestigen zich er. De 
Melkweg houdt een wijkfunctie. 
 
- St. Pauluskerk werkt nu samen met 
verschillende vrijwilligersinstellingen 
van Twekkelerveld. 

 

CATHECHSE van PAULUS de 

KERKKABOUTER 

 

Op 15 augustus vieren wij dat Maria, 

de mama van Jezus, in de hemel werd 

opgenomen. Het is dus geen droevige 

dag, maar een grote feestdag. Soms 

noemen we deze dag ook wel Maria 

Hemelvaart, maar dat is niet helemaal 

goed. Want Maria is niet op eigen 

kracht in de hemel gekomen. 

Zij is daar opgenomen omdat ze de 

moeder van Jezus was en trouw aan 

God. Ze is zonder zonden en vol van 

genade. Daarom is niet alleen haar 

ziel in de hemel maar ook haar 

lichaam.Toen de apostelen Maria’ s 

graf bezochten, vonden ze alleen nog 

haar kleren. Er wordt verteld dat het 

er vol stond met lekker ruikende 

bloemen en kruiden. 

Daarom worden die op 15 augustus 

vaak gewijd in de kerk. Als levende 

herinnering. 

Ook in de vakantie mogen we met 

vreugde deze feesten herdenken. De 

kinderwoorddiensten beginnen weer 

met het begin van het nieuwe 

schooljaar.  

Iedereen een fijne vakantie 

toegewenst!! 
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H. Geest - Maria 
Deurningerstraat 212  435 71 44 

7522 CL Enschede 

e-mail: mariaparochie@telfort.nl 

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur. 

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za. 

19.00 uur elke 3
e
 zaterdag van de maand. 

 
Pastoraatgroep 

Mw. E. Vije, contactpersoon 

e-mail: elly@kleisman.nl 
Locatieraad 

Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm, 

contactpersoon 

e-mail: janyvonnebakker@hetnet.nl 
Pastorale zorg 

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72 

Ziekenbezoek: W. Huuskes en  

W. v.d. Kolff 

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32 

Uitvaarten Coördinatrice: 

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00 
Financiën 

Kerkbijdragen, misintenties en overige: 

Rabobank 316 76 98 00 

ING bank: 79 99 01 

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest 

Redactie Mw.Ine Reuver contactpersoon 

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl 

penrgieske@marthedes.nl 

 

► Kopij 
Kopij inleveren vóór do. 1 sept. 
Periode 18 sept. t/m 16 oktober 2011.  

VERGADERAGENDA  
ma. 22 aug. 09.30 u. Muziekcom. 
di. 30 aug. 19.00 u. Bezoekgroep 
do. 1 sept.  09.30 u. Red. par. blad 

 
WIJ HERDACHTEN HEN IN 

ONZE GEBEDEN: 
Ans Lucassen-
Weersink, Jos 
Stijntjes-Punte en 
overl. fam.,  
onze zieken,  
André Ticheler, 
Johan en Annie 
Mekkelholt-
Witbreuk,  
Leo Huuskes,  
Annie Beckers,  
fam. Beckers, 

Tadeusz Maciejczyk,  
fam. Maciejczyk,  
fam. Berent,  
fam. Kleinsman-Bevers,  

 
OVERLEDEN 

Andreas Jozef  

Ticheler André 
weduwnaar van  Gerda 

Ticheler-Kleinherenbrink  

 
Wat jij ooit in het verborgene hebt 
gedaan, aan de minste der levenden, 
dat heb je gedaan aan alle leven, aan 
dat langzaam volwassen en volwaar-
dig wordende lichaam van de mens-
heid, wij allen.          Huub Oosterhuis. 
 

ndré Ticheler werd op 20 
september  1925 geboren in 

Enschede in een gezin met 12 
kinderen.   
Hij is werkzaam geweest bij de 
Twentsche Courant.  

A
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Na zijn pensionering heeft hij zich 
ingezet als vrijwilliger in het Dr. 
Ariënshuis te Enschede.  
Dit heeft hij ruim 14 jaar met veel 
plezier gedaan. Ook was hij 25 jaar 
actief als koorlid.  
André had een opgeruimd karakter.  
Na een periode van afnemende ge-
zondheid overleed hij op 26 mei 
2011.  
Op 1 juni 2011 hebben wij vooraf-
gaand aan de besloten crematie-
plechtigheid afscheid van André 
genomen tijdens de uitvaartdienst in 
de Mariakerk. 
 
Johanna Josephina Maria 
Snippert-Steijlen  
Op 19 mei is overleden Johanna 
Snippert-Steijlen. 
Zij was de echtgenote van Marinus 
Snippert. Zij werd 83 jaar. Op 24 
mei deden we Johanna uitgeleide 
vanuit de Mariakerk. 
 

ohanna kwam als kind van het 
Brabantse land. 

Zij was één van negen kinderen.  
Het grote gezin vestigde zich in 1934 
in het Twentse Losser waar Johanna  
verder opgroeide. In 1957 trouwde ze 
met Marinus Snippert en gingen 
wonen in de Zonstraat in Enschede. 
Hier werden de 'jongens' Kees en 
Richard geboren. Johanna was een 
familiemens en onderhield een 
intensief contact met haar ouders, 
broers en zussen aan wie ze zeer 
gehecht was. Gehecht was zij ook aan 
oude Brabantse tradities. Steevast 
werd in Brabantse stijl de kerstnacht 
gevierd: eerst naar de avondmis en 
dan worstenbroodjes eten met een 
groot deel van de familie, was voor 

haar een jaarlijks hoogtepunt. In haar 
jeugd had zij als hobby toneelspelen 
en liet vaak met trots de foto's zien, 
waarop ze als jong meisje schitterde. 
In het gezin kon zij bijzondere dingen 
bedenken bij de jaarlijks terug-
kerende huiselijke feestjes. Verdrietig 
genoeg ging de gezondheid van haar 
man Marinus achteruit die tenslotte 
opgenomen moest worden in Brug-
gerbosch. Ook haar eigen afnemende 
gezondheid maakte haar moe. Op 19 
mei overleed ze te midden van haar 
kinderen in het Hospice in Enschede. 
 

********************* 
  

Gedoopt 

 

Op zondag 5 juni 
2011 vierden we de 
doop van:  
Bibi Hanne Maria   
dochter van Marco 
Lammers en 
Marloes 
Leemreijze  
en 

Bente Anne  
dochter van Rico Leemrijze en 
Ineke Booijink 
 
Dat zij onder de goede zorg van hun 
ouders mogen opgroeien tot 
gelukkige mensen 

 
********************* 

 

€OLLECTES MARIAKERK 

Mei: € 574,25  
 

 

J
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ZIEKENZONDAG 
ondag 11 september a.s. is het 
weer ziekenzondag. Hieraan 

willen wij als zieken(huis)be-zoek-
groep van de Maria/H.Geestlocatie, 
zoals ieder jaar, extra aandacht aan 
besteden. 
Wij hebben een lijst van langdurig 
zieken, maar of deze compleet is 
weten wij niet. Mocht U nog iemand 

weten, die lang 
ziek is en een 
bloemetje ver-
dient, wilt u dat 
dan even door-
geven vóór 10 
september, zo-
dat wij ook 
hem of haar 
ook op de lijst 

kunnen 
plaatsen. Op de 

dag zelf kunnen wij weinig meer 
doen, want de boeketjes zijn dan al 
voorzien van een naam. 
Namens de zieken(huis)bezoekgroep 
Maria/H. Geest. 
Will van der Kolff   tel. 432 34 32 

********************* 

OPENINGSVIERING 

Door Elly Vije namens de 

Pastoraatsgroep 

 

e openingsviering zal zijn op 

zondag 11 september as. om 

11.00 uur. 

Deze zondag is tevens ziekenzondag 

en zal er speciaal aandacht zijn voor 

onze zieken. 

►Lees ook het artikel hierover van 

de zieken(huis)bezoekgroep op deze  

pagina. 

SAM’S KLEDINGACTIE  

 

p  zaterdag 8 oktober    vindt in   
Enschede  weer de jaarlijkse 

kledinginzamelingsactie van 'SAM’S 
KLEDINGACTIE' voor 'Mensen in 
Nood' plaats. U kunt dan uw goede, 
nog draagbare kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in gesloten plastic 
zakken afgeven bij het volgende 
adres: 

MARIAKERK, 

DEURNINGERSTRAAT 214, 

ENSCHEDE NOORD 

’s morgens tussen 10 en 12 uur. 
Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 
1967 kleding in en is daarmee is één 
van de oudste charitatieve kleding-
inzamelaars van Nederland. Bij de 
kledinginzameling wordt 'Sam’s 
Kledingactie' ondersteund door 
1.400 vrijwilligers. De ingezamelde 
kleding wordt verkocht aan sorteer-
bedrijven. Met de opbrengst hiervan 
steunt Sam's Kledingactie de projec-
ten van Cordaid Mensen in Nood.  
Een groot deel van deze middelen 
gaat naar een ‘Droogteproject’ in 
Kenia. Binnen dit project worden 
mensen geholpen om zich te wapenen 
tegen de steeds vaker voorkomende 
droogte-periodes bijvoorbeeld door 
de aanleg van waterreservoirs. 
Voor meer informatie over Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood 
en de gesteunde projecten:  

www.samskledingactie.nl of 
bellen naar 073-687 1060. 

Z

D

O
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St. Jan - H. Michaël 
 

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253 

7545 GH Enschede 432 44 87 

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl 

Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur. 

Centrale contactpersonen 

Mw. L Oude Egberink 476 31 05 

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl 

Mw. G. Leurs  435 12 22 

e-mail: gleurs@hetnet.nl 

 

 
Pastoraatgroep 

Mevr. C.J.M. Hannink, contactpersoon 

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl 

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij 

Hr. P. Pikkemaat 
Locatieraad 

Hr. A.G.M. Oude Elferink, 

contactpersoon / penningmeester 

e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl 

Hr. H.A.G. Bolster 

Hr. H.J.M.  Huitink 

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker 

 

Postbank 966093 of 1023 468 

ING-Bank 66.51.62.138 

ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592 
Webmaster  

Vacature. Tijdelijk: 

secretariaat@katholiekenschede.nl 
 
Vieringen 

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur 

om de week. 

Oecumenische vieringen 

Door het jaar zijn er in samenwerking met 

de Apostel Thomaskerk enkele oecume-

nische vieringen of vesperdiensten. 

 

 

Vakantie 
 
Het is weer zover, de vakantie staat 
voor de deur. 
Alle werk en organisatie gaat even op 
een laag pitje, we gaan op een andere 
manier genieten van het leven. Veel 
mensen gaan op stap, sommigen heel 
ver. Nieuwe landen en steden zien, 
andere ervaringen opdoen, nieuwe 
energie halen om het leven van alle 
dag ook weer te kunnen waarderen en 
genieten. Anderen blijven in de buurt. 
Af en toe eens een klein tripje buiten 
Enschede, sommigen omdat zij dat 
het mooist vinden, anderen omdat er 
niet ‘meer’ inzit. 
Voor veel mensen is het een heerlijke 
tijd, voor anderen juist een moeilijke 
periode. 
Als de stille tijd voor ouderen wat 
lang duurt zijn er de inloopmiddagen. 
Dit jaar worden ze gehouden in de 
Apostel Thomaskerk. Loopt u gerust 
naar binnen. 
 
De Pastoraatgroep wenst iedereen een 
goede periode, waarin de dagelijkse 
sleur doorbroken wordt en ieder de 
mogelijkheid heeft om te genieten. In 
september gaan we dan weer met 
nieuwe energie beginnen aan het 
volgende seizoen. 
 
Namens de pastoraatgroep,  
Tiny Hannink 
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Koffiedrinken na de 
kerkdienst 
Op iedere 1

e
 zondag van de maand 

dat er een viering is, is er de moge-
lijkheid om na afloop koffie te drink-
en in de parochiezaal. De komende 
tijd is dat op: zondag 14 augustus 
U bent van harte welkom. 

 

Inloopmiddagen 2011 
Het Oecumenisch Beraad nodigt de 

ouderen van west Enschede uit voor 

vier gezellige middagen in de vakan-

tieperiode. 

Wanneer? 

Woensdag 20 juli  

“In en rond de Sterrenwacht” is het 

thema van Jan Viester uit Haaks-

bergen, amateur-sterrenkundige. Hij 

maakt ook een kleine tentoonstelling. 

Woensdag 3 augustus  

Hoe kun je van een keuken set een 

leuk geschenk maken. 

Dat gaan we doen met Truus Prins. 

Voor de keukenset wordt een kleine 

vergoeding gevraagd. 

Woensdag 17 augustus de heer Teun 

Beuzel uit Vriezenveen verrast ons 

met humoristische sketches. 

en  woensdag 31 augustus  

sluiten we de inloopmiddagen af met 

een gezellige Bingo 

Waar? 

De Inloopmiddagen worden gehou-

den in de Apostel Thomas kerk  

Thomas de Keijser straat nr. 20 

Welke tijd? 

U bent welkom vanaf 14.30 uur.  

U krijgt koffie/thee en een hapje en 

een drankje aangeboden. 

De middagen worden afgesloten rond 

16.30 uur. De toegang is vrij, wel 

wordt er een collecte gehouden. 

 

 
Bedankt Vastenaktielopers 
De Vastenaktie van 2011 zit er weer 
op voor onze locatie St. Jan-H. 
Michaël. Met uw steun kunnen de 
gezinnen op het eiland Mindoro inde 
Fillipijnen met hoop naar de toekomst 
kijken. Een toekomst waarbij mens en 
natuur van elkaar delen en leren zodat 
er nog een gezonde toekomst is voor 
de kinderen. 
De opbrengst die met de Vasten-
zakjes is opgehaald, heeft een bedrag 
van € 1048,37 opgeleverd. Ook dit 
jaar hadden wij het niet zonder de 
inzet van deze lopers kunnen doen. 
Het is in deze tijd steeds moeilijker 
om de deuren langs te gaan en de 
zakjes op te halen. Er is weer goed 
werk geleverd en wij willen als MOV 
groep de lopers dan ook heel hartelijk 
danken. Naast de Vastenzakjes heeft 
dit jaar de Pelgrimstocht een bijzon-
dere plaats ingenomen. Een sponsor-
loop voor hetzelfde doel, gelopen 
door een van onze eigen parochianen 
met de Pelgrimszegen. In de vorige 
editie heeft u over haar ervaring 
kunnen lezen. De parochianen van de 
locatie St. Jan-H. Michaël hebben 
ook aan de Pelgrimstocht een 
prachtige (geldelijke) bijdrage ge-
leverd. 
 
Namens de MOV groep Zuid-West 
Enschede onze hartelijke dank aan de 
vrijwilligers en alle parochianen van 
de locatie St. Jan-H. Michaël die zich 
samen sterk hebben gemaakt voor de 
Vastenaktie 2011. 
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Gedoopt 
Op zondag 26 juni is gedoopt 
Eef Leurs, dochter van Victor-Jan 
Leurs en Ruth Amelink. Ze wonen 
aan de Thorbeckelaan 8 in Enschede. 
Op zondag 10 juli is gedoopt 
Bram Cirk 
Zoon van Johan Cirk en Paula 
Poorthuis. Ze wonen aan Robertink-
kamp in Lonneker. 
 
Overleden 
Eind mei is overleden de heer Frans 
Metternich, hij woonde in het 
verpleeghuis “De Cromhoff” en was 
83 jaar. 
Frans was jarenlang koster in de St. 
Jankerk. Hij verzorgde de weekend-
vieringen en de vieringen voor Rouw 
en Trouw. Ook was Frans koster in 
het Verpleeghuis “De Cromhoff” bij 
de vieringen op donderdagmiddag. 
Ook is overleden de heer Frans 
Groenland, hij was jarenlang 
dirigent van het gemengd koor in de 
St. Jankerk. Ook verzorgde hij de 
muziek en zang in het verpleeghuis 
“De Cromhoff” bij de vieringen op 
donderdagmiddag. 
Zie voor een In memoriam het 
Verrijzenisgedeelte op pagina 38. 
Wij wensen de familie sterkte toe 
voor de komende tijd.  
Op 29 juni is overleden 
Nelly Eding-van Vorselen. Zij 
woonde aan de Bleekhofstraat 300. 
Ze werd 88 jaar. 
 

 
Secretariaat St. Jan –  
H. Michaëllocatie 
In de maand augustus is het secreta-
riaat van de St.Jan-H.Michaellocatie 
gesloten. Voor dringende zaken kunt 

u bellen met de twee centrale con-
tactpersonen: Mw. Liny Oude Egbe-
rink tel. 4763105 of Mw. Gerdie 
Leurs tel. 4351222. 
De e-mailberichten worden iedere 
vrijdag nagekeken.  
Mededelingen en misintenties kunt u 
voor donderdag telefonisch opgeven  
bij Mw. Liny Oude Egberink tel. 
4763105 of via e-mail:  
 hm.oudeegberink@hetnet.nl 
1 september zijn wij weer op donder-
dagmoren aanwezig tussen 09.00 uur 
en 11.30 uur.  
De dames van het secretariaat wensen 
iedereen een fijne zomertijd toe. 
 

 
Vieringen in de Cromhoff en 
de Hatteler 
Alle vieringen beginnen om 16.00 u. 
Cromhoff 
Donderdag 21 juli eucharistie 
Donderdag 28 juli protestants 
Donderdag 04 augustus eucharistie 
Donderdag 11 augustus protestants 
Donderdag 18 augustus eucharistie 
Donderdag 25 augustus protestants 
Donderdag 01 september eucharistie 
Donderdag 08 september protestants 
Donderdag 15 september eucharistie 
Hatteler 
Woensdag  20 juli Protestant 
Woensdag 21 september WoCo 
 

Zondag 18 september om 10.00 uur 

Oecumenische viering met de 

Apostel Thomaskerk. Thema: Veilig 

bestaan – omgaan met je angsten. 

In de Apostel Thomaskerk (de St. 

Janskerk blijft deze ochtend gesloten) 

met na afloop koffie. 
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Verrijzenis des Heren 
 

Het Leunenberg 588,    

7544 JM Enschede 

Secretariaat:  476 06 06 

Bereikbaar van 9 - 11 uur op 

maandag t/m vrijdag (behalve in de 

zomervakantie). E-mail: 

secretariaat@verrijzenisparochie.nl 

 

Pastoraal werker:  I. Schraven 
Tel. : 06-22924657 

i.schraven@katholiekenschede.nl 
 
Pastoraatgroep 

Mevr. J.H.M. van der Pieterman, 

contactpersoon. E-mail: 

jvandepieterman@hotmail.com 

Mevr. J.E.M. Tenbergen 

Mevr. M. van den Berg 

Mevr. F.C. Ezendam 
Locatieraad 

Hr. M.F.J. Greuliker, penningmeester 

/contactpersoon 

e-mail: frans_en_thea@mac.com 

Hr. W.G.J. Lieven, contactpersoon 

w.lieven@connexxion.nl 

Hr. J.W.C. van der Pieterman 

Hr. J. Vaneker 
Webmaster 

Hr. Bert Ezendam 

verrijzenis@ezendam.com  

Locale redactie 

Gerard Oude Lenferink 

redactie@verrijzenisparochie.nl 

 

Vieringen: 

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk 

Zondag 10.00 u. Mediant, 

De Oecumenische Geloofsgemeen-

schap Helmerhoek; 

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel 

Verrijzeniskerk 

De 2e vrijdag van de maand 10.00 

uur: De Posten 

 

De dagkapel van de Verrijzeniskerk 

is buiten de zomervakantie op  

werkdagen van 9 tot 16 uur geopend 

voor gebed en devotie. 

 

 
De Verrijzeniskerk is gebouwd in 
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek. 
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt 
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk 
Libanese Kerk (1x per maand op 
zondagmiddag). 
Op de Helmerhoek in Mediant 
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische 
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).  
U bent van harte welkom. 

 

 
Van het locale secretariaat 
In de zomervakantie van 18 juli tot en 
met 4 september is het secretariaat 
alleen geopend op woensdagmorgen 
en vrijdagmorgen van 9 tot 11 uur. 
Vanaf 5 september is het secretariaat 
weer geopend van maandagmorgen 
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tot en met vrijdagmorgen van 9 uur 
tot 11 uur. 

Van de redactie 

Na 10 jaar deel te hebben uitgemaakt 
van de redactie, vind ik het tijd 
worden het stokje over te dragen aan 
een lid van de Verrijzenisgemeen-
schap dat met plezier de pen hanteert 
of, meer bij de tijd, het toetsenbord 
en tevens bereid is de maandelijkse 
vergadering van de centrale redactie 
aan de Nieuwe Schoolweg te be-
zoeken. Ik sta mijn opvolg(st)er tot 
januari 2012 bij om zich in te werken. 
Reacties naar: tel. 4768005 of e-mail: 
redactie@verrijzenisparochie.nl 
Gerard Oude Lenferink 
 
In memoriam Frans Groenland 
 

“In geloof en liefde droeg jij, en legde 
jouw leven in handen van Onze Lieve 
Heer”.  
Deze woorden stonden bovenaan de 
rouwkaart voor Frans Groenland: 
woorden die proberen om het rijke en 
indrukwekkende leven van Frans 
samen te vatten. Frans was een man 
van geloof, van muzikaal geloof, mag 
je wel zeggen: met veel inzet voor 
(het dirigeren van) kerkkoren en 
(kerk)muziek (in de St.Janskerk en 
bv. bij Opera Forum), en een man van 
liefde: van onvoorwaardelijke inzet 
en betrokkenheid. Frans was ook een 
man die altijd de zonzijde zag, hij had 
een positieve levensinstelling. Een 
van zijn dierbaren typeerde hem bij 
het afscheid als een monnik: niet 
alleen omdat Frans in zijn jeugd 
enige tijd bij de Witte Paters in 
Brabant had doorgebracht, maar ook 

omdat hij hield van sober, eenvoudig 
leven, en omdat hij nuchter en 
ruimhartig was.  
Een man vol liefde was hij ook voor 
zijn vrouw Marietje, met wie hij ruim 
50 jaar lief en leed mocht delen, en 
voor Josette, Robbert Jan en Jeroen, 
zijn kinderen, hun partners en de 
kleinkinderen. Zij zullen hem niet 
vergeten.  
Op dinsdag 19 april hebben we 
afscheid van Frans genomen in de 
Verrijzeniskerk aan Het Leunenberg, 
daarna volgde de Crematieplechtig-
heid in Usselo. We hebben hem 
toegewenst dat hij nu al mag delen ‘in 
de warmte van Gods Licht’, daar 
‘over de brug’ van ons bestaan hier 
naar de overkant. En we wensen zijn 
dierbaren veel sterkte toe, en vele 
goede herinneringen aan man, vader, 
schoonvader en opa Frans. 
Pastor Hans van der Hulst   

Verslag van de lokatieraad en 
pastoraatgroep d.d. 1 juni 

1. Opening / mededelingen 
• Joop van de Pieterman opent de 
vergadering met een korte tekst. 
• T.a.v. Sam’s kledingaktie heeft 
de OGH/PKN, op verzoek van Ben 
Gerretschen, erin toegestemd de 
coördinatie van de inzameling op zich 
te nemen. 
2. Pastoraatgroep 
• Vraag van het centraal bestuur: 
hoe is noodtelefoon geregeld. De 
Verrijzeniskerk beschikt niet over een 
noodtelefoon. Hooguit over een e-
mailadres waar mensen terecht kun-
nen. Een alternatief is het centrale 
secretariaat. Zie hiervoor het colofon 
van het parochieblad Pelgrim. 
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• Ferlina Ezendam en Mieke van 
den Berg bezochten het diaconaal 
beraad. Alhoewel Caritas stadsbreed 
functio-neert wil men per locatie een 
contactpersoon hebben die tevens een 
kleine kas beheert en enkele malen 
per jaar aanschuift bij het centraal 
overleg. Hierover wordt overleg 
gepleegd met Bert Baks. 
3.  Werkgroepen 
• Op 27 sept. a.s. worden de 
voorzitters van de werkgroepen 
uitgenodigd voor een gezamenlijk 
overleg hoe het contact met de 
werkgroepen te verbeteren. 
• Schoolactiviteiten worden in de 
Verrijzeniskerk niet verplaatst voor 
een begrafenis. Dit wordt de 
betreffende werkgroep meegedeeld. 
4.  Huisvesting en facilitaire zaken 
• Alle opmerkingen op het 
meldings- en ontruimingsprotocol 
zijn door Joop van de Pieterman 
samengevat.  
• Het altaar is zichtbaar slecht 
geschilderd. Dat geldt ook voor de 
banken er omheen. Er wordt om 
toestemming herschilderen gevraagd. 
• In week 22 heeft de Libanese 
kerk ons kerkgebouw schoongemaakt. 
• Onze kerk is kaal. Wellicht is een 
kruisweg een mooie manier om onze 
kerk te verfraaien. We nemen contact 
op met het Catharijneconvent. De 
alkoof achter het altaar oogt wat 
mager. Er wordt een architect 
benaderd.  
5. Financiën 
• De locatie behoeft een nieuwe 
penningmeester na het vertrek van 
Frans Greuliker. Wellicht is een 
profiel beschikbaar.  
De nieuwe stipendia per 17 mei 
worden toegepast. Waar we de 

vrijheid hebben, hebben we die ook 
genomen. 
6. Rondvraag 
• Jos Vaneker geeft aan per aug/sep 
2011 te willen stoppen met de 
locatie-raad. 
• De rekeningnummers van de 
Verrijzeniskerk staan nog steeds op 
naam van Peter Jansen. Er wordt 
gezocht naar een oplossing. 
• Er is onduidelijkheid over de 
communicatie van kerkberichten. Er 
wordt contact opgenomen met het 
centraal secretariaat. 
• Het gewaad van de altaartafel in 
het verzorgingshuis de Posten is 
versleten. Er wordt bij andere locaties 
gevraagd naar een vervanging. 
Wim Lieven/Gerard Oude Lenferink 
 

 

Bedankt Vastenaktielopers 2011 
 
De Vastenaktie van 2011 zit er weer 
op voor onze locatie Verrijzenis. De 
opbrengst die met de Vastenzakjes is 
opgehaald, heeft een mooi bedrag van 
€ 3547,18 opgeleverd. Ook dit jaar is 
weer goed werk geleverd en wij wil-
len als MOV groep de lopers dan ook 
heel hartelijk danken. Naast de Vas-
tenzakjes heeft dit jaar de Pelgrims-
tocht een bijzondere plaats ingeno-
men. Een sponsorloop voor hetzelfde 
doel, alleen via een andere weg. Ook 
hieraan is door de parochianen van de 
Verrijzenis bijgedragen. Met uw 
steun kunnen de gezinnen op het 
eiland Mindoro inde Fillipijnen met 
hoop naar de toekomst kijken.  
 
Namens de MOV groep Zuid-West 
Enschede onze hartelijke dank. 
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Doopzondagen 
 

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan de Nieuwe Schoolweg 2, 
aanvang 19.30 uur. 
12 juli voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van augustus. 
9 augustus voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van september 
 
Voor de doopvieringen in de  
Maria-H.Geestkerk  zondag 7 augustus  
Josephkerk  zondag 14 augustus  
Verrijzeniskerk  zondag 21augustus  
Pauluskerk  zondag 28 augustus  
 
Voor de doopvieringen in de  
St.Jan-Michaëlkerk   zondag 4 september 
Jacobuskerk   zondag 11 september 
Josephkerk   zondag 11 september 
Ariënsgedachteniskerk zondag 18 september 
 

Eens was jij een eindeloos verlangen, 
een verre hoop, een onvoltooide wens. 

Jij was de droom van geven en ontvangen, 
Geheim van eenheid tussen God en mens. 

 

 
Lezingen bij de zondagen 
 

17 juli 24 juli 31 juli 7 augustus  

Wijsh. 12, 13-19 1 Kon. 3, 5-12 Jes. 55, 1-3 1 Kon. 19, 9-11 

Rom. 8, 26-27 Rom. 8, 28-30 Rom. 8, 35-39 Rom. 9, 1-5 

Mt. 13, 24-43 Mt. 13, 44-52 Mt. 14, 13-21 Mt. 14, 22-33 

 

14 augustus 21 augustus 28augustus 4 september 

Jes. 56, 1-7 Jes. 22, 19-23 Jer. 20, 7-9 Ez. 33, 7-9 

Rom. 11, 13-32 Rom. 11, 33-36 Rom. 12, 1-2 Rom. 13, 8-10 

Mt. 15, 21-28 Mt. 16, 13-20 Mt. 16, 21-27 Mt. 18, 15-20 

 

11 september 18 september “God helpt ons niet altijd om het 

Sir. 27, 30—28,7 Jes. 55, 6-9 lijden heen, maar helpt ons er  

Rom. 14, 7-9 Fil. 1, 20-27 doorheen”. 

Mt. 18, 21-35 Mt. 20, 1-16 Johann Albrecht Bengel 
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Weekeindevieringen  Wo-Co = Woord- en Communiedienst 

      KWD = KinderWoordDienst
 

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn 

onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl  

 
WEEKEND 16/17 juli 2011 16

e
   zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Zanggr. St. 

Joseph 
A.Monninkhof 
 + I. Schraven 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Eucharistie Jeugd en 
kinderkoor 

A.Monninkhof 
 + I. Schraven 

St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Eucharistie Samenzang A.Monninkhof 
 + I. Schraven 

St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor J. Kortstee + 
C.Berbée 

H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie 

 

Samenzang H.Antonissen 

H. Geest/ Maria Za. 19.00 u Eucharistie Op Toon J. Kortstee + 
C. Berbée 

Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Wo-Co Parochiekoor C. Berbée 
 
WEEKEND 23/24 juli 2011 17

e
  zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Wo-Co Samenzang 

met orgel 
H. v.d. Hulst 

Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u Wo-Co Ariënskoor H. v.d. Hulst 
St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Wo-Co Samenzang H. v.d. Hulst 
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobus 

koor 
A.Monninkho
f + J. v.d. 
Nieuwendijk 

H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie Da/he koor G. Kolmschot 
H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Eucharistie Schola A.Monninkho

f 
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Eucharistie Parochiekoor J. Kortstee 
 
WEEKEND 30/31 juli 2011 18

e
   zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 
J. Kortstee + 
J.v.d. 
Nieuwendijk 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Eucharistie Ariënskoor A.Monninkhof 
+ J. v.d. 
Nieuwendijk  
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St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Eucharistie Samenzang J. Kortstee + J. 

vd. Nieuwendijk  

St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor W. Weemaes 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie volkszang H. Kronenberg 
H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Eucharistie Vrijw. koor H. Antonissen 
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Eucharistie Parochiekoor A.Monninkhof 
 
WEEKEND 6/7 augustus 2011 19

e
  zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Samenzang 

met orgel 
H. Bruggeman 

Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u Wo-Co dameskoor H. v.d. Hulst 
St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Wo-Co Samenzang I.Schraven 
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor J. Kortstee 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie Da/he koor A.Monninkhof 

+ I. Schraven 
H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Wo-Co Vrijw. Koor H. v.d. Hulst 
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Eucharistie Parochiekoor H. Kronenberg 
 
WEEKEND 13/14 augustus 2011 20

e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 
A.Monninkhof 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Eucharistie Ariënskoor J. Kortstee 
St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Eucharistie Gem. koor A.Monninkhof 
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Wo-Co Jacobuskoor J. v.d. 

Nieuwendijk 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie volkszang W.Weemaes 
H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Eucharistie Vrijw. koor A.Monninkhof 
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Eucharistie  H. Antonissen 
 
WEEKEND 20/21 augustus 2011 21

e
  zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Wo-Co Samenzang 

met orgel 

H. v.d. Hulst 

Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u Eucharistie Ariënskoor H. Kronenberg 
St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Wo-Co Samenzang H. v.d. Hulst 
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor A.Monninkhof 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie Da/he koor G. Kolmschot 
H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Wo-Co Vrijw. Koor H. v.d. Hulst 
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Eucharistie  A.Monninkhof 
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Vervolg weekeindevieringen
   Wo-Co = Woord- en Communiedienst 

      KWD = KinderWoordDienst 
 

WEEKEND 27/28 augustus 2011 22
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 
H. Antonissen 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Ariënskoor C. Berbée 
St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Eucharistie Samenzang H. Kronenberg 
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Wo-Co Jacobuskoor C. Berbée 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie volkszang A.Monninkhof 
H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Eucharistie Vrijw. koor J. Kortstee 
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Wo-Co  werkgroep 
 
WEEKEND 3/4 september 2011 23

e
  zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Wo-Co Zanggroep 

St. Joseph 
J. v.d. 
Nieuwendijk 

Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u Wo-Co  C. Berbée 
St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Eucharistie Samenzang A.Monninkhof  
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor H.Kronenberg  
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie Da/he koor J. Kortstee 
H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Gezins 

viering 
Toontje 
Hoger 

J. Vermeulen 

Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Wo-Co  J. v.d. 
Nieuwendijk 

 
WEEKEND 10/11 september 2011  24

e
 zondag door het jaar     Ziekenzondag 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Samenzang 

met orgel 
A.Monninkhof 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Eucharistie 

openingsvier 

Come 
Back? 

A.Monninkhof 
+ I. Schraven 

St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Wo-Co Samenzang I. Schraven 
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie  J. Kortstee 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie Volkszang G. Kolmschot 
H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Eucharistie 

openingsvier 

Gemengd 
koor 

A.Monninkhof  

Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Wo-Co  I.Schraven 
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WEEKEND 17/18 september 2011  25
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Wo-Co BJK P. v.Blijswijk 
Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u Eucharistie  H.Kronenberg 
St. Jan/H. Michaël Zo. 10.00 u 

in de apostel 

Thomaskerk 

Oecumeni-

sche Viering 
 C. Berbée en 

Ds. Van Zijll 
Langhout 

St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie BJK H.Antonissen? 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie  A.Monninkhof 

+ P.v.Blijswijk 
H. Geest/ Maria Za. 19.00 u Eucharistie OpToon J. Kortstee en 

P. v. Blijswijk 
Verrijzenis des Heren Zo. 15.00 u  Oec. viering 

“In het 
gras” 

 J. v.d. 
Nieuwendijk 

 
 

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen 
Locatie Weekend Door de week 

St. Jacobus, Langestraat Zo. 9.30 u Di + vr  9.00 u 

St. Joseph, Oldenzaalsestraat Za. 17.00 u Woe. 19.00 u 

Ariënsgedachtenis,  

Hogelandsingel 

Za. 19.00 u en zo. 9.30 uur 

om de week 

Do. 9.00 uur 

H. Paulus,  

G.J. v. Heekstraat 

 Zo. 9.30 u. Eucharistie 1e + 3e vrijdag 19.00 u. 

in kapel  Eucharistie 

H.Geest/Maria,  

Deurningerstraat. 

Zo. 11.00 u 

Za. 19.00 op 3
e
 za v.d. mnd 

Do. 9.30 uur 

St. Jan/H. Michaël, 

Haaksbergerstr 

Za. 19.00 u en zo. 9.30 u  

om de week 

Do. 19.00 u 

Verrijzenis, Het Leunenberg Zo. 11.00 u Do. 9.30 uur 

 
Openingstijden dagkapellen: 

St. Jacobus weekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is 

rolstoeltoegankelijk.  

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur. 

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.  

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het 

Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang. 

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl 
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Ziek? Opgenomen in het 
ziekenhuis? 
 

Bent u zelf of een van uw huisge-

noten of buren ziek of opgenomen in 

het ziekenhuis en stelt u een bezoekje 

op prijs, geef dit dan door aan uw 

parochiecentrum. 
 

 
Gaat u verhuizen? 
 
Stuur uw verhuisbericht 
ook naar het secretariaat 
van uw eigen locatie. Of 
deponeer een berichtje in 
de brievenbus van het parochie-
centrum of pastorie van uw eigen 
locatie met daarop vermeld: Naam, 
Voornaam, Geboortedatum, namen 
van (eventuele) gezinsleden, huidig 
adres met postcode en plaatsnaam. 
Verhuisdatum, nieuw adres met post-
code en plaatsnaam. 
  

 
Oecumenische 
geloofsgemeenschap 
Helmerhoek 

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. 

Website: www.ogh-enschede.nl 

Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755  

 

 
Citypastoraat 

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190 

Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m 

zaterdagmiddag 13-17 uur.  

En dinsdag-  en donderdagmorgen 

10.00 - 12.30 uur. 

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. 

www.citypastoraatenschede.nl 

Huis van verhalen –  
voorheen Pastoraat na Ramp.  

Secretariaat:  

Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.  

Tel. 053 - 431 62 88 

www.huisvanverhalenenschede.nl 

Directeur: Hermien Maartens 

 

 
De Wonne 

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede 

Tel. 431 87 87 
 

 
De Maristen 

Hogelandsingel 41, 7512 GB 

Enschede. Tel. 435 20 41 
 

 
Sexueel misbruik – meldpunt RK 
Kerk 

Binnen de Rooms Katholieke kerk is 

een meldpunt voor seksueel misbruik 

in een pastorale relatie. Hiervoor kunt 

u terecht bij het volgende telefoon-

nummer: 06-19 114 307 (lokaal)  
 
 

Kopij Pelgrim 
 

Inleveren  verschijnt 

maandag donderdag 

 
29 augustus 15 september 
26 september 13 oktober 
31 oktober 17 november 
 
Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 

400 woorden (in Times New Roman 11) 

E-mail: 

centraleredactie@katholiekenschede.nl 
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Bereikbaarheidsdienst pastores 
De bereikbaarheidsdienst voor pasto-
res geldt de gehele week voor plotse-
linge situaties rond het sterfbed of een 
andere situatie: 06 275 11 272. 
Alle pastores, (behalve de diaken) 
hebben een werkkamer op de Nieuwe 
Schoolweg 2. 
 

 

Telefoonnummers voor hulpvragen 
 

Parochie Secretariaat Katholiek 
Enschede.  Tel. 053 - 478 53 06 
Tel. met voicemail: 053 – 7113459.  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.  
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2 
7514 CG Enschede. 
E-mail: 
secretariaat@katholiekenschede.nl 
www.katholiekenschede.nl  
 
Ouderentelefoon: voor een 
vertrouwd gesprek 
De ouderentelefoon biedt ouderen de 
mogelijkheid eens van zich af te 
praten. Alles wat besproken wordt is 
vertrouwelijk. 
Telefoon 074 - 255 25 52 en is 
bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. 
 
Sensoor telefonische hulpdienst  
Het 'luisterend oor voor de mens in 
nood en ouderen' is 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar.  
Tel. 0900 – 0767. 
www.sensoor.nl/oostnederland 
 

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54 
Een praktische hulpdienst van R.K. 
Enschede voor wie informatie, ad-
vies, een luisterend oor of tijdelijke 
(materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op 
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. 

Colofon 
 
Pelgrim 2011 
contactblad voor 
R.K.  Enschede  

 

Nr.  6  ju l i  – augustus 2011 

Voor de zeven locaties van de parochie  

St. Jacobus de Meerdere van Enschede.  

    

 

Centrale Redactie  
Mevr. T.H.J.M. Schaap 

Adres: Nieuwe Schoolweg 2 

7514 CG Enschede  
centraleredactie@katholiekenschede.nl 

 

Leden Redactie  

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske 

Hr. G. Oude Lenferink 

Mevr. L. Oude Egberink 

Hr. en Mevr. van Kerckhoven 

Mevr. L. Onland 

Mevr. A.E. Kenter-ten Have 

Mevr. Th.G.M. Elfrink 

Mevr. T.H.J.M. Schaap- 

Scholte Lubberink (Eindredacteur) 
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 

 

 
Leden van het Bestuur St. Jacobus 
de Meerdere R.K. Enschede 
 
Hr. G. Berkien, vice-voorzitter 
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester 
Mevr. T. Schaap, aandachtsgebied 
communicatie 
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied 
gebouwen 
Mevr. D. Oude Elberink, 
aandachtsgebied personeel 
Hr. G. Oude Egberink, lid 
Hr. O. Fisscher, lid 
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Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd. 

 

Natuurleien  Torenwerk • Leipannen 
Lood-, Zink- en Koperwerk 

 

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19 

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl 

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl 

Voor al uw glas-, schilder- 

en behangwerk 

groot of klein moet u bij 

 

 

 

zijn.  

Ribbeltsweg 39 

435 07 79 - 431 75 31 

 
Hemmers 

Beeld en Geluid 
 

De Heurne 79 
7511GS Enschede 

053-4315936 

 
www.hemmers.nu  

 
Schilderatelier  
Gabriel Martinez-Almeida 

• Cursus olieverf- 

schilderen en 

tekenen 

• Workshops etsen 

• Schildervakantie in 

        Noord-West Spanje 

Tel: 053 – 4331701 

a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl 

Verkoop van schilderijen, kunst 

en tevens verhuur van moderne 

schilderijen. Wij verkopen ook 

religieuze artikelen zoals 

beelden, rozenkransen, 

kinderbijbels, enz. 

Kuipersdijk 100, 7512 CK 

Enschede.Tel. 053-4313888 

Winkelcentrum “Het Stroink” 

Tel/Fax 053-4768300 

Uw adres voor: 

Versgebrande noten, Salades, 

Patés, olijven. 

Binnen- en buitenlandse kaas.Ook 

voor hapjes, salades en 

relatiegeschenken 

 

NIEUWBOUW   VERBOUW   RENOVATIE   ONDERHOUD 

 

Olieslagweg 106 

7521 JG Enschede 

Tel. 053 – 432 30 34 

www.siers.nl  /  info@siers.nl 

 

Alphons 

Ariëns priester 

tegen onrecht 

voor een          

sociale Kerk. 

 

Stichting 

Het Ariëns-Comité 

Rabobank nr.: 1180.41.738 

www.arienscomite.nl 
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Gespecialiseerd in nylon 

Spuitgietgranulaten 

 

Espro compounds B.V. 
Zwartkate Es 17 

7541 CC Enschede 
Tel. 053-4302915 

E-mail: jan@espro.nl 
 

 
Lipperkerkstraat 49 
7511 CV Enschede 
Tel. 053-4305296 

 

 

 

 

 

Onderhoudsvrije 

beplating voor boeien 

en kappen van 

woningen en 

bedrijven 

 

Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede 
T: 053 – 4335844   F: 053-4360734  
www.renokap.nl 

Schurinksweg 53, 
7523 AP Enschede 

T: 053-7891946 

 

Stichting 
Katholiek 
Onderwijs 
Enschede 

 

 
Image lichtreclame B.V 
Postbus 50 7570 AB 
Oldenzaal 
0541-533470 
 
www. 
imagelichtreclame.nl 

 

RestRestRestRestaurantaurantaurantaurant    
“De Stiftsschuur” “De Stiftsschuur” “De Stiftsschuur” “De Stiftsschuur” 

WeerseloWeerseloWeerseloWeerselo 
 

Fam. G. Nijhof 

Het Stift 13 

7595 LE Weerselo 

0541-661428 

Stiftsschuur@ 

t-online.de 

 

 

Hier had 
uw 

advertentie 
kunnen 
staan! 

 


