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Pastoor A. Monninkhof, teamleider 

Aandachtsgebied Liturgie 

Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151 

a.monninkhof@katholiekenschede.nl  

Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av. 

Pastoraal werker C. Berbée,  

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw 

St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria 

Telefoon: 053-7113457 

Tel. privé: 06 – 41 25 25 58 

c.berbee@katholiekenschede.nl. 

Vrije dag: vrijdag 

Pastoraal werker H. van der Hulst,  

Aandachtsgebied diaconie 

H. Jacobus en St. Joseph 

Telefoon: 053-7113458 

Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025 

h.vanderhulst@katholiekenschede.nl 

Vrije dag: woensdag 

Pastoraal werker I. Schraven,  

Aandachtsgebied catechese en  

opbouwwerk jongeren. 

Verrijzenis en Ariënsgedachtenis 

Telefoon: 053-7113457 

Tel. privé: 06-22924657 

i.schraven@katholiekenschede.nl 

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen 

Pastoraal werker 

J. van den Nieuwendijk 

Aandachtsgebied diaconie 

Citypastoraat 

Telefoon: 06-45860554 

j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl 

Diaken P. van Blijswijk,  

Aandachtsgebied diaconie 

Paulusparochie 

Telefoon: 074 – 349 48 15 

p.blijswijk@kpnplanet.nl 
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KERSTMIS 2011:  
Stille nacht ..? Heilige nacht .. ! 

 

In het Kerstnum-
mer 2011 van het 

Oecumenisch 
maandblad Open 
Deur vertelt een 
predikante hoe ze 
luistert naar 
prachtige muziek, 

terwijl ze gedachten verzamelt voor 
haar preek in de kerstnacht. Van de 
muziek raakt ze in hemelse sferen, 
maar dan begint haar baby plotseling 
te huilen: hij haalt haar in één keer 
naar het hier en nu. ‘De heiligheid 
van de verstilde muziek moet wijken 
voor de luide noden van ons kind’ 
schrijft ze. Terwijl ze dan haar zoon 
oppakt en begint te sussen, denkt ze 
opeens: hoe stil en heilig zal het 
eigenlijk geweest zijn daar en toen in 
Betlehem? In gedachten hoort ze een 
groepje herders mompelend en 
rochelend naar binnen schuifelen, een 
stelletje blatende schapen in hun 
kielzog. In de hoek van de stal begint 
de ezel, opgeschrikt door al die 
aanloop, te balken. En van de 
weeromstuit zet het kindeke Jezus het 
op een brullen … Stille nacht, heilige 
nacht?!  
De hemelse sfeer van Kerstmis en de 
aardse stal met z’n geritsel, geblaat en 
gehuil, ze horen allebei bij het 
kerstgebeuren. Het kindeke Jezus is 
niet in de wieg gelegd om zoet en stil 
te zijn, integendeel: hij zal niet 
zwijgen over alle contrasten in de 
wereld, over alles wat met elkaar in 
tegenspraak is. Hij zal zijn stem laten 
horen als het gaat om rijk en arm, 
recht en onrecht, macht en onmacht, 

licht en duister. Hij is gekomen om de 
kloof te dichten tussen alles wat van 
elkaar verwijderd is geraakt. Om te 
troosten en op te beuren, waar dat 
nodig is. Om een brug te slaan tussen 
hemel en aarde, tussen onze dromen 
over hemels geluk en vrede en de 
aardse soms bittere werkelijkheid. 
Ik weet niet in welke sfeer en in 
welke werkelijkheid u dit jaar kerst-
mis gedenkt en viert: misschien met 
plezier en dankbaarheid, om het 
goede dat u dit jaar mocht meemaken, 
om het nieuwe begin dat zich aan-
diende. Maar misschien ook wel vol 
verdriet en teleurstelling, om wat u 
overkwam, om de harde realiteit 
waarmee u en uw dierbaren gecon-
fronteerd werden: eerder een verlies 
dan een nieuw begin. Weet dan dat er 
rondom de kribbe van Bethlehem 
voor beide ruimte is: voor het hemel-
se en voor het aardse. Mocht het dit 
jaar geen ‘stille nacht’ voor u zijn, 
laat het dan toch een ‘heilige nacht’ 
wezen: want ‘heilig’ heeft met heil en 
heel te maken, dat we (weer) heel 
mogen zijn, mogen worden, erkend in 
ons wel-zijn, in ons verlangen en 
dromen én in onze aardse gebroken-
heid. Leef wat aandachtiger in de 
komende kerstdagen, en houd ruimte 
voor misschien toch een nieuw begin, 
onverwacht uitzicht, goede moed en 
volharding. Dat is in de geest van dat 
hemelse kindeke Jezus in die aardse 
stal van Bethlehem! 
Ik besluit met een gedicht van Jeroen 
Zijlstra, uit hetzelfde Open Deur: 
 

In de luwte schuilt de waarheid,  
in de schaduw wacht het licht, 
in de stilte gaan je oren open,  
in de moeite van het wachten 
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ligt de ruimte, vind je moed,  
in het donker gaan je ogen open,  
zie je het pas goed. 
 

In deze geest van harte: een heilig en 
heelmakend Kerstmis gewenst!  
 

Namens het Pastoresteam van 
Enschede, Hans van der Hulst  
 

 
God geworden laten 
 
Hadewych zegt: Bidden is God 
geworden laten. In het Evangelie zegt 
Jezus dat we voortdurend moeten 
bidden, zonder ophouden. Als we 
deze twee uitspraken naast elkaar 
leggen, dan is de opdracht van Jezus 
misschien toch niet zo onmogelijk en 
weggelegd voor gewone gelovige 
mensen. Iedereen hier in Twente weet 
immers hoe je iemand moet laten 
geworden. Wanneer je iemand laat 
geworden, hoef je niet zoveel. Je 
hoeft hem of haar bijvoorbeeld niet te 
veranderen. Dat geldt ook voor je 
gebed. Je hoeft God niet te 
veranderen. Je hoeft God niet te 
vragen jouw beeld en gelijkenis aan 
te nemen. Eerder andersom. Met God 
geworden laten bedoelt Hadewych 
niet iets passiefs. Ze bedoelt het meer 
als levenshouding. Het gaat er niet 
alleen om dat je God daar maar 
ergens buiten jezelf laat geworden, 
maar zowel in als buiten jezelf. Meer 
dus zoals Maria doet, meer dus zoals 
Jezus bidt in het Onze Vader: Uw wil 
geschiede. En dat niet omdat God 
boosaardig boven alles staat en van 
allerlei onheil beschikt. Maar vanuit 
de diepe ervaring dat God Liefde is 
met een grote L. . ‘Liefhebben’ slaat 

dan niet op een of ander heftig 
gevoel, het betekent: iemand recht 
doen, iemand tot zijn of haar recht 
laten komen, iemand behoeden, 
iemand goed behandelen, iemand 
diens eígen leven gunnen. Het zegt: 
in alle pijn die je kan treffen, is 
ruimte voor nieuw leven. Zoals bij 
Maria: wanneer je jezelf zwanger 
vindt als 14-jarig meisje zonder dat je 
een man bekent, in een wereld waarin 
schande door een meisje over haar 
familie gebracht, kan leiden tot 
steniging. In die wereld kan zomaar 
een engel verschijnen in de droom 
van je verloofde die zegt: Je moet 
haar tot je nemen. De Geest van God 
waait hier. Dus midden in het duister 
kan de hemel opengaan, doordat er 
mensen zijn die zó open zijn, dat ze 
God willen laten geworden op Zíjn 
wijze. Midden onder ons. 
 
Jeanine Molleman 
 

 

Mededelingen vanuit het 
Bestuur  
 

Sinds de vergadering van het Paro-

chieberaad op 29 september jl. heeft 

het Bestuur zich gebogen over een op 

de toekomst gericht beleid. Het Be-

stuur heeft zich daartoe opgesplitst in 

een aantal kleinere groepen, die ieder 

een onderwerp gaan aanpakken. Als 

eerste is de opzet van een verbeterd 

Centraal Secretariaat aan de beurt. 

Er zijn voorstellen gedaan over be-

mensing, taakverdeling en financie-

ring en die voorstellen komen tijdens 

de Bestuursvergadering van 1 decem-
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ber op tafel. Hopelijk kunnen we dan 

een aantal knopen doorhakken, al 

blijft het moeilijk één en ander te be-

kostigen. Ook zullen toekomstige per-

sonele wijzigingen op het secretariaat 

op de agenda staan. 

In de bestuursvergaderingen van 

januari en (mogelijk) februari zal het 

onderwerp financiën worden bespro-

ken. Ook hier gaat het om het opzet-

ten van op de toekomst gericht beleid. 

Er zal bekeken worden hoe alles wat 

we aan beleid willen, bekostigd kan 

worden, welke prioriteiten we daarbij 

willen stellen, verder: of en waar er 

bezuinigd kan of moet worden, en 

welke nieuwe fondsen en geldbron-

nen eventueel aangeboord kunnen 

worden. Ook het centraliseren van 

inkomsten en uitgaven staat op de 

agenda, en de bemensing van de 

financiële afdeling van het Bestuur, 

waarbij gedacht wordt aan het 

(gedeeltelijk) inroepen van betaalde 

krachten. 

Een derde werkgroep uit het Bestuur 

gaat zich oriënteren op de gebouwen. 

De staat van onderhoud zal door 

onafhankelijke deskundigen opnieuw 

in kaart worden gebracht, evenals de 

kosten die het open houden van zeven 

kerken met zich meebrengt. Als dat 

plaatje compleet is zal dat voor een 

eerste bespreking in het voltallige 

Bestuur worden besproken. Die be-

spreking behoort tot de beleidsvoor-

bereidende fase. Echte conclusies 

worden pas getrokken als zich daar de 

noodzaak toe aandient. Anderzijds is 

het wel de plicht van het Bestuur zich 

op dit onderwerp te oriënteren.  

Ook de toekomst van de koren heeft 

onze aandacht. In het liturgisch werk-

plan heeft het pastoresteam daar al 

het één en ander over gezegd. Het 

Bestuur zal alle koren op korte ter-

mijn uitnodigen een vertegenwoor-

diger te sturen naar een eerste bespre-

king, waarin toekomstige vormen van 

samenwerking worden verkend.  

Ook op andere terreinen is er volop 

beweging. Het pastoresteam heeft 

verschillende werkplannen het licht 

doen zien, die ook in het Bestuur zijn 

besproken en in het halfjaarlijkse 

overleg van de vice-voorzitters van de 

Twentse parochiebesturen is onder 

andere de toekomstige schaalvergro-

ting in het Twentse parochieland-

schap aan de orde geweest. Het afne-

mende aantal priesters noopt tot 

verdergaande samenwerking tussen 

de huidige vijftig parochies. Nu al 

hebben niet alle parochies meer de 

beschikking over een eigen priester.  

 

Bij veel van wat hierboven aan ont-

wikkelingen is geschetst gaat het om 

grotere verbanden. Samenwerking 

geeft nieuwe kansen, maar kan ook 

als bedreigend worden ervaren. De 

menselijke maat mag niet verloren 

gaan, gelovigen moeten zich in hun 

geloofsgemeenschap thuis kunnen 

blijven voelen. Ook dat heeft onze 

aandacht. 

 

Namens het Bestuur, 

Guus Berkien, vice-voorzitter 
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Huldiging Jan Willem Berns 

Op zondag 6 november heeft Pastoor 
André Monninkhof alle vrijwilligers 
in het zonnetje gezet, met als hoogte-
punt de verlening van de Willibrord-
penning aan Jan Willem Berns, omdat 
hij ontzettend veel werk doet voor het 
katholiek Kerkhof aan de Gronause 
straat. Dit jaar heeft hij speciale 
aandacht gegeven aan het schoon-
maken van de priester- en zuster-
graven rond het kruis. Ook het kruis 
had nog een mooie schilderbeurt 
gehad. Juist de mensen die zomaar, 
uit zorg en op eigen initiatief dingen 
ondernemen voor de gemeenschap en 
haar behoeders, worden door onze 
pastoor bijzonder gewaardeerd. Hij 
heeft daarom de bisschop gevraagd 
deze bisschoppelijke onderscheiding 
aan Jan Willem Berns te verlenen. 
Het was heel duidelijk hoe Jan 
Willem in al zijn bescheidenheid ont-
zettend blij was met de opmerkings-
gave van de pastoor en met de mooie 
penning en oorkonde, die erbij hoort. 
Jan Willem probeert van alle mensen 
die daar begraven liggen zoveel 
mogelijk informatie te krijgen, en 
wanneer u de mensen kent, hoort hij 
ook graag van u. Zo gaat ons erfgoed 
niet zomaar verloren. 
Leo Gasthuis 

Ariëns-herdenkingsviering  
 
Zondag 21 novem-
ber heeft de Ariëns-
herdenkingsviering 
plaats gevonden in 
de Jacobuskerk te 
Enschede. 
Hoofdcelebrant was 
Mgr. Th.C.M. Hoo-
genboom en hij 
werd vergezeld door 
de pastoor A. Mon-
ninkhof en emeritus-
pastoor J. Kortstee. 
Omdat het even 
onzeker was of 
pastoor Monninkhof aanwezig kon 
zijn, was ook diaken P. van Blijswijk 
bereid gevonden om in deze viering 
te assisteren.  
Het aanvangstijdstip was aangepast 
naar 10.00 uur om ook bezoekers 
verder uit het land in de gelegenheid 
te stellen om aanwezig te kunnen 
zijn. Dit jaar werd er speciaal 
aandacht besteed aan het feit, dat 
Ariëns 125 jaar geleden als kapelaan 
naar Enschede kwam (1886-15 
oktober-2011). 
Gelukkig viel het weer mee en onder 
begeleiding van een klein ochtend 
zonnetje buiten en de Koninklijke 
Leo Harmonie binnen (in 1893 door 
Ariëns zelf opgericht) werd het een 
mooie en goed bezochte viering. De 
koorzang werd door het Jacobuskoor 
verzorgd, aangevuld met leden uit 
diverse andere koren. 
In zijn preek ging de monseigneur 
diep in op de betekenis van Alphons 
Ariëns, niet alleen voor Enschede en 
Twente, maar ook tot ver daarbuiten. 
Als grondlegger van veel katholieke 
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(arbeiders) organisaties heeft hij veel 
betekend voor de arbeiders die het in 
die tijd niet makkelijk hadden. De 
invloed van Alphons Ariëns reikt tot 
ver in de toekomst. 
Een invloed waar wij allen een 
steentje aan bij kunnen dragen, al 

naar onze talenten. Het passende 
thema van de viering was dit jaar dan 
ook “Vrijwilligerswerk en sociale 
inzet”. 
 
Tijdens de viering werd de heer Jan 
van der Zanden geëerd met de 
Willibrordpen-
ning. Deze 
werd hem ver-
leend voor het 
vele werk op 
sociaal terrein 
waarvan vele 
met als raak-
vlak de katho-
lieke gemeen-
schap. Hij was 
ondermeer 
secretaris van 
het Ariens 
Comité. 
 

Na afloop van de viering bedankten 
de celebranten de bezoekers bij het 
verlaten van de kerk. Tevens was 
eenieder uitgenodigd voor koffie in 
het parochiehuis achter de kerk.  
 
Adrie Bakker 
 

 
Diaconie binnen de parochie, 
wat is dat eigenlijk (2): over de 
Hulpdienst Caritas Enschede 
 

Karin Snijders, de nieuwe voorzitter 
van het Diaconaal Beraad Enschede, 
is in het vorige nummer (9) van De 
Pelgrim een reeks artikelen begonnen 
over: wat is diaconie eigenlijk? Ze 
bracht belangrijke begrippen ter 
sprake: barmhartigheid, gerechtig-
heid, vrede. En ze verwees naar 
diaconie in de praktijk van onze 
parochie, van onze locaties.  
Een voorbeeld van deze diaconie-in-
de-praktijk is onze al 6 jaar bestaande 
hulpdienst ‘Caritas Enschede’. Een 
groepje mensen, van verschillende 
locaties, beheert om de beurt de 
mobiele telefoon waar mensen naar 
toe kunnen bellen die wat (tijdelijke) 
hulp willen bij hun financiële pro-
blemen, een luisterend oor, een keer 
boodschappen om even een wat 
moeilijker periode te overbruggen. 
Op een van de laatste bladzijden van 
elke Pelgrim wordt naar Caritas 
Enschede en naar het telefoonnum-
mer verwezen. Welke hulp werd 
gegeven in de laatste jaren? 
In totaal werd zo voor 1402 euro hulp 
gegeven in 2009.  
In 2010 werden 14 verschillende 
huishoudens of individuele personen 
geholpen. Met negen van hen werden 
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boodschappen gedaan, in totaal 31 
keer, totaal 1450 euro, gemiddeld 46 
euro. Daarnaast waren er voor vijf 
andere gezinnen of personen andere 
vormen van hulp: een keer voor 
treinkaartjes, een keer voor een 
2ehands fiets, een keer voor een 
vluchteling aan de deur van de 
Nieuwe Schoolweg 2, en voor een 
jonge moeder met kindje die zich hier 
meldde; een keer voor een Roemeens 
gezin aan de deur van het 
Citypastoraat in de Langestraat. 
Verder werd een keer een maan-
delijkse hypotheeklast voldaan voor 
een gezin. In totaal werd zo in 2010 
voor 2156 euro hulp gegeven.  
In de eerste 7 maanden van 2011 
werd alweer voor in totaal 621 euro 
hulp gegeven, aan 9 verschillende 
huishoudens of personen.  
Het geld waarmee we als Caritas 
Enschede helpen, komt van de rente-
inkomsten en de collectegelden die 
binnenkomen bij onze nieuwe 
centrale Parochiële Caritas Instelling 
(PCI) van onze Jacobusparochie. Af 
en toe vragen we ook nog hulp aan 
het RK Steunfonds in Enschede, een 
onafhankelijk rk caritatief fonds, 
waarmee ook mensen in nood van 
binnen de gemeente Enschede gehol-
pen kunnen worden.  
Als hulpdienst Caritas Enschede 
ervaren we onze hulpverlening aan 
onze medemensen in Enschede, in de 
vorm van gesprekken, verwijzingen, 
beperkte financiële hulp en 
boodschappen doen als heel zinvol en 
heel concreet: dit is diaconie in de 
praktijk van het dagelijks leven.  
Mocht u zelf af en toe echt in 
(financiële) nood zitten of mensen uit 
uw omgeving kennen die moeilijk 

zitten, schroom dan niet om met ons 
contact op te nemen of naar ons te 
verwijzen: 06 38 76 50 54. Wilt u 
graag een klein steentje bijdragen, 
gedenk dan de collectes voor Caritas 
en Diaconie, die geregeld in alle 
kerken gehouden wordt. Bedankt 
voor uw meeleven en voor uw hulp! 
 
Namens de hulpdienst Caritas 
Enschede: Pastor Hans van der Hulst  
 

 
Actie “Kerstpakketten tegen 
stille armoede” 
 
Ook dit jaar zal deze actie weer vele 
streekgenoten blij gaan maken met 
een levensmiddelenpakket. 
In de afgelopen 5 jaar heeft deze actie 
met veel succes kunnen bereiken dat 
streekgenoten, die al langer onder de 
armoedegrens leven, een levens-
middelenpakket kregen uitgereikt met 
de Kerst. Vorig jaar maar liefst 741!  
Het uitgangspunt van de actie is het 
inzamelen van artikelen uit kerstpak-
ketten die door de ontvanger van het 
pakket niet worden gebruikt. Deze 
ingezamelde artikelen worden door 
vele vrijwilligers opnieuw tot kerst-
pakket verpakt. Deze nieuw samenge-
stelde pakketten worden overhandigd 
aan instellingen die zich richten op 
armoedezorg in de regio. Zij zorgen 
ook voor een rechtvaardige verdeling 
en uitreiking van de pakketten. 
Inmiddels heeft de ervaring geleerd 
dat niet alleen artikelen uit kerstpak-
ketten worden ingeleverd maar ook 
artikelen gewoon uit het keuken-
kastje. Zelfs geldelijke bijdragen 
worden ingeleverd. Die laatsten zijn 
natuurlijk erg welkom. Daarvan 
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kunnen dan weer levensmiddelen 
worden ingekocht om ook de laatste 
pakketten compleet te maken. 
Mocht u willen bijdragen aan het 
welslagen van de actie, dan kan dat!  
In de periode tussen 16 en 23 decem-
ber kunt u uw artikelen op verschil-
lende adressen in de regio inleveren. 
Welke adressen dat zijn kunt u lezen 
op de website van de actie: 
www.ikdeelmijnkerstpakket.nl 
Ook kunt u daar meer lezen over het 
doel en de uitvoering van de actie. 
 
N. Alink, namens de Caritas 
 

 

BinnenStads JongerenKoor 
 
Enkelen van jullie kennen ons al, 
maar sommigen nog niet. Wij vinden 
het dan ook leuk om iets te vertellen 
over het Binnenstads Jongerenkoor in 

deze editie. Op dit moment bestaat 
het koor uit een groep van 13 leden, 
variërend van de leeftijd 22 tot en met 
35. Een gemixt gezelschap dat elke 
vrijdagavond om 20:15 samen in de 
parochiehuis van de Jacobuskerk 
komt zingen onder begeleiding van 
een professionele pianiste en dirigent. 
Naast dat we oefenen voor de 
liederen die we in de kerk ten gehore 

brengen, krijgen we ook zanglessen 
van de dirigent. Hij brengt de 
kwaliteit van het samen zingen tot 
een hoger niveau. 
Een van de mooiste periodes van het 
jaar is in aantocht en we zijn druk 
bezig met de voorbereidingen daar-
van. Met de kerstdagen zullen wij 
zingen op kerstavond om 22:00 in de 
Josephkerk en de 1

ste
 kerstdag om 

09:30 in de Jacobuskerk. Graag zien 
wij jullie dan ook tijdens deze mis-
sen. Tevens zijn wij uitgenodigd om 
samen met het Enschedees Mannen-
koor op 22 december om 19:30 bij De 
Posten in Enschede een aantal kerst-
liederen ten gehore brengen. Dit 
maakt ons een veelzijdig koor en dus 
niet alleen inzetbaar voor in de kerk. 
 
Je kunt het Binnenstads Jongerenkoor 
in een paar woorden beschrijven: 
betrokken, professioneel en gezellig 
niet te vergeten. Ben je tussen de 16 
en 36 jaar en mocht je die iemand 
zijn of iemand kennen in je omgeving 
die het leuk vindt om te zingen of het 
zingen wil leren? Meld je dan aan of 
kom een keer kijken tijdens één van 
de kerkdiensten of repetities op 
vrijdagavond. 
 
Ben je enthousiast gemaakt en voel je 
je al aangesproken? Je kunt je aan-
melden of informatie inwinnen via 
het mailadres: 

info@binnenstadsjongerenkoor.nl 
of even bellen met het telefoonnum-
mer: 06-27021712. 
 
Vriendelijke groet, namens het  
Binnenstads Jongerenkoor, 
Arno ter Brugge 
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Vereniging Ouders van 
een Overleden Kind 
Verweven met je 
leven 
De dood, het sterven van een kind of 
kinderen, kleinkind, zus en broer, 
petekind, stiefkind of adoptiekind, 
voor de geboorte of al volop in het 
leven, plotseling of na een leven met 
ziekte en of handicap vanaf de 
geboorte, door wat zelfdoding wordt 
genoemd of door een moord, is een 
schok, een blikseminslag, een aard-
beving. Alles en ook de meest direct 
geraakten worden er anders van. Er is 
een groeiend inzicht en daarmee ook 
een toenemende taalverandering die 
laat zien dat begrippen als verwerken 
en verwerkt verkeerde woorden zijn 
die verkeerde verwachtingen wekken. 
Ze werken misverstanden in de 
hand.  Verweven in je leven, verwe-
ven met je leven duidt op de ervaring 
dat er mensen en gebeurtenissen zijn 
die een leven lang meegaan.  Wie niet 
meer zichtbaar hier zijn, kunnen on-
zichtbaar opnieuw in ons leven gebo-
ren worden en betekenis hebben.  Dit 
is niet eenvoudig en simpel, maar kan 
wel zijn als een vuur in de koude 
nacht, als een licht in de duisternis 
dat niet dooft. 
Op weg naar de kerstdagen, wisseling 
van het jaar, in een tijd waarin alles 
anders wordt, zal dit thema de rode 
draad zijn in de inleiding van 
Marinus van den Berg tijdens de 
contactmiddag voor ouders van een 
overleden kind op zaterdag 17 
december 2011. 
Deze middag wordt georganiseerd 
door de regionale werkgroep van de 
Vereniging Ouders van een Over-
leden Kind. Ouders, broers en zussen 

en andere meelevende naasten zijn 
van harte welkom. Aanvang 13.30 
uur, vanaf 13.00 uur is de zaal open 
in het Hervormd Centrum, Constan-
tijnstraat 7a – 7442 MC te Nijverdal.  
Er is een tafel waarop u een foto van 
uw kind(eren) kunt zetten, wij zorgen 
voor een waxinekaarsje. 
 
Nadere informatie kunt u krijgen bij: 
Annigje Jannink-Annink 
Contactadres VOOK in Overijssel 
Tel. 053-4342650 en op www.vook.nl 
 
Anja van de Haar, 
regiovertegenwoordigster 
tel. 074-3761321 
 

 
Nieuws van de Lourdesgroep 
van de St. Jacobus de 
Meerdere parochie 
  

Na de bijeenkomst van de parochie-
coördinatoren op 3 december komt 
informatie over de bisdomreis 2012 
in de 7 lokaties. 
Aanvankelijk hadden wij voorgesteld 
met de TGV naar Lourdes te gaan, 
maar er blijkt meer belangstelling te 
zijn voor het reizen met de bus. 
"Meer te zien onderweg en goed-
koper". Als er minimaal 40 personen 
mee gaan, dan kan de gehele bege-
leiding van die bus door bekenden 
van de parochie komen. 
Ter informatie zal er een speciale 
viering gehouden worden op 11 febr. 
2012 in de St. Janskerk om 19.00 uur. 
In alle 7 lokaties is één persoon als 
eerst aanspreekbare voor de Lourdes-
reizen. Het zijn: 
Mw. M. v. d. Berg Verrijzenis des 
Heren, tel.nr. 476 29 96  
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Mw. H. Eckers, St.Joseph 
433 37 18 
Dhr. B. Elferink, H.Geest – Maria 
06 23770341 
Mw. M. v. Gerven, H.Jacobus 
434 30 54 
Mw. A.Morsink, Ariënsgedachtenis 
431 08 81 
Mw. T. Vaanholt, H.Paulus, 
433 08 79 
Mw. D. Weegerink St.Jan- H.Michaël 
432 18 10 
Door deze namen en tel.nr. kan het 
gemakkelijker zijn contact op te 
nemen voor de nodige informatie in 
eigen geloofsgemeenschap. 
De pastor die het meest betrokken is 
bij deze groep is Mw.I. Schraven en 
de coördinatoren zijn de dames 
H. Eckers en A. Prieshof. 
Om alvast een beetje in de stemming 
te komen of om het laatste duwtje in 
de rug te krijgen om toch te gaan zal 
er op 11 februari 2012 
In de St. Jan aan de Haaksbergerstraat 
een speciale Mariaviering zijn. 
Bert Elferink die dan samen met 
Ingrid Schraven voor zal gaan in de 
Woord- en Communieviering, is afge-
lopen jaar op de fiets naar Lourdes 
geweest. 
De viering zal in het teken staan van 
Lourdes en de reis van Bert. Er zullen 
beelden en verhalen zijn uit Lourdes 
maar ook over de tocht er na toe en 
terug. 
Het koor zal de viering ondersteunen 
met een aantal Maria liederen. Na de 
viering is er gelegenheid om even na 
te praten. 

 

H. Eckers en A. Prieshof 
 
 

Openings-snertconcert 
KEBH jubileumjaar 2012 
  
Op zondag 8 januari 2012 opent de 
KEBH het nieuwe jaar met het 
traditionele snertconcert. Echter is er 
dit jaar eveneens sprake van een 
kroonjaar. De Koninklijke Ensche-
dese Burgerharmonie opgericht in 
1862 bestaat in 2012 150 jaar. Deze 
middag ligt de nadruk op de jeugd 
van de KEBH. De blokfluitgroep, het 
voororkest, jeugdorkest staan deze 
middag op het podium. Het groot-
orkest sluit het muzikale programma 
af. Na afloop is er voor alle bezoekers 
een gratis kop snert. Het snertconcert 
is ook om kennis te maken met de 
muziekvereniging: www.kebh.nl. 
Het snertconcert vindt plaats in het 
Bonhoeffer College aan de Van der 
Waalslaan 35 in Enschede op zondag 
8 januari 2012. Aanvang 16.00 uur en 
de entree is gratis. De koffie en thee 
staat klaar om 15.30 uur. 
 

Het Centraal Secretariaat (SKE) van 
de R.K. Parochie St. Jacobus de 

Meerdere is tussen Kerst en 
Nieuwjaar gesloten 
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 KIEK  (Kind en Kerk) 
Jezus wordt geboren! Jezus betekent: God redt! 
 
Heel vroeger, al in de tijd van David, ver voor Jezus 
geboren werd, droomden de mensen van een koning, 

een verlosser. Een man van vrede! Maar dat het een kind zou zijn, geboren in 
een stal, dat hadden zij natuurlijk nooit gedroomd!  
De droom van de drie koningen 
Heel ver weg van het land waar Jozef en Maria 
woonden hadden drie koningen als eersten een grote 
ster gezien. Ze wisten: “Waar de grote ster stilstaat 
wordt een koning geboren. De mens van vrede.”Dus 
waren ze heel blij en gingen snel op weg. Toen ze in 
het land, waar Jozef en Maria woonden, aankwamen 
gingen ze eerst naar koning Herodes. Logisch want 
hij zou wel weten waar de nieuwe koning geboren 
was! Maar koning Herodes wist van niets. Hij schrok 
van een nieuwe koning. Hij liet alle geleerden roepen, 
die voor hem moesten uitzoeken, waar het kind geboren was. In de oude 
boeken lazen ze: “In Bethlehem”. De stad van David. Toen zei Herodes: ”Ga 
naar Betlehem, daar kun je het kind vinden en als je het gevonden hebt, wees 
dan zo goed en kom bij mij langs om te vertellen wie het is en hoe het er uit 
ziet. Dan zal ik ook gaan kijken.” 
De koningen gingen vlug weg. Ze vonden het kind. Ze knielden voor het kind, 
maakten hun koffers open en ze gaven het de mooiste geschenken. Jozef en 
Maria keken blij, want dat hadden ze niet verwacht! Koningen bij hun kind op 
bezoek! 
De koningen bleven slapen en in een droom vertelde GOD dat koning Herodes 
iets slechts van plan was. Daarom gingen ze langs een andere weg naar hun 
land terug. Bij Herodes lieten ze zich niet meer zien! 
En verder: Na het vertrek van de koningen kreeg Jozef ook een droom. In die 
droom zei een Engel: “Jozef, sta op! Vlucht met het kind en met moeder Maria 
 naar Egypte. Daar is het veilig, want koning Herodes wil Jezus kwaad doen.  
Jozef had al eerder gedroomd en 
boodschappen van GOD ontvangen! 
Dus hij vertrok zo snel hij kon met 
Maria en het kind naar Egypte. Daar 
bleven ze net zolang tot ze hoorden 
dat Herodes dood was. Pas toen 
konden jozef, Maria en Jezus terug 
naar hun eigen land. 
 

Redactie   Ђ 



12 

Tieners – Jongeren – 
Studenten uit Enschede 
 
Kerstbijeenkomst voor jongeren 
Op zondag 18 december vieren we 
samen met andere jongeren uit het 
Aartsbisdom Utrecht (16-30 jaar) 
kerst. De dag begint om 11.30 uur 
met een Eucharistieviering in de Titus 
Brandsmakerk, Titus Brandsmaplein 
2 in Deventer-Colmschate. Je bent al 
vanaf 11.00 uur welkom. Na de lunch 
gaan we gezellig schaatsen op de 
kunstijsbaan De Scheg. Vervolgens 
zetten we het kerstfeest voort in de 
parochiezaal met warme chocolade-
melk met slagroom en een lekkere 
snack. Er is ruimte voor ontmoeting, 
gezelligheid, verdieping, gebed en de 
mogelijkheid tot het ontvangen van 
het sacrament van boete en verzoe-
ning. Het feest sluiten we af met een 
luxe warme maaltijd, waarna de dag 
eindigt om 19.30 uur. Je kunt je vóór 
13 december opgeven bij jongeren-
werker Hao Tran: 
tran@aartsbisdom.nl. De kosten voor 
deze kerstbijeenkomst bedragen € 5,- 
p.p. Neem je eigen schaatsen mee! 
Geen schaatsen is geen excuus, want 
die zijn te huur voor € 5,50. 
 
DiaconAction 
Op zaterdag 12 november heb ik in 
De Kajuit bij de H.Geest-Marialoca-
tie mijn maatschappelijke stage ge-
lopen tijdens een project van Diacon-
action. Met de vormelingen van alle 
locaties hebben we allemaal leuke 
dingen gedaan zoals het maken van 
zeep, waxineglaasjes, kaarsen, het 
bakken van koekjes, enz. 
Alle gemaakte spullen worden in de 
kerken verkocht of weggegeven. Ik 

moest zelf helpen bij het maken van 
waxineglaasjes en zeep. Dit heb ik 
samen gedaan met Renske van der 
Slikke. Zij maakt veel verschillende 
dingen zoals: sieraden, zeepslingers, 
olielampjes enz. 
Ben je benieuwd naar alle dingen die 
zij doet? Kijk op 
www.jekralenmaatje.nl  
Jeannica Ezendam 
 
Diaconactiondag 12 november 

Wij hebben op zaterdag 12 november 
een bijeenkomst gehad van alle vor-
melingen die op zondag 22 april het 
Vormsel toegediend krijgen.  
Het begon om 10.30 uur in De Kajuit 
aan de Deurningerstraat. 
Als eerste hebben we kennis met el-
kaar gemaakt, want iedereen kwam 
van een andere basisschool. 
Vervolgens moesten we lootjes trek-
ken met nummers om groepen te 
maken. In die groepen ging je aan het 
werk. Je werd ingedeeld om brood-
deeg te maken, koekjes te bakken, 
zeep te maken, kaarsjes versieren en 
een krans maken. Als je daarmee 
klaar was, mocht je een 3D-kaart 
maken. Tussen de activiteiten door, 
konden we naar buiten. Daar kon je 
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voetballen, tafeltennissen, basketbal-
len en met stoepkrijt kleuren. 
We hebben ook samen geluncht: de 
keus was uit een broodje knakworst 
of een broodje kaas. Tijdens de lunch 
werd het verhaal van Sint Maarten 
verteld. Toen je het eten op had, kon 
je nog een mandarijn krijgen. Na het 
eten kon je kiezen om nog iets te 
maken of buiten te spelen. 
Om 15.00 uur was het afgelopen en 
mocht je sommige dingen kopen of 
meenemen. Het was een leuke dag. 
Groetjes, Jorn Jonge Poerink 

Paus Joannesschool 

 

30.000 Jongeren in Berlijn 
De Europese Jongerenontmoeting, elk 

jaar georganiseerd door de Taizé ge-

meenschap, zal voor de eerste keer in 

Berlijn gehouden worden, van 28 de-

cember tot 1 januari 2012. 

 Ongeveer 30.000 jongeren zullen 

zich vanuit heel Europa en vanuit 

andere continenten verzamelen voor 

deze nieuwe etappe van de “Pelgri-

mage van Vertrouwen op Aarde”. Dit 

is de 34
ste

 Europese ontmoeting en 

een antwoord op een uitnodiging van 

de Protestante en katholieke kerken 

en de burgemeester van Berlijn. 

Voor meer informatie zie: 

www.katholiekenschede.nl 

 

 

Allerhande 
 
Wij hebben dringend meer 
vrijwilligers nodig! 
De Joseph heeft naast haar religieuze 
taak ook een functie in het histo-

risch-culturele landschap van Ensche-
de en omgeving. Regelmatig ontvang-
en wij verzoeken van diverse groepe-
ringen, die het kerkmonument willen 
gebruiken en 
bezoeken. Dat is 
uitstekend. 
In 2012 willen we 
de culturele poot 
van onze kerk nog 
meer in de spot-
light-markt zetten. 
Wij zoeken daar-
om meer handen, die ons daarin kun-
nen steunen. Bijvoorbeeld mensen 
met culturele en andere achtergrond. 
Dus alle gemotiveerde vrijwilligers, 
die de handen uit de mouwen willen 
steken, zijn meer dan van harte wel-
kom om van de Joseph een levendig 
centrum willen maken.  
Meld je aan bij de Stichting Behoud 
Sint Joseph. 
Vanaf 1 december a.s. staat een 
nieuw OFFERBLOK voor het Be-
houd in de kerk, gaarne vragen we u 
uw bijdrage te leveren. 
John Schiffel 
 j.schiffel@kpnplanet.nl 
 

 

Met mirreweenter believe wiej biej ‘t 

hoes. Woar owwe eagen stea is kö’j 

het beste wochen op ne aandere tied. 

Iej hooft het lech nich wied vot noa 

te lopen. Het koomp vanzölf wa biej 

oe langes. Doo vus de gediens van 

oen herte mer lös. 
Anne van der Meiden 
 

De redactie wenst u allen een 
vredige Kerst en een gezegend 

Nieuwjaar 
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H. Jacobus 
Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04 

E-mailadres: 

jacobusenschede@kpnmail.nl 
Spreekuur:  
Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.  

U kunt dan terecht voor afspraken,  

doopbewijzen e.d.  

U komt het secretariaat binnen door de 

houten poort tussen de pastorie en 

Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. 

Brievenbus is in de voordeur aan de 

Langestraat 51. 

 

 

Redactie locatie St. Jacobus: 

Mw Conny Oostdam. Kopij kunt u vóór 24 

december sturen naar oostdam@xs4all.nl 
 
Locatieraad 

Hr. A.M. Bakker, contactpersoon 

e-mail: am-bakker@hetnet.nl 

Mevr. G.J.M. Keizer, penningmeester 

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl. 

SNS-bank 91 15 30 037 

Mevr. A Kattenpoel, algemeen en verhuur 

Hr. F Rijckenberg, bouwzaken 

Pastoraatgroep  

Mevr. J. Molleman, contactpersoon 

e-mail: jm.molleman@uni-one.nl  8509930 

 
Webmaster 

Hr. Jos Gruyters, josgruyters@concepts.nl 

Weekendvieringen  

Zondag om 9.30 uur. 

Vieringen door de week:  

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u. 

 

 

Nieuwe redacteur voor de St. 
Jacobuskerk  
 

Zoals u hierboven kunt zien is Mevr. 

Conny Oostdam bereid gevonden om 

de redactie van onze pagina’s in 

Pelgrim op zich te nemen. Bovendien 

is ze dan aanwezig bij de grote 

redactievergadering van Pelgrim. 

Voor u betekent het dat u kopij voor 

Pelgrim naar haar mailadres stuurt. 

Ook als u iets op schrift inlevert bij 

het secretariaat naast de kerk komt het 

bij haar terecht. Iedere keer zal zij 

vermelden wanneer de volgende kopij 

bij haar moet zijn ingeleverd. 

Mevrouw Oostdam is vanuit het wes-

ten hier komen wonen met haar 

echtgenoot, en het bevalt haar zo 

goed dat ze is gebleven. Ze is ook lid 

van de bezoekersgroep en verzorgt 

daar de notulen. Wij zijn heel blij dat 

ze dit allemaal wil investeren in onze 

gemeenschap en zij rekent op uw 

steun. 

 

Ans Kattenpoel en Jeanine Molleman. 

 

“Neem mijn ogen en kijk met mij 

Neem m'n hart en leef met mij 

Want jouw dood is nu voorbij, vanaf 

vandaag leef jij in mij…” 
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Allerzielen herdenking in de 
Jacobuskerk 
 

Vandaag is het 2 november, Aller-

zielen. Om 10 uur is er een Woord- en 

Communiedienst in de Jacobuskerk. 

Ik hoor de kerkklokken luiden op het 

moment dat ik op mijn fiets stap. Ik 

ga er graag naartoe. Hoewel ik niet 

katholiek gedoopt ben voel ik me 

steeds meer thuis in deze vesting van 

vertrouwen. Maar dat is uiteraard niet 

de enige reden om hier vandaag te 

zijn. Er is verlies geleden, een litteken 

geslagen. Al enige jaren geleden, 

maar juist in deze tijd van het jaar laat 

het zich extra voelen. De geuren van 

de herfst brengen die dagen van 

verdriet terug. De Allerzielen 

herdenking sluit een periode van 

terugkijken af. Het voelt als een 

warme deken om hier vandaag met 

vrienden te zijn. Hans van der Hulst 

gaat voor, Jeanine Molleman is lector. 

Namen worden genoemd, kaarsen 

aangestoken, kruisjes opgehaald. 

Kaarsen branden ook voor slacht-

offers van geweld, van natuur-

rampen, voor overleden kinderen….. 

Heel veel vlammetjes in de kerk 

roepen die bijzondere sfeer van her-

denken en aanvaarden op. Ik ben 

aangenaam verrast door de teksten die 

Hans van der Hulst gekozen heeft. Uit 

‘Schaduwkind van Frans Thomése en 

‘Contrapunt’ van Anna Enquist. 

Treffender kun je het niet zeggen. Dat 

deze boeken bovenaan in mijn eigen 

top 10 staan zal wel toeval zijn, 

hoewel…..  

Samen stilstaan bij verlies, samen 

terugdenken aan diegenen die ons zo 

lief zijn, ze meenemen op onze 

verdere weg. Dat is wat Allerzielen 

voor mij betekent.  

Na de koffie in het parochiehuis weer 

terugschakelen naar de dagelijkse 

routine. Een bijzonder begin van deze 

dag. Een bijzondere afsluiting van 

weer een jaar verder….. 

 

Hetty Mulder 

 

Jubilarissen 
 

Voor Corrie van Beers was het 

zondagmorgen, 13 november 2011, 

tijdens ons Ceaciliafeest een bijzon-

der moment. 12,5 jaar lang zingen bij 

het Jacobuskoor en dat op zeer 

enthousiaste, consequente en oplet-

tende wijze. Brons viel aan haar ter 

eer en de bijbehorende Gregorius-

onderscheiding en –oorkonde werden 

aan haar uitgereikt. Corrie werd door 

allen van harte gefeliciteerd met het 

bronzen jubileum. 

Ook voor Albert van der Sluis was 

het een bijzondere mijlpaal die 

ochtend. Een zilveren tenor! 25 jaar 

lang heeft Albert zich ingezet als zeer 

zuivere tenor bij het Jacobuskoor. 

Ook Albert werd van harte 

gefeliciteerd en onderscheiden met 

een zilveren Gregoriusmedaille en 

bijbehorende oor-konde. Op naar de 

volgende 25 jaar! 

 

Ben Berkel, voorzitter Jacobuskoor. 
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Vieringen in Advent en 
Kersttijd 
 

De binnenstad van Enschede bruist 

van gezelligheid tijdens de koopzon-

dagen in de Advent. Aan het eind van 

de koopzondag wordt vanuit de Raad 

van Kerken Enschede en de St. Jaco-

buskerk gedurende de gehele Advent 

een vesper georganiseerd. 3 keer 

van 16.30 - 17.00 uur. De 18e is het 

de open dag van de St Jacobus kerk. 

De vespers is dan om 17.30 uur.  

Bijzondere medewerking wordt dit 

jaar verleend door Gosse Boonstra 

(orgel) en Marjan Vleeming (solo-

zang). Naast een orgelimprovisatie bij 

de schriftlezing worden gedeeltes uit 

het Magnificat van J.S. Bach ten 

gehore gebracht. 

Kerstvolkszang 

De jaarlijkse Volkskerstzang in onze 

kerk vindt plaats op zaterdag 17 

december om 16.30 uur.  

 

Open Huis en Vesperviering 
in de Jacobuskerk 
 

Zondagmiddag 

18 december, koopzondag kan het 

winkelend publiek tussen 12.00 en 

17.00 uur onze in kerstsfeer gestoken 

kerk binnenlopen en de kerststal 

bewonderen. Bij binnenkomst is er 

voor iedereen warme chocolademelk 

en een kerstkransje. Aansluitend is er 

om 17.30 uur de Vesperviering. 

waarin we samen met alle Christenen 

van Enschede bidden en zingen. De 

vesperviering duurt een half uur. 

Rondom Kerst 
 
24 december, Kerstavond, begint de 

viering om 20.00 uur. 

Voorgangers zijn Pater J. Ritzen en 

Diaken Paul van Blijswijk. 

Samen met de Koninklijke Leo- 

Harmonie zal het Jacobuskoor, dat 

versterkt wordt door zangers van het 

Rietmolenkoor, het muzikale gedeelte 

verzorgen. 

De Leo Harmonie zal bij alle liederen 

de muzikale begeleiding verzorgen, 

behalve bij de vaste gezangen. De 

viering krijgt zodoende de sfeer van 

een volkskerstzangdienst, zoals dit 

de bedoeling is van het Jacobuskoor. 

In het half uur voor aanvang van de 

viering worden er Kerstliederen ge-

zongen. 

25 december, 1e Kerstdag 

Eucharistieviering, voorganger  

Pastor Jan Kortstee m.m.v. het 

Binnenstadsjongerenkoor.  

Aanvang 9.30 uur. 

26 december, 2e Kerstdag 

Eucharistieviering, voorganger 

Pastoor A. Monninkhof. Samenzang. 

Aanvang 9.30 uur. 

1 januari, Nieuwjaarsdag. Op 

zondag dit jaar. 

Eucharistieviering, voorganger 

Pastoor A. Monninkhof m.m.v. 

Jacobuskoor. 

Aanvang 11.00 uur. 

 

Zondag 8 januari 

Nieuwjaarsreceptie. 

Na de viering van half tien wordt u 

uitgenodigd om onder het genot van 
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een hapje en een drankje iedereen een 

zalig Nieuwjaar te wensen. 

 

Maandag 16 januari 

Bijeenkomst Locaal Beraad. 

De verschillende werkgroepen zullen 

hierbij verslag doen van hun activi-

teiten. U wordt allen uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn. De avond 

begint om 20.00 uur en is in het 

parochiehuis aan de Walstraat. 

 

Op zondag 22 januari, als besluit 

van de week van de Eenheid is er na 

de stille mis van 9.30 uur een Oecu-

menische viering om 11.00 uur met 

als thema: Winnen met gevouwen 

handen. Het thema komt van de 

Poolse Christenen, die weten wat dit 

betekent vanuit het communistisch 

tijdperk. 

Voor de kinderen is er een 

kindernevendienst. Iedereen is van 

harte welkom. 

 
Parochiekroniek 
 

Overleden: 

Op 29 oktober is op 91jarige leeftijd 

Mw. Tonie Platvoet-Rolevink thuis 

overleden. Zij woonde op de 

Spelbergweg en was daar tot op het 

laatst een boegbeeld van de straat. Zij 

laat een spoor van liefde achter bij 

haar kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen en zij heeft hen de 

diepe menselijkheid geleerd die hen 

zal kunnen blijven inspireren. Haar 

uitvaart was op vrijdag 4 november 

vanuit de Jacobuskerk. 

Bidden we voor haar man die vorig 

jaar is overleden en voor allen die zij 

achterlaat bij dit afscheid.  

 

Gedoopt: 

13 november: 

Evelien Kerk dochter van Rene en 

Mariel Kerk van der Vaart  

en  

Roos Rouweler, dochter van Martijn 

en Merle Rouweler -Smulders 

 

Dat ze mogen opgroeien in liefde 

binnen een levende 

geloofsgemeenschap 

 

 
GEDICHT 
 

Dank 

  

Dank voor de zee die nooit moe wordt 

te golven. 

Dank voor de wind die wolken en 

zorgen kan verdrijven. 

Dank voor de wisseling van het weer, 

waarover nog altijd wordt gepraat als 

niets meer tot praten noopt. 

Dank voor de bergen die tot 

inspanning uitdagen. 

Dank voor de stilte van het bos, die 

geluid geeft aan wat anders niet 

hoorbaar is. 

Dank voor de bloemen die van 

eenvoud en kleurenpracht vertellen. 

Dank voor al die dingen die ons 

bevrijden uit onze kleinheid en uit 

onszelf. 
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St. Joseph 
 

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG   

Telefoonnummer 435 48 08 

E-mail: stjosephenschede@12move.nl 

(ook redactieadres) 

 
Openingstijden parochiecentrum: 

Maandag t/m donderdag van  

9 tot 12 uur.  Ook in de vakantietijd!  

Op vrijdag de gehele dag gesloten. 
 

Spreekuur pastores: 

H. van der Hulst, dinsdagochtend. 

 

Pastoraatgroep 

Mevr. Lies van Veldhoven  

Mevr. Edith Elstak 

 
Locatieraad 

Hr. Jos Marsman, contactpersoon/ 

penningmeester 

e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl 

Hr. Henk Jan Krake 

Hr. Paul Wolbert 

 

Webmaster 

Hr. Henk Jan Krake 

henk.jan.krake@hetnet.nl 
 

Redactie 

Mevr. L. Onland 

 

Voor misintenties, stipendia of  een 

andere reden vermelden wij graag de 

volgende nummers: 

ING-bank: 80 52 51 of  

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403 
 

Kerkbijdrage 

ING bank 30 44 773 of 

ABN-Amro 44.51.07.324 

Beide ten name van  

St. Josephparochie Enschede 

 
Vieringen Florapark 

Eerste en derde dinsdag van de maand 

om 09.30 uur. 
Bijbel leesgroep 

Elke donderdagmorgen 
 

Een hartelijk woord 
overleeft drie winters 

 

Van de locatieraad en de 
pastoraatgroep 
 
- We hebben weer genoten van de 
prachtige gezinsviering met St. 
Maarten. 
Het kinderkoor van de Paus Joannes 
school onder leiding van Loes Stolker 
was weer goed op dreef. We kunnen 
ons nu al weer verheugen op de 
gezinsviering met kerst. 
Iedereen van harte bedankt. 
- Natuurlijk willen we ook graag Jan- 
Willem Berns feliciteren met de 
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Willibrord-onderscheiding voor o.a. 
zijn vele goede werk op het oude 
Rooms Katholieke kerkhof. 
Jan Willen ook onze hartelijke dank. 
 
- De bezetting in het parochiecentrum 
t.b.v. de St. Joseph locatie zal veran-
deren. 
We zijn zeer blij dat Marijke Rotman 
en Rikie Ecobosa zich beschikbaar 
stellen om als gastvrouw ons centrum 
te bezetten. Daarnaast zullen ze 
administratieve werkzaamheden gaan 
verrichten. Linda Onland zal 3 dag-
delen voor het centrale secretariaat 
gaan werken zodat er een dagdeel 
voor de St. Joseph locatie overblijft. 
Bezetting: 
Maandag       900-12.00                 
Rikie Ecobosa en Marijke Rotman     
Dinsdag        9.00-12.00                
Annette Somer en Marijke Rotman      
Woensdag    9.00-12.00                 
Linda Onland   en Marijke Rotman   
Donderdag   9.00-12.00                 
Edith Elstak     
Tijdens de ziekte van Annette en de 
vakantie van Edith zal Rikie de 
bezetting overnemen.  
U bent iedere ochtend van harte 
welkom de koffie staat altijd klaar. 
 
- Eens in de 6 weken houden we een 
overleg met de pastoraatsgroep en de 
locatieraad. Andre Monninkhof en of 
Hans van der Hulst en Guus Berkien 
nemen ook deel aan dit beraad.  
Naast de pastoraatsgroep en locatie-
raad is ook Wil Delsing als adviseuse 
aanwezig. 
We zijn zeer verheugd dat vanaf 1-12-
2011 ook Ria Everink deel gaat 
uitmaken van dit overlegorgaan. Ria 
houdt zich bezig met de eerste Heilige 

communie, en het Heilig vormsel en 
is ook betrokken bij de gezins-
vieringen. Ze is ook onze contact-
persoon met de paus Joannesschool. 
 
 - We zijn goed op weg maar blijven 
op zoek naar: 
Misdienaars (jongens en meisjes) 
Kosters en of collectanten 
Sorteerders en of bezorgers Pelgrim 
Personen voor de bezoekersgroep 
- Voor de kerst wordt de kerk grondig 
schoongemaakt. Paul Wolbert gaat dit 
met zijn zanggroep en anderen orga-
niseren.  
 
- We blijven aandacht vragen voor de 
komende renovatie. 
Totale begroting is 3,3 miljoen euro 
en er is een subsidie van 2,8 miljoen 
toegezegd. De stichting komt dus 
500.000 euro tekort. 
Bankknummer voor de actie van 
parochianen is 44.56.81.403 
Tnv Bestuur St.Joseph. 
Omschrijving:  
Renovatie St Jozefkerk. 
 
- Op eerste kerstdag zondag 25 
december zal de kerk tussen 15.00 en 
17.00 open zijn zodat u,naast de 
mooie kerk, ook de kerstkribbe kunt 
bewonderen. 
 
- Graag nodigen wij u uit om een 
reactie te geven op bovenstaande 
onderwerpen. 
 Uw mening en ideeën stellen we zeer 
op prijs. 
 
Namens pastoraatgroep en locatie-
raad, Jos Marsman 
053-4355320 
jos.marsman1@kpnmail.nl 
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Sr. M. Theresia v.d. Heilige 
Dreifaltigkeit - Theresia IJseldijk 

  
De familie 

IJsseldijk-Ticheler 
wil bekendheid 
geven aan het leven 
van zuster Maria 
Theresia IJsseldijk. 
Na haar dood 

vonden er opvallend veel wonderen 
en gebedsverhoringen plaats. Zuster 
Maria Theresia woonde en werkte 
vele jaren in Enschede. Zij deed daar 
haar eerste H. Communie en ook haar 
Vormsel in de St. Josephkerk. Zij 
volgde haar onderwijs op de 
kloosterschool Het Larinksticht. Op 
15 januari 2010 heeft Bisschop 
Wiertz toestemming gegeven voor het 
opstarten van haar zaligverklaring. 
Op woensdag 25 januari 2012 om 
19.00 uur is er een eucharistie viering 
met pastoor Andre Monninkhof en 
muziek van zanggroep St. Joseph. In 
verband met de verbouwing van de 
kerk zullen we misschien moeten 
uitwijken naar het parochiecentrum 
aan de Nieuwe Schoolweg. Na afloop 
van de viering is hier ook koffie 
drinken, waarna Mgr. S. van 
Calsteren en zuster Maria Assunta de 
avond verder verzorgen. 
Erna Albers IJsseldijk 

 

 

Op weg naar kerstmis 
 

De vitrinekast naast de Mariakapel is 

weer gevuld met kerstvoorstellingen. 

Als u in de buurt bent kunt u er een 

blik op werpen. Veel kijkplezier! 
Groet, Gerrie 

In memoriam 
 
Op 16 oktober jl. overleed 
Anthonius Martin Peter Slippens in 
een hospice te Rijssen. 
Ton werd geboren op 4 augustus 
1946. Hij woonde aan de Kolthof-
horst 36 en werkte bij het Medisch 
Spectrum Twente. Zijn leven was niet 
altijd gemakkelijk. Zijn vrouw over-
leed al in 1994 en vanaf die tijd 
zorgde vader Ton alleen voor zijn 
zoon Thijs en dochter Marjolein. 
In de uitvaartviering in de St.Joseph-
kerk, vrijdag 21 oktober, vertelde 
zoon Thijs over de tijd die hij en zijn 
zus samen met vader doorbrachten. 
Hoe b.v. muziek een grote plaats 
innam in Ton’s leven. Hij zong zelf 
veel en heeft b.v. vaak meegezongen 
in de Mattheus-passion. 
Helemaal in de stijl van hun vader 
kozen de kinderen voor de 1

e
 lezing 

het verhaal over het niet vergeten van 
de mooie dagen. Ton maakte er in 
zijn leven steeds het beste van. 
Rust in vrede Ton en moge jij steeds 
voor je kinderen een goede herinne-
ring blijven! 
Dat hij mag rusten in vrede 
 

 
Gedoopt 
 
Op 6 november:  
Maria Yara Olijve, zij is geboren op 
11 augustus 2011 en woont aan de 
Javastraat 79. 
Op 13 november: 
Monique, Valérie Oonk, zij is 
geboren op 3 april 2011 en woont 
aande Dahliastraat 16. 
Welkom in onze geloofsgemeenschap
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Ariënsgedachtenis 
(voormalig H. Hart van Jezus, de 
Goede Herder) 

Hogelandsingel 39, 7512 GB. 

Tel.: 053-431 57 13.  E-mail: 
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl 

Geopend: Maandag, dinsdag, donder-

dag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur 
 

 

Pastoraatgroep 

Hr. K.A. Grabmaier 

Mevr. H.G.M. Pluijmers 

Mevr. C. Meijer 

Mevr. M. Oosterveld 

Mevr. E. Perik 
Locatieraad 

Hr. J. Lurvink, contactpersoon / 

secretaris 433 81 36 

e-mail: joslurvink@hotmail.com  

Hr. A.F.H. Rolevink, penningmeester 

Mevr. A. Koiter-Bon 

Mevr. L. Heetbrink-Aellerinck 

Mevr. T. van Rijnsoever 

 
Kerkbijdrage:  

SNS-bank 91 15 53 401  

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere, 

locatie Ariënsgedachtenis 
 

Webmaster 

Mevr. T.H.J.M. Schaap 
treesh.j.m.schaap@gmail.com 

 
Redactie-adres 

Mevr. Th.G.M.Elfrink  

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de 

Hr. G.H. Germes 431 96 73 

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede 
Eindredactie 

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16 

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede 

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 
Bezorging 

Voorheen Goede Herder: 

Dhr. Pahlplatz 

Lipperkerkstraat 432 432 23 52 

Voorheen Heilig Hart: 

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62 

Tussen 18.00 en 19.00 uur  

 
Weekeindeviering 

Zaterdag 19.00 uur of zondag 9.30 u. 
Vieringen door de week 

Donderdagochtend 9.00 uur 
 
Bijbel leesgroep 

Elke 1
e
 woensdag van de maand om 

09.30 uur in het parochiecentrum van 

de Ariënsgedachteniskerk 

 

 

Van de Pastoraatgroep 
 
• Een keer per jaar (in het voorjaar) 
zal er een parochieavond gehouden 
worden. Alle parochianen zijn daar 
welkom en zullen t.z.t. ervoor ook 
uitgenodigd worden.  
• In verband met de vraag om aan de 
Syrisch-Orthodoxe gemeente onder-
dak te bieden is er 8 november jl. een 
parochieavond geweest buiten de 
reeks. Daar waren niet veel paro-
chianen op af gekomen, en we hopen 
het in de toekomst interessanter te 
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kunnen maken hier aan deel te nemen. 
• Een heel ander punt is het 
kinderkoor, diens opheffing al in de 
vorige Pelgrim genoemd is. De 
dirigent Mathijs Dubbeldam en de 
pianist David Otten begeleiden al 
vanaf mei het kinderkoor van de 
Mariakerk. Kinderen van onze locatie 
zijn in dat koor van harte welkom en 
kunnen dus desgewenst heel goed 
daar terecht. Wel willen we van 
Mathijs en David nog op gepaste 
wijze afscheid nemen in onze locatie. 
Dat zal gebeuren tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie op zondag 15 januari 
na de viering, waarvoor iedereen van 
harte is uitgenodigd. 
 
Als deze Pelgrim uitkomt, zijn we al 
op weg naar de 4e Adventzondag. 
Ik wens daarom iedereen een goede 
voorbereiding op Kerstmis en straks 
een zalig kerstfeest toe. Ik zal dit ook 
met de klank van de midwinterhoorn 
proberen te ondersteunen rondom 
onze weekeinde vieringen en in de 
nachtmis. 
 
Namens de pastoraatgroep en ook de 
locatieraad, Karl Grabmaier 

 

 
Medegebruik van de Ariëns-
gedachteniskerk door de 
Syrisch Orthodoxe Kerk 
 
Zoals U hopelijk al heeft gehoord, zal 
onze Ariënsgedachteniskerk met in-
gang van zondag 4 december 2011 
mede worden gebruikt door de Petrus 
en Paulus-parochie van de Syrisch 
Orthodoxe Kerk. We krijgen dus 
“inwoning”. 

Op zich is het niet vreemd, dat een 
ander kerkgenootschap mede gebruik 
maakt van onze kerken. Elders in 
onze stad gebeurt dit ook al. Zo kerkt 
de Protestantse Gemeente in de 
Verrijzeniskerk, is er wekelijks een 
Poolse Mis in de Pauluskerk en maakt 
de Chinese Kerk gebruikt van het 
parochiecentrum bij de Sint Joseph-
kerk.  
Als Katholiek Enschede zitten we met 
zeven kerken ruim in ons jasje. 
Daarom vinden we het als Parochie-
bestuur van onze parochie en locatie-
raad van onze geloofsgemeenschap 
Ariënsgedachtenis niet meer dan van-
zelfsprekend, dat we aan onze mede-
christenen van de Syrisch Orthodoxe 
Petrus en Paulusparochie in onze kerk 
een gewijde ruimte gunnen, waar ook 
zij volgens hun traditie kunnen 
bidden en vieren. 
 
Natuurlijk zullen we even moeten 
wennen aan elkaar. In het begin 
zullen er best vragen zijn over het 
gebruik van onze kerk. Maar met de 
nieuwe pastoor van deze Syrisch 
Orthodoxe geloofsgemeenschap – 
pastoor Constantijn – hebben we 
goede afspraken gemaakt over hoe we 
samen ons mooie kerkgebouw goed 
zullen gebruiken. Deze afspraken 
houden onder meer in, dat onze 
rooms-katholieke diensten voorrang 
hebben, omdat wij als Ariënsgedach-
tenisgeloofsgemeenschap de eerste 
gebruikers zijn van het gebouw. De 
weekendvieringen en andere viering-
en zullen dus blijven plaatsvinden op 
de tijden, die U gewend was. Ook zult 
U – wanneer daartoe gelegenheid is – 
na de viering rustig een kopje koffie 
kunnen drinken. 
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We heten onze geloofsgenoten van de 
Syrisch Orthodoxe Petrus en Paulus-
parochie van harte welkom in onze 
Ariënsgedachteniskerk. We hopen, 
dat we elkaar in de loop van de tijd 
nog beter zullen leren kennen en 
ontdekken, dat we als christelijke 
geloofsgemeenschappen veel aan 
elkaar kunnen hebben. 
 
Dat onze samenwerking tot zegen 
mag zijn! 
 
Pastoor André Monninkhof 
 

 
Ik geef de pen door aan…… 
 

Hallo, ik ben Lotte 

Altemühl 

Ik ben in deze kerk, 

samen met mijn 

neef Thijs, gedoopt. Ik heb hier ook 

met mijn vriendin Madelon (van het 

vorige stukje) de eerste communie 

gedaan. En nu ga ik het vormsel doen, 

samen met Madelon én Thijs. We 

hebben ook al een kennismakingsdag 

gedaan. Dat was erg leuk en het lijkt 

me leuk om het vormsel te doen.  

Lotte 

Ik geef de pen door aan 

Ineke Altemühl 

 

 

Ziekenzalving 
 

Op 24 maart 2012 om 10.00 uur is 

er weer een gemeenschappelijke zie-

kenzalving. In de volgende Pelgrim, 

nr. 1 van 2012, leest u meer hierover. 

Misdienaarsuitje 
Ariënsgedachteniskerk  

 

Op woensdag 23 november zijn we 

met zeven misdienaars van onze 

locatie op stap geweest. ’s Middags 

zijn we rond kwart over één vanaf de 

kerk vertrokken. De bestemming was 

voor ons nog een verrassing. 

Uiteindelijk bleken we naar het 

restaurant Golbach in Deurningen te 

gaan. 

Hier kregen we eerst iets te drinken 

en vervolgens gingen we biljartgolf 

spelen. Dit is een soort midgetgolf, 

maar dan met een biljartkeu. Na dit 

spel gingen we bowlen. Er waren 

hierbij leuke prijsjes voor iedereen. 

Dus niemand ging met lege handen 

naar huis! Na deze leuke spellen 

gingen we, nadat we hadden gebeden, 

gezellig met elkaar eten.  

 

Al met al was het dus een hele leuke 

middag en ik wil hiervoor de koster 

Ben Olde Daalhuis en natuurlijk ook 

de chauffeurs hartelijk bedanken! 

 

James Keuben (misdienaar in de 

Ariënsgedachteniskerk)  
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Advent en Nostalgie 

 
Van hen had het nog jaren zo door 
mogen gaan! De adventskrans hing 
amper, of er werd al begonnen met de 
voorbereidingen voor Kerst. De kerk 
moest prachtig versierd. Bloemen, 
heel kunstig en sfeervol geschikt, op 
het priesterkoor en altaar.  
Balen stro voor de kerststal werden 
door de mannen bij een lokale boer 
gehaald, daarna werd - elk jaar op-
nieuw -  de kerstgroep tevoorschijn 
gehaald. Zou het er nog goed uit zien? 
“Vorig jaar was het toch zorgvuldig 
weg geborgen”. Alles werd opnieuw 
nauwkeurig geïnspecteerd, de kleren 
hersteld en gewassen als dat nodig 
was. Armen en benen en hoofd weer 
in de goede stand. Het Kerstkind 
werd natuurlijk pas op het laatst in de 
kribbe gelegd! 
Gezelligheid voerde de boventoon. 
Luid werd God lof toegezongen en 
werden alle kerstliederen al gerepe-
teerd. Maar vooral de koffie met but-
terstoll (een vaste traktatie van 
Marlies) maakte de drukke december-
maand tot een onvergetelijk gezellige 
tijd. Ja… het had eeuwig zo door 
mogen gaan. Maar het mocht niet zo 
zijn. De Goede Herderkerk is niet 
meer! De kerstgroep is geschonken en 
wordt elk jaar nog in Ootmarsum 

geëxposeerd en van de vrijwilligers 
zijn al enkelen overleden. Wat blijft 
zijn de dierbare herinneringen. In 
dankbaarheid aan zoveel vriendschap 
kan deze werkgroep terug kijken!  
Een zalig Kerstfeest! (Ook van de 
redactie) 
 
Thea Elfrink  
 

 
Gedoopt 
13 november  
Sanne Hanny Margret de Römph, 
dochter van Jeroen de Römph en 
Daniëlle de Römph-Baan. Pieter 
Bothstraat 39. 
20 november 
Antonio Anton Antonius Hofte, zoon 
van Freek Hofte en Antoinette Jager. 
Dennenweg 158. 
Florian William Gelderman, zoon van 
Jan Willem Gelderman en Wendy 
Nijmeijer. 
27 november  
Lotte Alice Mijnen, dochter van 
Erwin Mijnen en Marieke Mijnen-te 
Kaat. Pluimstraat 151. 
 
Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige 
en inspirerende mensen 
 

 
† Overleden 
 

Op 2 november 2011 is overleden 

Tonnie Lubberink-Bouwmeesters, 

echtgenote van Marinus J. Lubberink. 

Zij werd 62 jaar. Zij woonde in de 

B.W. ter Kuilestraat.  

Tonnie is geboren in Haaksbergen 13 

mei 1949. Na haar huwelijk met 

Marinus Lubberink, uit Buurse, kwam 
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ze in Enschede wonen. Ze kreeg 2 

zonen: René en Ronnie, en later werd 

ze de trotse oma van Milan en Morris. 

Haar dierbaren herinneren zich 

Tonnie als een lieve vrouw en een 

zorgzame moeder. Ze was bescheiden 

en had een luisterend oor voor de 

mensen om haar heen. Tien jaar 

geleden werd ze door een zware 

ziekte getroffen die haar steeds meer 

verlamde. Het was indrukwekkend 

hoe ze dat gedragen heeft, zonder 

klagen, tot ze echt moegestreden en 

uitgeput was. Mede door de goede 

zorgen van haar man Marinus heeft ze 

tot op het laatst thuis aan de BW ter 

Kuilestraat kunnen blijven, waar ze in 

de vroege morgen van Allerzielen 

2011 overleden is. Haar afscheid was 

op 6 november in de Ariënsgedach-

teniskerk, waarna de crematie in 

Usselo. Tonnie, dank voor alle goeds 

in jouw leven: voor je liefde en zorg, 

voor je dapper strijden. Dat je daar 

‘over de brug van ons bestaan hier 

naar de overkant’ rust en vrede mag 

vinden bij God, voor altijd. 

Pastor Hans van der Hulst  

 
† Overleden 
 
Op 24 november 2011 namen we in 
onze Ariënsgedachteniskerk afscheid 
van Herman Metternich, weduw-
naar van Geertruida Maria Huls. Hij 
woonde in de Floraparkstraat, vroeger 
in de Diekmanstraat. Overleden op 
20 november.  
Hij werd geboren op 9 oktober 1921. 
Hij groeide op in een gezin samen 
met drie broers en vier zusters. Na de 

oorlog ontmoette hij zijn vrouw Truus 
Huls, met wie hij 62 jaar getrouwd is 
geweest. In 1946 begon hij zijn 
werkzaamheden voor de belasting-
dienst. Veertig jaar later ging hij met 
pensioen. Tuinieren was een grote 
hobby van hem. Ook schilderde hij 
graag landschappen en gebouwen. 
Voor elk van zijn tien kleinkinderen 
schilderde hij bij de geboorte een 
prachtige clown. Ook voor onze 
geloofsgemeenschap heeft Herman 
veel gedaan. Zo was hij actief in de 
Caritas, was hij collectant, en deed hij 
bezoekwerk. Ook was hij koster in het 
Florapark. We zullen hem herinneren 
als kwetsbaar, open, mild, goed voor 
zijn werk en plichtsgetrouw. Ook 
“sociaal” is een woord dat goed bij 
hem past. Daarom lazen we in de 
uitvaartdienst ook het evangelie, 
waarin Jezus zegt: “Wat je voor 
anderen hebt gedaan, dat heb je voor 
Mij gedaan”. De laatste jaren waren 
voor Herman niet gemakkelijk. Zijn 
vrouw Truus had te maken met een 
afnemende gezondheid. Hij steunde 
haar en verzorgde haar. Na haar 
overlijden op 2 januari van dit jaar 
ging hij snel achteruit. Het gemis van 
zijn vrouw was enorm. Ook bleek, dat 
hij ernstig ziek was. Na het ontvangen 
van het sacrament van de zieken is hij 
op de leeftijd van 90 jaar vredig 
ingeslapen. Dat hij ruste in vrede. 
Pastoor André Monninkhof 
 
Mogen zij rusten in vrede 
 

Het parochiecentrum is tussen Kerst 
en Nieuwjaar gesloten. Voor dringen-
de zaken is iemand bereikbaar via de 
telefoonbeantwoorder.  
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H. Paulus 
St. Paulus secretariaat 
Coördinator: J.Vaanholt 

G.J. van Heekstraat 414 435 95 62 

7521 EN Enschede 

e-mail: stpaulusparochie@home.nl 

maandag  09.30 - 11.00 uur 

Neem contact op voor o.a. Doop, 

1
e
 H. Communie, Trouwen, H. Vormsel, 

Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties 

Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk 

 

 
Persoonlijk pastoraat 
Diaken P. van Blijswijk 

074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur) 

 
Pastoraatgroep 

Hr. E.G.T. Seinen, contactpersoon 

e-mail: edwin_seinen@hotmail.com 

 
Locatieraad 

Hr. W.J.L. Hemme, contactpersoon 

e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl 

 
Webmaster/site 

Hr. Manfred van Kerckhoven 

http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus 

mvkerckhoven@kpnmail.nl 
 

 

 

 

Vieringen 

Eucharistievieringen:  
Iedere zondag 9.30 uur (nl) 

Iedere zondag 16.30 uur (pl) 

1e en 3e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel) 

Stille aanbidding (kapel) 

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur 

Marialof (kapel) 

In de maand mei en oktober 19.00 uur 

Kinderwoorddienst 

Zondag tijdens de  

Eucharistieviering 

 

Koffie – theedrinken 

Iedere zondag na de Eucharistieviering 

 

St. Pauluskoor  

Dames- en herenkoor 

Info via secretariaat 

 

Bijbelgroep / alfacursus 

1x per maand voor info neem contact 

op met Diaken van Blijswijk 
 

Diaconie St. Paulus 
Wilt u vervoer naar 
de St. Pauluskerk om 
de H. mis bij te 
wonen. Heeft u hulp 
nodig voor kleine reparaties in en om het 
huis. Wilt u bezoek aan huis voor een 
praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte 
of opname in het ziekenhuis. Neemt u 
gerust contact op met het secretariaat, u 
kunt ook langskomen op het spreekuur.  
 
Faciliteiten 
De St. Pauluskerk is goed bereikbaar 
met zowel auto en bus en heeft 
voldoende parkeergelegenheid en er 
zijn faciliteiten voor minder validen 
mensen en baby’s. 
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LITURGISCHE KALENDER 
ST. PAULUSKERK 

 
18 december:  
4

e
 zondag van  

de advent 
 
24 december 
 H. Kerstavond en Kerstnacht 
 
25 december  

1
e
 Kerstdag  

 

26 december:  

2
e
 Kerstdag 

Feest van de H. Stephanus, martelaar 
 
27 december 
Feest van de H. Johannes,  
apostel en evangelist 

 

28 december  
Feest van de HH Onnozele Kinderen, 
martelaren 

Zodra Herodes bemerkte, dat hij door 

de Wijzen om de tuin geleid was, 

ontstak hij in hevige toorn; hij zond 

zijn mannen uit en liet in Betlehem en 

heel het gebied daarvan, al de jongens 

vermoorden van twee jaar en jonger, 

in overeenstemming met de tijd 

waarnaar hij de Wijzen nauwkeurig 

had gevraagd.  

Toen ging in vervulling het woord 
door de profeet Jeremia gesproken: 
"Een klacht werd in Rama gehoord, 
geween en luid gejammer: Rachel, 
wenend om haar kinderen, wil niet 
getroost worden, omdat zij er niet 
meer zijn". (Mt.2,16-18)*  
Ook de Onnozele (onschuldige) 
kinderen staan rond de kribbe. Zij zijn 
de eerste martelaren die voor de 
pasgeboren Koning hun leven hebben 
gegeven. 
De zoon van Herodes de grote, 
Herodes Antipas, was de moordenaar 
van Johannes de doper. Het feest van 
de Onnozele kinderen werd voor het 
eerst in het jaar 505 in Carthago 
gevierd. Het stamt van een oud 
Romeins kinderfeest. 

 

1 januari 
Hoogfeest van H. Maria, moeder van 
God. 
Op deze dag vieren katholieken de 
heiligheid van Maria, omdat zij de 
moeder van Jezus Christus is, en dus 
de moeder van God. 
 
8 januari 
Hoogfeest Openbaring des Heren. 
“Drie Koningen” 
 
9 januari  
Feest van de  
Doop van de Heer 
 
15 januari 
2

e
 zondag door het jaar 

 
22 januari  
3

e
 zondag door het jaar 
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BIJBELGROEP   

 
Bijbelgroep begint op 
dinsdagavond, 17 januari 
om 19.45 uur in de JP zaal. Voor 
meer informatie neem gerust contact 
op met permanent diaken Paul van 
Blijswijk 074 – 3494815. 
 

NIEUWS PASTORAATSGROEP  

Op maandag 12 december is er voor 
de vrijwilligers van de diaconie, om 
19.00 uur een bijeenkomst in de JP 
zaal met als thema diaconie St. 
Pauluskerk.  
 
Op 18 december de 4e zondag van de 
Advent zal er in de St. Pauluskerk een 
collecte worden gehouden voor de 
Bisschoppelijke Adventsactie. 
 
Op zondag 18 december en 15 januari 
is er om 11.00 uur een H. mis in het 
Engels in de kapel. 
 
Op maandag 19 december is er om 
19.00 uur in de St. Pauluskerk een 
boeteviering met daarna gelegenheid 
voor het ontvangen het sacrament van 
boete en verzoening (Biecht). 
 
Op zaterdag 24 december is er na de 
nachtmis een drankje en een hapje in 
de JP zaal. 
 
Op zondag 1 januari op het hoogfeest 
van H. Maria, moeder van God, zal er 
een speciale gebedsintentie zijn i.v.m. 
Wereld gebedsdag. 
 
Op zondag 8 januari op het Hoogfeest 
van drie koningen worden de 
huiszegens gezegend. Iedereen kan 

een huiszegen mee naar huis nemen. 
Na de H. mis zijn alle parochianen 
uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsreceptie 
 
Op zondag 15 januari is er een 
speciale viering welke in het teken 
staat van de zalige paus JP II. Van 
vrijdag 6 januari t/m zaterdag 14 
januari zal er een noveen gebeden 
worden in de kapel. 

 
Op woensdag 18 januari is er voor de 
vormelingen van o.a. de St. 
Pauluskerk een voorbereidingsavond 
voor de presentieviering in het 
Parochiecentrum nieuwe schoolweg 
om 19 uur. 
 

Kinderkerstverhaal 

Op zaterdag 24 december om 16.00 
uur zal diaken Paul van Blijswijk het 
kerstverhaal in de St. Pauluskerk 
vertellen voor de kinderen. 

 

RKS Ariëns 

Voor actuele informatie en activiteiten 
voor studenten in Enschede ga naar: 
http:www.ariens.utwente.nl of mail 
naar 
rksariens@gmail.com. 
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CATHECHSE van PAULUS de 

KERKKABOUTER 

 

Openbaring van de Heer  
“Drie Koningen” 
 
Weten jullie wie de 3 koningen waren 
en waar ze vandaan kwamen? 
 
Het waren 3 wijzen, drie oosterse 
koningen: Caspar, Melchior en 
Balthasar.  

Wat was nou de reden dat ze naar 
Jezus kwamen? 
(Spiegelverhaal) 
 “ Een licht voor alle mensen” 
“Papa, kijk eens naar die lamp! Zie je 
hoe al die vlindertjes er omheen 
dansen? Die hebben een plezier! 
Soms gaan ze een eindje uit de buurt, 
maar ze komen toch altijd weer terug 
naar de lamp. Er komen altijd weer 
meer bij! Niet alleen vlinders, maar 
ook muggen en andere insecten. 
Waarom doen ze dat eigenlijk?” 

“Nou jongen, buiten is het koud, maar 

die lamp, daar is het licht en helder en 

ook nog eens lekker warm, alsof het 

dag is. De vlindertjes en de andere 

insecten worden er door aangetrokken 

als door een magneet. Zelfs als  

beestjes hun vleugels schroeien, dan 

maakt het hen nog niks uit. Ze hebben 

het er voor over!” 

 

Jezus wordt het Licht van de wereld 

genoemd. Hij heeft de mensen laten 

zien hoeveel God van hen houdt en 

daardoor warmte en licht in hun leven 

gebracht. Dat was al zo, toen Hij nog 

heel klein was.  

 

Jezus, is dus op aarde gekomen voor 

alle mensen, dus ook voor jou! 

 

Hoe zou jij vandaag Jezus ‘Licht aan 

een ander kunnen doorgeven? 

 

Op zondag 8 januari met drie 

koningen hebben we een leuke 

verrassing. 
 
Voor leuke werkjes en liedjes die je 
kunt gebruiken voor het hoogfeest van 
Drie Koningen ga naar 
www.stichtingsamuel.nl 
 

Vergeten jullie de 
kinderwoorddiensten niet. 
 

 

De St. Pauluskerk wenst u 

allen een zalig kerstfeest en 

een Gezegend 2011 toe. 
 

U bent allen welkom op zondag 8 

januari voor de nieuwjaarsreceptie na 

de H. mis 
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H. Geest - Maria 
Deurningerstraat 212  435 71 44 

7522 CL Enschede 

e-mail: mariaparochie@telfort.nl 

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur. 

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za. 

19.00 uur elke 3
e
 zaterdag van de maand. 

Pastoraatgroep 

Mw. E. Vije, contactpersoon 

e-mail: elly@kleisman.nl 
Locatieraad 

Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm, 

contactpersoon 

e-mail: janyvonnebakker@hetnet.nl 
Pastorale zorg 

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72 

Ziekenbezoek: W. Huuskes en  

W. v.d. Kolff 

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32 

Uitvaarten Coördinatrice: 

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00 
Financiën 

Kerkbijdragen, misintenties en overige: 

Rabobank 316 76 98 00 

ING bank: 79 99 01 

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest 

Redactie Mw.Ine Reuver contactpersoon 

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl 

penrgieske@marthedes.nl 

Kopij inleveren vóór ma. 2 jan. 
2012 Periode: 21 jan t/m 16 feb. 2012 
  
 
 

 VERGADERAGENDA  
. 21 dec. 19.30 u. KVG 
wo. 21 dec. 19.30 u. Raad v. K. 
ma. 2 jan. 09.30 u. Red. par. blad 
wo. 4 jan. 19.30 u. KVG 
 

WIJ HERDACHTEN HEN IN 
ONZE GEBEDEN: 

Annie Beckers, Ans 
Lucassen - Weersink, 
fam. Beckers, fam. 
Berent, fam. Bevers-
Kleinsman,   fam. 
Kamphuis en van 
Leeuwen, fam. Macie-
jczyk, Gerard 

Hannink, Gerard Lesscher, Gerard 
Velthof (jaargedachtenis), Greta 
Busschers-Rudde. Johan en Annie 
Mekkelholt-Witbreuk, Jos Stijntjes-
Punte en overl. fam., onze zieken, 
Wim van Piekartz, Tadeusz 
Maciejczyk,  Hans ten Vergert, 
Madelon Sombekke-Veger,  Eddy 
Assink-ter Horst, Jan Bruins.   

 
 
 
 

Kath. Vrouwen Groep: KVG 
►Woensdagmiddag 21 december:  
"Kerstavond" met een maaltijd 
opgeluisterd door kerstgedichten en 
kerstverhalen van eigen leden. 
Aansluitend een verloting. 
►Woensdag 4 januari 2012: Nieuw-
jaarsreceptie gecombineerd met een 
spellenavond. 
 

****************** 

€OLLECTES MARIAKERK 

Oktober:  € 377,05 
PELGRIM, wát 'n mooi blad! 

PELGRIM, 10 x per jaar bij u 
op de gangmat!  Zie elders! 
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OVERLEDEN 
Johannes Augustinus Bruins 

 

an werd geboren op 

28 augustus 1922 in 

Wierden als oudste in 

een gezin van 9 kin-

deren.  

Hij doorliep zijn jeugd 

in Wierden. In 1947 leerde Jan zijn 

vrouw Tonnie kennen en op 16 

februari 1949 zijn zij getrouwd. 

Samen kregen zij 4 kinderen. Het was 

hard werken om het gezin draaiende 

te houden. Hierbij was hij een grote 

steun. Midden in de jaren 50 hebben 

ze het huis gekocht aan de Walhof-

straat en daar hebben ze tot aan de 

vuurwerkramp met veel plezier 

gewoond. Hierna zijn ze verhuisd 

naar een aanleunwoning aan 't 

Achtervoort, maar zijn hart bleef toch 

aan de Walhofstraat.  

Jan heeft 35 jaar gewerkt bij 

katoenspinnerij De Bamshoeve en in 

zijn vrije tijd meer dan 25 jaar bij 

slagerij van Enck. Zijn hobby's waren 

zijn moestuin en de vogels. Jan vond 

het jammer dat hij op latere leeftijd 

zijn hobby's niet meer kon uitoefenen. 

Hij kon ook echt genieten van de 

kinderen en (achter)kleinkinderen. 

Daar was hij heel erg trots op. Ook 

heeft Jan veel plezier beleefd aan de 

reünies van de familie Bruins. Daar 

genoot hij zichtbaar van. Samen met 

moeder en tante Jo heeft hij ook nog 

mooie buitenlandse reizen gemaakt 

naar o.a. Oostenrijk en Italië. 

Dankbaar was hij ook dat hij samen 

met de kinderen, (achter) klein-

kinderen, familie en vrienden op 16 

februari 2009 het diamanten huwelijk 

met moeder heeft mogen vieren.  

Zijn uitvaart was 11 november. 

 
******* 

Eddy Assink-ter Horst 

 
e herinneringen op het gedach-
tenisplaatje van haar zoon 

William, schoondochter Fiona en 
kleinzoon Berend, spreken voor zich. 

Van sommige dingen word je blij, 

van andere verdrietig. Het is te veel 

om op te noemen. Eddy trouwde met 

Johan, de liefde van haar leven.  

Groot was het verdriet bij het over-

lijden van hun eerst geborene. 

Groot was het geluk bij de geboorte 

van William, voor wiens toekomst en 

geluk ze een nimmer aflatende zorg 

had. Grote bewondering was er, voor 

de stevige manier waarop Eddy in het 

leven stond en voor de zorg van haar 

gezin; klein maar hecht. De geboorte 

en ontwikkeling van haar enige klein-

zoon Berend, volgde ze nauwgezet en 

met grote belangstelling.  

Zelf kon zij steeds minder en de 

slopende ziekte en tenslotte het ver-

lies van Johan is ze nooit te boven 

gekomen. Ze hield zich sterk, als 

altijd, maar haar leven had toen haar 

glans al grotendeels verloren.  

Ze werd steeds minder en overleed op 

23 november.  

"..doe je Opa de groetjes," zo besluit 

Berend, haar kleinzoon, zijn herin-

nering. 

Haar uitvaart was op 29 november. 

J

D
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K L O K K E N N I E U W S 
 Door Hans Reuver,  

                             namens de locatieraad. 

este medeparochianen, 
Zoals al was aangegeven in het 

vorige parochieblad zijn alle werk-
zaamheden nu afgerond: 

  Ik wil dan ook alle mensen en 
bedrijven bedanken die mee hebben 
geholpen om deze zeer ingrijpende 
klus tot een goed eind te brengen. 
1) Als eerste natuurlijk iedereen die 
ons heeft ondersteund in de vorm van 
giften en collectes en het mogelijk 
hebben gemaakt dit werk te financieel 
te volbrengen. 
2) Daarnaast de grote groep vrij-
willigers die hun tijd beschikbaar 
hebben gesteld voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden. 
In bijzonder de volgende personen: 
Robert Wigbers; Bert Elferink; Leo 
Vije; Rob Budde; Johan Lubberink; 
Henny ter Huerne; Huub Collet; 
Herman Maathuis; Yvonne Bakker; 
Ine Reuver en Herman Veltink. 
3) Tenslotte de bedrijven welke de 
materialen en gereedschappen heb-
ben geleverd: 
►LECO staalbouw te Hengelo voor 
de staalconstructie; 
►Meulenbroek Machinebouw te 
Enschede voor de handgereedschap-
pen, bevestigingsmiddelen en bijzon-
dere oplossingen; 
►Wagenborg Foxdrill te Oldenzaal 
voor torenbouwers en hijsgereed-
schappen; 
►Wagenborg Nedlift te Hengelo 
voor de hijskraan; 
 

►De Groot Installatiegroep te Hen-
gelo voor de electrotechnische onder-
delen. 

 
****************** 

 
K E R S T C O N C E R T 

in de Mariakerk 
Deurningerstraat 212 

 

Met medewerking van: Christelijk 
Mannenkoor Glanerbrug, Enschede´s 
Dames Koor, MGV Cäcilia 1895 
Freienohl, Quartett Plus Freienohl, 
Christelijke Fanfare De Bazuin. 
 
18 december 2011. Aanvang 14.30 u. 

 

►OPENBAAR CONCERT 

 

 

B

De klokken kunnen weer 
veilig worden geluid! 
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► WAT ER MIS GING ◄ 
 

este Parochianen. 
In de vorige 

Pelgrim werd u om 
een vrijwillige bij-
drage gevraagd ten 
behoeve van ons 
parochieblad dat 
10 keer per jaar bij 
u wordt thuis be-
zorgd.  
Helaas was de acceptgirokaart door 
een misverstand niet bijgevoegd. 
Bij deze Pelgrim treft u de betaal-
kaart wél aan. Het rekeningnummer 
is gesteld op St. Jan Michaëlparochie 
parochieblad 1902122 omdat wij 
deze rekening gebruiken we voor alle 
7 locaties van de gehele stad. 
De bijdrage is geheel vrijwillig met 
een richtbedrag van 5,-- euro per 
jaar. Natuurlijk doet u mee, vanzelf-
sprekend doet u mee! 
 
 
 
 

******* 
D E   H E R B E R G I E R 

 
aarom word ik door alle 
eeuwen  

beticht van onbarmhartigheid?  
Ik zou het wel uit willen schreeuwen: 
ik kôn niet anders in die tijd!  
Ach ja, u hebt wel makkelijk praten,  
maar moest ik dan een zwangre 
vrouw tussen die ruwe mannen laten?  
Als zij haar kind dáár krijgen zou  
dan was zij ook niet te benijden.  
Dus heb ‘k hen naar de stal gebracht;  
ze waren dankbaar en bescheiden.  
(‘k vroeg hun geen geld voor deze 

nacht) 
En toen de herders mij vertelden  
van ‘t licht en van het hemels lied  
dat englen zongen in de velden,  
geloofde ik mijn oren niet: 
Want in mijn stal werd Hij geboren  
Wiens komst zo lang reeds was 
voorzegd.  

Waarom moet ik dan steeds weer 
horen: 
,,Die herbergier was hard en slecht”? 
 

  Nel Benschop  
************************************************************************    

 
Redactie  en  medewerkers  

van Pelgrim,  wensen iedereen: 
Zalig Kerstfeest,  

fijne feestdagen  
en een goed begin van 2012! 

 
 

B

W 

PELGRIM, 10 x per jaar bij u 
op de gangmat! 

PELGRIM, wát 'n mooi blad! 
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St. Jan - H. Michaël 
 

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253 

7545 GH Enschede 432 44 87 

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl 

Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur. 

Centrale contactpersonen 

Mw. L Oude Egberink 476 31 05 

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl 

Mw. G. Leurs  435 12 22 

e-mail: gleurs@hetnet.nl 

 

 
Pastoraatgroep 

Mevr. C.J.M. Hannink, contactpersoon 

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl 

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij 

Hr. P. Pikkemaat 
Locatieraad 

Hr. A.G.M. Oude Elferink, 

contactpersoon / penningmeester 

e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl 

Hr. H.A.G. Bolster 

Hr. H.J.M.  Huitink 

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker 

 

Postbank 966093 of 1023 468 

ING-Bank 66.51.62.138 

ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592 
Webmaster  

Vacature. Tijdelijk: 

secretariaat@katholiekenschede.nl 
 
Vieringen 

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur 

om de week. 

Vesper 
Ook dit jaar komen we bijeen voor de 

Adventsvespers. Elke zondag om 19.00 

uur in de Eudokiakapel bij de Apostel 

Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20. 

De vesper is opgezet rond een thema. 

Voor dit jaar is het thema: “De glans van 

het licht” gekozen. Dit thema komt uit 

“De glans van het licht”, een boekje van 

Annemieke Punt, glazenier en pastor 

Marinus van den Berg. Beiden zijn zeer 

bekend in Twente. Verder wordt er uit de 

bijbel gelezen, er wordt gebeden, is er 

meditatieve muziek en stilte om te medi-

teren. We zingen enkele liederen. U bent 

van harte welkom op 18 december. 
Oecumenische werkgroep St.Jan-
Michael en ATK 
 

 
Oecumenische vieringen 
Het is al jaren de gewoonte om in de 

week van de eenheid een oecumenische 

viering te houden. De Apostel Thomas en 

St.Jan-H.Michael hebben daarin een 

jarenlange traditie. Dit jaar is deze oecu-

menische viering op de eerste zondag van 

deze week: 15 januari om 9.30 uur in de 

St. Jankerk. Pastor Carla Berbée zal 

samen met dominee Maaike Schepers 

voorgaan in deze viering. De Cantorij van 

de ATK zingt.                    Tiny Hannink 

 

 

All Together:  
‘Hartelijk Gefeliciteerd’!! 
Als een van de eerste gevolgen van de 
fusie van de St. Jan en de H. Michaël 
parochie  gingen de jongerenkoren 15 
jaar geleden samen verder. Ze kregen 
de toepasselijke naam: All Together.  
In de vorige Pelgrim werden we uit-
genodigd voor de jubileumvoorstel-
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ling Laat ons gaan zien. Op 18 no-
vember was het zover. Onze gedach-
ten waren: laten we eens zien wat het 
wordt. Dat we 2 goede koren hebben 
wisten we al, maar de jubileumuit-
voering van All Together was niet 
alleen een concert, het oversteeg onze 
verwachtingen. Vooral de bezieling 
en het enthousiasme van de koorleden 
spatte ervan af. 
Na een gedegen voorbereiding en 
enorme inzet waar de koorleden vol-
gens hun programmaboekje veel 
plezier aan beleefd hadden, waren we 
allemaal welkom in de St. Jankerk. 
Het was vol, er waren zelfs stoelen 
bijgezet. Fijn, dat geeft meteen een 
bijzondere sfeer in de kerk.  
Er werd Nederlands en Engels ge-
zongen. Er waren veel liederen die 
we van dit koor kennen als zij met 
hun zang de dienst completeren. Nu 
werd er een extra dimensie aan 
toegevoegd. Dit door extra beeld- en 
muziekfragmenten en moderne songs, 
maar ook door de geschiedenis die er 
in meeklonk.  
We horen in de voorstelling en de 
liederen een diep geloof. Een geloof 
op eigen wijze  en in eigen tijd 
beleefd. Een geloof dat niet onder 
doet voor dat van 50 jaar of 100 jaar 
geleden. Een geloof gebaseerd op het 
leven van Christus, 2000 jaar gele-
den, maar nog steeds levend.  
Bertina Dieben nam met dit concert 
tevens afscheid als “tijdelijk” diri-
gente; ze gaat weer als koorlid zing-
en. Tom Westhuis was speciaal voor 
deze uitvoering gevraagd als pianist; 
wat hij zeer verdienstelijk deed. 
Marcel Pater was als theaterman pur 
sang de grote motor achter het geheel. 
Soms ga je naar een voorstelling en 

valt het achteraf wat tegen en soms 
blijkt het een cadeautje. Het laatste 
was nu zeer zeker het geval. We 
hebben erg genoten en met ons de 
volle kerk. Zelfs voor gratis koffie 
met een koekje was gezorgd! De 
entree was gratis, maar we hopen dat 
er na de voorstelling gul gegeven is 
zodat we nog jaren van ons koor 
mogen blijven genieten en er met de 
bijdragen de kosten gedekt zijn en er 
genoeg overblijft om leuke dingen 
mee te doen voor het koor. 
Wie hier niet bij kon zijn heeft iets 
gemist. Het zou fijn zijn als het nog 
eens beleefd kan worden. All 
Together:  'Hartelijk Gefeliciteerd'!! 
Met jullie jubileum, maar ook met 
deze prachtige beleving.  
Hopelijk zijn jullie ook in de 
toekomst vaak actief binnen de 
kerkdiensten, ten behoeve van de 
gelovigen, maar ook tot plezier van 
jullie zelf.  
Tiny Hannink, Rob en Lisette Janssen  
 

 
In Memoriam Herman Smit 
Op maandag 7 november j.l. over-
leed in de leeftijd van 77 jaar Herman 
Smit, echtgenoot van Annie Smit-
Lössbroek. Met zijn vrouw Annie 
woonde hij aan de Stokkumbrink 36. 
Hoe vreemd het ook moge klinken, 
het afscheid van Herman kwam op 
een “mooi” moment. Samen met zijn 
vrouw, kinderen, schoonkinderen, 
kleinkinderen en allen met wie hij 
zich verbonden mocht voelen, mocht 
hij kort tevoren nog zijn vijftigjarige 
bruiloft vieren. Dit is een hoogtepunt 
geweest, waar hij samen met zijn 
familie anderhalf jaar naar toe 
geleefd heeft. Voor hem en voor zijn 
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familie was dit een “gloriedag”, die 
ze nooit meer zullen vergeten.  
Als we terugkijken op het leven van 
Herman, dan moeten we zeggen, dat 
hij een heftig leven heeft gehad. Hij 
was een gevoelige man en had een 
sterke wil om uit het leven te halen 
wat er voor hem in zat. Hij kon enorm 
genieten van dingen die hij mooi en 
lekker vond. Hij was ook handig, en 
deze vaardigheden gebruikte hij 
zowel in zijn eigen huis als in dat van 
anderen, want hij hield ervan om te 
helpen. Waar hij kon droeg hij zijn 
steentje bij aan – onder meer – de 
visclub van Vredestein en het 
kerkkoor van de Sint Jan.  
Met de liefde van zijn leven Annie en 
zijn kinderen, schoonkinderen en 
kleinkinderen beleefde hij vele 
gelukkige jaren. Het leven viel hem 
soms zwaar door de beperkingen 
waarmee hij moest leven. Maar toch 
probeerde hij er altijd het beste uit te 
halen: “Leve het leven”.  
Omringd door allen, die hem lief 
waren, is hij vredig ingeslapen. Op 
zaterdag 12 november was voor hem 
de uitvaartmis in de Sint Jan, waarna 
de crematie volgde. Dat hij ruste in 
vrede. 
Pastoor André Monninkhof 
 

 

Nieuwjaarsreceptie  
7 januari 2012 
Op zaterdag 7 januari na de nieuw-

jaarsviering, waar onze beide koren 

aan mee zullen werken, zal de nieuw-

jaarsreceptie gehouden worden. Naast 

een gezellige avond met koffie, 

hapjes en drankjes weet u wat dat 

betekent! Een nieuwe kans op de 

paaskaars tijdens de verloting! Het is 

altijd een erg gezellige avond en we 

hopen u in groten getale te mogen 

begroeten. Wij wensen u alvast fijne 

kerstdagen en een goede jaarwisse-

ling. Graag tot ziens op de nieuw-

jaarsreceptie. 

Locatieraad en Pastoraatgroep 

St.Jan-H.Michaël 
 

 
Openbaring 
De rijke verhalen en heftige beelden 
die het boek Apocalyps bij de 
leesgroep oproept geeft zoveel stof 
tot bespreken dat de avonden in 
januari worden voortgezet. De ge-
plande datums zijn: 12, 19, 26 janu-
ari en 2 februari. We beginnen dan bij 
hoofdstuk 17. Nieuwe deelnemers 
kunnen alsnog instappen om de 
laatste hoofdstukken mee te beleven. 
Vier opeenvolgende donderdagavon-
den dus in de pastorie naast de St Jan 
kerk. Aanvang 20 uur. Een aanrader! 
 

 
Vieringen in de Cromhoff en 
de Hatteler 
Alle vieringen beginnen om 16.00 u. 

Cromhoff 

Zaterdag 24 december   oec. viering 

      Kerstfeest 

Donderdag 29 december geen viering 

Hatteler 

Woensdag 21 december     protestant 

                                  H.Avondmaal 

Woensdag 18 januari         WoCo 

 

De andere vieringen voor januari zijn 

bij de redactie nog niet bekend. 
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Verrijzenis des Heren 
 

Het Leunenberg 588,    

7544 JM Enschede 

Secretariaat:  476 06 06 

Bereikbaar van 9 - 11 uur op 

maandag t/m vrijdag (behalve in de 

zomervakantie). E-mail: 

secretariaat@verrijzenisparochie.nl 

 

Pastoraal werker: I. Schraven 
Tel. : 06-22924657 

i.schraven@katholiekenschede.nl 
 
Pastoraatgroep 

Mevr. J.H.M. van der Pieterman, 

contactpersoon. E-mail: 

jvandepieterman@hotmail.com 

Mevr. J.E.M. Tenbergen 

Mevr. M. van den Berg 

Mevr. F.C. Ezendam 
Locatieraad 

Hr. M.F.J. Greuliker, contactpersoon 

Vacature: penningmeester 

Hr. W.G.J. Lieven, contactpersoon 

w.lieven@connexxion.nl 

Hr. J.W.C. van der Pieterman 
Vacature:  lid  
Webmaster 

Hr. Bert Ezendam 

verrijzenis@ezendam.com  

 

Locale redactie 

Vacature m.i.v. 1 januari 2012 

 

Vieringen: 

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk 

Zondag 10.00 u. Mediant, 

De Oecumenische Geloofsgemeen-

schap Helmerhoek; 

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel 

Verrijzeniskerk 

De 2e vrijdag van de maand 10.00 

uur: De Posten 

 

De dagkapel van de Verrijzeniskerk 

is buiten de zomervakantie op werk-

dagen van 9 tot 16 uur geopend voor 

gebed en devotie. 

 

 
De Verrijzeniskerk is gebouwd in 
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek. 
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt 
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk 
Libanese Kerk (1x per maand op 
zondagmiddag). 
Op de Helmerhoek in Mediant 
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische 
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).  
U bent van harte welkom. 

 

 
Van de locatieraad en de 
pastoraatgroep (LRV/PGV)  
 
Verslag van 9 november jl. 
In de vorige vergadering hebben we 
al aangegeven het contact tussen 
werkgroepen en bestuur te willen 
verbeteren. In deze vergadering 
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hebben we leden van LRV/PGV ge-
koppeld aan werkgroepen. De komen-
de tijd nemen de bestuursleden en 
pastoraatgroepleden contact op met 
“hun” werkgroepen. Daarbij gaat het 
in eerste instantie om vier zaken: 

1. Naar de werkgroep kenbaar maken 

wie hun nieuwe aanspreekpunt is. 

2. Met de werkgroep checken of 

gegevens in de administratie 

kloppen (NAW en functies). 

3. Checken of de werkgroep 

beschrijving nog actueel is. 

4. Overleggen of een begroting 

opgesteld kan/moet worden. 

 

• Een ander punt van aandacht 

waren de collectes. Soms gaat er wel 

eens iets mis waardoor een bepaald 

collecte niet of voor de verkeerde 

doelgroep wordt gehouden. De LRV 

buigt zich over het opstellen van een 

correcte kalender waarin zowel de 

collectes voor de eigen kerk als voor 

anderen opgesomd worden. 

• De 1
e
 Heilige Communie is al 

weer in voorbereiding. Er zijn tot op 

heden 26 aanmeldingen. Als dit 

aantal niet boven de 30 komt wordt 

overwogen om volgend voorjaar niet 

2 maar slechts 1 Communieviering te 

houden. 

• Onze kerk houdt nauw contact met 

de katholieke basisscholen in onze 

wijken. Er is een bijeenkomst ge-

weest tussen vertegenwoordigers van 

de kerk en de directeuren van de 

basisscholen  in Enschede-zuid. In dit 

overleg wordt informatie uitgewisseld 

en worden data op elkaar afgestemd. 

De werkgroepen van de kerk krijgen 

veel medewerking van de scholen. 

• In praktische zin krijgen wij 

klachten over de werking van de 

ringleiding. Wij hebben deze nog-

maals laten controleren door experts 

en deze kunnen niet anders dan con-

cluderen dat de ringleiding storings-

vrij werkt. Waarbij ze wel de vraag 

stellen of mensen met een hoor-

apparaat dit in de juiste stand zetten?  

• Binnenkort gaat de Verrijzenis-

kerk de oude kruiswegstatie bekijken 

van de voormalige Goede Herder-

kerk. Als deze in goede orde is en wij 

vinden hem mooi dan mag deze van 

het parochiebestuur in onze kerk wor-

den opgehangen. Wij houden u op de 

hoogte. 

• Als het gaat om de financiën zijn 

we nog steeds op zoek naar een 

nieuwe penningmeester. Dat neemt 

niet weg dat we de "Aktie Kerk-

balans" weer aan het opstarten zijn.  
Daarnaast hebben we inmiddels nog 
ca. 7 vacatures. Een blijvende zorg 
voor de LRV/PGV. 

• Tenslotte hebben we de nieuw-

jaarsbijeenkomst annex vrijwilligers-

bijeenkomst vastgesteld. Noteer in 

uw agenda de datum van vrijdag 13 

januari 2012 (vanaf 19.30u). 
Groet, Wim Lieven, Voorzitter 
locatieraad Verrijzeniskerk 
 
Van de pastoraatgroep 
Even voorstellen: De pastoraatgroep 
van de geloofsgemeenschap Verrijze-
nis des Heren. Onze groep bestaat uit 
de volgende mensen (dames):  
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Mieke van den Berg, 
Annelies Tenbergen, 
Ferlina Ezendam en  
Joke van de Pieterman.  
We komen een keer in de maand 
bijeen samen met de locatieraad en 
regelmatig met pastor I. Schraven. 
We doen allemaal ons uiterste best 
alles goed te laten verlopen speciaal 
nu Kerst in aantocht is. De Nachtmis 
begint bij ons om 21.30 uur. 
Voor de kleuters is er om 17.30 uur 
een kerstkleuterviering. 
Rest ons nog U allen een zalig 
kerstfeest te wensen en een gezond 
2012. 
De Pastoraatgroep 
 
Kerstbezinning  
In tijd van nacht en duisternis, is licht 
een groot gemis. 
Laat dan Kerst, het feest van het 
Licht,  
De vrijheid terugbrengen op ieders 
gezicht. 
Ik heb daarom een wens voor 
iedereen, 
een mooie Kerst met lieve mensen 
om je heen. 
Mensen die van je houden om wie je 
bent, in wie je misschien een stukje 
van jezelf herkent. 
Laat merken dat je om die mensen 
geeft, 
dat je samen met hen iets moois 
beleeft. 
Voel de warmte die dat alles brengen 
kan,  
geniet van de liefde tussen ouders, 
kinderen, vrouw en man. 
En vergeet niet om al de liefde die je 
hebt gekregen,  
aan iedereen die het nodig heeft door 
te geven. 

Van het secretariaat 
Verrijzeniskerk 
Wegens een tekort aan medewerkers 
zal het secretariaat van de 
Geloofsgemeenschap Verrijzenis des 
Heren met ingang van 1 januari 2012 
op maandagmorgen gesloten zijn. 
Het secretariaat is dus alleen geopend 
op dinsdagmorgen,woensdagmorgen, 
donderdagmorgen en vrijdagmorgen  
van 9 uur t/m 11.00 uur. 
 
Afscheid 
Na negen jaar "Ontmoeting" en een 

jaar "Pelgrim" is dit stukje mijn aller-

laatste bijdrage aan het parochieblad. 

Met plezier, maar wel met steeds 

minder medestanders, heb ik gewerkt 

aan "Ontmoeting", het parochieblad 

van de Verrijzenisgemeenschap. De 

samenwerking met de dames (waar 

zijn de heren van de andere kerken?) 

van de Pelgrimredactie was kort, 

maar prettig mede door begeleidende 

koffie/thee en lekkernijen. Voor veel 

parochianen is "Pelgrim" het enige 

directe contact met de parochie, wat 

het tot een belangrijk medium maakt 

binnen de katholieke gemeenschap 

van Enschede. Goede artikelen en een 

goede redactie zijn daarom belang-

rijk. 

 

Ik wens mijn onbekende, hopelijk 

niet lang op zich wachten latende 

opvolg(er)-ster veel succes en vol-

doening. 

 

Gerard Oude Lenferink 
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Doopzondagen 
 

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan de Nieuwe Schoolweg 2, 
aanvang 19.30 uur. 
13 december voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van januari. 
10 januari voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van februari 
 
Voor de doopvieringen in de  
Jacobuskerk   zondag 8 januari 
Josephkerk   zondag 8 januari 
Ariënsgedachteniskerk zondag 15 januari 
St.Jan-Michaëlkerk   zondag 15 januari 
 
Voor de doopvieringen in de  
Maria-H.Geestkerk  zondag 5 februari  
Verrijzeniskerk  zondag 5 februari  
Josephkerk  zondag 12 februari 
Pauluskerk zondag 26 februari  
 

Eens was jij een eindeloos verlangen, 
een verre hoop, een onvoltooide wens. 

Jij was de droom van geven en ontvangen, 
Geheim van eenheid tussen God en mens. 

 

 
Lezingen bij de zondagen 
 

18 december 24 december 25 december  26 december 

2 Sam. 7, 1-16 Jes. 9, 1-6 Jes. 52, 7-10 Hand. 6, 8-10+7,54-60 

Rom. 16, 25-27 Tit. 2, 11-14 Heb. 1, 1-6  

Lc. 1, 26-38 Lc. 2, 1-14  Joh. 1, 1-18 Mt. 10, 17-22 

 

31 december 1 januari 8 januari 15 januari 

1 Joh. 2, 18-21 Num. 6, 22-27 Jes. 60, 1-6 1 Sam. 3, 3-19 

  Gal. 4, 4-7 Ef. 3, 2-6 1 Kor. 6, 13-20 

Joh. 1, 1-18 Lc. 2, 16-21 Mt. 2, 1-12 Joh. 1, 35-42 

 

22 januari: Jon. 3, 1-10;   1 Kor. 7, 29-31;   Mc. 1, 14-20 
 

Adventvespers. Zingen, bidden en stilte delen… elke koopzondag tijdens 
de Advent van 16.30-17.00 uur in de Jacobuskerk op de Oude Markt 
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Weekeindevieringen  Wo-Co = Woord- en Communiedienst 

      KWD = KinderWoordDienst
 

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn 

onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl  

 
 
WEEKEND 17/18 december 2011 4

e
 zondag van de Advent 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Wo-Co Zanggroep 

St. Joseph 
werkgroep 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Ariënskoor/ 
samenzang 

werkgroep 

St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Gebeds-
viering 

All 
Together 

werkgroep 

St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor 

 
H. Kronenberg 

H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie Volksz.KWD A.Monninkhof 
H. Geest/ Maria Za. 19.00 u Wo-Co Op Toon werkgroep 
Verrijzenis des Heren 

 

Vr. 16-12: 

19.00 u  

Zo. 11.00 u 

Thema 

viering  
Wo-Co 

 
 
Samenzang 

 
 
werkgroep 

 
BOETEVIERINGEN VOOR KERST 
Kerk dag en tijd Viering koor Voorganger 
St. Joseph Wo. 21 dec. 

19.00 u + Biecht 
  A.Monninkhof 

St. Jacobuskerk Di. 20 dec. 09.00 u   H. v.d. Hulst 
H. Paulus Ma. 19 dec. 

19.00 u + Biecht 
  A.Monninkhof 

J. Kortstee 
Verrijzenis d. Heren Do. 22 dec. 09.30 u   B.Engelbertink 
 
KERSTAVOND 24 DECEMBER 2011, GEZINSVIERINGEN 
Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Joseph Za. 19.00 u Eucharistie Kinderkoor A.Monninkhof 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Come Back H. v.d. Hulst 
St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Wo-Co Projectkoor C. Berbée 
H. Paulus Za. 16.00 u Wo-Co  P. v.Blijswijk 

H. Geest/Maria Za. 19.00 u Wo-Co Toontje Hoger J.Vermeulen 
Verrijzenis d. Heren Za. 17.30 u Kerstkleu- 

terviering 
Kinderkoor I.Schraven 
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KERSTAVOND 24 DECEMBER 2011,  NACHTMIS 
Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Joseph Za. 22.00 u Eucharistie BJK J. Kortstee 
Ariënsgedachtenis Za. 21.30 u Eucharistie Ariënskoor W. Weemaes 
St. Jan/H. Michaël Za. 21.00 u Eucharistie All Together H. Kronenberg 
St. Jacobuskerk Za. 20.00 u Eucharistie Jacobuskor+ 

Leo Harmon 

J. Ritzen en 
P. v. Blijswijk 

H. Paulus Za. 20.00 u Eucharistie Dames- en 

herenkoor 

H.Bruggeman  

J.vd.Nieuwendijk 
H. Geest/Maria Za. 22.00 u Eucharistie Op Toon H. Antonissen 

+ C. Berbée 
Verrijzenis des 
Heren 

Za. 21.30 u Eucharistie Parochie-
koor 

A. Monninkhof 
+ I. Schraven 

EERSTE KERSDAG 25 DECEMBER 2011 
Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Joseph Zo. 10.30 u Eucharistie Zanggroep St. 

Joseph 

H.Kronenberg 

Ariënsgedachtenis Zo. 09.30 u Eucharistie Come Back + 

Dameskoor 

J. Ritzen 

St. Jan/H. Michaël Zo. 09.30 u Eucharistie Gem. koor T. Verbraeken 
St. Jacobuskerk Zo. 09.30 u Eucharistie BJK J. Kortstee 
H. Paulus Zo. 09.30 u Eucharistie Dames- en 

herenkoor 
A.Monninkhof 

H. Geest/Maria Zo. 11.00 u Eucharistie Gem. koor A.Monninkhof 
Verrijzenis d. Heren Zo. 11.00 u Eucharistie  H. Antonissen 
 
MAANDAG 26 DECEMBER 2011, HEILIGE STEFANUS  
Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jacobuskerk Ma. 09.30 u Eucharistie Samenzang A. Monninkhof 

 
ZATERDAG 31 DECEMBER 2011 
Kerk dag en tijd Viering koor Voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 
A. Monninkhof 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Eucharistie Ariënskoor A. Monninkhof  

St. Jan/H. Michaël Za. 18.00 u Wo-Co Samenzang C. Berbée 
H. Geest/ Maria Za. 19.00 u Wo-Co Gem.Koor Werkgroep 
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ZONDAG 1 JANUARI 2012  
Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Jacobuskerk Zo. 11.00 u Eucharistie Jacobuskoor A.Monninkhof 
H. Paulus Zo. 09.30 u Eucharistie Volkszang G. Kolmschot 
Verrijzenis d. Heren Zo. 11.00 u Eucharistie  B.Engelbertink 
 
WEEKEND  7/8 JANUARI 2012,  DRIEKONINGEN 
Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 

A.Monninkhof 
+ P.v.Blijswijk 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Ariënskoor I. Schraven 
St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Wo-Co  C. Berbée 
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor A.Monninkhof 

+ P.v.Blijswijk 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie 

KWD 

Dames- en 

herenkoor 

G. Kolmschot 

H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Wo-Co  C. Berbée 
Verrijzenis d. Heren Zo. 11.00 u Wo-Co  I. Schraven 
 
WEEKEND 14/15 JANUARI 2012 2

e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Wo-Co Sam.zang 

met orgel 
H.v.d.Hulst 

Ariënsgedachtenis Zo. 09.30 u Eucharistie Ariënskoor A.Monninkhof 
St. Jan/H. Michaël Zo. 09.30 u Oec.viering  C. Berbée 
St. Jacobuskerk Zo. 09.30 u Eucharistie Jacobuskoor H.Kronenberg 
H. Paulus Zo. 09.30 u Eucharistie Volkszang W. Weemaes 
H. Geest/Maria Zo. 11.00 u Eucharistie  H.Antonissen  
Verrijzenis d. Heren Zo. 11.00 u Eucharistie  B.Engelbertink 
 
WEEKEND 21/22 JANUARI 3

e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd viering Koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 
J. Kortstee 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Eucharistie Dameskoor  H. Kronenberg 
St.Jan/H.Michaël Zo. 09.30 u Eucharistie  H. Bruggeman 
St. Jacobuskerk Zo. 09.30 u 

Zo. 11.00 u 
Eucharistie 

Oec.viering 

 J. Kortstee 
H. v.d. Hulst 

H. Paulus Zo. 09.30 u Eucharistie 

KWD 

Dames- en 

herenkoor 

A. Monninkhof 

H.Geest/Maria Zo. 11.00 u Eucharistie  A. Monninkhof 

Verrijzenis d. Heren Zo. 11.00 u Oec.viering  I. Schraven 
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Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen 
Locatie Weekend Door de week 

St. Jacobus, Langestraat Zo. 9.30 uur Di + Vr. 9.00 uur 

St. Joseph, Oldenzaalsestraat Za. 17.00 uur Woe. 19.00 uur 

Ariënsgedachtenis,  

Hogelandsingel 

Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 

om de week 

Do. 9.00 uur 

H. Paulus,  

G.J. v. Heekstraat 

 Zo. 9.30 uur Eucharistie 1e + 3e vrijdag 19.00 u. 

in kapel  Eucharistie 

H.Geest/Maria,  

Deurningerstraat. 

Ariënsstaete (kapel), Lijsterstraat 

Zo. 11.00 uur 

Za. 19.00 op 3
e
 za v.d. mnd 

 

Do. 9.30 uur 

 

Vr. 18.30 uur 

St. Jan/H. Michaël, 

Haaksbergerstr 

Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur  

om de week 

Do. 19.00 uur 

Verrijzenis, Het Leunenberg Zo. 11.00 uur Do. 9.30 uur 

 
Openingstijden dagkapellen: 

St. Jacobus weekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is 
rolstoeltoegankelijk.  
St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur. 
Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.  
St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het 
Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang. 
Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl 
 
English Mass December 18

th
 and January 15

th
, 11 am 

At Sunday December 18
th
 and January 15

th
 the parish of Enschede will 

celebrate its third English Mass. You are warmly invited in the chapel of the 
Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. van Heekstraat 414. The Holy 
Mass will start at 11 a.m. The Mass will be celebrated by father André 
Monninkhof, parish priest. 
 
Thema Week van Gebed 15 – 22 januari 2012:  
‘Winnen met gevouwen handen' 
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week 
van Gebed voor de Eenheid van 15 tot 22 januari in 2012 een gezamenlijk 
thema vastgesteld. Het thema ‘Winnen met gevouwen handen’ is gebaseerd op 
1 Korintiërs 15,57. Het thema roept de spanning op tussen winnen op basis van 
menselijke prestaties (een knipoog naar het Europees Kampioenschap Voetbal 
dat in 2012 in Polen en Oekraïne wordt gehouden) en de overwinning van het 
geloof op de dood en het lijden, in dienstbaarheid en gerechtigheid. De tekst is 
dit jaar aangedragen door kerken in Polen: ‘Wij zullen allemaal veranderd 
worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus’ (1 Korintiërs 15, 
51 - 58). 
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Ziek? Opgenomen in het 
ziekenhuis? 
 

Bent u zelf of een van uw huisge-

noten of buren ziek of opgenomen in 

het ziekenhuis en stelt u een bezoekje 

op prijs, geef dit dan door aan uw 

parochiecentrum. 
 

 
Gaat u verhuizen? 
 
Stuur uw verhuisbericht 
ook naar het secretariaat 
van uw eigen locatie. Of 
deponeer een berichtje in 
de brievenbus van het parochie-
centrum of pastorie van uw eigen 
locatie met daarop vermeld: Naam, 
Voornaam, Geboortedatum, namen 
van (eventuele) gezinsleden, huidig 
adres met postcode en plaatsnaam. 
Verhuisdatum, nieuw adres met post-
code en plaatsnaam. 
  

 
Oecumenische 
geloofsgemeenschap 
Helmerhoek 

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. 

Website: www.ogh-enschede.nl 

Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755  

 

 
Citypastoraat 

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190 

Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m 

zaterdagmiddag 13-17 uur.  

En dinsdag-  en donderdagmorgen 

10.00 - 12.30 uur. 

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. 

www.citypastoraatenschede.nl 

Huis van verhalen –  
voorheen Pastoraat na Ramp.  

Secretariaat:  

Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.  

Tel. 053 - 431 62 88 

www.huisvanverhalenenschede.nl 

Directeur: Hermien Maartens 

 

 
De Wonne 

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede 

Tel. 431 87 87 
 

 
De Maristen 

Hogelandsingel 41, 7512 GB 

Enschede. Tel. 435 20 41 
 

 
Sexueel misbruik – meldpunt RK 
Kerk 

Binnen de Rooms Katholieke kerk is 

een meldpunt voor seksueel misbruik 

in een pastorale relatie. Hiervoor kunt 

u terecht bij het volgende telefoon-

nummer: 06-19 114 307 (lokaal)  
 
 

Kopij Pelgrim 
 

Inleveren  verschijnt 

maandag donderdag 

 
2 januari 2012 19 januari 2012 
30 januari 2012 16 februari 2012 
5 maart 2012 22 maart2012 
 
Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 

400 woorden (in Times New Roman 11) 

E-mail: 

centraleredactie@katholiekenschede.nl 

 



46 

Bereikbaarheidsdienst pastores 
De bereikbaarheidsdienst voor pasto-
res geldt de gehele week voor plotse-
linge situaties rond het sterfbed of een 
andere situatie: 06 275 11 272. 
Alle pastores, (behalve de diaken) 
hebben een werkkamer op de Nieuwe 
Schoolweg 2. 
 

 

Telefoonnummers voor hulpvragen 
 

Parochie Secretariaat Katholiek 
Enschede.  Tel. 053 - 478 53 06 
Tel. met voicemail: 053 – 7113459.  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.  
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2 
7514 CG Enschede. 
E-mail: 
secretariaat@katholiekenschede.nl 
www.katholiekenschede.nl  
 
Ouderentelefoon: voor een 
vertrouwd gesprek 
De ouderentelefoon biedt ouderen de 
mogelijkheid eens van zich af te 
praten. Alles wat besproken wordt is 
vertrouwelijk. 
Telefoon 074 - 255 25 52 en is 
bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. 
 
Sensoor telefonische hulpdienst  
Het 'luisterend oor voor de mens in 
nood en ouderen' is 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar.  
Tel. 0900 – 0767. 
www.sensoor.nl/oostnederland 
 

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54 
Een praktische hulpdienst van R.K. 
Enschede voor wie informatie, ad-
vies, een luisterend oor of tijdelijke 
(materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op 
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. 

Colofon 
 
Pelgrim 2011 
contactblad voor 
R.K.  Enschede  

 

Nr.  10 december 2011 

Voor de zeven locaties van de parochie  

St. Jacobus de Meerdere van Enschede.  

    

 

Centrale Redactie  
Mevr. T.H.J.M. Schaap 

Adres: Nieuwe Schoolweg 2 

7514 CG Enschede  
centraleredactie@katholiekenschede.nl 

 

Leden Redactie  

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske 

Hr. G. Oude Lenferink 

Mevr. L. Oude Egberink 

Hr. en Mevr. van Kerckhoven 

Mevr. L. Onland 

Mevr. C. Oostdam 

Mevr. Th.G.M. Elfrink 

Mevr. T.H.J.M. Schaap- 

Scholte Lubberink (Eindredacteur) 
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 

 

 
Leden van het Bestuur St. Jacobus 
de Meerdere R.K. Enschede 
 
Hr. G. Berkien, vice-voorzitter 
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester 
Mevr. T. Schaap, secretaris, 
aandachtsgebied communicatie 
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied 
gebouwen 
Mevr. D. Oude Elberink, 
aandachtsgebied personeel 
Hr. G. Oude Egberink, lid 
Hr. O. Fisscher, lid 
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Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd. 

 

Natuurleien  Torenwerk • Leipannen 
Lood-, Zink- en Koperwerk 

 

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19 

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl 

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl 

 

Voor al uw glas-, schilder- 

en behangwerk 

groot of klein moet u bij 

 

 

 

zijn.  

Ribbeltsweg 39 

T 435 07 79 - F 435 18 24 

 
Hemmers 

Beeld en Geluid 
 

De Heurne 79 
7511GS Enschede 

053-4315936 
 

www.hemmers.nu 

    

BloemenboetiekBloemenboetiekBloemenboetiekBloemenboetiek    
GoudenregenGoudenregenGoudenregenGoudenregen    

Uitgebreid assortiment bloemen en 

planten 

Hoek Heutinkstraat Hogelandsingel 

Tel: 053 – 4315093 

Uw adres voor kwaliteit, service en 

klantvriendelijkheid 

Gespecialiseerd in Bruids- en Grafwerk 

U kunt ons bellen voor al uw 

bezorgingen 

 

Schilderatelier  
Gabriel Martinez-Almeida 

• Cursus olieverf- 

schilderen en tekenen 

• Workshops etsen 

• Schildervakantie in 

        Noord-West Spanje 

Tel: 053 – 4331701 

a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl 

Verkoop van schilderijen, 

kunst en tevens verhuur 

van moderne schilderijen. 

Wij verkopen ook religi-

euze artikelen zoals 

beelden, rozenkransen, 

kinderbijbels, enz. 

Kuipersdijk 100, 7512 CK 

Enschede.T 053-4313888 

Winkelcentrum “Het Stroink” 

Tel / Fax 053-4768300 

Uw adres voor: 

Versgebrande noten, Salades, Patés, 

olijven. 

Binnen- en buitenlandse kaas. 

Ook voor hapjes, salades en 

relatiegeschenken 

 

NIEUWBOUW   VERBOUW   RENOVATIE   ONDERHOUD 

 

Olieslagweg 106 

7521 JG Enschede 

Tel. 053 – 432 30 34 

www.siers.nl  /  info@siers.nl 

 

Alphons Ariëns 

priester 

tegen onrecht 

voor een          

sociale Kerk. 

 

Stichting 

Het Ariëns-Comité 

Rabobank nr.: 1180.41.738 

www.arienscomite.nl 
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Gespecialiseerd in nylon 

Spuitgietgranulaten 

 

Espro compounds B.V. 
Zwartkate Es 17 

7541 CC Enschede 
Tel. 053-4302915 

E-mail: jan@espro.nl 
 

 
Lipperkerkstraat 49 
7511 CV Enschede 
Tel. 053-4305296 

 

 

 

 

 

Onderhoudsvrije 

beplating voor boeien 

en kappen van 

woningen en 

bedrijven 

 

Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede 
T: 053 – 4335844   F: 053-4360734  
www.renokap.nl 

Schurinksweg 53, 
7523 AP Enschede 

T: 053-7891946 

 

Alle informatie over de scholen 

vindt u op  www.SKOE.nl 
 

 
Image lichtreclame B.V 
Postbus 50 7570 AB 
Oldenzaal 
0541-533470 
 
www.imagelichtreclame.nl 

 

RestaurantRestaurantRestaurantRestaurant    
De StiftsschuurDe StiftsschuurDe StiftsschuurDe Stiftsschuur    

WeerseloWeerseloWeerseloWeerselo 
 

Fam. G. Nijhof 

Het Stift 13 

7595 LE Weerselo 

0541-661428 

Stiftsschuur@ 

t-online.de 

 

 

 


