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A d v e n t 
Jaargang 6, nr. 9, nov. 2016  

Pelgrim is het blad voor de 3 
locaties van de R.K. Parochie 
St. Jacobus de Meerdere   

Enschede en verschijnt 10x per jaar. 
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2, 
7514 CG Enschede. 
centraleredactie@katholiekenschede.nl 
 
Parochieel Dienstencentrum 
Enschede Telefoon: 053-711 34 59 met 
voicemail. 
Secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. 
Nieuwe Schoolweg 2, boven. 
7514 CG Enschede.  
Tel. 053-478 53 06 
www.katholiekenschede.nl 
 
Pastores 
Altijd bereikbaar onder nr.  
06 27 51 12 72 
(zie ook de Colofon achterin) 
 
Uitvaarttelefoon: 053-711 34 60 
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl 
 
Pastoor A. Monninkhof, teamleider  
Tel. privé: 431 17 32/ 06 22 78 61 51 
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op: zaterdagmorg. + -middag en 
dinsdagavond. 
  
Pastor W. Rekveld, priester,  
Tel.: 06 20 87 48 66 
Vrij op maandag. 
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
 
Pastoraal werker C. Berbée, 
Tel.: 06 41 25 25 58 
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag. 

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl 
Vrij op vrijdag. 
 
Pastoraal werker F. de Heus,  
Tel. 06 30 09 88 33. 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op donderdag. 
***************************** 
Diaken P. van Blijswijk  
Tel. 074-349 48 15 
p.blijswijk@rkzuidoosttwente.nl 
***************************** 
Inhoud Pelgrim 9 (Bladeren moét!) 
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Wat een prachtig gebed! 
 

ls de Advent begint, zal in de 
liturgie van onze kerk in 

Nederland en Vlaanderen een ‘nieuw’ 
Onze Vader worden geïntroduceerd.  
In het streven naar eenzelfde 
woordkeuze in katholiek Nederland en 
Vlaanderen zullen we gaan bidden: “en 
vergeef ons onze schulden, zoals ook 
wij vergeven aan onze schuldenaren. 
En breng ons niet in beproeving.’  
Ik merk nu al, dat dat voor met name 
veel ouderen wennen zal zijn.  
‘Waarom moet dat nu opeens anders?’ 
Oude woorden kunnen dierbaar zijn 
geworden. Een houvast in tijden, 
waarin toch al zoveel verandert.  
Het pastoraal team onderkent dat, maar 
wil deze aanpassing toch vooral 
gebruiken om met elkaar eens na te 
denken over wat we eigenlijk bidden. 
Want wat een prachtig gebed is dat 
‘Onze Vader’ en wat zit er veel in. 
Het ‘Onze Vader’ zoals wij het geleerd 
hebben is gegrond op uitspraken van 
Jezus. Op de vraag van zijn leerlingen 
‘Hoe te bidden’, reikt Jezus zijn 
leerlingen de woorden van het ‘Onze 
Vader’ aan.  
Je vindt dat terug in Lucas 11, 2b-4 en 
Mattheüs 6, 9b-13. Beide versies 
verschillen enigszins van elkaar.  
Lucas mist een aantal regels. Het staat 
er in het Koine-Grieks.  
Wij hebben dus sowieso altijd met een 
vertaling en inter-pretatie te maken.  
De wortels van het Onze Vader kunnen 
we zoeken in het joodse Achttiengebed, 
waar Jezus mee bekend zal zijn 
geweest. Het gebed heeft dus een 
(joodse) voorgeschiedenis en wordt 

omgeven door een hele 
gedachtewereld.  
Ferdinand de Grijs, destijds hoogleraar 
aan de Katholieke Universiteit Utrecht 
heeft een mooi boekje over dit gebed 
geschreven. Misschien kun je het nog 
kopen bij de Slegte.  
Als ik er zelf een aantal woorden of 
gedachten uit haal… Ik vind het al 
mooi, dat het gebed met ‘Onze’ Vader 
begint. Het is niet mijn Vader, maar 
‘onze Vader’. Dat opent een grote 
ruimte. Niet ik alleen bid, maar ik bid 
met anderen samen. Ik neem ze mee in 
mijn gebed tot de Vader, die als een 
Vader wil zijn voor álle mensen. Dat 
verbindt mij met mensen over de hele 
wereld, maar ook met de hemel; daar 
waar God woont.  
Misschien heb je moeite met God 
Vader noemen.  
Van een pater uit de missie hoorde ik 
ooit eens, dat in dat deel van Afrika, 
waar hij pastor was, de vrouwen de 
leiding hadden in de maatschappij en 
dat men bovendien geloofde in de 
geesten van voorouders, die in de 
jungle woonden.  
Hij vertaalde die eerste zin voor zijn 
mensen daar met ‘Onze Moeder, die 
tussen de bomen woont’. Voor mensen 
daar werd het ‘Onze Vader’ zo 
verstaanbaar. Hemel is daar waar 
mensen het goed hebben met elkaar. 
Vormelingen voelen dat al haarfijn aan. 
Als wij bidden ‘Uw Rijk kome’, dan 
weten zij al, dat we om een nieuwe 
wereld bidden, waarin mensen recht 
wordt gedaan; waarin we tijd hebben 
voor elkaar; elkaar niet voorbijlopen, 

A 
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maar in de ogen zien; waar wij 
voorzichtig omgaan met de natuur en 
sowieso met alles, wat kwetsbaar is. 
Die bede is zowel een wens als een 
opdracht.  
Het Hebreeuwse of Aramese (de taal 
van Jezus) ‘dabar’ betekent zowel 
‘woord’ als ‘daad’. Bidden dat Gods 
Rijk komt houdt dus ook een opdracht 
voor ons in. Het is geenszins 
vrijblijvend. We moeten het niet bij 

woorden laten, maar er samen aan 
werken.  
Dat dat met vallen en opstaan gebeurt, 
zien we overal om ons heen. Maar als 
we de goede intentie hebben, is dat al 
heel wat.  
Ik wens U een goede Adventstijd toe. 
Vrede en alle goeds, 

 
pastoraal werker Frank de Heus 

 
 

**************************************** 
LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING  2016 
 

e jaarlijkse Ariëns-
gedachtenisviering zal 

ook dit jaar weer plaats-
vinden op de derde zondag 
van november, te weten 20 
november a.s.  
Zoals gebruikelijk wordt 
deze eucharistieviering ge-
houden in de H. Jacobus-
kerk aan de Oude Markt te Enschede.  
Aanvang 11.00 uur. 
Celebranten zullen zijn:  
R.G.W. Cornelissen, vicaris van het 
vicariaat Deventer.              
J. Kortstee, emeritus pastoor van de 
Jacobus de Meerdere-parochie te 
Enschede, geassisteerd door Th. 
Reuling ofs, als permanent diaken 
verbonden aan de parochie H. Gabriël 
te Didam e.o., tevens lid van de Orde 
van Franciscaanse Seculieren (ofs) en 
van het Ariëns Comité. 
Het thema van de viering is: 
Barmhartigheid, geba-seerd op het 

thema van het ‘jaar van 
barmhartigheid’.  
Het jaar van barmhar-
tigheid zal op deze zondag 
officieel afgesloten wor-
den. 
Medewerking verlenen het 
Ariëns Koor uit Enschede, 
en de Kon. Enschedese Leo 

Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf 
opgericht. 
Na de H. Mis is iedereen welkom in het 
parochiecentrum achter de kerk voor 
een informeel samenzijn.  
Er zullen ook weer boeken en kaarsen 
te koop zijn. 
 
Het Ariëns Comité. 
Voor ev. verdere inlichtingen: dhr. J.N. 
Hinke, secretaris. 
Anningsweg 72   
7557 AH Hengelo 
Tel.: 074 242 96 86   

 

D 
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Bestuur en pastoraat in onze parochie 
 

n de vorige 
Pelgrim heeft U 

al kunnen lezen, 
dat er in onze 
parochie op dit 
moment een 
bestuurscommis- 
sie ad interim aan 
het werk is, die in 
onze parochie de 
lopende bestuurlijke zaken behartigt, in 
afwachting van de vorming van een 
nieuw parochiebestuur.  

Onder de uiteindelijke bestuur-
lijke verantwoordelijkheid van de beide 
overgebleven bestuursleden – de heer 
Mark Eijssink en Pastoor André 
Monninkhof – maar met mandaat,  zijn  
mevrouw Ineke Keizer, mevrouw 
Wendy Bathoorn en de heer Gerard 
Collet op dit moment bezig met het 
aanbrengen van orde in bestuurlijke 
zaken, waarbij eerste aandacht heeft het 
zorgdragen voor de bankrekeningen van 
onze parochie (juiste tenaamstelling en 
tekeningsbevoegdheden); de betalingen; 
en alles wat te maken heeft met het 
beheer van de gebouwen.  

Vanuit het verleden heeft onze 
parochie bij vijf verschillende banken 
zo’n 44 bankrekeningen.  
Dus U zult begrijpen, dat het een heel 
werk is om tenaamstelling en teke-
ningsbevoegdheden, die het gevolg zijn 
van de gewijzigde bestuurlijke 
omstandigheden, allemaal op orde te 
krijgen.  

Als parochie zijn we niet rijk. 
Er zal voor de toekomst ook kritisch 

gekeken moeten worden waar we nog 
kunnen bezuinigen.  

De heer Mark Eijssink beheert 
de portefeuille personeel (pastoraal 
team en secretariaat) en vertegen-
woordigt de parochie Enschede in de 
besturencommissie van de drie 
samenwerkende parochies van Losser 
en omgeving, Haaksbergen en omge-
ving en de stad Enschede. 
Want deze drie parochies (Losser en 
omgeving, Haaksbergen en omgeving 
en de stad Enschede) hebben sinds 
september 2013 één pastoor en één 
pastoraal team.  
De pastores Carla Berbée, Margot 
Dijkman, Frank de Heus, Willy 
Rekveld en André Monninkhof) werken 
in maar liefst 17 geloofsgemeen-
schappen met op dit moment nog 11 
kerken open.  

De besturencommissie van de 
drie samenwerkende parochies zorgt 
ervoor, dat het pastoraal team voor het 
grote werkgebied Zuid Oost Twente 
haar werk kan doen.  
Dit gebeurt op basis van een 
beleidsplan, dat in juli 2015 in goed 
gezamenlijk overleg van de drie 
besturen en het team is vastgesteld.  
Dit pastoraal beleidsplan draagt als 
titel: “Het gaat om de ontmoeting”.  

Volgende stappen, die we in de 
besturencommissie van de drie 
samenwerkende parochies willen 
zetten, zijn: een convenant over de 
bestuurlijke samenwerking tussen de 
besturen van de drie genoemde 
parochies met het oog op één pastoraal 
team; en een akkoord tussen de drie 

I 



                                                                                                   

                                                                                                                                  Pag. 5 

samenwerkende parochies over de 
verdeling van de kosten van het 
pastoraal team. 

Ook met de vorming van een 
nieuw parochiebestuur voor onze 
parochie “Sint Jacobus de Meerdere” 
zijn we bezig.  
Kort geleden heeft er een ‘brainstorm-
sessie’ plaatsgevonden over de 
bestuurlijke toekomst van onze 
parochie.  
Met enige parochianen, die we als 
pastoraal team en overgebleven 
bestuursleden van de parochie hiervoor 
uitgenodigd hadden, hebben we van 
gedachten gewisseld over hoe verder te 
gaan nu het parochiebestuur vele 
vacatures kent.  

In de uitnodiging voor het 
gesprek stond onder meer:  
“U kent de geschiedenis. Het vinden 
van nieuwe bestuursleden is niet 
gemakkelijk. Het pastoraat gaat echter 
door. Welke stappen zouden wij nu 
moeten zetten en met wie, om de 
huidige situatie zo om te buigen dat 
parochianen weer perspectief zien? 
Wij denken, dat U aan zo’n gesprek 
met eigen ideeën, inzichten en wellicht 
namen een bijdrage kunt leveren”.  

Het werd een nuttig gesprek, in 
een constructieve en open sfeer, dat ons 
als team en overgebleven bestuursleden 
van de parochie de nodige bruikbare 
suggesties heeft opgeleverd voor de 
koers, die verder gevolgd moet worden 
op weg naar een nieuw bestuur voor 
onze parochie. 

Tot slot – maar last but not 
least – heeft het pastoraal team met 

vertegenwoordigers van de 
pastoraatgroepen in onze parochie stil 
gestaan bij de pastorale organisatie 
van onze parochie.  
Aan de bestuurlijke kant wordt veel 
werk verzet.  
Maar ook de organisatie van het 
pastoraat vraagt om een heldere 
structuur.  

In onze parochie en haar 
geloofsgemeenschappen zijn tal van 
ideeën over hoe het pastoraat in de tijd 
die komen gaat, vorm gegeven kan 
worden, maar wil ons parochiële huis 
leefbaar zijn, dan moet het wel eerst ‘op 
orde zijn’. Want anders kun je ook 
pastoraal geen goede afspraken met 
elkaar maken; zeker niet in de nieuwe 
situatie met de drie nieuwe geloofs-
gemeenschappen Noord (rondom de 
Jozefkerk); Zuid (rondom de Sint Jan) 
en Jacobus (stadscentrum).  
Leden van de pastoraatgroepen hebben 
gereageerd op een plan van het 
pastoraal team m.b.t. de pastorale 
organisatie.  

Als ook de reacties uit Maria 
Vlucht en de Franciscusparochie binnen 
zijn, zal het pastoraal team aangeven, 
welke stappen verder worden gezet.  

Ik hoop, dat dit overzicht U een 
beeld geeft waar we in onze parochie en 
ook in breder verband bestuurlijk en 
pastoraal mee bezig zijn en wat de 
stand van zaken is.  

Over de verdere ontwik-
kelingen zullen wij U, ook in ons 
parochieblad “Pelgrim” en via de 
website www.katholiekenschede.nl  op 
de hoogte houden. 

Pastoor André Monninkhof 
 

http://www.katholiekenschede.nl/
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Bericht van het Redactieteam. 

 
Spannend; voor U en ons! 
 

ls redactie zijn wij heel druk bezig om "Pelgrim" te vernieuwen.   
Het volgende (kerst) nummer zal er dan ook heel anders uit gaan 

zien. 
O.a. een groter formaat en meer kleurgebruik.  Ook de voorkant zal er 
elke keer anders uitzien, maar wel duidelijk herkenbaar met "Pelgrim" 
voorop vermeld.  
Vanaf half december ligt het nieuwe nummer in uw brievenbus.   
Pas op dat U hem niet over het hoofd ziet met alle binnen vallende 
decemberpost! 

 
Namens het redactieteam  

Ine Reuver 
 
 
 
Aanmelding Eerste H. Communie 
 

inderen die in groep 4 van de basisschool zitten, kunnen worden aangemeld 
voor de Eerste H. Communie.  

Zij die op een katholieke school zitten, worden hiervoor via school benaderd. 
Zit uw kind op een openbare school en wilt u het toch 
graag mee laten doen, dan is dat mogelijk. 
 
Kinderen die horen onder de Ariënsgedachtenis, St. 
Joseph, Maria en Pauluskerk kunnen de Eerste H. 
Communie doen op zondag 21 mei 2017 in de St. 
Jozefkerk. 
U kunt zich opgeven bij Ria Everink: 
ria.everink@hotmail.com  tel.:  053 435 48 67 

 
Zij die horen onder de St.Jan - H. Michaël en Verrijzeniskerk kunnen de Eerste 
H. Communie doen op zondag 4 juni in de St.Jan. 
 
Opgave bij Annelies Tenbergen: anneliesT@kpnmail.nl 
Na opgave zult u per mail nadere informatie ontvangen. 

A 

K 

mailto:ria.everink@hotmail.com
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Woensdag 7 december: Informatiebijeenkomst Lutherreis mei 2017 
 

oensdag 7 december 
van 20.00 tot 21.00 uur 

is er in de Lourdeszaal aan de 
Sonderenstraat 55 te Haaks-
bergen een vrijblijvende 
informatiebijeenkomst over 
een Lutherreis voor Zuid Oost 
Twente.  
De reis vindt plaats van 22 tot 
en met 28 mei 2017.  
Ds. Bob Wijnbergen en pastor 
Frank de Heus vertellen u over 
Maarten Luther en over de ins 
en outs van de reis. 
Begonnen als Augustijner monnik (1506) die het sacrament van de priesterwijding 
ontvangen had (1507), ontwikkelde Maarten Luther zich tot dé leidende 
persoonlijkheid van de Reformatie in het Duitse Rijk.  
De publicatie van zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten op 31 
oktober 1517 is het symbolische begin van het protestantisme. 2017 Is daarom 
uitgeroepen tot Lutherjaar. We bezoeken  Eisenach, Erfurt, Mansberg, Wittenberg 
en Leipzig en snuiven de geschiedenis op van Maarten Luther.  
We zullen ronddwalen door middeleeuwse stadjes. We zien de eindeloze velden 
met klaprozen van Thüringen en Sachsen-Anhalt.  

Tegelijkertijd komen we ook Johann Sebastian 
Bach tegen, die in Eisenach geboren en in Leipzig 
overleden is.  
We bezoeken ook Berlijn, waar de Evangelische 
Kirchentag plaatsvindt.  
Wie wil, kan deelnemen aan een aantal 
onderdelen van het programma van de Kirchentag 
in Wittenberg of Berlijn, maar ook een rondrit 
door Berlijn is in het programma opgenomen. 
 
Voor meer info en opgave: ds. Bob Wijnbergen  
85 23 933 of wijnbergenb@hotmail.com pastoraal 
werker Frank de Heus  06 30 09 88 33 of 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
 
 

W 
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Wie was Sinterklaas?  
Lezing op dinsdag 22 november! 
 

et is alweer bijna Sinterklaas! Op zaterdag 12 november 
is de intocht en tot en met 5 december zullen de 

goedheiligman en zijn Pieten weer gul strooien met 
cadeautjes en pepernootjes.  
Maar wie was deze man eigenlijk? Rondom Sinterklaas, Sint 
Nicolaas, de beroemde bisschop uit Myra, bestaan vele 
verhalen, legenden en volksgebruiken. Wist u bij voorbeeld dat hij patroonheilige 
is van de liefde, ongetrouwde meisjes, van kinderen en ook van schippers, 
bakkers, maar ook van brandweerlieden, middenstanders en gevangenen? En dat 
is nog niet eens alles! 
Nieuwsgierig? Kom dan op dinsdag 22 november naar het parochiehuis in 
Glanerbrug (Kerkstraat 18, links van de kerk) en kom veel te weten over deze 
heilige. U bent van harte welkom van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur.  
De zaal is open vanaf 19.15 uur. Natuurlijk staan er pepernoten voor u klaar! 
►De toegang is gratis (want de decembermaand is al duur genoeg!) 
Meld u zich aan bij Rietie Kenter, r.kenter@live.nl of 053-461 68 66

 
Preek voor de viering van  rksv EMOS 100 jarig 

bestaan op zaterdag 8 oktober 2016 
“Een goede katholiek zijn is net zoiets als een 

voetbaltraining”. 
 

it zei paus Franciscus tegen 
miljoenen jongeren tijdens de 

Wereldjongerendagen in 2013 in Rio de 
Janeiro, Brazilië.  
Onze paus kan het weten. Want zelf is 
hij een groot voetbalfan. In het jaar van 
zijn pauskeuze – ook 2013 – werd zijn 
favoriete club San Lorenzo uit Buenos 
Aires meteen kampioen van Argentinië. 
Zelf denk ik, dat in deze uitspraak van 
de paus wel een kern van waarheid zit. 
Want zoals een pittige voetbaltraining 
een flink beroep doet op je conditie en 
uithoudingsvermogen, zo komt er ook 
bij ons christelijk geloof ook weleens 

bloed, zweet en tranen kijken. Als ik dit 
zeg, dan denk ik niet alleen aan de 
laatste, moeilijke uren van Jezus in de 
Hof van Olijven, vlak voordat Hij ging 
sterven. Maar ik herinner me ook de 
bijeenkomst, die jullie onlangs als 
vereniging hebben gehouden over jullie 
rooms-katholieke identiteit. Zijn de 
letters rksv, die jullie van de oprichters 
van jullie vereniging hebben geërfd, 
onderhand een museumstuk geworden; 
cultureel erfgoed, dat beschermd moet 
worden; of is de katholieke inspiratie 
van toen ook nu, anno 2016, nog steeds 
springlevend? Voor alles is er een tijd, 

H 

D 
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zo zeiden we in de voorafgaande 
Bijbelse lezing. Er is een tijd van 
zoeken, maar ook een tijd van 
verliezen; een tijd om af te breken, 
maar ook een tijd om op te bouwen … 
Naast vraagtekens, die in het licht van 
de huidige secularisatie natuurlijk niet 
onbegrijpelijk zijn, waren er tijdens de 
bijeenkomst over de katholieke 
identiteit van jullie vereniging, ook 
uitroeptekens! Zo is mij de opmerking 
bijgebleven van één van de bij die 
gelegenheid aanwezige jongeren. Hij 
zei: “Mijn opa zat al in het bestuur van 
onze katholieke voetbalvereniging. Nu 
ben ik óók bij deze vereniging 
betrokken. Ze noemen ons weleens “de 
papies”. Nou, zo zei deze jongere, dat 
vind ik een eretitel, een ‘geuzennaam’. 
Boeiende vraag zou zijn, wat die 
‘eretitel’ rksv, rooms katholieke 
sportvereniging – concreet voor hem 
betekent. En wat betekent dit predicaat 
voor jullie, voor ons, als 
voetbalvereniging EMOS, nu we jullie 
eeuwfeest mogen gaan vieren? 
Tijdens de voorbereiding van deze 
viering, werden hier wel een paar 
dingen over gezegd. Iemand zei: “Bij 
ons is iedereen welkom. In onze 
vereniging is er een open benadering”. 
Gewezen werd er ook op de 
“saamhorigheid”, die kenmerkend is 
voor EMOS: “hele elftallen staan 
klaar”. Een hoopvol geluid was ook: 
“We staan achter elkaar”, hiermee ook 
doelend op de betrokkenheid van deze 
vereniging bij acties voor de strijd 
tegen kanker bij jonge kinderen (Kika). 
Verder vroegen we ons af: “Die 
Emmaüsgangers, waren dat geen 
EMOS-gangers?” 

Naar mijn gevoel duiden al deze 
uitspraken op de innerlijke kracht van 
jullie vereniging: “Eendracht Maakt 
Ons Sterk”. Het is als in het lied: “You 
raise me up”: als je het alleen niet kunt 
redden, krijg je het samen wel voor 
elkaar.  Door te gaan voor eigen succes 
kom je vaak op dood spoor; maar 
mooie combinaties (‘één tweetjes’) 
blijken dikwijls het meest ‘trefzeker’ te 
zijn. Elkaar laten opstaan; de ander 
laten uitblinken en zelf voldoening 
hebben van een mooie ‘assist’; “you 
can count on me”; het zijn beelden, die 
doen denken aan de Opstanding van 
Jezus Christus, kern van ons geloof. 
Zijn liefde tot het uiterste en trouw tot 
in de dood heeft mensen in beweging 
gebracht, de eeuwen door, in liefde-
volle verbondenheid met elkaar. 
Vijfentwintig jaar geleden, bij het 
vorige jubileum, zei iemand: van harte 
proficiat met het 75-jarig bestaan. Maar 
100 jaar, dat gaat EMOS niet halen. 
Gelukkig heeft hij het niet bij het rechte 
eind gehad. Hoe het verder zal gaan 
met jullie vereniging, de tijd zal het 
leren. Maar als ‘peptalk’ zou ik jullie 
graag willen meegeven: blijf tegen 
elkaar zeggen: “I have a dream”. En 
daag elkaar uit, om deze droom samen 
waar te maken. Geloof in je innerlijke 
kracht; hebt ook vertrouwen in die 
“grote ketting van vriendschap”, die al 
die jaren het fundament is geweest, 
waarop jullie hebben kunnen bouwen. 
Mogen jullie dan gaan onder de zegen 
van de goede God. En blijf vooral goed 
trainen … 
Dat het zo mag zijn, we vragen het, 
door Christus onze Heer. Amen 
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Toespraak voor de jubileumreceptie  
van rksv EMOS dd 14 oktober 2016 

 
“Het vuurtje brandend houden” 

nder deze titel heb ik ooit mijn 
eindscriptie geschreven ter afron-

ding van mijn studie theologie. 
Maar deze titel brengt me nu bij het vuur, 
dat afgelopen zaterdagavond brandde op 
de middenstip van EMOS. Dit vuur deed 
me denken aan het Paasvuur. Dit vuur 
ontsteken we ieder jaar, als prelude op de 
viering van het hoogtepunt van ons 
katholieke geloof. Stonden we op Goede 
Vrijdag nog stil bij de Kruisdood van 
Jezus en het lijden en sterven van 
zovelen; in de schemering van de avond 
van Stille Zaterdag vieren we, dat God in 
ons opnieuw het vuur van hoop, van 
nieuw leven in ons heeft aangewakkerd 
in de Verrijzenis van Zijn Zoon Jezus 
Christus. 
Deze dimensie van dankbaar gedenken, 
maar ook van “hoop die doet leven”, 
mocht ik afgelopen zaterdagavond ook 
ervaren. We stonden stil bij de ‘mensen 
van voorbij’; bij hen, die zich met hart en 
ziel voor deze club hebben ingezet, al 
100 jaar lang. Met ontroering herinneren 
we ons hun namen, hun verhalen. Maar 
de rond 150 mensen rondom de 
middencirkel symboliseerden naar mijn 
gevoel ook wat er op dit moment bruist in 
deze vereniging; aan kracht, aan moed, 
en ondernemingszin. In het heden 
stonden we stil bij het verleden. Maar 
midden in deze tegenwoordige tijd; in het 
feestgedruis van dit moment, is het vizier 
ook gericht op de toekomst. 
Zoals mensen door de jaren heen hun 
schouders hebben gezet onder deze 
vereniging; zo zullen we het ook voor de 
tijd die komen gaat, moeten hebben van: 
“Eendracht Maakt Ons Sterk”. Want dit 

is toch de innerlijke kracht van deze 
vereniging: “wij zijn EMOS, wij zijn één 
familie”; we staan elkaar na, en we zijn 
er voor elkaar, in leed, maar ook in lief. 
Van harte hoop ik, dat deze ervaring; dit 
gevoel van onderlinge betrokkenheid en 
verbondenheid, vertrouwen mag geven 
voor de komende 100 jaar. Misschien 
maken we het zelf niet mee. We zijn dan 
zelf de mensen van voorbij …maar ooit 
zal ook het tweede eeuwfeest van Uw 
club worden gevierd… daar ben ik heilig 
van overtuigd. 
Natuurlijk was het fijn geweest, als ook 
de ‘jubileumwedstrijd’, die U voor 
afgelopen zondag door de KNVB was 
toebedacht, in winst zou zijn omgezet. 
Mooier kun je het natuurlijk niet treffen: 
een derby tussen Lonneker (LSV) en 
Enschede-Noord. EMOS was beter, zo 
las ik in de krant, maar dit surplus aan 
kwaliteit kwam nog niet in de score tot 
uitdrukking.  
Misschien dat het jubileumgeschenk, dat 
ik U namens de Nederlandse Katholieke 
Sportfederatie NKS-Voetbal mag 
uitreiken, hierbij kan helpen. Want in 
verband met Uw eeuwfeest mag ik U 
namens deze organisatie als aandenken 
“De Gouden Schoen” overhandigen. Hier 
bij EMOS, hebben we dan nog wel geen 
‘Ronaldo’ of “Messi’; maar volgens mij 
bulkt het hier van het talent; en daarom is 
het mijn ‘vurige’ wens, dat de aanblik 
van deze ‘gouden schoen’ U mag helpen 
om ook bij komende sportieve 
krachtmetingen aan de goede kant van de 
score te blijven. 
“Eendracht Maakt Ons Sterk”. Dat we het 
vuur zo brandend mogen houden.  
Vrede en alle goeds!

O 
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Sint Catharinakerk in de 
‘Lichtstad’ 
In de Lichtstad Eindhoven staat een 
bijzonder sacraal gebouw, de Sint 
Catharinakerk.  Uiteraard van ar-
chitect Cuypers. Eerste steen-
legging in 1861. Het fraaie wordt 
vooral gedomineerd door de twee 
torens. De kerk werd zwaar 
beschadigd in 1944. De stad was al 
bevrijd maar de luftwaffe knalde 
toch alles kapot. Ook het Joods 
gebedshuis aan de overkant, 
overigens ook van de hand van 
Pierre Cuypers. De synagoge is niet 
meer hersteld. De portalen van de 
Sint Catharinakerk zijn van een 
bijna on-Nederlandse schoonheid. 
Vooral boven de entreedeuren. Zie 
ook de Franse kerk in Chartres. Iets 
voor de Joseph om de entree een 
meer Roomse uitstraling te geven. 
Heeft u daarvoor nog gedachten?  

Overigens heeft de Catharinakerk een zeer bijzondere icoon van Joan Collette, die 
de Josephkerk zo mooi verfraaid heeft.  
P.S. Stichting Behoud is bezig met de buitenverlichting om de Joseph weer in het 
Licht te zetten.        John Schiffel  
 

**********************************   
Avondviering 
1 december 2016, 19.30 uur:  
Thema is ‘Verwachten’ 
 

eel mensen verwachten nagenoeg 
dagelijks wel iets of iemand. 

Dat verandert trouwens vaak bij het 
ouder worden. Je koestert verwach-
tingen, bewust of onbewust. 
Je hebt verwachtingen van de ander, 
soms zelfs ontaardend in vooroordelen. 
Anderen hebben verwachtingen van 
mij, waaraan je dan zou moeten 
voldoen. 

Maar als je steeds weer moet voldoen 
aan verwachtingen van anderen, raak je 
waarschijnlijk steeds verder af van wie 
je zelf eigenlijk bent. 
Je leven heeft gelukkig veel min of 
meer vaste patronen. 

V 
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Niet iedere dag is even bijzonder. Soms 
kan een plotselinge en onverwachte   
gebeurtenis of ontmoeting danig wat 
roet strooien in dat vaste patroon. 
Bij de ene gebeurtenis die je overkomt, 
ben je blij verrast; bij een andere 
ontmoeting raak je redelijk uit balans. 
Verwachtingen komen vaak niet uit; en 
hoe lang blijft dat dan bij je 
doorwerken? 
Als je elkaar kent, kun je bij voorbaat 
rekening houden met elkaar; dat neem 
je dan mee in je verwachtingen. Of heb 
je bewust of onbewust toch steeds 
ruimte gelaten voor onverwachte 
gebeurtenissen en onverwachte 
ontmoetingen, door je open te stellen 
voor datgene wat van buiten je eigen 

gezichts- en belevingsveld komt? Je 
verwacht wellicht iets van jezelf; 
datgene wat al in je is ingesloten.  
Dan kun je worden wie je bent: ieder en 
altijd van grote waarde. 
Dan kun je dankbaar zijn voor al 
datgene wat je is gegeven door het 
leven. 
In de avondviering luisteen we naar 
muziek en teksten, zingen liederen en 
we zijn stil. Na afloop drinken we 
samen koffie/thee en praten wat na. 
U/Jij bent van harte uitgenodigd voor 
deze meditatieve avondviering van 1 
dec.  
 
Vanaf 19.00 uur oefenen we enkele 
liederen.

*************************************************** 
Terugblik nabestaanden op suïcide resulteert in wijze lessen 

Zojuist verschenen: ‘Verborgen kracht, zichtbare verhalen’ 
Nabestaanden over een suïcide. Verhalenbundel 2016, 

Ivonne van de Ven Stichting 
 
De kracht die naast betrokkenen tonen bij 
een dreigende suïcide blijft vaak ver-
borgen.  
Met deze Verhalenbundel 2016 maakt de 
Ivonne van de Ven Stichting deze inzet 
zichtbaar.  
Er blijken belangrijke lessen uit voor 
ieder die vanuit professie of privé te 
maken heeft met een suïcidaal persoon. 
Nabestaanden pleiten voor betere  
samenwerking tussen hulpverleners en 
naasten.  
Suïcide en suïcidaliteit raken veel 
mensen. 

ok in 2015 is het aantal suïcides in 
Nederland weer gestegen en wel tot 

1871. Er is een veel grotere groep die 
suïcidale gedachten heeft (zo’n 400.000) 

of zich na een poging meldt in het 
ziekenhuis (zo’n 14.000). Een nog veel 
grotere groep naasten spant zich in om 
deze kwetsbare mensen te steunen. Zij 
hebben zich hiervoor met kracht ingezet. 
De inzet die zij tonen komt vaak niet aan 
het daglicht maar blijft verborgen. 

Nabestaanden willen iets doen 
De verhalenbundel bevat 18 verhalen 
vanuit het perspectief van familieleden en 
vrienden van mensen die suïcidaal en 
vaak ernstig depressief waren. Deze 
nabestaanden kijken terug op het proces 
dat hun dierbare doormaakte en dat fataal 
afliep. Veel verhalenvertellers waren 
gemotiveerd om hun verhaal te vertellen 
omdat ze zodoende iets hoopten te 
kunnen doen zodat anderen niet overkomt 

O 
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wat hen zelf wel overkomen is: een 
dierbare verliezen door suïcide.  

18 helende verhalen vol wijze lessen 
Het zijn 18 evaluatieve verhalen die de 
kracht van nabestaanden zichtbaar 
maken; ondanks hun rouw en verdriet 
hebben zij heel verstandige dingen te 
zeggen over het gebeurde. Deze verhalen 
bevatten dan ook veel wijze lessen over 
hoe de hulpverlening aan suïcidale 
mensen verbeterd kan worden. 
Bovendien werkt het helend als 
nabestaanden wederzijds hun verhalen 
delen. Om al deze redenen brengt de 
Ivonne van de Ven Stichting deze 
verhalen naar buiten.  

Verbetervoorstellen 
Voorbeelden van voorstellen voor 
verbetering van de hulpverlening die de 
nabestaanden doen: een zorgvuldige 
intake met aandacht voor suïcidale 
gedachten. Het maken van contact op 
empathische wijze, het geven van hoop. 

Rekening houden met het acute karakter 
van suïcidaliteit. Bewaken van de 
veiligheid in een gesloten afdeling. 
Onderkennen van crisissituaties.  
Last but not least: een constructieve en 
gelijkwaardige samenwerking tussen 
hulpverleners en het steunnetwerk van de 
suïcidale persoon. Nabestaanden vragen 
hulpverleners om samen –hulpverleners 
en naasten- kwetsbare mensen door hun 
suïcidale crisis heen te helpen.   
De Ivonne van de Ven Stichting zet zich 
in voor versterking van de 
suïcidepreventie in Nederland. 
U kunt de Verhalenbundel bestellen via 
onze website: 
www.ivonnevandevenstichting.nl 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ida Bontius of Paul van 
Hoek via: 
info@ivonnevandevenstichting.nl   
 

******************************************************************  
P a r o c h i ë l e   C a r i t a s 

 
lk jaar kunt u in Pelgrim lezen wat de 
PCI (Parochiële Caritas) van de 

parochie doet om mensen te helpen die in 
(financiële) nood zitten. Dat gebeurt niet 
alleen via hulpaanvragen die wij 
ontvangen, maar ook via de Telefonische 
Hulpdienst. De vrijwilligers van deze 
dienst bieden hulp door te voorzien in de 
eerste levensbehoeften: zij doen 
boodschappen met mensen die niet in 
staat zijn die zelf te betalen. Sinds een 
jaar werken wij in deze Telefonische 
Hulpdienst samen met de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Enschede. Dat is 
een goede ontwikkeling.  
Het geld dat wij daarvoor gebruiken 
wordt van oudsher bij elkaar gebracht 

door parochianen, door schenkingen en 
vooral via collectes. Die worden enkele 
keren per jaar gehouden, in de vieringen 
met Pasen en met Kerstmis.  
In de afgelopen tijd is gebleken dat er 
meer geld nodig is dan er binnenkomt. De 
nood onder armlastigen wordt steeds 
meer voelbaar. Omdat we dit werk willen 
blijven voortzetten vragen we u de 
Caritas te gedenken rond de komende 
kerstdagen. Omdat de PCI een ANBI-
instelling is zijn schenkingen aftrekbaar 
voor de belasting. Meer informatie 
hierover vindt u achter in Pelgrim. 
namens de PCI hartelijk dank voor elke 
bijdrage. 

Nico Alink, voorzitter 

E 

http://www.ivonnevandevenstichting.nl/
mailto:info@ivonnevandevenstichting.nl
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Jeruzalem, mien vaderstad    Engels volkslied 
 

 
2. Doar is gin zeekte en gin verdreet, 

gin oavergeunstigheid 
en angst en aarmood zeent dr neet, 
mear aaltied wierigheid. 
 

3. Gin zun geet op gin moan koomp dran, 
gin daamp, gin duusternis, 
mear ‘t lecht koomp biej de troon vandan 
woer de Messias is. 
 

4. En wisse is gin zeekte doar, 
gin oongeluk, gin dood, 
gin lelken duvel, gin gevoar 
en gin gebrek an brood. 
 

5. Jeruzalem, mien vaderhoes,  
mien moderstad woenear  
zal ik oe zeen? Wis kom ik thoes  
biej oe en biej de Hear! 

 
 (5 van 21 coupletten) 

Uit: ‘Twents gezangenbook’ van Gerrit Morsink
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K r o n i e k 

             Dopelingen:  
 

Casper Zoetebier, geboren op 5 augustus 2016, zoon van Bram 
Zoetebier en Barbara Zoetebier, gedoopt op 2 oktober 2016. 
 
Eden Matz, geboren op 15 december 2015, dochter van Bjorn Matz en Claudia 
Matz-Miceli, gedoopt op 2 oktober 2016. 
 
Miles Bonng, geboren op 19 maart 2016, zoon van Daniel Bonng en 
Jennifrancess Oduche, gedoopt op 16 oktober 2016. 
 

Huwelijk: 
 

15 oktober 2016: Evert Agterbosch en Riekie Schaap, getrouwd in de 
H. Jacobuskerk. 

 
Overleden 

Jozefkerk: 
23 september  Przemytaw Kristov Rzenak 56 jaar 
25 september  Ans Hartmann-Lurvink 76 jaar 
19 oktober      Ben Lassay 78 jaar         
 
Jacobuskerk: 
23 september  Ton Roelofs 77 jaar 
 
St. Jankerk: 
24 oktober Johan Oud      
11 oktober Maria Schulenberg-Haverkort              
13 oktober Truus Maathuis-Overbeke    
14 oktober Mieke Konter-Mekkelholt    
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H. Jacobus 
Langestraat 51, 7511 HB   431 59 04 
E-mail:  
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl 
 
Openingstijd secretariaat:  
Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.  
U komt het secretariaat binnen door de 
houten poort tussen de pastorie en 
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. 
De brievenbus vindt u in de voordeur 
aan de Langestraat 51. 
 
Redactie locatie St. Jacobus: 
Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen 
naar oostdam@xs4all.nl 
 
Beheergroep Jacobuskerk: 
Ineke  Keizer, coördinator  
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl. 
Joop van der Woning 
Jos van Rooij 
Evelyn Keuben 
Arturo Pérez Rivera 
 
SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 
 
Pastoraatgroep: 
Gerrit Groothuis 
Eric Sanders 
 
 

Weekendvieringen: 
Zie vieringenrooster achter in deze 
Pelgrim 
Vieringen door de week: 
Maandagavond om 18.15 uur met 
aansluitend gelegenheid tot biecht. 
Vrijdagmorgen om 9.00 uur. 
Eerste zaterdag van de maand om 12.00 
uur het Angelusgebed. 
Viering in de Eschpoort: 
Elke vierde zaterdag van de maand om 
16.00 uur. 
Hiervoor is contactpersoon: Anneke 
Peijnenborg 
 
Openstelling Jacobuskerk:  
Elke donderdagavond van 18.15 tot 
20.00 uur.  
In de maanden mei t/m oktober ook 
elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur. 

*************************** 
Jacobusplein en Jacobusgang 
nieuwe stijl: 

 
n de maand oktober is er hard 
gewerkt aan een vernieuwd 

Jacobusplein. Inmiddels is het plein 
voorzien van nieuwe bestrating en de 
verlichting rondom de kerk is ook 
aangepast. Ook de Jacobusgang is 
voorzien van nieuwe bestrating en extra 
verlichting.  
Op een nog te plannen moment wordt 
er in de komende weken door de 
gemeente feestelijk stil gestaan bij 
diverse ontwikkelingen in de bin-
nenstad, waaronder het Jacobusplein en 
de Jacobusgang.  
We houden u op de hoogte.   
 

Ineke Keizer 

I 

mailto:secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl
mailto:oostdam@xs4all.nl
mailto:inekegerrit@kpnplanet.nl
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Allerzielen viering op woensdag 2 november 
 

 
 

p woensdag 2 november vierden we Allerzielen en ook dit jaar gingen onze 
gedachten uit naar onze dierbare overledenen. Sinds november 2015 zijn 

door de dood uit ons midden en uit onze geloofsgemeenschap weggenomen: 
 
21 januari Joke van Dongen-Mandos  91 jaar 
26 januari Sientje Amelink-Smit  91 jaar   
  8 februari Siny Keuters-Wigger  88 jaar 
  7 juli  Nardie Grijpma-Winkelhuis 87 jaar 
  2 augustus Johan Krisman   87 jaar 
17 september Sjef Pluymaekers  82 jaar 
23 september  Ton Roelofs   77 jaar 
 
Van de geloofsgemeenschap van de Ariens gedachteniskerk herdachten wij de 
volgende overledenen: 
 
15 oktober Bertus Keuters    91 jaar  
25 januari  Monika Fahner-Schmitt  74 jaar 
1 november  Rita Steinmeijer  81 jaar  
 

“En telkens weer, gaat het verhaal  
Over die Ene, die met je gaat 
Een Reisgenoot, die tranen droogt 
Niet voor altijd, maar altijd weer…..” 

 
 
Agenda Jacobuskerk november/ december 2016 
 
Noteert u in uw agenda: 
20 november  11.00 uur Ariëns gedachtenisviering m.m.v. Ariëns koor en  
  Leo Harmonie 
  Eucharistieviering, voorgangers zijn vicaris Ronald  
  Cornelisse, pastor Jan Kortstee en diaken Theo  
  Beuling. 

O 
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27 november 11.00 uur Bach Cantate t.g.v. 1e Advent. Oecumenische  
  gebedsviering m.m.v. Bach beweging Twente. 
  9 december 19.30 uur Meer Koren kerstconcert.  
11 december 15.00 uur Merry Christmas concert m.m.v. Orchestra Twente. 
17 december 16.30 uur Volkskerstzang. 
17 december 20.00 uur Kerstconcert verzorgd door Mannenklank Glaner- 
  brug samen met het Kathedrale Jongenskoor uit  
  Poznan, de Poolse nachtgalen. 
  Een aanrader!! 
18 december 13.00 uur  Open dag Jacobuskerk m.m.v. het Overdagkoor, het  
  Grensland Overdagkoor en het BJK. 
21 december 20.00 uur Kerstconcert m.m.v. Federatie Enschedese.   
  Muziekverenigingen en de Federatie Enschedese 
  Drum en Showbands. 
22 december 19.30 uur Kerstconcert m.m.v. van het Overdagkoor, het  
  kinderkoor van de Alfonsusschool en het 
  Politiekoor Twente. 

********************************************************** 
Pelgrim journaal: Vaya con Dios! 

 
‘Wie zijn er op pad 
gegaan’. 

Hilleke Lamberts:  
Op vrijdag 23 september 
heeft ze in de ochtendviering 
de zegen gekregen van 
pastoraal werker Frank de 
Heus. Daarna heeft onze 
emeritus Jan Kortstee de 
Jacobusstempel in haar 
paspoort gezet.  
Hoe is het sommige 
pelgrims vergaan.  

Zij vertelden ons het volgende:  
Rob Mentink: op 7 augustus thuis per fiets vertrokken heeft hij 35 dagen later 
Santiago bereikt hij mailt ons: ‘Het was een schitterende ervaring. Vooral de 
verschillende mensen die je ontmoet en waarmee je mooie gesprekken hebt zijn 
toch het mooist. Verder veel mooie goede dingen meegemaakt. Je merkt dat jezelf 
tijdens de tocht ook wel verandert in je denken in positieve zin. De kunst voor mij 
zal zijn dit vast te houden. Een tocht als deze is voor mij in ieder geval voor 
herhaling vatbaar’. 
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Tinie Knoef:  
 

p 25 september is ze, na 11 
augustus per fiets te zijn 

vertrokken, aangekomen in 
Santiago. Ze laat ons weten dat 
ze een hele goede reis heeft 
gehad met vele bijzondere 
ontmoetingen. Binnenkort komt 
ze langs om haar verhalen met 
ons te delen. Maar waar ze 
onderweg veel aan heeft gedacht 
zijn de woorden van Jan 
Kortstee: "wees een zegen voor 
anderen"! Ze wil Jan Kortstee 
graag nog eens ontmoeten.  
 
 
 
 
 
 

**************************************************** 
Lieve mensen,                                                                            
 

erst komt al heel dichtbij. Vorig jaar hebben er velen van jullie aan mee 
gedaan om een kind die geen ouder hebben een blijk van liefde te geven door 

kerstkleren te geven. Dit gaf het gevoel aan de kinderen dat zij geliefd zijn en dat 
ze niet vergeten zijn.  
Wil je ook dit jaar je liefde delen met de 
kinderen?  
Dan kun je je bijdrage storten op 
NL53TRIO0198343035, t.n.v. Stichting 
Mohloling oa Lerato, onder vermelding van 
Kerstkleren.  
Vermeld alsjeblieft je naam en e-mail of telefoon, 
want in het voorjaar van 2017 geef ik een 
presentatie van de ontvangst van de kerstkleren. 

 
Nthabiseng Matube 

 

O 

K 
     K E R S T K L E R E N 



                                                      

 Pag. 20  

St. Jozefkerk 
Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115 
Parochiecentrum 
Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG 
Tel. nr. 435 48 08 
E-mail: 
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl 
(ook redactieadres) 
Openingstijden locatiesecretariaat: 
Ma.- t/m do. van 9 tot 12 u. 
Op vrijdag de gehele dag gesloten. 
 
Lokale Pastoraatsgroep 
Mevr. Lies van Veldhoven 
Mevr. Edith Elstak 
Mevr. Ria Everink 
Mevr. Gerrie Vaneker 
Mevr. Elly Vije 
Hr. Herbert Meulenbroek 
Hr. Bert Elferink 
Hr. Edwin Seinen 
 
Lokale Beheergroep: 
Hr. Gerard Collet contactpersoon 
Email: G.J.M.Collet@skbwinterswijk.nl 
Hr. Jos Marsman,  
Hr. Paul Wolbert 
Hr. Frans Snijders 
Hr. Gabriel Karagoz 
Hr. Remco ter Brugge 

Redactie: Lidiana Wissink 
 
Voor misintenties, stipendia of een 
andere reden vermelden wij graag de 
volgende nummers: 
ING Bank: NL52INGB0000805251 of  
ABN-Amrobank 
NL60ABNA0445681403 
 
Kerkbijdrage:  
ING bank NL42INGB0003044773 of 
ABN-Amro NL78ABNA0445107324 
T. n. v. St. Josephparochie Enschede 
 
Uitvaart telefoon: 053-7113460 
 
Doordeweekse vieringen: 
Iedere woensdagochtend om 9.30 u. 
Aansluitend is er koffiedrinken in het 
parochiecentrum. 
Vieringen Florapark 
1e en 3e dinsdag van de maand om 
09.30 uur. 
 
Bijbel leesgroep 
Elke donderdagmorgen. 
 

K I N D E R W O O R D D I E N S T  
St. Jozefkerk Enschede  
Contactpersoon 
Wilt u meer weten kom gerust eens 
langs of mail naar Louise Meulenbroek 
louisemeulenbroek@hotmail.com 
Wilt u digitaal op de hoogte worden 
gehouden mail: 
mvkerckhoven@kpnmail.nl  

******************* 
KINDERCLUB ST JOZEF 
Wie zijn wij 
Linda ter Braak, Begona Bruggeling 
beiden ervaren moeders met jonge 
kinderen.  
We hebben de toerusting cursus ge-

mailto:secretariaat.noort@katholiekenschede.nl
mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com
mailto:mvkerckhoven@kpnmail.nl
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volgd van Samueladvies en hebben ook 
ervaring met kinderwoorddiensten. 
Wilt u meer weten over 
het programma wat we kinderen 
aanbieden, kom gerust eens langs of 
mail. 

 Voor info naar Linda of Begona:  
lindaterbraak@live.nl of  
bferpan@hotmail.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/kinderclube
nschede/  

                                                
************************************************************* 

ALLERZIELEN 2016 in de Jozefkerk 
p deze dag herdachten we allen die ons zijn voorgegaan.  
In het bijzonder herdachten we allen waarvan sinds  

2 november 2015 afscheid genomen moest worden.  
We noemen de volgende namen: 

  
17 sept. Truus Beckmann-Siemerink  93 jaar 
18 sept. Gerrit Teunissen 80 jaar 
16 okt. Lidy Lenssen- Koelink  74 jaar 
27 okt.   Willie Oude Rikerink                  72 jaar 
30 okt.     Allard Hall                                93 jaar 
02 nov.      Herman Stolker                        89 jaar 
06 nov.      Frans Beune                              89 jaar 
20 nov.   Miep Heskamp                          86 jaar 
05 dec.       Elsbeth Hansma                       45 jaar 
07 dec.       Dini Strootman-Vorgers              82 jaar 
17 dec.     Marietje Lassche-Schildkamp      87 jaar 
20 dec.     Naeim Ashake                               90 jaar 
28 dec.     Annie Diekmann-Leuwerink        73 jaar 
31 dec.     Herman Johan Hartgerink             80 jaar 
26 jan.'16 Toos Besseling- Buursen             83 jaar 
12 feb.    Freek Peters                                  77 jaar 
15 feb.         Henny Eijkelenkamp-Bornebroek    88 jaar 
15 feb.         Vito Miceli                                    65 jaar 
16 feb.         Henk Mekkelholt                           82 jaar 
24 feb.         Martha  De Ruiter-Hoebe              92 jaar 
27 feb.         Annie Heskamp-Mensink             91 jaar 
11 mrt.        Frans Jellema                                72 jaar 
19 mrt.     Karel Fischer                                 81 jaar 
27 mrt.     Tonnie Vaneker                             66 jaar 
12 mei      Martha van Est-Finke                   75 jaar 
14 mei      Sientje Kempers                           87 jaar 
23 mei     Oranda Laarhuis- van Poucke       88 jaar 

O 
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02 juni     Antoon Ticheler                            70 jaar 
07 juni     Riki Grotepunt – Meijerink           91 jaar 
04 juli      Gaetano La Torre                         86 jaar 
17 juli      Cobi Dankaart – Genegel             86 jaar 
17 juli      Thea Wigbers                               79 jaar 
24 juli     Hilde Groothuis – Poorthuis        88 jaar 
28 juli      Klaas van Egmond                       85 jaar 
06 aug.     Richard Berkel                             72 jaar 
03 sept.  Fred Hartmann                              78 jaar 
15 sept.   Orazio Fagone                               77 jaar 
16 sept.   Jan Mennings                                72 jaar 
16 sept.   Mieczyslaw Jurgowski                  89 jaar 
23 sept.   Przemytaw Kristov Rzenak          56 jaar 
25 sept.   Ans Hartmann-Lurvink                 76 jaar 
19 okt.    Ben Lassay     78 jaar  
                                  

**************************** 
 

G e v r a a g d 
  

ensen die mee willen helpen het koper te poetsen van de  
St. Jozefkerk vóór de Kerst.  

Een kopje koffie en iets lekkers hoort er natuurlijk ook bij! 
Aanmelden graag bij: Betsie ter Grote tel.  433 09 13 of mail naar: 
h.j.tergrote@gmail.com 

 
 
KINDERWOORDDIENST  
St. Jozefkerk 
 
Tijdens de H. mis van 9.30 uur op: 
Zondag 20 november  Christus Koning 
Zondag 27 november 1e Advent 
Zondag 4 december 2e Advent   
Zondag 11 december 3e Advent 
is er een KWD voor kinderen van 3 – 12 jaar.  
Wilt u meer weten kom gerust eens langs of 
mail naar Louise Meulenbroek 
louisemeulenbroek@hotmail.com 
 
 

M 
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KINDERCLUB St. JOZEF 
 

p zaterdag 3 december is er Kinderclub van 10.30 – 12.00 uur 
in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar. 

 
Thema is: Advent 
 
Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail  
naar Linda (lindaterbraak@live.nl) of  
Begona (bferpan@hotmail.com )  
 

O 
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Ontmoetingsplaats  
“P a u l u s z a a l”      
 
 ►Let op! Inloopdag gewijzigd! 
 

e aan de eredienst onttrokken kapel 
boven de sacristie.  

Er is een traplift aanwezig. 
Open: elke woensdagmorgen tussen 

9.30 en 11.30 uur 
aan de Eenhoorn-
straat, dat is de 
achteringang van 
de kerk.  
Truus en Johan 
Vaanholt zijn dan 
aanwezig voor 
een praatje en een 
beetje gezellig-
heid bij ’n kopje 
koffie of thee. U 
kunt dan even bij 

praten en ook doorgeven als iemand in 
uw omgeving ziek is en eventueel de 
ziekencommunie wil ontvangen. 
 
Het parochieblad Pelgrim kan men 
daar ook ophalen en tevens in de 
bibliotheek (Zonstraat 1). 
 
Contactpersoon: Johan Vaanholt 
Tel: 06-22 35 19 41.  
Emailadres: jhvaanholt@home.nl 
 
Misintenties: opgeven bij de Hr. J. 
Vaanholt of bij het secretariaat van de 
St. Jozefkerk. Banknummer: NL15 
RABO 0153 166 665 t.n.v. Parochie St. 
Jacobus de Meerdere o.v.v. datum, 
naam en locatie 
Uitvaart telefoon: 053-7113460 

H. Geest – Maria 
Behoort bij: 
Geloofsgemeenschap Noord. 
 
De Kajuit 
Deurningerstraat 216 
Tel.: uitsluitend: 053 – 433 99 06 
Beheerder: Hr. Johan Lubberink. 
 

anaf januari 2016 is het 
Kajuitgebouw (links naast de 

kerk), de inloopplek om het contact te 
behouden voor de mensen die zich 
verbonden weten aan deze locatie; er is 
ruimte voor koffiedrinken, voor 
ontmoeting en vergadering. 
►Pelgrim: Ook Pelgrim zal hier 
worden gedistribueerd.  
►Misintenties: Op maandag- en op 
donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 
uur kunt u misintenties opgeven. 
►Viering: Op donderdagmorgen om 
09.30 uur is er in De Kajuit een 
viering.  
►Overig.: Diverse locatie-gebonden 
groepen zullen blijven doorgaan voor 
onze locatie: o.a. de ziekenbezoek-
groep, ledenadministratie/kerkbijdrage, 
felicitatiegroep 80-jarigen en ouder.  
Ook het Gemengd Koor en de Schola 
zullen hun activiteiten voor de 
Jacobuskerk en St. Jozefkerk, waar 
'gekerkt' kan worden, voortzetten. 

D 

V 
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Ariënsgedachtenis 
e geloofsgemeenschap is nu 
onderdeel van de Geloofsge-

meenschap Zuid met als kerkgebouw 
de St.Jankerk aan de Haaksbergerstraat. 
 
Voor uitvaarten: 053-711 34 60 
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl 
 
 
 
 
 
 
 
De Roef 
Pastoor Geertmanstraat 17.  
Tel.: voor donderdagochtend 
van 09.00 – 12.00 uur    06 38 23 63 70 
Lokale beheergroep 
Hr. H. Pahlplatz, tel.:             432 23 52  
Wendy Bathoorn-Steffens (coördinator 
Zuid) email: wbathoorn@hotmail.nl 
 
Bezorging Pelgrim 
Dhr. Pahlplatz Lipperkerkstraat   
Tel.: 432 23 52 of  06-10 13 11 12 
 
Contactpersonen: 
Karl Grabmeier (aanspreekpunt don-
derdagviering) 
Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor 
vragen en informatie) 
 

Bijbel leesgroep 
Elke 1e woensdag van de maand om 
09.30 uur in De Roef,  
PastoorGeertmanstraat 17. 
 
Viering in de Eschpoort 
Op de vierde zaterdag van de maand 
om 16.00 uur. 
Contactpersoon: Anneke Peijnenborg. 

********************* 
lke donderdagmorgen is er om 
09.30 uur in De Roef een 

gebedsviering, waarna er gelegenheid is 
elkaar te ontmoeten bij een kop koffie 
of thee. U kunt ook hier uw 
misintenties opgeven. 
Alle jaargedachtenissen zullen worden 
doorgestuurd naar de St. Jan. 
Van 10.00 tot 12.00 uur zal er iemand 
aanwezig zijn om vragen te beant-
woorden, misintenties aan te nemen, en 
men kleine attenties (zoals een bloe-
metje) kan afrekenen.  
Ook kunt u het nieuwste nummer van 
Pelgrim meenemen wanneer u deze niet 
thuisbezorgd krijgt. Er is een kleine 
voorraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
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St. Jankerk 
Geloofsgemeenschap Zuid 
St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253 
7545 GH Enschede 432 44 87  
Email: 
secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl 
Open: donderdag van 09.00-11.30 u en 
maandag van 09.00-11.00 u. (behalve in 
de schoolvakanties)  
Contactpersonen: 
Mw. L. Oude Egberink 
Mw. G. Leurs 
Pastoraatgroep Zuid 
Mw. T. Hannink, 
Email: hannink-starre@zonnet.nl 
Mw. J. Heitbrink-van Rooij 
Hr. P. Pikkemaat 
Mw. A. Tenbergen 
Mw. J. van de Pieterman 
Carina Meijer is contactpersoon voor de 
voormalige Ariënsgedachteniskerk  
Lokale Beheergroep Zuid 
Mw. W. Bathoorn, coördinator 
wbathoorn@hotmail.nl 
Henny Pahlplatz (Ariensgedachtenis) 
Lisette Janssen (St. Jan) 
Email: stjanmichael@live.nl  
tel. 430 59 88 
Jos Vaneker (Verrijzenis) 
Vieringen: zie vieringenrooster achterin 
deze Pelgrim. 
Website St. Jankerk. 
Webmaster: Bert Ezendam 
Email: verrijzenis@ezendam.com  
 

Vieringen De Hatteler om 16.00 uur 
Woensdag 21 september, 
Woensdag 16 november en 
Woensdag 14 december. 
Vieringen in de Cromhoff: 
1e en 3e donderdag om 16.00 uur 

***************** 
 Van pop-2-pope is weer terug 

p veler verzoek zal het koor “All 
Together” op 19 november 2016 

het Concert:  
“Laat ons gaan zien” 

ten gehore brengen. Een bijzondere 
voorstelling die naast de zang ook door 
beeld en geluid ondersteund wordt.  
Onder de bezielende leiding van 
Bertina Dieben en begeleid door het 
stuwende pianospel van Tom Westhuis 
wordt een mix van gospel, musical en 
pop naadloos verweven in de 
christelijke beleving. Dit alles komt 
samen in een multimedia spektakel 
waar het koor momenteel druk voor 
repeteert. 
Met het concert ‘Laat ons gaan zien’ 
wil het koor een modern gezicht geven 
aan het eeuwenoude verhaal van Jezus’ 
leven, bezieling, lijden en sterven en de 
boodschap van hoop, vergeving en 
vrede. De wereld een boodschap 
meegeven voor het hart, mededogen en 
bidden zijn niet de meest gebruikelijke 
termen in een commercieel ingestelde, 
cognitieve maatschappij. Met de 
voorstelling “Laat ons gaan zien” 
willen we bijdragen aan het gevoel van 
onderlinge verbondenheid. Beleven dat 
de ander je naaste is, dat we allemaal 
mensen zijn met universele verlangens, 
wie je ook bent, wat je achtergrond ook 
is. Iedereen is van harte uitgenodigd om 
bij dit concert aanwezig te zijn, om iets 

O 
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van die positieve sfeer te proeven en 
het moment te delen met elkaar.  
Het concert begint om 20.00 uur.  
De toegang is € 5,-.  
Toegangskaarten zijn ook vooraf te  

bestellen via: kaarten@alltogetherkoor.nl  
Wij zien u graag op 19 november in de 
St.Jan/H.Michaëlkerk aan de Haaks-
bergerstraat 253 te Enschede.

************************************************************* 
 J a a r g e d a c h t e n i s   / A l l e r z i e l e n   2015 /2016  

 
Mia Hengelman-Oltman    01-11-2015 
Raffaele DÁlessandro   26-11-2015 
Riek Willink-Schuurman   01-12-2015 
Marian Hagemeier-Verbeek  16-02-2016 
Gerard Waijerdink    13-03-2016 
Iet Aellerinck –Spekking   18-03-2016 
Lotte Wetser-Fhilips   19-03-2016 
Jan Hilderink    14-04-2016 
Anny Baks-Molendijk   23-04-2016 
Ellen Steffens    21-05-2016 
Gertud Kristina Quiel   04-06-2016 
Riek Teggeler-Kroeze   10-06-2016 
Tony Snippert    20-06-2016 
Annie Wielens-Stam   19-07-2016 
Gerard Reimerink    04-08-2016 
Frieda van der Zijde –Oorbeek   16-08-2016 
Roswita Anna Kohl-Kopl   18-08-2016  
Conny Brus Beauvesier-Watson  26-08-2016 
Harry Leusink    10-09-2016 
Ben Gerretschen    20-09-2016 
Johan Oud     24-09-2016 
Maria Schulenberg-Haverkort             11-10-2016 
Truus Maathuis-Overbeke   13-10-2016 
Mieke Konter-Mekkelholt   14-10-2016 

         Secretariaat Zuid       Liny Oude Egberink 
************************************************************* 

B E Z O E K E R S G R O E P 
anneer gezegd wordt dat zieke 
mensen en ouderen in het 

algemeen de aandacht van de 
gemeenschap verdienen, dan moet dat 
ook in werkelijkheid gebracht worden 
en dat moet breder zijn dan een 
jaarlijkse ziekenzalving.  

Een eerste bijeenkomst vond plaats op 
12 september met 5 mensen, die samen 
al 15 mensen kennen, waar men reeds 
op bezoek gaat of in de nabije toekomst 
op bezoek zal gaan. Ook op andere 
manieren wordt aandacht gegeven aan 
mensen die niet meer zo goed in staat 

W 
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zijn om buitenshuis te komen. Hierbij 
denken we aan de mensen die de 
Communie rondbrengen of een 
bloemetje bezorgen, bezoek brengen 
aan nabestaanden of zo maar spontaan 
aankloppen bij buren of anderen om te 
zien hoe het gaat. Misschien kan enige 
coördinatie hierin tot stand worden 
gebracht. Echter, we weten dat het 
spontane krachtiger kan zijn dan een 
structuur.Het is natuurlijk ook zo dat 

mensen die graag bezoek zouden willen 
ontvangen dit ook zelf kunnen 
aangeven.  Mw. Gerrie Korten heeft 
toegezegd de contactpersoon te willen 
zijn. Eenieder die graag bezoek thuis 
wil ontvangen kan haar een emailtje 
sturen: gkorten@home.nl. Degene die 
geen email heeft kan haar bellen op nr.: 
053-8500728. Zij zal dan iemand van 
de bezoekersgroep vragen op bezoek te 
komen bij de aanvrager.

************************************************************ 
Ouderen en Kerk Zuid. 

 
Voor alle Ouderen van de locaties: 

Ariens gedachtenis/De goede Herder, Verrijzenis en St.Jan/H. Michael 
 

p 19 december is er de jaarlijkse Kerstviering om half drie in de St. 
Janskerk Haaksbergerstraat.  

Pater Ben Engelbertink gaat voor in een H. Mis met gemengd koor.  
Daarna is er in de parochiezaal een sfeervol samenzijn waarbij er bekende 
kerstliederen gezongen zullen worden.  
Er is een beperkte mogelijkheid voor hen die slecht ter been zijn, om gehaald en 
gebracht te worden . 
Geef U vooraf even telefonisch op bij:  

Hermine Leppink   053-43121228 
Eleonore Mekkelholt   053-4769377 
Carina Meijer  06.27381693 
Henk Thüss   053-4330322 
Jan Kosters  053-4766824 

José Hoveling  053-4771702 
Anny Bossink 053-4778320 
José Heitbrink  053-4316209 
Joop Hassink  053-4763060 

Wij wensen U een fijne middag. 
************************************************************* 

“WERKOVERLEG” 
p 27 oktober is er een overleg 
geweest van de Lokale 

Beheergroep, Pastoraatgroep en de 
coördinatoren van alle werkgroepen, 
ook Wendy Bathoorn was aanwezig.  
De belangrijkste punten laten we u 
even weten: 

Ook op maandagmorgen is het 
secretariaat van de Geloofsgemeen-

schap Zuid (pastorie St. Jan) geopend: 
van 9-11 uur is Annelies Tenbergen 
aanwezig (behalve in de school-
vakanties). 

Lisette Janssen is voor de kerk 
het eerste aanspreekpunt.  

Woensdag 26 oktober is er een 
bijeenkomst geweest aan de Nwe 
Schoolweg met alle mensen die 

O 

O 
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deelnemen in een centrale danwel 
lokale pastoraatgroep. Er is 
voornamelijk gesproken over de vorm 
van de organisatie; de parochies 
Franciscus, Maria Vlucht en Jacobus de 
Meerdere hebben nu één pastoraal team 
en zullen straks ook één bestuur 
hebben, waarin 2 mensen van elke 
parochie zitting hebben. Enschede zal 
voor de stad een eigen bestuurs-
commissie behouden. Het team heeft 
niet de mogelijkheid om overal 
aanwezig te zijn, daarom zal steeds 
meer naar werkgroepen gedelegeerd 
worden, waarvoor ook opleidingen 
zullen worden aangeboden. 

In verband met uitvaarten moet 
Irma Hasselerharm, beheerder van de 
uitvaarttelefoon, op de hoogte zijn van 
de bezetting van de kerk. Lisette 
Janssen heeft digitaal de afspraken van 
de kerk en parochiezaal opgeslagen. 
Afgesproken wordt om per 1 januari 
alle afspraken door te geven aan het 
secretariaat van de Geloofs-
gemeenschap Zuid, per mail of 
telefonisch. Hiervoor wordt een agenda 
bijgehouden zodat op één plaats alle 
afspraken genoteerd zijn; deze worden 
dan eens per week aan Irma 
Hasselerharm doorgegeven. 

Vanaf zondag 27 november, 1e 
advent, zal het nieuwe Onze Vader 
worden gebeden. (Hier krijgt u 
natuurlijk nog meer over te lezen/ 
horen.) 

Goede Vrijdag; er wordt 
gesproken over de gebruiken in de st. 
Jan en Verrijzeniskerk, verschillende 
tijden, verschillende viering; er zal een 
mail naar pastor Frank de Heus worden 
gezonden, hij gaat over het rooster; Om 
21.00 uur is in ieder geval de viering 
van de Libanese kerk. 

St. Jan is op zoek naar een 
nieuwe organist; All Together zoekt op 
termijn een nieuwe pianist. Het netwerk 
van de gezamenlijke vrijwilligers is 
enorm, laten we dat gebruiken, 
voorgesteld wordt daar de nieuwe 
media voor te gebruiken, de Libanese 
kerk heeft hier ervaring mee: berichten 
worden aan een beheerder gezonden en 
dan pas geplaatst. Concrete afspraak 
hierover is niet gemaakt. 

Het geluid in de kerk is niet 
optimaal, maar de apparatuur is 
uitstekend. De verantwoordelijke firma 
wordt gevraagd nog eens te komen 
luisteren en alles goed af te stellen. 
Maar sprekers moeten ook de 
microfoon goed gebruiken. 

Er is een nieuwe coördinator 
voor de misdienaars nodig per 1 januari 
a.s. De huidige coördinator stopt er dan 
mee. Er zal geïnformeerd worden bij de 
ouders van de communicantjes van het 
afgelopen schooljaar. Maar iedereen is 
vrij om zich aan te melden hiervoor.  

De nieuwjaarsviering is op 7 
januari 2017, met hapje en drankje en 
verloting van de paaskaars. 
Er wordt voorgesteld om het wandkleed 
(hongerdoek) uit de Verrijzeniskerk op 
te hangen tussen mariakapel en kruisjes 
van de overledenen; er moet zorgvuldig 
gekeken worden hoe en waar.  

De Libanese kerk 
heeft onlangs alle 
ramen gelapt;  
Ze zullen dat bin-
nenkort ook in de 
pastorie doen, op 
zaterdag  in over-
leg met Herman 
Wigbels.  
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De vrijdagmiddaggroep doet het 
gebruikelijke schoonmaakwerk, zij zijn 
op sterkte. 

In de Ariënskerk heeft een 
‘beeld’ gehangen van Alpha en Omega, 
dat oorspronkelijk nog uit De Goede 
Herderkerk komt; het zal ook een 
plekje in de St. Jankerk krijgen, hoe en 
waar is nog niet bekend, het beeld is zo 
zwaar dat het met een aantal mensen 
opgehaald moet worden, het ligt nu nog 
in depot.  

Als u meer wilt weten, kunt u 
altijd na de viering iemand van de 
pastoraatgroep of lokale beheergroep 
aanspreken.  

Het was verhelderend en goed 
om elkaar van verschillende geloofs-
gemeenschappen te leren kennen. 
Communicatie is soms moeilijk, maar 
deze bijeenkomst helpt ons elkaar te 
vinden en de overwegingen van 
verschillende mensen te begrijpen.   

                    
Annelies Tenbergen Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Zuid          

************************************************* 
Wie ben ik: 

 

este mede parochianen.  
Mijn naam is Joke Thüss en ik 

neem de pen over van Rinus Jansink.  
Leuk om mij voor te stellen, alhoewel 
voor de meesten alleen een naam niet 
voldoende is. 
Velen van de St. Jan/ H. Michaël en de 
Verrijzenis zijn geen onbekenden meer 
voor mij en mijn man Henk. Hopelijk 
komen daar nog vele gezichten en 
namen bij nu wij één parochie Zuid 
vormen. 
Wij zijn in 1977 in Enschede aan de 
Haaksbergerstraat komen wonen. De 
grote vakantie werd besteed aan de 
verhuizing. Onze kinderen gingen naar 
de 1e en 3e klas van de St. Janschool  en 
al in de 1e week van het nieuwe school-
jaar stond ik daar als “klaar-over”. Zo 
ben ik het vrijwilligerswerk ingerold. Ik 
ben 4 jaar bestuurslid geweest van 
buurthuis “De Boei” en van een 
verkeerswerkgroep in onze buurt. Ook 
hielp ik bij allerlei activiteiten op 
school. Via de werkgroep KESA (Kerk 
in de samenleving) werd ik

vrijwilliger in kerkelijk verband. Hierna 
kwam ik in de Parochievergadering van 
de Sint Jan, als vertegenwoordiger van 
de Diaconie. Na 4 jaar heeft mijn man 
die taak overgenomen.  Inmiddels zijn 
er heel wat jaren verstreken. De 
kinderen gingen het huis uit en ook in 
parochie is het nodige veranderd. Er 
werden lectoren gevraagd, en daar ben 
ik er een van.  Maar eerst gingen wij 
verhuizen. Tijdens de bouw van ons 
nieuwe huis hebben wij een jaar op de 
Wesselerbrink gewoond en kerkte we 
in de Verrijzeniskerk. In 1997 zijn wij 
naar de wijk het Zwering verhuisd en 
vielen wij onder de H. Michaël-
parochie.  In die buurt ben ik wijk-
contactpersoon.  De St. Jan en de H. 
Michaël vormen al jaren één parochie. 
Nu zijn daar nog twee parochies 
bijgekomen.  De Ariëns Gedachtenis 
kerk is voor mij nog vrij onbekend en 
daarom geef ik graag de pen door aan 
Carina Meijer. 

Joke Thüss 

B 
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Verrijzeniskerk 
Het Leunenberg 588. 
De geloofsgemeenschap is nu onder-
deel van de Geloofsgemeenschap Zuid 
met als kerkgebouw de St. Jankerk aan 
de Haaksbergerstraat. 
 
Op donderdagochtend kan men in de 
Verrijzeniskerk terecht van 9 - 11 uur 
voor vragen, misintenties en een kopje 
koffie of thee. 
 
Uitvaart telefoon: 053-7113460 
 
Lokale Pastoraatgroep 
Mw. J.E.M. Tenbergen 053-4768667 
Mw. J.H.M. van de Pieterman 
 
Lokale Beheergroep 
Wendy Bathoorn 
wbathoorn@hotmail.nl 
Jos Vaneker 
 
Bankrekening 
IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96 
 
Webmaster 
Hr. Bert Ezendam 
verrijzenis@ezendam.com 
 
Locale redactie 
verrijzenis@katholiekenschede.nl 
Vacature  
Vieringen 
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel 
Verrijzeniskerk 

Zondag 10.00 uur Mediant. 
De Oecumenische Geloofsgemeen- 
schap Helmerhoek; 
 
De 2e vrijdag van de maand 10.00 uur: 
De Posten 
 
De dagkapel van de Verrijzeniskerk is 
op werkdagen van 9 tot 16 uur geopend 
voor gebed en devotie. 
 
***************** 
 
De Verrijzeniskerk is gebouwd in 1968 
voor de zuid wijken Wesselerbrink, 
Stroinkslanden en Helmerhoek. 
Op de Helmerhoek in Mediant "kerkt" 
de O.G.H. (Oecumenische Geloofs-
gemeenschap Helmerhoek). U bent van 
harte welkom. 

***************** 
OVERLEDEN 

Ben Gerretschen 
27 sept. 1938 – 20 sept. 2016 

e zijn allemaal bijzondere 
mensen, en Ben was er een van. 

We zijn allemaal zoekende mensen, en 
Ben was dat heel duidelijk. 
Hij zocht de verborgen schat in de 
akker en heeft hem gevonden. De schat 
was groot: gerechtigheid en vrede, 
gelijkheid van de mensen, respect voor 
elkaar.  
Zijn leven werd dan ook gevoed door 
de woorden van de Man van Nazareth 
en ook door het voorbeeld dat bisschop 
Oscar Romero hem gegeven heeft. Ben 
dacht het eenvoudige leven gevonden te 
hebben in het klooster, om te leven als 
religieus, maar vond een nog grotere 
schat in zijn vrouw Jopie Jacobs. 
Samen hebben ze zich ingezet voor de 
geloofsgemeenschap van de Verrijze-

W 

mailto:verrijzenis@ezendam.com
mailto:redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
mailto:redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
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niskerk op velerlei manieren. De 
grootste inzet van Ben bestond in zijn 
streven om MOV – Missie Ontwik-
keling en Vrede – werkelijkheid te 
laten worden in deze gemeenschap en 
zelfs op een breder niveau, namelijk 
voor geheel dekenaat Enschede. 
Ben werd door zijn overtuigingen zelf 
een mensen-mens, zonder pretentie, in 
alle eenvoud, met een aanstekelijke 
glimlach op zijn gezicht. 
Vanuit de Verrijzenis heeft hij nieuw 
leven ingeblazen bij mensen die de 
moed verloren hadden, mensen die ‘het 
niet meer zagen zitten’. Hij liet veel 
mensen inzien dat de woorden van de 
Heer en het voorbeeld van bisschop 
Romero duidelijke aanwijzingen waren 
om ons leven van deze tijd goed te 
kunnen ordenen in alle vrijheid, 
eenvoud en toegenegenheid.

 Ben is dan ook gebleven in onze 
gedachtenis ofschoon hijzelf langzaam 
verdween naar een wereld, waar geen 
geween meer is, zoals in het boek van 
de Openbaring staat geschreven: “Hij 
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er 
zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn. Alles 
maak ik nieuw!” 
Het zijn woorden die ons doen 
voortleven, hoopgevend aan armen en 
verdrukten, aan mensen die staan aan 
de rand van de samenleving. Het is een 
leven waarin Ben zijn leven gevonden 
heeft.  
Op zijn verjaardag hebben we afscheid 
van hem genomen tijdens een viering 
van de Eucharistie in de St. Jankerk, 
gevolgd door een herdenkings-
bijeenkomst in het crematorium te 
Usselo. 

Dagkapellen 
Locatie Weekend Door de week 

H. Jacobus, Langestraat Zo. 11.00 u. (1e en 3e )   
internat. Eucharistie-  
                      viering. 
2e en 4e WoCo. 
 
 

 Ma. 18.15 u. Eucharistie en    
aansluitend  biechtgelegenheid. 
 Di. 18.15 u. Stille Aanbidding 
 Vr. 09.00 u. Eucharistie of WoCo 
Za. 12.00 u. iedere 1e zaterdag v.d. 
maand Angelusviering 

St. Jozef,  
Oldenzaalsestraat 115 

Zo. 09.30 uur  
Eucharistie 

Woe. 9.30 uur 
 

De Roef, Pastoor- 
Geertmanstraat 

 Gebedsdienst Do. 9.30 uur 

De Kajuit,  
Deurningerstraat 216 

 Gebedsdienst Do. 9.30 uur 

St. Jan-H. Michaël, 
Haaksbergerstraat  253 

Zo. 10.00 uur 
4e Za v/d. mnd. 19.00 u. 

 

Verrijzenis des Heren, 
  Het Leunenberg 588 

 Eucharistie of WoCo 
Do. 9.30 uur 
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Weekeindevieringen 
► Lezingen bij de zondagen? Zie pagina 34 
 
Wo-Co = Woord en communiedienst. KWD = Kinder Woord Dienst 
Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Kijkt u hiervoor op 
onze website: www.katholiekenschede.nl 
 

WEEKEND 19/20 november, Christus Koning 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie 

+ KWD 
Samenzang H.Kronenberg 

H. Jacobus Zo. 11.00 u Ariëns-
viering 

Ariënskoor R.Cornelissen, 
J.Kortstee + 
Th.Reuling 

St. Jankerk Zo. 10.00 u Wo-Co Gem.koor H. 
Geest-Maria 

Parochiaan 

 
WEEKEND 26/27 november,  Eerste zondag van Advent 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie 

+ KWD 
Zanggroep 
St. Joseph 

J.Kortstee 

H. Jacobus Zo. 11.00 u Oec. vier., 
Cantate 

Cantorij 
Geref.kerk 

C.Berbée + ds. 

St. Jankerk Za. 18.00 u Wo-Co, 
Caecilavier. 

Gem.koor St. 
Jan-H. Mich. 

C.Berbée 

 
WEEKEND 3/4 december, Tweede zondag van Advent 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie 

+ KWD 
Schola A.Monninkhof 

H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie, 
internat.mis 

Vocal 
Moments 

H.Kronenberg 

St. Jankerk Zo. 10.00 u Wo-Co, 
gez.viering 

Kinderkoor 
Verrijzenis 

C.Berbée 

 
DONDERDAG 8 december, Maria onbevlekt ontvangen 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Do. 18.15 u Eucharistie Samenzang A.Monninkhof 
 
 
 
 

http://www.katholiekenschede.nl/
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WEEKEND 10/11 december, Derde zondag van Advent 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie 

+ KWD 
Rouw- en 
trouwkoor 
St. Joseph 

W.Rekveld 

H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie, 
viering 
dialect 

Ariënskoor J.Kortstee 

St. Jankerk Zo. 10.00 u Eucharistie Gem.koor St. 
Jan-H. Mich. 

A.Monninkhof 

 
WEEKEND 17/18 december, Vierde Zondag van Advent 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie 

+ KWD 
Gem.  koor 
H. Geest-
Maria 

A.Monninkhof 
+ P.v.Blijswijk 

H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie, 
internat.mis 

AMM A.Monninkhof 
+ P.v.Blijswijk 

St. Jankerk Zo. 10.00 u Wo-Co Vocal 
Moments 

Werkgroep 

 
MAANDAG 19 december 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jankerk Ma. 14.30 u Eucharistie, 

ouderenvier. 
Gem.koor St. 
Jan H. Mich. 

B.Engelbertink 

 
WOENSDAG 21 december 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Wo. 19.00 u Viering van 

verzoening 
Samenzang W.Rekveld 

 
 
Lezingen bij de zondagen 
 
20 november 
 
2 Sam.5,1-3 
Kol. 1, 12-20 
Luc. 23,35-43 
 

27 november  
 
Jes. 2,1-5 
Rom. 13,11-14 
Mt. 24,37-44 
 

4 december 
 
Jes. 11,1-10 
Rom. 15,4-9 
Mt. 3,1-12 
 

11 december 
 
Jes. 35,1-6a.10 
Jak. 5,7-10 
Mt. 11,2-11 
 

18 december 
 
Jes. 7,10-14 
Rom. 1,1-7 
Mt. 1,18-24
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V e s p e r 

 
e tijd van de advent nadert 
weer en daarmee in 

Enschede-Zuid tijd voor de 
Vesper. De Oecumenische 
werkgroep van Zuid werkt al jaren 
samen om in de advent een mooie 
vesper te kunnen vieren. 
De protestantse kerk in Enschede 
(PKE) kerkt sinds kort in één 
locatie, in de Ontmoetingskerk. 
Maar voor de Vesper is de 
Eudokiazaal, achter de Apostel 
Thomaskerk nog beschikbaar. 
We hebben dit jaar weer gekeken 
wat een geschikt thema is. We 

maken een 
boekje voor de 
gehele advent, 
de vier dien-
sten samen in 
een fijne uit-
gave. 
We zoeken bij het thema heel 
zorgvuldig lezingen en liederen bij 
elkaar, zodat het een mooi geheel 
wordt.  
Zo bereiden we ons voor op Kerst-
mis.  
Het thema dit jaar zal zijn: 

 
                              V e r l a n g e n 

 
We werken dat iedere week uit in de volgende motto’s: 
1e zondag, 27 nov. De aankondiging van de geboorte van Johannes. 
2e zondag, 04 dec. de aankondiging van de geboorte van Jezus  
3e zondag, 11 dec. Johannes de Doper 
4e zondag, 18 dec. de lofzang van Maria. 
 

De vesper begint om 19.00 uur en 
duurt ongeveer een half uur. We 
zitten in een kring, nu weer in de 
Eudokiazaal. Naast bidden en 
zingen is er ruimte voor bezinning 
en meditatieve muziek.  
Bij deze nodigt de oecumenische 
werkgroep de gelovigen uit heel 
Enschede van harte uit om mee te 
doen. Kom naar de Vesper, beleef 
met ons de advent waarin we op 
weg zijn naar Kerstmis.  

De vesper is om 19.00 uur in de 
Eudokiazaal van de Apostel 
Thomas-kerk, Thomas de 
Keijserstr. 20. 
►U moet aan de zijkant, aan de 
kant van de Rembrandtlaan, naar 
binnen. 
 

Oecumenische  
werkgroep Zuid en PKE 

D 
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Ziek?  
Opgenomen in het ziekenhuis? 
Bent u zelf of een van uw huisgenoten 
of buren ziek of opgenomen in het 
ziekenhuis en stelt u een bezoekje op 
prijs, geef dit dan door aan uw 
locatiesecretariaat. 
*********** 
Gaat u verhuizen?  
Stuur uw verhuisbe- 
richt ook naar het  
Secretariaat van uw 
eigen locatie.  
Of deponeer een berichtje in de 
brievenbus van het parochiecentrum of 
pastorie van uw eigen locatie met 
daarop vermeld: Naam, Voornaam, 
Geboortedatum, namen van (eventuele) 
gezinsleden, huidig adres met postcode 
en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw 
adres met postcode en plaatsnaam. 

********************** 
Citypastoraat 
Voor hulpvragen via tel.: 430 61 90 
Openingsuren:  
Maandag t/m zaterdag 13.00-17.00 uur. 
Dinsdag en donderdag 10.00-12.30 uur. 
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. 
www.citypastoraatenschede.nl 

**************** 
Meldpunt Grensoverschrijdend 
Gedrag RKK 
Telefoon: 06-24 955 899 
 Postadres: R.-K. Meldpunt 
Grensoverschrijdend Gedrag, 
Postbus 13277, 3507 LG Utrecht. 
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedr
agrkk.nl  
 

De Maristen 
Hogelandsingel 41, 75 12 GB 
Enschede. Tel. 435 20 41 

************************** 
Caritas Enschede: 06 38 76 50 54 
Een praktische hulpdienst van R.K. 
Enschede voor wie informatie, advies, 
een luisterend oor of tijdelijke 
(materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op 
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. 
Caritas Enschede is onderdeel van de 
PCI Enschede. Die is voor haar werk 
afhankelijk van giften. Deze zijn 
daarom van harte welkom op rekening 
NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI 
Caritas Enschede. 
Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de 
PCI heeft de ANBI-status. Bij de 
aangifte is de vermelding:  
‘RK PCI St. Jacobus de Meerdere 
Enschede’ daarvoor voldoende.  

************************** 
Huis van Verhalen 
(Voorheen Pastoraat na Ramp).  
Secretariaat: Roomweg 165c, 
7523 BM Enschede.  
Tel. 053 - 431 62 88 
www.huisvanverhalenenschede.nl 
 
************************* 
Openingstijden dagkapellen: 
H. Jacobus: dagelijks van 10 - 17 uur. 
De dagkapel is rolstoeltoegangkelijk. 
St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks 
geopend van 10.00 - 16.00 uur. 
Verrijzenis des Heren op werkdagen 
van 9.00 - 16.00 uur. 
Voor actuele informatie zie ook 
www.katholiekenschede.nl 

http://www.citypastoraatenschede.nl/
http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/
http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/
http://www.huisvanverhalenenschede.nl/
http://www.katholiekenschede.nl/
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Bereikbaarheidsdienst pastores 

De bereikbaarheidsdienst voor pastores 
geldt de gehele week voor plotselinge 
situaties rond het sterfbed of een andere 
situatie: 06 27 51 12 72. 
 
Pastoor A. Monninkhof en pastoraal 
werkster C. Berbée hebben een 
werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2. 
 
******************************* 
Telefoonnummers voor hulpvragen 
Parochieel Dienstencentrum 
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06 
Tel. met voicemail: 053–711 34 59. 
Geopend maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 09.00-12.00 uur. 
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2 
7514 CG Enschede.  
E-mail: 
secretariaat@katholiekenschede.nl 
www.katholiekenschede.nl 
 
******************************* 
Oecumenische 

Geloofsgemeenschap 
Helmerhoek 

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. 
Website: www.ogh-enschede.nl 
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755 
 
******************************* 
De Wonne 
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede 
Tel. 431 87 87 
 
****************************** 
Sensoor telefonische hulpdienst 
Het 'luisterend oor voor de mens in 
nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 
dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 – 
0767. 
www.sensoor.nl/oostnederland 

 

Colofon 

P e l g r i m 2 0 1 6 
Contactblad voor R.K. Enschede 
Nr. 9 nov. 2016 
Voor de drie locaties van de parochie 
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.  
 
Centrale Redactie  
centraleredactie@katholiekenschede.nl 
 
Leden Redactie  
Mevr. A. Tenbergen 
Eindredactie 
Mevr. I. Reuver  
Mevr. C. Oostdam 
 
Kopij Pelgrim nr. 10 
Inleveren:   Verschijnt: 
Uiterlijk woensdag   donderdag 
23 november   15 december 
 

Let op! Kopijdatum één dag 
vervroegd naar woensdag. 

 
Lengte artikel max.400 woorden (In 
Times New Roman Pt 11)  
E-mail: 
centraleredactie@katholiekenschede.nl 
 
Vormgeving inhoud: Piet Gieske 
 
 
Inventarisbeheercommissie  
Hr. R. Tiehatten 
martiehatten@kpnmail.nl 
 
****************************** 
Leden van het Bestuur St. Jaco-
bus de Meerdere R.K. Enschede: 
In opbouw. 

mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl
mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl
http://www.katholiekenschede.nl/
http://www.ogh-enschede.nl/
http://www.sensoor.nl/oostnederland
mailto:centraleredactie@katholiekenschede.nl
mailto:centraleredactie@katholiekenschede.nl
mailto:martiehatten@kpnmail.nl
mailto:martiehatten@kpnmail.nl
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Op deze laatste pagina's   
 
                                 kan je….. 
 

 'Kiek'n    en    Kopen '  
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