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Pastores  
Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72 

(zie ook de Colofon op de laatste pagina) 

 

Pastoor A. Monninkhof, teamleider 

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151 

a.monninkhof@katholiekenschede.nl  

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond 

 

W. Rekveld, priester, 06-20874866 

Vrij op maandag. 

w.rekveld@mariavlucht.nl 

 

Pastoraal werker C. Berbée,  

Tel. 06–41252558 

c.berbee@katholiekenschede.nl 

Vrij op vrijdag. 

 

Pastoraal werker I. Schraven,  

jongeren. Tel. 06-22924657 

i.schraven@katholiekenschede.nl 

Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag. 

 

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999 

pastor.huitink@mariavlucht.nl 

Vrij op maandag. 

 

Pastoraal werker F. de Heus, 

Tel. 06-30098833.  

f.deheus@franciscusparochie.nl 

Vrij op donderdag. 

 
 

 
Diaken P. van Blijswijk 
Tel. 074 – 349 48 15 
p.blijswijk@kpnplanet.nl  
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‘Waar is jouw broer?’ 
 

Lopend op donderdagavond door het 

centrum van Enschede zie ik vlaggen 

uithangen. Her en der hangt een 

schooltas aan een vlaggenstok. De 

eindexamenuitslagen zijn weer 

bekend geworden! De tijd van zenuw-

achtig uitzien naar wat je resultaten 

zijn is voorbij. Sommigen moeten 

helaas nog op herhaling. De meesten 

zijn euforisch! Eindelijk vrij, een 

nieuwe toekomst tegemoet, een 

nieuwe studie aangaan, op kamers 

wonen en het huis uit! Dit zijn voor 

velen de mooie momenten uit 

onderwijsland. Hoe anders is het op 

dit ogenblik op het ROC in Leiden. 

De school kwam in de financiële 

problemen door de bouw van twee 

gigantische schoolpanden. Ik vind het 

typerend voor onze tijd. Veel aan-

dacht en energie gaat uit naar wat 

tastbaar is, naar show-off met onder 

andere prachtige gebouwen, naar 

status en prestige van het ‘dikke ik’. 

Maar waar het om zou moeten gaan – 

goed onderwijs voor onze jeugd, 

goede gezondheidzorg voor zieke 

medemensen, aandacht en zorg voor 

mensen, die in de verdrukking komen 

– raakt nogal eens op de achtergrond. 

Voor mij persoonlijk ligt daar juist 

ook de betekenis van de kerk. Tegen 

het individualisme van onze 

maatschappij en deze tijd in, zet de 

kerk op basis van het evangelie de 

mens altijd naast de medemens. Wij 

zijn niet bedoeld om alleen te blijven. 

Als Kaïn zijn broer Abel uit afgunst 

om het leven heeft gebracht, vraagt 

God aan Kaïn ‘Waar is jouw broer?’.  

Kaïn verweert 

zich met: 

‘Ben ik mijn 

broeders 

hoeder?’. 

‘Wat heb ik 

met hem te 

maken?’ Ik 

lees dit ver-

haal uit Gene-

sis als een 

wijze raad voor onze tijd. God vraagt 

ook aan ons om elkaar niet uit het oog 

te verliezen. Die boodschap wordt 

steeds actueler. Het moet in ons leven 

– in kerk en maatschappij – om 

mensen gaan! 

Ik was dit jaar voor het eerst be-

trokken bij de vormselvoorbereiding. 

Halverwege het project ben ik inge-

sprongen om drie lessen voor de 

kinderen te verzorgen. Ik was blij met 

de kinderen die er waren. Zij en/of 

hun ouders vonden het blijkbaar be-

langrijk om zich in onze katholieke 

traditie te verdiepen. Zo goed en 

kwaad als het kon in de  beperkte tijd 

die ons ter beschikking stond, hebben 

we daaraan gewerkt. Het levert soms 

mooie dingen op. Een moeder, die 

zelf niet gelovig is, merkte tijdens de 

voorbereiding, dat haar zoon de 

afgelopen jaren op school, niets aan 

geloofskennis had opgedaan. Daar 

was op school gewoon geen aandacht 

voor. Ze zijn thuis de bijbel-verhalen 

gaan lezen. Van een andere ouder 

hoorde ik, hoe door de lessen, thuis, 

het geloofsgesprek op gang was ge-

komen. Vader en moeder hoorden 
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voor het eerst van hun zoon, wat er 

aan geloof in hem leefde. Er werden 

vragen gesteld en er werd gedis-

cussieerd. Er waren bij de evaluatie 

ook kritische opmerkingen. Een vader 

merkte op, dat het belangrijk is, dat 

we de kinderen vaker bij elkaar 

brengen. Het gevoel van ‘samen’ 

optrekken zou sterker gemaakt kun-

nen worden. Ik denk dat hij gelijk 

heeft. Vaker bij elkaar komen, elkaar 

zien en horen, uitwisselen wat be-

langrijk voor je is en spreken over 

wat je wel en niet gelooft, biedt 

kansen voor gemeenschapsvorming. 

Misschien kan er een diaconaal 

project aan het Vormsel worden 

gekoppeld? We gaan er met de werk-

groep over nadenken. Maar vooral-

eerst gaan we vakantie vieren.  

Ik wens u allemaal een goede zomer 

toe, thuis, op reis, of waar dan ook. 
 

Vrede en alle goeds! 

Pastoraal werker Frank de Heus 

 

 

Keuzes maken 
 

In het jongste nummer van het blad 

“Inspiratie” las ik een artikel over het 

maken van keuzes. Hierin wordt 

‘multi-tasking’, dat wil zeggen meer 

dingen tegelijk doen, ontraden, omdat 

dit niet goed zou zijn voor onze 

gezondheid. Onze hersenen kunnen 

maar één ding tegelijk, zo stelt het 

artikel. Ik moet U zeggen, dat deze 

woorden mij als muziek in de oren 

klinken. Zelf vind ik het plezierig, als 

ik ’s avonds aan de boterham een 

rustig moment mag hebben en met 

krant of tijdschrift uitgespreid op tafel 

even tot mijzelf mag komen, om zo 

de accu weer te kunnen opladen voor 

wat verder die avond nog komen gaat. 

Als ik daarentegen door een 

telefoontje of een klop op de deur 

onderbroken wordt, terwijl ik mij 

probeer te concentreren op een preek, 

dan vind ik dit lastig. Misschien 

herkent U zich ook wel in het 

voorbeeld uit het artikel van een 

jonge vrouw, die nog even haar 

column van het tijdschrift probeert af 

te maken, tegelijkertijd bezig is met 

eten koken terwijl ze ook nog moet 

letten op haar jongste kind, dat ook 

aandacht van haar vraagt. Geheid dat 

er dan wel eens wat mis kan gaan. 

Soms wil je te veel tegelijk, en is het 

beter om de uitvoering van je plannen 

te spreiden in de tijd. Nog een paar 

weken, en dan is het weer vakantie. 

Vakantie komt van het woord 

‘vacare’, en betekent: ‘leeg maken’. 

We mogen ons hoofd leeg maken, en 

ontspanning vinden, om zo weer 

nieuwe krachten op te doen voor het 

komende seizoen. Nu nog zitten we in 

een eindsprint omdat er voor de 

vakantie nog van alles afgerond dient 

te worden. Hierbij wens ik U en mij 

heel veel sterkte en succes. Maar mijn 

liefste wens zou zijn, dat we ons in de 

rustige weken die komen gaan, van 

onze stress zouden kunnen ontdoen 

en kiezen voor onszelf. Dit komt ook 

onze contacten met anderen ten 

goede.  

Ik wens U een mooie tijd toe! 

 

Pastoor A. Monninkhof  



4 

Nieuw uitvaartbeleid 
 
Sinds september 2013 zijn wij als 
parochies van Enschede (St. Jacobus 
de Meerdere); Haaksbergen-Buurse-
Boekelo (“St. Franciscus van Assi-
sie”) en Losser en omgeving (“paro-
chie Maria Vlucht”) met elkaar 
onderweg. Als nieuw pastoraal team 
voor deze drie parochies troffen we er 
uiteenlopende afspraken en gebruiken 
aan wat avondwakes en uitvaart-
vieringen betreft. Op zich heel 
begrijpelijk, want elk van de drie 
parochies heeft in de loop van de tijd 
haar eigen beleid uitgestippeld. Zo 
heeft de Franciscusparochie een 
centrale uitvaartcoördinatie, waar alle 
uitvaarten worden aangemeld; ook is 
er een rooster, waarop per dag staat 
aangegeven wie er voorgaat in een 
uitvaartviering. In de parochie “ 
Maria Vlucht” (Losser en omgeving) 
is er eveneens een telefoonnummer, 
waarop alle uitvaarten binnenkomen. 
In overleg met de dienstdoende pastor 
wordt beslist wie er voorgaat in de 
uitvaartdienst. In de stad Enschede 
daarentegen  heeft iedere kerk nog 
haar eigen contactpersoon voor het 
regelen van uitvaarten. Bij aanmel-
ding van een uitvaart belt de betref-
fende contactpersoon dan de gewen-
ste voorganger. De eerste tijd hebben 
wij alles zo gelaten, en heeft iedere 
parochie zijn eigen uitvaartpraktijk 
gehouden. Maar nu lijkt ons als 
pastoraal team het moment aange-
broken om binnen afzienbare tijd te 
komen tot een beleid voor ons hele 
gebied. Daarom hebben wij – in goed 
overleg met de besturen van de 
parochies en de uitvaartgroepen in 
onze regio – een nieuw uitvaartbeleid 

gemaakt. In dit beleid beantwoorden 
wij vragen als: 
- welke uitvaarten doen we wel, 

 welke uitvaarten doen we niet in 

 onze kerken 

- wie gaan er voor in avondwaken en 

 uitvaartvieringen ? 

- welke vorm heeft de uitvaartviering: 

 een dienst van woord en gebed, een 

 eucharistieviering of een commu-

 nieviering ? 

- zingt het parochieel koor tijdens de 

 uitvaartviering, of zijn er ook andere 

 mogelijkheden ? 
 
Ons nieuwe beleid zal ingaan per 1 
januari 2016. Tot die tijd gelden in 
elk van de drie parochies nog de 
‘oude’ afspraken. In de komende afle-
veringen van Uw parochieblad zullen 
we als pastoraal team ingaan op de 
vragen, die ik hiervoor noemde. In elk 
van de parochies heeft al een presen-
tatie plaatsgevonden van het nieuwe 
beleid voor allen, die zich inzetten 
voor de pastorale zorg rond het 
sterven van een medegelovige. Maar 
we zullen het beleid ook bekend gaan 
maken aan uitvaartondernemers en 
anderen, met wie we hierover nog 
willen spreken. Ook moeten er nog de 
nodige praktische regelingen worden 
getroffen. Als pastoraal team zullen 
we U in dit blad over de verdere 
ontwikkelingen informeren. Heeft U 
nu al vragen, dan kunt U altijd contact 
met ons opnemen. 
 
Namens het 
pastoraal team, 
Pastoor André 
Monninkhof 
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Minder weekendvieringen in 
Maria Vlucht, Jacobus de 
Meerdere en Franciscus 
 

Het afgelopen jaar zijn de pastorale 

teams van de drie parochies Maria 

Vlucht, Jacobus de Meerdere en 

Franciscus hecht gaan samenwerken 

en feitelijk één pastoraal team 

geworden. Tegelijkertijd is het 

pastoraal team flink gekrompen. We 

namen achtereenvolgens afscheid van 

Jan van den Nieuwendijk, Harrie 

Wiggers en Johan Klaassen. Die 

vacatures zijn niet meer opgevuld. Dit 

betekent dat het pastoraal team niet 

meer kan bieden, wat wij daarvoor 

gewoon vonden. Dit heeft gevolgen 

voor het invullen van het liturgisch 

rooster voor het komend half jaar en 

daarna. 

Omdat we ruimte willen houden om 

ziekte en afwezigheid van pastores op 

te kunnen vangen; omdat we voor-

gangers en met name emeriti niet 

teveel willen belasten en niet elke 

locatie parochianen heeft, die voor 

kunnen of willen gaan in weekend-

vieringen, vallen er gaten in het 

rooster. Daarbij heeft het pastoraal 

team bij het inroosteren van voor-

gangers ook gekeken naar de opkomst 

in de diverse locaties van de drie 

parochies en naar mogelijkheden om 

elders in de buurt naar de kerk te 

kunnen gaan. In Enschede is in de 

overwegingen van het pastoraal team 

meegenomen, dat drie van de zes 

kerken op de nominatie staan om 

gesloten te worden. Bovendien willen 

we als pastoraal team de tijd, die wij 

aan liturgie besteden, verminderen 

om meer aan andere taken toe te 

kunnen komen, met name op het 

gebied van vernieuwend pastoraat. 

We willen de kerk – waar dat kan – 

meer aan laten sluiten op wensen en 

verlangens van mensen van deze tijd. 

We werken daartoe steeds meer over 

de grenzen van de parochies heen, 

waar we in eerste instantie voor 

benoemd zijn. 

Dit heeft voor verschillende locaties 

verschillende gevolgen. Soms gaan er 

in het weekend parochianen voor, 

waar men dit nog niet gewend is. 

Sommige locaties hebben niet elk 

weekend meer een viering. Wij 

begrijpen, dat dit als teleurstellend en 

een stap achteruit kan worden 

ervaren. We hopen echter ook, dat er 

begrip is voor de grenzen van onze 

mogelijkheden, waar we nu op 

stuiten. 

Kijkend naar de toekomst zal er in het 

najaar een cursus worden aangeboden 

om parochianen op te leiden tot voor-

ganger in weekendvieringen. Daar-

naast zullen we zoeken náár en ons 

oefenen ín andere vormen van vieren, 

waarin parochianen voor kunnen gaan 

en die aanspreken in deze tijd. De 

inzet van het pastoraal team blijft om 

samen met parochianen en emeriti in 

alle locaties van onze drie parochies 

weekendvieringen aan te blijven 

bieden, waarin de plaatselijke ge-

loofsgemeenschappen hun geloof 

kunnen vieren.  

 

Namens het pastoraal team, 

pastoraal werker Frank de Heus 
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Aankondiging parochie-
vergadering in oktober 

 

Beste medeparochianen, 

De eerstvolgende parochievergade-

ring voor leden van de beheers-

groepen, pastoraatgroepen, vrijwil-

ligers en belangstellende parochianen 

staat gepand voor oktober. Op tal van 

terreinen zijn ontwikkelingen gaande 

en is beleid in de maak. Daarbij gaat 

het o.a. om de definitieve versie van 

het pastoraal beleidsplan, projecten 

m.b.t. opbouw en andere specifieke 

onderwerpen, eventuele wijzigingen 

van het herschikkingsbesluit, de in-

richting van steunpunten in wijken 

waar het kerkgebouw wordt gesloten, 

het toekomstige vieringenrooster, de 

toekomst van de Jacobuskerk, de ver-

koop van kerken en andere gebouw-

en, het nieuwe uitvaartbeleid, de 

eerste ervaringen met de nieuwe 

betalingsregeling t.a.v. de koren en 

met de nieuwe organisatievorm, als 

ook de huidige en toekomstige 

samenwerking met de zusterparochies 

van Haaksbergen en Losser. 

Over al deze en andere zaken willen 

parochiebestuur en pastoresteam u 

bijpraten en met u van gedachten 

wisselen. Gezien de huidige voort-

gang van de ontwikkelingen en de 

aanstaande vakantieperiode lijkt het 

het beste deze bijeenkomst in oktober 

te plannen. Een exacte datum volgt 

z.s.m. 

 

Namens het parochiebestuur, 

Guus Berkien, Vicevoorzitter 

 

Diaconie 
 

“DIACONALE PROJECTEN 
MARKT” 

 

Het diaconaal beraad van de St. Jaco-

bus parochie is bezig om een diacona-

le projectenmarkt op te zetten, de 

organisatie hiervan is in volle gang. 

Wij willen graag zichtbaar laten wor-

den wat er aan diaconie en naasten-

liefde gebeurt in onze samenleving. 

Er  zijn vele mensen of groepen die 

op de een of andere manier een diaco-

naal project hebben opgezet, mogelijk 

kent u  mensen die in actie komen 

voor de mens in nood dichtbij of op 

afstand? Het zijn veelal medemensen 

uit onze naaste omgeving, een fami-

lielid, een buurman/vrouw, een goede 

bekende. Het zijn mensen die dit 

vanuit de kerk doen, of op eigen 

initiatief.  

Nabijheid, je inzetten voor je mede-

mens is gedachtegoed vanuit de kerk, 

naastenliefde tonen, het is de taak van 

onze kerk. Door de jaren heen is het 

inzetten voor de ander, gedachtegoed 

van onze samenleving geworden. 

Hoeveel mensen hebben een eigen 

project opgezet, het zijn er veel.  

Wat er  gebeurt aan diaconale projec-

ten, wat allemaal gedaan wordt door 

mensen mag zichtbaar worden, 

mogen we aan elkaar laten zien.  

Als diaconaal beraad van de RK kerk, 

vanuit onze parochie willen wij daar 

onze aandacht op vestigen. We willen 

op zondagmiddag 30 augustus een  

diaconale projectenmarkt organiseren 

waarin diaconale projecten en organi-
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saties zich kunnen laten zien, zich 

presenteren. Deze markt zal in de 

Jacobuskerk gaan plaats vinden van 

14.00 uur tot 16.00 uur. U bent deze 

middag van harte welkom, u kunt een 

ronde door de kerk lopen, u laten 

informeren, een kopje koffie wordt u 

aangeboden. Een markt die de moeite 

waard is om te bezoeken. Een datum 

om alvast te noteren. In de loop naar 

deze datum toe krijgt u via Pelgrim 

meer informatie over de projecten en 

groepen die zich daar gaan presen-

teren. 

Voor informatie kunt u zich wenden 

tot diaken Bert Huitink, 

pastor.huitink@mariavlucht.nl of  

06-38903999. 

 

Laat zichtbaar worden wat je doet, 

voor wie je dat doet, maak een ander 

nieuwsgierig en daag de ander uit in 

de diaconale projectenmarkt! 
 

Namens het diaconaal beraad, 

Diaken Bert Huitink 

 

 
Oecumene 
 

Het Oecumenisch Beraad  
van de Protestantse Wijkgemeente 
Apostel Thomaskerk en de geloofsge-
meenschap van de St.Jan/H.Michaël 
organiseert vier “Inloopmiddagen” 
voor ouderen in de vakantietijd. 
Woensdag 9 juli 
Zingen we met de keyboardspelers  
“De Opmaatjes” bekende liedjes 
Woensdag 23 juli 
Wordt  er een beeldverhaal verteld 
over diepzeeduiken 

Woensdag 6 augustus 
Kunt u onder deskundige leiding  
een bloemstukje maken. 
Woensdag 20 augustus 
Gezellige Bingo met leuke prijzen 
Waar? 
De middagen worden gehouden in de 
Eudokiazaal bij de Apostel Thomas-
kerk, Thomas de Keijserstraat 20. 
van 14.30 tot 16.30 uur. 
U bent dus van harte welkom en we 
zien u graag op (een van) deze 
middagen alleen of samen met 
iemand. U hoeft zich niet aan te 
melden, maar u dient wel zelf voor 
(taxi) vervoer te zorgen. 
Graag tot ziens! 
 
Namens de werkgroep, 
Henk Thüss 
 

 

Allerhande 
 

Reünie in kader van 45 jaar 
AKOHOL 
In verband met het 45-jarig bestaan 

van de acolietenruimte  in de kelder 

van de St. Jacobuskerk wordt er zater-

dag 19 september een reünie gehou-

den. Er worden die zaterdag zo’n 300 

(oud) leden verwacht. 

45 Jaar geleden nam Pastor Veldhuis 

het initiatief om de voormalige kolen-

kelder in te richten tot een barretje 

voor de oudere misdienaren. (Aco-

lieten). Was dit in eerste instantie 

alleen voor jongens,  later werden ook 

de meisjes en jongens van het 

Binnenstads Jongerenkoor verwel-

komd. Vele gezamenlijke activiteiten 

zijn er sindsdien geweest. Van 
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kwalleballen tot volleyballen, van 

playbackshows tot Sinterklaas. 

Hoewel er tegenwoordig geen acolie-

ten meer zijn, is het Akohol  nog 

steeds springlevend. Na enkele ver-

bouwingen is het Akohol nog steeds 

open op de vrijdag en de zondag-

avond.  

Aanmelden voor de reünie kan via 

www.akohol.nl   
 
Eddie Bruins Reüniecommissie 
Akohol 
 

 

Voedselbank 
Er staat ieder weekend een krat achter 

in de kerk waar de parochianen hun 

voedselproduct(en) kunnen plaatsen. 

Deze wordt iedere week opgehaald 

door de voedselbank.  

Alleen houdbare producten zijn 
welkom. Geld geven mag ook. 

Wilt u meer weten over de Voedsel-

bank neem dan contact op met: 

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254 

info@voedselbankenschede.nl 
http://www.voedselbankenschede.nl 
 

 

Vakantiesluiting 
 

Het Parochieel Dienstencentrum 

Enschede is in de zomervakantie 

gesloten van maandag 20 juli t/m 

zondag 26 juli 2015. De post en de e-

mail zullen met enige regelmaat 

gelezen en behandeld worden. 

 

 
De redactie wenst u allen een 

goede vakantietijd toe. 

Jeugd en jongeren 
 

Eerste Heilige Communie 
Op zondag 31 mei hebben maar liefst 
39 kinderen hun Eerste H. Communie 
gedaan in de Verrijzeniskerk. De 
werkgroep heeft speciaal een avond 
in de kerk gepast en gemeten met 
banken om te zien hoe ze allemaal 
een plekje rond het altaar konden 
krijgen. En het is gelukt, de kinderen 
zaten allemaal goed zichtbaar voor 
hun familie voor in de kerk. Het was 
een feestelijke viering, waarin pastoor 
André Monninkhof en pastor Ingrid 
Schraven voorgingen. Ieder kind had 
een taak: voorlezen, helpen bij het 
klaarmaken van de tafel of juist bij 
het afruimen. Er werd zeer enthou-
siast gezongen, onder de goede bege-
leiding van Winny Su op de piano. 
Dat is een voordeel van een grote 
groep. De kerk zat tjokvol en dat 
maakte de viering ook bijzonder.  Na 
anderhalf uur konden we de kinderen 
van harte feliciteren en werd hen 
namens de parochie een boekje aan-
geboden: ‘Even rondneuzen in Gods 
huis’, waaraan de werkgroep een 
eigengemaakte boekenlegger met 
naam en datum ter herinnering had 
toegevoegd.  
 
De namen van de communicanten 
zijn: Antony Samoel, Joshua Sako 
(De Regenboog), Stevani Al Kildani, 
Raffaella Yacoub, Christina Kourie, 
Mirelle Gouriye, Adriana Kazanjian, 
Ashur Yazdin, Elyas Naamu, Patricia 
Geuri, Manuel Chukri, Carlos 
Zakaria, Imani Taylor, Emanuel 
Gouriye, IlyamoAbdo, Carlous 
Albittar, Samir Sorkhan (De 
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Windroos), Samira Sorkhan (De 
Tender), Elvira Stevens, Noah Daoud, 
Aimee Weber, Maria Genc, Elyamo 
Amno, Angelina De Vries (Godfried 
Bomansschool), Rubens De Vries 
(VSO Het Meerik), Angela Abona 
(Weth. Van der Heijdenschool), 
Joseph Safarian (Pr. Mauritsschool), 
Danitzia Elalam (Mecklenburg-
school), Cay Pikula, Maria Farhud, 
Eleanore Yacoub (St. Jan-school), 
José-Antonio Alcazar Paradas (Euro-
paschool), Iris van de Ven, Thijmen 
Bekkers, Larissa Alessi, Marre Kock, 
Dewi Wolters, Renske Polmann (De 
Triangel) en Pim Ezendam (De 
Wielerbaan).  
 
Bij de vredeswens mogen de com-
municantjes altijd een bloem met een 
vredesduifje naar iemand in de kerk 
brengen. Om te voorkomen dat 
iedereen naar zijn eigen moeder of 
vader vliegt, zeggen we er altijd bij 
dat ze de wens moeten geven aan 
iemand die ze niet kennen. Daarop 
reageert een jongetje: ‘Maar ik ken 
helemaal niemand die ik niet ken’. 
 
Annelies Tenbergen 

 

De vuurproef 
Tarcisiusdag voor de misdienaars in 
Utrecht 
Op zaterdag 13 juni was de (bijna) 
jaarlijkse misdienaarsdag van ons 
bisdom in Utrecht. Deze dag heet ook 
wel ‘Tarcisiusdag’; genoemd naar de 
beschermheilige van de misdienaars. 
In alle vroegte stapten bij het Gerar-
dus Majellapark misdienaars uit 
Overdinkel en Lonneker in de bus; in 
Enschede gevolgd door collega’s van 
de Ariënsgedachtenis, de Verrijzenis 
en de Sint Jan, terwijl bij de Boni-
fatiuskerk in de “Veldmaat” in 
Haaksbergen de laatste groep mis-
dienaars aansloot. De bus zat lekker 
vol met 35 misdienaars en 15 bege-
leiders. In de kerk van de Bisschop, 
de Catharina-Kathedraal werd de 
misdienaarsdag geopend met een 
plechtige Heilige Mis. Onze Bis-
schop, Kardinaal Eijk, had assistentie 
van 300 misdienaars uit zijn bisdom, 
die allen ‘in vol ornaat’ de Mis dien-
den. Dat je als misdienaar ook in het 
huis van de Heer moet zijn, net als de 
twaalfjarige Jezus, daarover ging ook 
de preek van de Kardinaal. Na de Mis 
gingen we met ons allen naar een 

park vlakbij de kerk om 
het lunchpakket op te eten. 
Vervolgens konden de 
misdienaars kiezen uit een 
bezoek aan het Spoorweg-
museum of een speurtocht 
in het Catharijneconvent. 
Zelf ging ik met een groep 
misdienaars naar het 
Spoorwegmuseum. Er was 
een simulator, die je het 
gevoel geeft van een 
achtbaan. Met een aantal 
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misdienaars van de Verrijzenis als 
ervaren machinisten zat ik als 
passagier op de achterbank, en 
ondergingen we  de ‘vuurproef’. 
Volgend jaar – in de zomer van 2016 
– zijn er de Wereld-jongerendagen in 
Krakau (Polen) (voor jongeren vanaf 
16 jaar) maar over twee jaar is er 
weer een Tarcisiusdag. En misschien 
gaan we volgend jaar wel zoiets doen 
in ons gebied. Maar dat moeten we 
nog overleggen. De misdienaarsdag 
als ‘vuurproef’ was in ieder geval de 
moeite waard ! 
Pastoor André Monninkhof 

 
Misdienaarsdag van het bisdom 
Op 13 juni was het Tarcisiusdag, de 
jaarlijkse misdienaarsdag van het 
bisdom. Ik ging met de andere mis-
dienaars uit Enschede met de bus naar 
Utrecht. Daar begonnen we met een 
eucharistieviering met de kardinaal en 
bisschoppen en alle misdienaars en 
een aantal priesters uit het bisdom. 
Het was een bijzondere mis. Daarna 
gingen we in processie weer terug 
naar het Tarcisiushuis om ons daar 
om te kleden en daarna te lunchen in 
het dichtbij gelegen park. Daar 
hebben we gespeeld om later naar het 
spoorwegmuseum te lopen. In het 
spoorwegmuseum hebben we ons 
goed kunnen vermaken. Om 15.30 
uur moesten we in de tuin van de 
kardinaal zijn. Daar kregen we een 

broodje knakworst, wat drinken en 
nog een heel mooi aandenken aan de 
dag: een sleutelhanger met een wie-
rookvat. Op de terugweg is ons aan-
denken gezegend door pastoor Mon-
ninkhof. Toen was de dag alweer 
voorbij. Het was heel erg leuk om met 
zo’n grote groep misdienaars bij 
elkaar te zijn. Een volgende keer zal 
ik zeker weer meegaan. 
Bram Bats,  
misdienaar Verrijzeniskerk 
 

 

CATECHESE ACTIVITEITEN  
VOOR KINDEREN  
Voor wie 
Voor alle kinderen 
van de St. Jacobus de 
Meerdere parochie 
Enschede .  
Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar  
Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar  
Waarom  
We willen graag de kinderen spelen-
derwijs over het leven van Jezus  ver-
tellen en hen laten ontdekken wat het 
katholieke geloof voor kinderen bete-
kent. 
Wanneer 
Zaterdag 4  juli  10.00 – 11.30  uur. 
Parochiezaal  St. Jacobuskerk 
(parkeren achter de kerk met de auto 
is mogelijk). Uw kinderen kunnen 
lekker spelen met fijne begeleiders 
rondom een mooi 
thema!” 

Thema: Gezellige 
afsluiting en tips 
voor de vakantie. 
Elke derde zondag 
van de maand 
is er een kinderwoorddienst in de St. 
Jozefkerk. 
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KIEK            Kind en Kerk 

VAKANTIE          ♫☼♫ 
  

Kiek zegt de Twent! Daarmee bedoelt hij: "Kijk"! Om jouw 

aandacht op iets te vestigen of om iets dat hij vertelt kracht 

bij te zetten. 

 

Op het moment dat je dit leest zit je niet voor de  kijkbuis, tenminste je  kijkt niet naar de 

beeldbuis of het televisietoestel. �Veel draait zich om de kijkcijfers of de kijkdichtheid. 

Vooral de volwassen mensen vinden kijken en bekeken worden heel erg belangrijk! Hoe andere 

mensen naar hen kijken en hen dus zien, en daarmee van hen denken, vinden ze het aller, aller 

belangrijkst. Aardig gevonden worden, meetellen, niet over het hoofd gezien worden! Wat denkt 

die ander van mij! 

God is niet zo! Hij kijkt dwars door die mens heen. Doorziet zijn kwade of goede bedoelingen. 

Alsof hij in een kijkdoos door een klein kijkgaatje het  hele leven van de mensen in een 

oogopslag observeert! Op vakantie ontmoet je andere mensen, met andere gewoonten, die jou 

vanuit een ander perspectief bekijken en jij, op jouw beurt, moet met jouw mooie blauwe of 

bruine kijkers al dat vreemde maar goed in je opnemen en bezichtigen! Toekijken! Je de ogen uit 

het hoofd kijken, of iemand die iets spannends verteld de woorden uit de mond kijken! De verten 

onderzoeken met �een verrekijker! 

Je kunt KIJKEN op heel veel manieren en het woord 

KIJKEN met verschillende bedoelingen gebruiken! 

Als je, zoals die jongen op de tekening, op je fiets in 

het verkeer zit moet je echt UITKIJKEN! Je kunt je 

mobieltje of� smartphone beter in je rugtas 

stoppen! En als je het plaatje met de trap bekijkt kun 

je je aardig VERKIJKEN. Hoe vaak heb je je niet in 

mensen vergist? Heb je je op hen verkeken omdat ze 

zo aardig leken? WEGKIJKEN als er iets gebeurt 

dat vreselijk oneerlijk is, of wegkijken bij armoede.  

TOEKIJKEN! Ja je staat nu werkelijk te kijken hoe 

vaak je dit woord kunt gebruiken!        ☺ 

  

Tekening:Emma Segers 

 

��                 ��              �� 
We zien elkaar na de vakantie.  

Nog beter, kom eens een kijkje nemen op 

www.katholiekenschede.nl. 

  Ђ 
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Kroniek 
 
Gedoopt 
 
3 mei: Floor (Agnes Lucie) 4-09-2014, dochter van Remco en 

Marieke Lutje Wagelaar. 

3 mei: Nadia (23-11-2014) dochter van Edwin ten Asbroek en 

Karolina Juszcak. 

14 mei: John  Augustine (3-09-2014), zoon van Rohan en Sarah Bennett-

Cleary. 

17 mei: Emmanuel (28 -01-2015) zoon van Frank en Andrea Sanchez Ramirez. 

31 mei: Merle (Ferry Norah) 1-03-2015 dochter van Mischa Brons en Patty 

Hemelt. 

31 mei: Luca (7-11-2015) zoon van Marc en Maurien Rikhof-ten Vergert. 

31 mei: Feline (Helena Susanna) 19-12-2014, dochter van Jan-Roman en 

Esther Pikula-Weda. 

 
Overleden 

 
St. Jozefkerk 
23 mei: Bernardus Hendrikus Wigbers, 74 jaar, echtgenoot van 
Mini Leferink. 
 
Jacobuskerk 
24 mei: Mevrouw Jule Huiskes-Ditters op de leeftijd van 98 jaar. 

9 juni: Mevrouw Marie Vulker-Mekkelholt op de leeftijd van 97 jaar. 
 
Ariënsgedachteniskerk 
29 mei: Michele Russo, 84 jaar en weduwnaar van Concetta Russo-Mauceri. 

Hij woonde aan de van Musschenbroekstraat 29. 

3 juni: Herman van der Woning, 82 jaar. Partner van Iet Aellerinck.  

Hij woonde in de Eschpoort. 

 

Verrijzenis des Heren 
22 mei: de heer A. Lubberink. Hij woonde aan de Wolferlanden 12, is 71 jaar 

geworden en laat een vrouw achter. 

7 juni: mevrouw Joyce M. Brekelmans. Zij woonde aan de Vastertlanden 57 en 

is 65 jaar geworden. 

 

 

 



 13 

 

H. Jacobus 
 
Langestraat 51, 7511 HB   431 59 04 
E-mail: 
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl 
 
Spreekuur:  
Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.  
U kunt dan terecht voor afspraken,  
doopbewijzen e.d.  
U komt het secretariaat binnen door de 
houten poort tussen de pastorie en 
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. 
Brievenbus is in de voordeur aan de 
Langestraat 51. 
 
Redactie locatie H. Jacobus: 
Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u 
sturen naar oostdam@xs4all.nl 
 
Lokale Beheersgroep 
Hr. A. M. Bakker,  
e-mail: adriebakker@ziggo.nl 
Mw. G.J.M. Keizer, coördinator 
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl. 
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37 
Mw. A Kattenpoel, 
Hr. F. Rijckenberg, Mw. H. Mulder 
Lokale Pastoraatgroep 
Hr. G. Groothuis, 
Hr. L. Gasthuis,  
e-mail: ljgasthuis@ziggo.nl     
4767640. 

Weekendvieringen  
Zie vieringenrooster achter in deze 
Pelgrim 
Vieringen door de week:  
Vrijdagmorgen om 9.00 uur. 
Donderdagavond  om 18.15 uur 
Laatste zaterdag van de maand om 
12.00 uur het Angelusgebed. 
In de Eschpoort elke vierde zaterdag 
van de maand om 16.00 uur. 
 

 

Joop van der Woning vertelt… 
 

Op zondag 26 juli besteden we in de 

viering extra aandacht aan de naam-

gever van onze kerk de H. Jacobus-

kerk en parochie St. Jacobus de 

Meerdere.  25 juli is de naamdag van 

Jacobus, zijn sterfdag en geboorte in 

de hemel worden dan herdacht. 

St. Jacobus is ook het symbool voor 

de pelgrimstochten naar Santiago de 

Compostela (San Tiago = St. Jaco-

bus). Hij is niet weg te denken uit de 

cultuurgeschiedenis van West-

Europa, zijn graf ligt aan de 

oorsprong van de belangrijkste en 

mooiste monumentale weg die de 

middeleeuwen ons hebben nagelaten: 

de Camino de 

Santiago.  

 

In de H. Jacobus-

kerk staat een 

prachtig eiken-

houten Jacobus-

beeld, gemaakt 

door de Oosten-

rijkse beeldhouwer 

Hans Huber.  
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Jacobus is als Pelgrim afgebeeld, op 

zijn hoed en borst draagt hij de 

pelgrimsschelp (Jakobsschelp), die 

sinds de twaalfde eeuw het teken is 

van de Pelgrim op weg naar Santiago 

de Compostela. In zijn hand houdt 

Jacobus een staf waaraan een veldfles 

hangt. 

De Jacobuskerk in Enschede is voor 

heel veel pelgrims het vertrekpunt 

voor hun pelgrimstocht, te voet of per 

fiets, naar Santiago. Mocht u van plan 

zijn een pelgrimstocht te gaan maken, 

dan kunt u in de Jacobuskerk het 

eerste fraaie stempel in uw paspoort 

ontvangen. Maakt u daarvoor even 

een afspraak, zodat wij de tijd kunnen 

nemen om uw verhaal te beluisteren 

en het stempel op plechtige wijze te 

plaatsen! Van harte welkom! 

 

 

Angelus gebedsdiensten in 
de Jacobuskerk 
Op de laatste zaterdag van de 

maand! 

 
“Komt allen tot Mij, 

die uitgeput zijt en 

onder lasten gebukt 

gaat. Ik zal u rust en 

verlichting 

schenken.” 

 

Dit is het thema van de Angelus 
gebedsvieringen. Deze korte viering-
en beginnen direct na het luiden van  
het Angelusklokje om 12 uur ’s 
middags, iedereen die behoefte heeft 
aan een schuilplaats en een moment 
van bezinning is van harte welkom!  

In het gebed wordt speciale aandacht 
geschonken aan zieken en tijdens de 
viering is er ruimte om een kaarsje op 
te steken.  
Na afloop van de gebedsdienst is 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 

voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 

 

Zomeropenstelling 
Jacobuskerk 
 

In de zomermaanden is de Jacobus-
kerk geopend voor bezoekers op de 
volgende tijden: 
Donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur 

Zaterdag               van 12.00 – 16.00 uur 

Onze kerkgidsen leiden u graag rond 
en kunnen u alles vertellen over de 
vele bezienswaardigheden in onze 
kerk!  
 

 

Mariaviering op zaterdag 15 
augustus 
 

Het begint inmiddels een traditie te 
worden: de viering Maria Hemelvaart 
in de tuin van de Jacobuskerk. Ook 
dit jaar bent u van harte welkom op 
zaterdag 15 augustus om 19.00 uur, u 
bereikt de tuin via de poort aan de 
linkerzijde van de kerk. Er worden 
stoelen in de tuin geplaatst, maar 
neemt u een klapstoeltje mee als u 
zeker wilt weten dat u kunt zitten. 
Voorgangers in deze viering zijn 
pastoor André Monninkhof en diaken 
Paul van Blijswijk.  
Wij hopen op goed weer, mocht het 
regenen, dan zal de viering in de kerk 
zijn. 
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St. Jozef 
Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat  115 

 

Parochiecentrum: 

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG 

Telefoonnummer 435 48 08 

E-mail: 
secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl  
(ook redactieadres) 

 
Openingstijden locatiesecretariaat 

Maandag t/m donderdag ’s morgens 

van 9 tot 12 uur.  

Op vrijdag de gehele dag gesloten. 
 

Lokale Pastoraatgroep 

Mw. Lies van Veldhoven  

Mw. Edith Elstak 

Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie 

Vaneker, Hr. Herbert Meulenbroek 

 
Lokale Beheersgroep 

Hr. Jos Marsman, coördinator 

e-mail: jos.marsman92@gmail.com 

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders, 

Hr. Gabriel Karagoz,  

Hr. Remco ter Brugge. 

Webmaster 

Hr. Henk Jan Krake 

henk.jan.krake@hetnet.nl 
Redactie 

Mw. R. Escobosa-Bosman 

 
Voor misintenties, stipendia of  een 

andere reden: 

ABN-Amro-bank 
NL60ABNA0445681403 

Parochie St. Joseph 

 
Kerkbijdrage 

ING bank NL42INGB0003044773 

of ABN-Amro 
NL78ABNA0445107324 

Beide ten name van  
Kerkbijdrage H. Joseph. 

 
Doordeweekseviering 
Iedere woensdagochtend om 09.30 

uur. Aansluitend is er koffiedrinken in 

het parochiecentrum. 

 

Stille aanbidding 
Iedere dinsdag van 18.45-19.15 uur in 

de St. Jozefkerk. 

 
Vieringen Florapark 

Eerste en derde dinsdag van de maand 

om 09.30 uur. 

 
Bijbel leesgroep 

Elke donderdagmorgen. 

 
Koffie-thee drinken zondag  
Iedere zondag na de Eucharistie-

viering van 9.30 uur, bent u van harte 

uitgenodigd  voor een kopje koffie of 

thee in het parochiecentrum. Voor de 

kinderen is er ranja. 
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Ontmoetingsplaats 
Paulusgemeenschap 
 
Elke maandag tussen 09.30 en 11.30 

uur kunt u binnenlopen op de nieuwe 

locatie aan de Eenhoornstraat, dat is 

de achteringang van de kerk. U kunt 

daar misintenties voor in de St. Jozef-

kerk opgeven of het vragen om een 

huis- of zieken(huis)-bezoek. 

Het nieuwe telefoonnummer is: 06-
22351941. E-mailadres van Johan en 

Truus: jhvaanholt@home.nl 

Het parochieblad Pelgrim kan men 

daar nu ook ophalen en tevens in de 

bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte 

van de wijkraad van Twekkelerveld 

(Rigelstraat). 
 

 

Horen, zien, zwijgen 
 

Nog niet zo lang geleden sprak ik 
iemand die namens de Zonnebloem al 
jarenlang depressieve ouderen be-
zoekt, ergens in het westen van het 
land. Het is vooral zwijgen, zei ze 
met nadruk, om het vertrouwen niet te 
beschamen. Een relatie van vertrou-
wen opbouwen heeft tijd nodig, zorg 
en aandacht. Eerst komt het horen en 
zien en dan het zwijgen. Er speelt 
heel wat, aan eenzaamheid, geldpro-
blemen en relatieproblemen. Van het 
een komt het ander. Daarnaast hoorde 
ik een verhaal over vitale ouderen die 
geen behoefte hebben aan bezoek. Ze 
vinden hun eigen weg. Van deel-
tijdwerk, oppas, vrijwilligerswerk, het 
volgen van een cursus, studeren tot 
vakantie vieren. Dit bracht me weer 
terug bij de laatste vergadering van 
het regionaal beraad bezoekwerk. 

Aan het einde van dit werkseizoen 
hebben we geprobeerd de stand van 
zaken in beeld te brengen. Er van 
uitgaande dat bezoek- en contactwerk 
een kerntaak is van de parochie. Dit 
leverde het volgende beeld op. Veel 
werkgroepen zijn aan vergrijzing 
onderhevig. Het is moeilijk om 
versterking te vinden. We vroegen 
ons af: moeten we wel zo doorgaan? 
Daarbij komen de ontwikkelingen 
sinds 1 januari 2015 in de buurten- en 
wijken, in de stad en in de dorpen. Er 
ontstaan buurtkamers door allerlei 
initiatieven van onderop, gestimu-
leerd vanuit de gemeente om onder-
ling contact te bevorderen, om sneller 
op problemen in de wijk in te kunnen 
spelen. Met de vraag: moeten we ons 
daar als kerken niet laten zien? 
Moeten we daar niet present zijn? 
Horen en zien wat er speelt, bijdragen 
aan ontmoeting, open staan voor zin- 
en levensvragen, voor wat zich verder 
aandient. Een beweging van kerk in 
de wijk, van presentie en participatie.  
Het een sluit het ander niet uit. Naast 
het klassieke bezoekwerk van mens 
tot mens kan het wijk contactwerk in 
de toekomst van grote waarde zijn. 
Een kerkeigen beweging met de 
volgende tien uitgangspunten, zoals 
vermeld in het blad Diakonia: 
1 wederkerigheid,  
2 inclusief, d.w.z.  ieder mens telt,  
3 presentie, uitgaande van acceptatie, 
4 contextueel, d.w.z. aansluiten bij de 
eigen situatie,  
5 eigentijdse communicatiemiddelen. 
6  vrijwilligers worden ondersteund 
door beroepskrachten,  
7 samenwerken op lokaal niveau,  
8 aanhaken bij wat er reeds is,  
9 actief naar buiten treden, de 
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samenleving in,  
10 preventief, een vangnet vormen 
voor kwetsbare mensen,  een open en  
gastvrije plek.  
 
Tot zover in het kort uit het blad 
Diakonia.  
Je zou kunnen zeggen dat Jezus een 
zelfde beweging gemaakt heeft, naar 
buiten toe, naar de mensen. Hij was 
present, zag wat er speelde en 
handelde er naar.  
 
Een fijne zomertijd.  
Namens de lokale beheersgroep en 
pastoraatgroep, Lies van Veldhoven 
 

 
Fietstocht 
 
Op 13 september is er een fietstocht 

van parochianen van de parochie 

“Maria Vlucht “  

Zij bezoeken ieder jaar tijdens hun 

pauze een andere kerk. 

Dit jaar willen ze graag onze St. 

Jozefkerk bezoeken. 

Mocht u na de pauze met hen willen 

meefietsen, kunt u zich melden bij het 

secretariaat van locatie St. Jozef. 

Verdere informatie vindt u in de 

volgende Pelgrim. 

 

 
Vakantiesluiting 
 

Het secretariaat van de locatie St. 

Jozef is van 20 juli tot 10 augustus 

alleen op maandagmorgen en woens-

dagmorgen geopend. 
 
 

Camino de Santiago 

Stof, slijk, zon en regen 
is de weg van Santiago 
duizenden pelgrims 
en reeds meer dan duizend jaar. 
 

Pelgrim, wie roept je? 
Welke geheime kracht trekt je? 
Niet het land van de sterren 
niet de grote kathedralen. 
 

Niet het woeste Navarra 
noch de wijn van de Rioja 
noch de schelpdieren van Galici 
noch de Castillaanse landerijen. 
 

Pelgrim, wie roept je? 
Welke geheime kracht trekt je? 
Niet de mensen van de weg 
noch de gebruiken uit de streken. 
 

Noch de geschiedenis en de cultuur 
noch de haan van Calzada 
noch het paleis van Gaudi 
noch het kasteel van Ponferrada. 
 

Dat alles zie ik in het voorbijgaan 
het is een vreugde dat alles te zien 
maar de stem die mij roept 
voel ik veel dieper 
 

De kracht die mij voortstuwt 
de kracht die mij trekt 
laat zich niet verklaren, noch ik kan 
dat 
alleen Hij van hierboven weet het. 

 

Hetty Mulder 
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Ariënsgedachtenis 
 

Hogelandsingel 39, 7512 GB. 

Tel.: 053-431 57 13.  E-mail: 
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl 

Geopend: dinsdag- en donderdag-

ochtend van 9 tot 12 uur. 
Buiten de openingstijden voor 
uitvaarten: 

uitvaarttelefoon 06-38236370. 
 

 

Lokale Pastoraatgroep 

Hr. K.A. Grabmaier, coördinator 

 433 50 60 

e-mail:  grabmaier@kpnmail.nl 

Mw. C. Meijer 

Mw. M. Oosterveld 

Mw. E. Perik 

 

Lokale Beheersgroep  
Hr. H. Pahlplatz, coördinator 432 23 52 

Mw. L. Heetbrink  

Hr. C. Pots 

Kerkbijdrage: SNS-bank  

IBAN:  NL91SNSB 091 15 53 401  

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere, 

locatie Ariënsgedachtenis 
 

Webmaster 
Mevr. T.H.J.M. Schaap 

treesh.j.m.schaap@gmail.com 

 

Redactie-adres 
Mevr. Th.G.M.Elfrink  

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de 

 

Eindredactie 
Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16 

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede 

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 
 

Bezorging 
Dhr. Pahlplatz 

Lipperkerkstraat 432 432 23 52 

 06-10131112  
 

Weekeindeviering 

Raadpleeg het vieringenrooster achter 

in deze Pelgrim. 

Na elke viering in het weekeinde is er 

gelegenheid om koffie of thee te 

drinken. 

 
Vieringen door de week 

Donderdagochtend 9.00 uur. 

Ook na deze viering is er gelegenheid 

om koffie of thee te drinken 

 

In de Eschpoort op de vierde 
zaterdag van de maand om 16.00 uur. 

 
Bijbel leesgroep 

Elke 1
e
 woensdag van de maand om 

09.30 uur in het parochiecentrum van 

de Ariënsgedachteniskerk. 
 

 
De reisgids en de bijbel 
 

Een reisgids kwam op weg een bijbel 

tegen, 

ze zaten samen in een weekendtas. 

De reisgids 

was een 

tikkeltje 

versleten, 
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de bijbel of hij pas gebonden was... 

 

"Zeg, sprak de reisgids aarzelend tot 

de bijbel 

- en uit zijn stem klonk zachtjes een 

verwijt - 

jij blijft zo nieuw ondanks het vele 

reizen, 

terwijl ik bijna zienderogen slijt... 

Ze moeten mij natuurlijk veel 

gebruiken 

op mijn gegevens kun je altijd aan. 

De mens zegt waar hij heen wil 

reizen, 

ik geef vertrek- en halteplaatsen aan." 

Toen sprak de bijbel, en hij zuchtte 

even:" 

"Ik ben de mensen niet zo naar de zin. 

'k wijs wel de weg, maar, wat zij 

lastig vinden: 

bij mij staan er geen aankomsttijden 

in!" 

 
Uit: Zwerfgedichtjes van ds. J.J. Poort  

 

 

Ziekenzalving 
 

Zoals in voorgaande jaren is er ook 
dit jaar gelegenheid tot deelname aan 
de gemeenschappelijke ziekenzal-
ving. Deze viering zal plaats vinden 
op zaterdag 5 september om 10.00 
uur. Pastor Jan Kortstee zal hierbij 
voorgaan. 
Het sacrament geeft kracht om ons in 
moeilijke tijden weer op te richten en 

bemoedigt ons om verder te gaan. Het 
is niet alleen bestemd voor zieken, 
maar ook voor mensen die de last van 
de ouderdom moeten dragen. Uw 
naasten, kinderen, familieleden of 
vrienden zijn van harte uitgenodigd 
om deze viering met u mee te vieren. 
Na afloop is er gelegenheid voor het 
drinken van een kopje koffie of thee 
in onze gezellige ontmoetingszaal. 
 
In deze viering zullen wij deze keer 
ook stil staan bij het 25- jarig bestaan 
van de bezoekersgroep voor zieken en 
nabestaanden. Iedereen die zich met 
deze groep verbonden voelt, is van 
harte uitgenodigd. (Ook als u niet wilt 
deelnemen aan de ziekenzalving).  
 
U kunt zich opgeven bij het paro-
chiecentrum, Hogelandsingel 39, 
telefoon 431 57 13.  
 
Als u vervoer nodig heeft en graag 
opgehaald wilt worden dan kunt u dit 
bij opgave doorgeven aan het 
parochiecentrum. 
 
Gerti Tempfli 
 

 

Vooraankondiging 

 

Vrijdag 25 september organiseren we 

onze tweejaarlijkse vrijwilligersavond 

We willen proberen zoveel mogelijk 

vrijwilligers via mail uit te nodigen. 

Mocht uw mailadres zijn veranderd of 

nog niet bekend zijn bij de Ariëns-

gedachtenislocatie wilt u dit dan 

doormailen aan: 
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl 
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In Memoriam  
Herman van der Woning 

 
In de nacht van dinsdag 2 op woens-
dag 3 juni jl. is toch nog onverwachts 
overleden Herman van der Woning, 
81 jaar oud. 
 
Herman is in onze kerk vele jaren 
koster geweest, ook droeg hij zorg 
voor het vouwen en de verspreiding 
van het parochieblad Op de Hoogte / 
Vierluik, nu Pelgrim. 
En was hij als vrijwilliger chauffeur 
van de Ouderensoos Ariëns. 
 
Herman was weduwnaar van Marrie 
Oosterhold en vader van een dochter. 
 
Bijna 23 jaar is hij erg gelukkig 
geweest met Iet Aellerinck, zijn 
vriendin. 
Voor haar klein- en achterklein-
kinderen was hij een fantastische opa. 
Herman bedankt. 
 
Laurette Heetbrink 
 

 

 

Opening seizoen op  
13 september 2015  
Op zondag 13 september beginnen we 

met de opening van het nieuwe 

seizoen. All Together en het Ge-

mengd koor zullen zingen in een fees-

telijke viering. Na de viering zal er 

gelegenheid zijn voor het drinken van 

een kop koffie of thee met koek en 

een gezellig samenzijn met…… dat 

houden we nog even geheim. Wij 

hopen dat er veel parochianen komen 

om deze dag samen te vieren. Dit jaar 

willen wij speciaal parochianen van 

Zuid (Ariënsgedachteniskerk en 
Verrijzeniskerk) uitnodigen om eens 

te beleven hoe wij onze openings-

viering maken en u kunt naderhand 

natuurlijk ook aanschuiven bij het 

gezellig samenzijn. 

Zet de datum vast in uw agenda. 

 

Lokale beheersgroep en  Pastoraat-

groep van de St. Jan-H.Michaël 

 

 

Secretariaat 
Het secretariaat van de Ariënsgedach-

tenislocatie zal in de vakantieperiode 

van 6 juli tot en met 17 augustus 

alleen op de donderdagmorgen ge-

opend zijn. Voor echt dringende 

zaken die niet kunnen wachten tot de 

donderdagochtend kunt u bellen met: 

06-38236370 of het noodnummer van 

de pastores: 06-27511272. 

 

Namens de Lokale beheersgroep en 

de Pastoraatgroep wensen wij 

iedereen een fijne vakantie 
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H. Geest - Maria 
Deurningerstraat 214 06-4300 0450 
7522 CL Enschede.  
e-mail: secretariaat.maria@katholiekenschede.nl  
Open op maandag van 9.30 -11.30 uur 
Vieringen: Raadpleeg het vieringen-
rooster achter in deze Pelgrim. 
Lokale Pastoraatgroep 
Mw. E. Vije, e-mail: elly@kleisman.nl 
Hr. Bert Elferink, Hr. Jos Vermeulen 
Lokale Beheersgroep  
Hr. Delius Pit , coördinator 
 e-mail: d.pit@ziggo.nl 
Hr. G. Collet 
Pastorale zorg 
Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72 
Ziekenbez.:W. Huuskes en W.v.d.Kolff 
Tel.: 477 82 65 en 432 34 32 
Uitvaarten Coördinatrice: 
Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00 
Financiën 
Misintenties en overige: 
Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489 
Kerkbalans: 
ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01 
NL 19 RABO 0316769800 
T.n.v. Locatie Maria/H.Geest 
Redactie Mw.Ine Reuver 
contactpersoon 
e-mail: ine.reuver@gmail.com 
e-mail: pgieske@kpnmail.nl 
►K o p i j: 

Kopij inleveren vóór do. 13 aug.   
(Periode: 6 sept. t/m 11 okt. 2015) 
Webmaster: Piet Gieske 
Website: katholiekenschede.nl 

P A R O C H I E C E N T R U M  
et ingang van 1 april 2015 is het 
parochiecentrum van de Maria 

/H.-Geestlocatie aan de Deurninger-
straat 212 definitief  gesloten.  
Tussentijdse wijzigingen zullen op de 
website worden bekend gemaakt. Op 
de website klikt u in de startpagina 
van de Mariakerk op: 'Actueel 
nieuws'. 

�Voor als u het secretariaat wilt 
bezoeken: 

Het secretariaat van de Mariakerk is 
voorlopig gevestigd in de sacristie en 
is geopend alleen op maandag van 
9.30 tot 11.30 uur. 
U kunt de sacristie bereiken via een 
stalen poort en een deur, halverwege 
de linkerzijde van de kerk. 
Het adres is Deurningerstraat 214. 
Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50 
 

******** 
Namens alle mede-
werkers van ons 
parochieblad wen-
sen wij u allen een 
fijne vakantie!  
Ine Reuver, Piet 
Gieske 

 
******************  

Vieringen in vakantietijd 
n de maanden juli en augustus zal 
er om de week een viering zijn; dit 

zullen in verband met de afwezigheid 
van de pastores eventueel gebeds-
vieringen zijn. 
�Op zaterdag 15 augustus om 
19.00 uur is er in onze kerk een 
Mariaviering. Voorganger pastor H. 
Antonissen met zang van het 
'Gemengd Koor' 
�Voor vieringen: raadpleeg altijd 

M
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het vieringenrooster achter in deze 
Pelgrim of de website. 
Website: Startpagina Mariakerk en 
klik op 'Actueel nieuws'. 

************** 
 

O P E N I N G S V I E R I N G 
De openingsviering van het nieuwe 
seizoen is op zondag 13 september én 
is tevens ziekenzondag. 

 

*************** 
ZIEKENZONDAG 

p de tweede zondag in september 
is het weer ziekenzondag. Hier-

aan willen wij als zieken(huis)-
bezoekgroep van de Maria /H.Geest-
locatie, zoals ieder jaar, extra 
aandacht aan besteden. 

Wij hebben een lijst 
van langdurig zieken, 
maar of deze com-
pleet is weten wij 
niet. Mocht U nog 
iemand weten, die 

lang ziek is en een bloemetje 
verdient, wilt u dat dan even door-
geven vóór 10 september, zodat wij 
hem of haar ook op de lijst kunnen 
plaatsen. Op de dag zelf kunnen wij 
weinig meer doen, want de boeketjes 
zijn dan al voorzien van een naam.  
Will van der Kolff    �tel. 432 34 32 
 

************************** 
HANS REUVER 

beheer en financiën H.Geest/ 

Marialocatie 

neemt afscheid. 

Hierbij zijn relaas. 
l een tijdje liep ik rond met de 
gedachte om te stoppen met mijn 

vrijwilligerswerk binnen de locatie.  

Ik wilde echter niet weggaan zonder 
goede taakoverdracht. 
Eind 2006 ben ik als bestuurslid be-
gonnen als aanspreekpunt voor repa-
ratie/onderhoud binnen de locatie. 
In 2012 heb ik, na het zeer plotseling 
overlijden van Joop Pipers, ook de 
taak van penningmeester op mij 
genomen. 
Door de komst van Delius Pit en 
Jacqueline Pastoor kan ik nu mijn 
verantwoordelijkheden overdragen. 
Gedurende de afgelopen 8,5 jaar heb 
ik veel vrijwilligers zien komen en 

gaan en erg veel 
warmte en toe-
wijding gevoeld. 
Graag wil ik dan 
ook iedereen 
bedanken voor 
de erg prettige 
samenwerking. 
We zien elkaar!  

Hans Reuver 
 

Hans, bedankt voor je vele werk en 
inzet in tal van jaren.  
Je vakbekwaamheid en werkinzicht 
zullen wij zeker gaan missen! 
Het moge je goed gaan!               PG 

 
************************* 

 

KOORUITJE "OP TOON" 
aterdag 6 juni hebben we ons 
jaarlijkse Koorfeest gehouden. 

Voor de eerste keer zonder 
"aanhang". 
Om 14.00 uur moesten wij met de 
fiets aanwezig zijn bij de pastorie in 
Lonneker. 
Hier werden we ontvangen met 
koffie/thee en gebak. Daarna zijn we 
op de fiets gestapt. Via de kinder-

O

A

Z 
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boerderij bij de Losserhof en meer-
dere Mariakapelletjes (waar we ook 
nog 2 Ave Maria's gezongen hebben), 
kwamen we om 18.00 uur uit bij onze 
verrassende eindbestemming "Het 
Paradijs". Letterlijk en figuurlijk een 
paradijsje!! 
Hier hebben we genoten van een 
heerlijk vegetarisch Indisch buffet. 
Al met al was het een zeer geslaagde 
en gezellige dag, zeker voor herhaling 
vatbaar! 

Ine Reuver 
****************** 
KERKBALANS 2015 

ind maart was er al een bedrag 
van ongeveer € 24.625,-- 

toegezegd. 
Een deel hiervan is inmiddels 
ontvangen tw. € 10.257,--.  
Enkele parochianen hebben de 
bijdrage iets verlaagd en anderen 
hebben meer toegezegd dan in 2014. 
Als Werkgroep Kerkbalans hopen wij 
dat de parochianen alsnog bereid zijn 
een financiële bijdrage, van bijvoor-
beeld 5 euro per maand, te leveren. 
Hierdoor zou de Locatie H.Geest-
/Maria financieel gezond kunnen 
meedraaien in de Enschedese katho-
lieke kerkgemeenschap. 
 

***************** 

LAAT JE NIET GEK MAKEN  
Uit: 'Gaandeweg' (2002) van Ben Tiedink 

Pastoor Mariakerk 1990 - 2003 

 
roeger was er geen vakantie. Er 
was wel een schoolvakantie, 

maar dan had je vader geen vrij. Een 
dagje weg zat er dus niet eens in. Er 
gingen wel mensen op vakantie. Die 
waren eigen baas en hadden er het 
geld voor. En die gingen dan wel naar 

Oostenrijk en Zwitserland. Exotische 
landen voor mensen voor wie zo'n 
vakantie niet was weggelegd. 
Niemand vond dat gek. Zo was het nu 
eenmaal en God had de standen 
gewild. Die had God wel niet gewild, 
maar zo werd dat gezegd en het bleef 

er rustig van.  
De kinderen in 
die tijd hielden 
dus vakantie 
thuis, rond het 
huis in de 
buurt. Allemaal 
niet erg.  
Toen kwam de 
vakantie voor 

iedereen. Voorzichtig gingen mensen, 
die tot dan toe Oostenrijk en 
Zwitserland exotische verre landen 
hadden gevonden, zelf eens kijken 
waar dat lag. Maar meestal begon het 
met Luxemburg. In de zestiger jaren 
gingen wij met een groep uit 
Bornerbroek daar op vakantie. We 
hadden het goed voorbereid, want het 
leek toch een hele onderneming. Het 
was toch maar mooi buitenland. Wij 
namen dus ook een zak aardappels op 
de imperiaal mee, want in het 
buitenland wisten ze niet wat 
aardappels waren. We hadden een 
campingplaats besproken, want je kon 
toch niet vertrekken naar het 
buitenland zonder je aankomst 
geregeld te hebben. Het pad naar de 

camping liep 
iets af. De 
eerste tent die 
we zagen werd 
bevolkt door 
een gezin uit... 

Almelo. We werden in het Twents 
begroet. Dat was van de ene kant een 

E 
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ontnuchtering, van de andere kant gaf 
het wel een veilig gevoel: we waren 
in ieder geval niet alléén in het 
buitenland.  
Nu gaat iedereen op vakantie, zo lijkt 
het. En sommige mensen kunnen zich 
meerdere vakanties veroorloven. Het 
zij iedereen van harte gegund. Maar 
misschien is het goed te bedenken, 
dat niet iedereen op vakantie kan. En 
nu niet omdat God de standen van 
onze tijd heeft gewild, maar omdat ze 
het niet kunnen missen. Ook goed om 
te bedenken, dat miljarden mensen 
nooit op vakantie gaan om uiteen-
lopende redenen. Want vakantie hoeft 
niet, het mag. En, lieve kinderen, als 
je niet op vakantie kunt, weg dus naar 
een ver en exotisch land, omdat je 
vader en moeder het niet kunnen 
betalen, laat je niet gek maken. Want 
vakantie betekent vrijheid, en die 
vindt je overal. Prettige vakantie, hoe 
dan ook. Maak er wat van.  
Ik ga in Groningen kamperen.  
 
(Ter informatie: Er verschijnt bin-
nenkort een nieuwe druk van 
'Gaandeweg' met 33 artikelen.) 

 
DOE MEE MET DE  

kledinginzamelactie van  
Sam’s Kledingactie en steun 
Cordaid Mensen in Nood! 

 

De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat dit jaar naar een 
ontwikkelingsproject van Cordaid 

Mensen in Nood in Bangladesh: 
Situatie:  
Bangladesh heeft het grootste be-
woonde deltagebied van de wereld: 
het Patuakhali district. Het land 
kampt met een regen- en cycloon-
seizoen van juli tot en met oktober. 
Dijken begeven het en hele stukken 
land worden door het water wegge-
spoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken 
er meer dan 8.000 mensen. En elke 
ramp weer verliezen mensen hun 
huizen en bezittingen. Wij Nederlan-
ders winnen gelukkig sinds 1953 het 
gevecht met het water. Als geen ander 
hebben we hierin ervaring en exper-
tise opgebouwd. Wij moeten hen, als 
waterbouwers, toch kunnen helpen?  
Help mee met uw oude textiel: 
Dankzij uw kleding donatie aan 
Sam’s Kledingactie kan Cordaid 
Mensen in Nood de kwetsbare dorpen 
beschermen. Er worden degelijke 
dijken aangelegd en er wordt een 
preventieproject opgezet dat de 
bevolking waarschuwt bij dreigende 
overstromingen.  
Voor meer informatie over Sam’s 
Kledingactie en de gesteunde pro-
jecten kijk op:  
www.samskledingactie.nl  
of bel naar 073-687 10 60. 
�De datum dat u de kleding naar het 
plein voor de Mariakerk kunt brengen 
zal in het volgende nummer van 
Pelgrim worden bekend gemaakt. 
�De kleding moet wel schoon en 
heel zijn!! 
 

****************************** 

P e l g r i m,  

wát 'n mooi parochieblad! 
 

****************************** 



 25 

 

St. Jan - H. Michaël 
 

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253 

7545 GH Enschede 432 44 87 

e-mail: 

secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl 

Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur. 

Centrale contactpersonen 

Mw. L Oude Egberink 476 31 05 

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl 

Mw. G. Leurs  435 12 22 

e-mail: gleurs@hetnet.nl 

 

 
Lokale Pastoraatgroep 

Mw. C.J.M. Hannink,  

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl 

Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij 

Hr. P. Pikkemaat 

 
Lokale Beheersgroep 

Hr. H.A.G. Bolster 

Hr. H. Huitink 

Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, coördinator 

 

NL08INGB0000966093 of  

NL70INGB0001023468 

NL57INGB0665162138 

NL89ABNA0592622592 

 
Webmaster  

Mw. A. Dorlas 

e-mail: famdorlas@gmail.com  
Vieringen 

Zie vieringenrooster achterin deze 

Pelgrim. 

Vakantie 
 
Langzaamaan wordt het weer mooi 
weer. Het wordt warmer en de dagen 
worden langer. Tijd voor vakantie. 
Heerlijk ontspannen, andere dingen 
doen dan door het jaar. Bijkomen van 
alle dagelijkse bezigheden die ons zo 
in beslag kunnen nemen. Opladen 
voor een volgend seizoen. 
Maar niet iedereen gaat op vakantie, 
veel mensen blijven thuis. Ook dat 
kan heel fijn zijn, zeker als dat je 
eigen keus is; het gewone ritme telt 
niet en er is ruimte voor zaken waar je 
anders niet aan toe komt. 
Als het niet je eigen keus is, maar de 
omstandigheden je dwingen om thuis 
te blijven, wordt het een stuk moei-
lijker. Maar ook dan zijn er gelukkig 
veel activiteiten in Enschede, waar-
door het toch een fijne vakantie kan 
worden. Graag wijs ik u op de 4 
gezellige inloopmiddagen, die dit jaar 
in de Eudokiazaal worden gehouden, 
bij de Apostel Thomaskerk, Thomas 
de Keijserstr. 20. Zie ook elders in dit 
nummer van Pelgrim op pagina 7.   
De kerkdiensten gaan dit jaar in de 
vakantie door zoals we de laatste tijd 
gewend zijn, één Eucharistieviering 
en één Woord- en Communiedienst in 
de maand. Er is niet iedere keer een 
koor, maar bij de samenzang is er wel 
begeleiding van het orgel. Ik vertrouw 
er op dat het fijne diensten worden. 
Ook de zorg voor bloemen, voor 
mede-parochianen die het moeilijk 
hebben, gaan in deze vakantietijd 
gewoon door.  
 
Ik hoop dat ieder van u een heel 
goede vakantietijd doorbrengt en dat 
we elkaar na de vakantie weer veel te 
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vertellen hebben. Zodat we elkaar 
kunnen laten delen in het goede van 
het leven. 
 
Namens de pastoraatgroep, 
Tiny Hannink 
 

 
Uit de Pastoraatsgroep 
 
Geregeld komt de Lokale Pastoraat-
groep bij elkaar. Deze bestaat uit 
Carla Berbée, José Heitbrink, Paul 
Pikkemaat en Tiny Hannink. U hoort 
daar niet altijd van, want wij doen ons 
werk graag in stilte.  
Maar het is goed om u te laten weten 
waar we mee bezig zijn. 
De Lokale Pastoraatgroep probeert te 
zorgen dat de werkgroepen bemand 
zijn en blijven. Als het nodig is biedt 
de pastoraatgroep ondersteuning.  
Sinds kort is er ook een Centrale 
Pastoraatgroep van de parochie. Tiny 
is daarin afgevaardigde van de de 
St.Jan-H.Michaël locatie. Deze cen-
trale groep is een adviesorgaan van 
het pastoresteam op alle gebieden die 
het pastoraat betreffen. Ze is net 
opgestart en nog niet echt actief. 
De pastoraatgroep komt met tussen-
pozen van ongeveer 6 weken bij 
elkaar en kijkt dan hoe de zaken 
draaien. We horen nieuws uit het 
bestuur en werken samen met de 
locatieraad.  
Waar nodig en zinvol nemen we 
initiatieven voor bijscholing en 
vorming. Ook nieuwe acties staan op 
de agenda, zoals het bloemen brengen 
naar mede-parochianen die een 
moeilijke tijd doormaken. Mocht u 
iemand weten die zo’n bloemetje 

goed gebruiken kan, laat het dan aan 
een van ons weten. 
Soms zetten we initiatieven weer 
stop, als er niet genoeg animo voor is, 
zoals de zondagmiddag activiteiten. 
Altijd zijn er wel zaken binnen onze 
locatie die het bespreken waard zijn 
en waar we zo nodig actie in onder-
nemen. 
Mocht u iets hebben, waarvan u vindt 
dat het aandacht behoeft, laat het ons 
dan graag weten. Want natuurlijk 
kunnen wij het niet alleen en hebben 
we ook uw ogen en oren nodig. We 
horen graag van u. 
 

Tiny Hannink,  
namens de pastoraatgroep 
 

 
Wilt u iemand meenemen 
naar de kerk? 
 

Er zijn in onze parochie een aantal 
mensen, voor wie het niet mogelijk is 
de kerk nog te bezoeken, terwijl zij 
dat wel graag zouden willen. Maar de 
kerk is te ver en/of lopen en fietsen 
gaat niet meer. Ook op zaterdagavond 
is het donker soms een reden om niet 
meer te gaan. Maar als er iemand is 
die een parochiaan mee zou kunnen 
nemen, b.v. in de auto, zou dat een 
ideale oplossing zijn. Voor sommige 
parochianen is het ook voldoende dat 
er iemand meeloopt. Dan kan men 
nog wel een stukje lopen, maar durft 
het alleen niet aan. 
Bent u iemand die wel eens iemand 
zou kunnen meenemen naar de kerk, 
laat het ons dan weten. De pastoraat-
groep bemiddelt graag tussen paro-
chianen, maar dan moeten we wel 
weten wie iemand mee wil nemen. 
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Graag een berichtje of telefoontje als 
u hiertoe bereid bent naar: 
Tiny Hannink, 
hannink-starre@zonnet.nl of 
053 4340559 
 

De lokale pastoraatgroep 

 
 

Koffie op zaterdag 
 

Omdat we nog maar 2 vieringen per 
maand hebben, 1 x op zondag en 1 x 
op zaterdag,  kwam vanuit de pasto-
raatsgroep het idee om ook op zater-
dag na de viering koffie te drinken. 
Het is de bedoeling om daarvoor een 
nieuwe koffiegroep op te starten. Een 
paar mensen hebben aangegeven hier 
aan te willen meewerken maar ze wil-
len er graag nog een aantal vrij-
willigers bij hebben zodat niet steeds 
dezelfden aan de beurt zijn. Lijkt het 
u leuk om zich bij deze groep aan te 
sluiten, meld u dan aan bij  
Tiny Hannink, 
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl  
Dames en eventueel heren, u bent van 
harte welkom. Namens Tiny alvast 
hartelijk dank. 
 

Engelien Nijhof 
 

 

Opening seizoen op  
13 september 2015  
 

Op zondag 13 september beginnen we 
met de opening van het nieuwe 
seizoen. All Together en het Ge-
mengd koor zullen zingen in een fees-
telijke viering. Na de viering zal er 
gelegenheid zijn voor het drinken van 
een kop koffie of thee met koek en 

een gezellig samenzijn met…… dat 
houden we nog even geheim. Wij 
hopen dat er veel parochianen komen 
om deze dag samen te vieren. Dit jaar 
willen wij speciaal parochianen van 
Zuid (Ariënsgedachteniskerk en 
Verrijzeniskerk) uitnodigen om eens 
te beleven hoe wij onze openings-
viering maken en u kunt naderhand 
natuurlijk ook aanschuiven bij het 
gezellig samenzijn. 
Zet de datum vast in uw agenda. 
 

Lokale beheersgroep en Lokale 
Pastoraatgroep 
 

 

Gebedsdienst in Boekelo 
 
Nu er niet meer iedere week een 
kerkdienst in de St. Jan is, is dat een 
goede gelegenheid om ook eens 
ergens anders te gaan kijken. Daarom 
was ik kort geleden in Boekelo. Daar 
is de kerk aan de eredienst onttrokken 
en daarom mogen er geen eucha-
ristievieringen meer plaatsvinden. 
Maar gebedsdiensten kunnen wel. 
Iedere eerste zondag van de maand is 
daar een gebedsdienst, die voorbereid 
wordt door een speciaal hiervoor 
opgerichte werkgroep. Aangezien dat 
misschien ook een mogelijkheid is 
voor onze locatie, ben ik eens gaan 
kijken. 
Deze zondag was de kerk goed 
gevuld, en terecht. Het was een mooie 
gebedsdienst, waarbij de overweging 
mij erg boeide. Het was Sacraments-
dag en juist het sacrament van de 
eucharistie kan in deze kerk niet meer 
plaatsvinden. Maar, in gedachtig dat 
Hij gezegd heeft: “Als er twee of drie 
mensen in Mijn naam bijeen zijn, ben 
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Ik in hun midden”, maakt hier heel 
veel goed. Daarbij werd het thema 
zorg voor elkaar en vrede op een fijne 
manier verwoord.  
Iedereen kon een kaarsje opsteken en 
daar werd massaal gebruik van 
gemaakt. De vredeswens werd volop 
gedeeld.  
Ik schoof met een voldaan gevoel 
achter de koffie, waar nog een leven-
dig gesprek volgde.  
Voor veel mensen in Boekelo is 
Haaksbergen te ver voor een kerk-
dienst. Op deze manier wordt toch 
aan een verlangen voldaan. 
 

Tiny Hannink 
 

 

Vrijwilligersfeest 
 

Op 29 mei was ons eerste vrijwil-
ligersfeest in deze vorm. We hebben 
altijd al wel de vrijwilligers bedankt 
voor hun inzet, daar was ooit de 
nieuwjaarsreceptie voor in het leven 
geroepen. Omdat daar nu iedereen 
welkom is, en wij toch de vrijwil-
ligers nog eens extra willen bedanken 
hebben wij een vrijwilligersavond 
gehouden, als dank voor al het werk!! 
Dank aan iedereen ook degene die er 
die avond niet bij konden zijn, met 
zijn allen houden we de kerk gaande, 
wat zou de kerk zijn zonder 
vrijwilligers?!  
De groep was niet zo heel groot, ik 
denk dat veel mensen eerst de reacties 
over deze avond hebben afgewacht, 
nou ik kan u vertellen dat het heel 
gezellig was en zeker de moeite 
waard om volgend jaar wel te komen. 

We hadden er bewust voor gekozen 
om geen thema te doen, die avonden 

zijn er genoeg. Het moest gewoon een 
leuke avond worden. Wij werden 
daarbij geholpen door Carina Meijer 
en Erna Perik van de Ariënsgedach-
teniskerk, onze buren zo gezegd. Zij 
kwamen leden werven voor de club 
van lelijke mensen, ik heb mij direct 
aangemeld, lijkt me een erg leuke 
club.  
Lisette Jansen heeft nog geprobeerd 
om met ons een line dance in te 
studeren, maar dat lukte niet, Lisette 
was te goed, wij kregen het zo gauw 
niet op de rit. Maar we hadden er wel 
plezier in. Volgende keer nog 
makkelijker graag Lisette.  
Er was koffie met wat lekkers en een 
hapje en drankje, en ik denk dat 
iedereen zich uitstekend vermaakt 
heeft. Rond 23.00 uur gingen de 
meeste mensen naar huis, na een 
geslaagde avond.  
We hopen dat we volgend jaar nog 
meer vrijwilligers kunnen verwelko-
men. 
 
Vriendelijke groetjes, José Heitbrink 
 

 

Vieringen in de Cromhoff en 
de Hatteler 
 

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. 

 

Cromhoff 
1

e
 en 3

de
 donderdag van de maand 

Eucharistie, de andere zijn Protestant. 

 

Hatteler 
Woensdag 15 juli protestant 

Woensdag 19 augustus WoCo 

 Woensdag 16 septem.   protestant 
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Verrijzenis des Heren 
 

Het Leunenberg 588, 

7544 JM Enschede 

Secretariaat:  476 06 06 

Bereikbaar van 9 - 11 uur op 

donderdag- en vrijdagmorgen. 

 E-mail: 
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl  
 
Uitvaart telefoon: 06-18 23 08 01 
 
Lokale Pastoraatgroep 

Mw. J.E.M. Tenbergen 

Mw. J.H.M. van de Pieterman,  

E-mail: 

jvandepieterman@hotmail.com 

Mw. M. van den Berg 
 
Lokale Beheersgroep 

Hr. W.G.J. Lieven, coördinator 

e-mail: w.lieven@connexxion.nl 

Mw. W. Bathoorn 

 
Bankrekening 
IBAN:  NL29 INGB 0677 6835 96 
 
Webmaster 

Hr. Bert Ezendam 
verrijzenis@ezendam.com  

 
Locale redactie 
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl 

Vacature  
 

 

Vieringen in de Verrijzeniskerk: 

Zie het vieringenrooster achter in 

deze Pelgrim.  

 

Zondag 10.00 uur Mediant, 

De Oecumenische Geloofsgemeen-

schap Helmerhoek; 

 

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel 

Verrijzeniskerk 

 

De 2e vrijdag van de maand 10.00 

uur: De Posten 

 

De dagkapel van de Verrijzeniskerk 

is buiten de zomervakantie op werk-

dagen van 9 tot 16 uur geopend voor 

gebed en devotie. 

 

 

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 

1968 voor de zuidwijken Wes-

selerbrink, Stroinkslanden en Hel-

merhoek. 

Ook de Christelijk Libanese Kerk 

houdt hier haar diensten (1x per 

maand op zondagmiddag). 

 

Op de Helmerhoek in Mediant 

"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische 

Geloofsgemeenschap Helmerhoek).  

U bent van harte welkom. 

 

 
Van de locatieraad en de 
pastoraatgroep (LRV/PGV)  
De laatste vergadering voor de 
zomervakantie.  
En ik begin met een herhaling over 
iets meer reuring in de Verrijzenis-
kerk.  
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We zijn op zoek naar mensen die 
wellicht iets bijzonders in onze kerk 
willen (helpen) organiseren.  Waarbij 
we wellicht aansluiting kunnen zoe-
ken bij bijvoorbeeld de Libanese 
Kerk die al enige tijd de Verrijzenis-
kerk gebruikt voor haar vieringen.  
Dus heeft u ideeën of suggesties laat 
ze ons dan vooral horen. De lokale 
beheersgroep en pastoraatgroep zul-
len ook zelf actief mensen benaderen.  
- We willen graag meer kinder/kleu-
tervieringen in onze kerk. Waarbij het 
kinderkoor kan optreden. Was aan-
vankelijk niet ingeroosterd maar ons 
eigen gemengd koor wil graag een 
aantal keren plaats maken voor de 
kinderen. Met name belangrijk omdat 
onze kerk de enige in katholiek 
Enschede is die nog een kinderkoor 
heeft. Wordt overlegd met het 
pastorale team. 
- En we hebben weer een aantal 
nieuwe vrijwilligers. Bij de kosters, 
de misdienaars en het secretariaat. Ze 
zijn nog niet allemaal begonnen maar 
op voorhand aan iedereen al hartelijk 
dank.  
- Er komt nieuw uitvaartbeleid. Dat is 
op 27 mei gepresenteerd door het 
pastorale team. Wij hebben nog de 
nodige vragen. Vooralsnog blijft 
echter de huidige procedure gehand-
haafd. 
- U ziet het hongerdoek in onze kerk 
staan. We hebben dat in bruikleen van 
het Rijksmuseum waar het officieel 
onderdeel van de collectie is. Het 
Rijksmuseum stelt nogal wat eisen 
aan het uitlenen van stukken uit haar 
collectie. Denk bijvoorbeeld aan 
temperatuur- en vochtigheidsregeling 
en beveiliging. Zaken waarover onze 
kerk uiteraard niet beschikt en 

waardoor we officieel niet over het 
hongerdoek zouden kunnen beschik-
ken. Alsof we de Mona Lisa tijdelijk 
in de kerk hebben hangen…. We 
hebben onze beperkingen maar even 
gemeld aan het museum en wachten 
hun reactie af. 
 
- Daarnaast hebben we natuurlijk nog 
een hoop praktische zaken besproken. 
Kleine maar vaak niet onbelangrijke 
zaken die nu eenmaal horen bij het in 
stand houden van een geloofsgemeen-
schap.  
 
- We wachten af en hopen dat we met 
de verhuizing terug naar de zondag en 
“meer reuring” in de kerk het tij 
kunnen keren. 
Graag tot de volgende keer. 

 

Wim Lieven 

 

 

Vakantiesluiting secretariaat  
 
Het secretariaat van de kerk zal in de 

vakantieperiode van 6 juli t/m 16 

augustus alleen geopend zijn op 

donderdagmorgen van 9 – 11.00 uur.  

 

 
Ziekenzalving op Ziekenzondag 
 
Ook dit jaar zal er op ziekenzondag  

13 september een ziekenzalving 

plaatsvinden in de Verrijzeniskerk. In 

de eucharistieviering van 10.30 uur 

zal Pater Ben Engelbertink voorgaan 

en het dameskoor van de Verrijzenis-

kerk zingt de liederen. Een ieder die 

behoefte heeft hieraan deel te nemen 
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is hierbij van harte uitgenodigd. 

Hopelijk zullen velen van onze 

geloofsgemeenschap aanwezig zijn 

om samen de zieke en ouder 

wordende mensen te sterken. 

Natuurlijk zijn de familieleden en 

kennissen van degenen, die de 

ziekenzalving ontvangen, hierbij van 

harte uitgenodigd. Het zal fijn zijn als 

we weten hoeveel mensen deze 

zalving willen ontvangen.  

U dient zich op te geven bij Anny 

Bossink, telefoon 053-4778320.  

 

 
Opening seizoen 13 september  
 

Op zondag 13 september beginnen we 

het nieuwe kerkelijke jaar met een 

speciale viering in de St. Jankerk. 

All Together en het Gemengde koor 

zullen zingen in een feestelijke 

viering. Na de viering zal er gelegen-

heid zijn voor het drinken van een 

kop koffie of thee met koek en een 

gezellig samenzijn met…… dat 

houden we nog even geheim. Wij 

hopen dat er veel parochianen komen 

om deze dag samen te vieren. Dit jaar 

willen wij speciaal parochianen van 

Zuid uitnodigen om eens te beleven 

hoe wij onze openingsviering maken 

en u kunt naderhand natuurlijk ook 

aanschuiven bij het gezellig 

samenzijn. 

Zet de datum alvast in uw agenda. 

 

Lokale beheersgroep en Pasto-

raatgroep van de St.Jan-Michaël 

 

 

De Vrijplaats in het seizoen 
2015-2016 
In de bespreking van 9 juni blijkt dat 
mensen in de Vrijplaats in de voorbije 
jaren aanknopingspunten hebben ge-
vonden om de zoektocht naar een 
nieuw tehuis voort te zetten in het 
volgend seizoen 2015-2016. Een tas-
tend zoeken om de aloude boodschap 
van barmhartigheid, mededogen en 
compassie opnieuw te leren verstaan. 
Grote woorden die we proberen te 
verstaan en bij ons zelf binnen laten 
komen. 
De keuze blijft daarbij vallen op het 
meditatieve karakter van de bijeen-
komsten. Deze nadruk op bezinning 
dient zoveel als mogelijk tot uiting te 
komen in de keuze van de (nieuwe) 
liederen, de daarbij passende teksten 
en diverse momenten van stilte. 
Daarbij is het kleine hoekje in de 
grote kerk als plaats van de viering, 
van belang; evenals het tijdstip van de 
vrijdagavond. Dit kan het specifieke 
karakter van de bijeenkomsten ver-
sterken. Een enkele keer kan een 
viering op zondag plaats vinden, maar 
dan bij voorkeur in de middag. 
Na de vakantie gaan we proberen de 
zanggroep te versterken. 
De globale planning voor het volgend 
seizoen: 
9 oktober, 18.50 uur:  Seizoenen 
in/van je leven (oefenen: 12, 19, 26 
september en 3, 8 oktober) 
20 december, 16.00 uur: Advent/ 
verwachting 
Februari 2016: bijvoorbeeld: 40-
dagentijd; zoeken en tasten 
April 2016: bijvoorbeeld: Barm-
hartigheid, compassie, mededogen. 
We hebben weer vergaderd.  
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Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel 
In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij 
kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook 
voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.  
U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Diensten-
centrum: secretariaat@katholiekenschede.nl  
tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” 

op www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling 
uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeen-
komst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de 
dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen 
zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.  
Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.  
Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de 
weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.  
Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen 
kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid 
van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoor- 
delijkheid voor Catechese. 
 

 

Lezingen bij de zondagen 
 

5 juli 12 juli 19 juli  26 juli   
Ez. 2, 2-5 Amos 7, 12-15 Jer. 23, 1-6  2 Kon. 4, 42-44 

2 Kor. 12, 7-10 Ef. 1, 3-14 Ef. 2, 13-18  Ef. 4, 1-6 

Mc. 6, 1-6 Mc. 6, 7-13 Mc. 6, 30-34  Joh. 6, 1-15 
 

2 augustus 9 augustus 15 augustus  16 augustus 
Ex. 16, 2-15 1 Kon. 19, 4-8 Apok.11,19;12,1-10 Spreuk. 9,1-6 

Ef. 4, 17-24 Ef. 4, 30- 5, 2 1 Kor. 15, 20-26  Ef. 5, 15-20 

Joh. 6, 24-35 Joh. 6, 41-51 Lc. 1, 39-56  Joh. 6, 51-58 
 

23 augustus 30 augustus 6 september 
Joz. 24,1-18 Deut. 4, 1-8 Jes. 35, 4-7 

Ef. 5, 21-32 Jak. 1, 17-27 Jak. 2, 1-5 

Joh. 6, 60-69 Mc. 7, 1-23 Mc. 7, 31-37 
 

 

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK 
Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, 

Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.  

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl 

contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl 
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Weekeindevieringen Wo-Co = Woord- en Communiedienst 

    KWD = KinderWoordDienst
 

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn 

onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl  

 
WEEKEND 4/5 juli, 14

e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Gem.koor  

St.Jan-H.Mich 

J. Kortstee 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Ariënskoor I. Schraven 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie 

Internat.mis 
AMM H. Kronenberg 

 

WEEKEND 11/12 juli, 15
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 
J. Kortstee 

St. Jan-H. Michaël Za. 19.00 u Eucharistie Gem.koor St. 

Jan-H. 

Michaël 

H. Kronenberg 

H. Jacobus Zo. 11.00 u Wo-Co Samenzang F. de Heus 
H.Geest-Maria Zo. 09.30 u Eucharistie Gem.koor H. 

Geest-Maria 

H. Antonissen 

Verrijzenis d. Heren Zo. 10.30 u Wo-Co Parochiekoor 

Verrijzenis 

C. Berbée 

 

WEEKEND 18/19 juli, 16
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie 

+ KWD 
Gem.koor H. 

Geest-Maria 
A.Monninkhof 
+ P.v.Blijswijk 

Ariënsgedachtenis Zo. 09.30 u Eucharistie Ariënskoor H.Kronenberg 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie 

internat.mis 

Samenzang A.Monninkhof 
+ P.v.Blijswijk 

 

WEEKEND 25/26 juli, 17
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Schola J. Kortstee 
St. Jan-H. Michaël Zo. 09.30 u Wo-Co Samenzang C. Berbée 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Wo-Co, 

Jacobusfees 
Samenzang I. Schraven 

H.Geest-Maria Za. 19.00 u Wo-Co Schola C. Berbée 
Verrijzenis d. Heren Za. 19.00 u Eucharistie Parochiekoor 

Verrijzenis 

A.Monninkhof 
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WEEKEND 1/2 augustus, 18
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 
H.Antonissen 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Ariënskoor I. Schraven 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie 

Internat.mis 
Samenzang A.Monninkhof 

Verrijzenis d. Heren Zo. 10.30 u Wo-Co Parochiekoor 

Verrijzenis 

I. Schraven 

 

WEEKEND 8/9 augustus, 19
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Samenzang A.Monninkhof 
St. Jan-H. Michaël Za. 19.00 u Eucharistie Samenzang H. Kronenberg 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie Ariënskoor J. Kortstee 
H. Geest-Maria Zo. 09.30 u Wo-Co Gem.koor H. 

Geest-Maria 

Parochiaan 

 

WEEKEND 15/16 augustus, Maria Hemelvaart, 20
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie 

+ KWD 
Schola A.Monninkhof 

+ P.v.Blijswijk 
Ariënsgedachtenis Zo. 09.30 u Eucharistie Ariënskoor J. Kortstee 
H. Jacobus Za. 19.00 u 

 

Zo. 11.00 u 

Mariavier-

ing in tuin 

Eucharistie 

Internat.mis 

 
 
All Together 

+ Vocal 

Moments 

A.Monninkhof 
 
A.Monninkhof 
+ P.v.Blijswijk 

H. Geest-Maria Za. 19.00 u Eucharistie 

Mariavierin 

Gem.koor H. 

Geest-Maria 

H.Antonissen 
+ parochiaan 

Verrijzenis d. Heren Zo. 10.30 u Wo-Co Parochiekoor 

Verrijzenis 

Werkgroep 

 

WEEKEND22/23 augustus, 21
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 
W. Rekveld 

St. Jan-H. Michaël Zo. 09.30 u Wo-Co All Together C. Berbée 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie Ariënskoor J. Kortstee 
H. Geest-Maria Za. 19.00 u Wo-Co Op Toon C. Berbée 
Verrijzenis d. Heren Za. 19.00 u Eucharistie Parochiekoor 

Verrijzenis 

A.Monninkhof 
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WEEKEND29/30 augustus, 22
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Gem. koor  

St. Jan-H. 

Michaël 

J. Kortstee 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Ariënskoor C. Berbée 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie AMM A.Monninkhof 
Verrijzenis d. Heren Zo. 10.30 u Eucharistie Parochiekoor 

Verrijzenis 

B.Engelbertink 

WEEKEND 5/6 september, 23
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Gem.koor H. 

Geest-Maria 

H. Kronenberg 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Ariënskoor I. Schraven 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie 

Internat.mis 

Gem. koor  

St. Jan-H. 

Michaël 

A.Monninkhof 

Verrijzenis d. Heren Zo. 10.30 u Eucharistie 
vierin open 

seizoen 

Parochiekoor 

Verrijzenis 

H. Antonissen 

Worstelen en overwinnen 
 

MENSEN, die tobben komen er niet 
MENSEN, die werken op eigen gebied 
MENSEN, die worst’len in golf en in stroom 
MENSEN, die vechten om eind’lijk hun droom 
te bereiken en voortgaan en wagen 
dat zijn de mensen, die uiteindelijk slagen. 
 
MENSEN, met angst voor de dood en voor morgen 
MENSEN, met angst voor hun daag’lijkse zorgen 
MENSEN, die bang zijn voor iedere stap 
MENSEN, die wachten op de volgende trap 
van het noodlot, en nooit kunnen kiezen 
dat zijn de mensen, die altijd verliezen. 
 
MENSEN, die durven, die vechten en lijden 
MENSEN, die ondanks teleurstelling strijden 
MENSEN, die aanpakken, helpen te duwen 
MENSEN, die anderen weten te stuwen 
recht voor zich uit, ondanks pijnen en smart 
dat zijn de mensen naar God’s eigen hart!!! 
 

Kees Harte.    Bron: Ik neem een woord, Gooi & Sticht 
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Openingstijden dagkapellen: 
H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.  

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.  

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.  

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl 
 

 

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen 
Locatie Weekend Door de week 

H. Jacobus, Langestraat Zo. 11.00 uur 1e+3e internat. 

2e + 4e WoCo 
Do. 18.15 uur 

Vr. 09.00 uur 

Za. 12.00 uur, laatste 

van de maand 

Angelusgebed 

St. Jozef, Oldenzaalsestraat 115 Zo. 09.30 uur Eucharistie en 

Za. 17.00 uur 1
e
 + 3

e
  

Gebedsdienst 

Woe. 9.30 uur 

Dins. 18.45-19.15 u 

stille aanbidding 

Ariënsgedachtenis,  

Hogelandsingel 

Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur  

1
e
 zaterdag en 3

e
 zondag 

Do. 9.00 uur 

Maria-H.Geest, Deurningerstr. 

Ariënsstaete (kapel), Lijsterstraat 

Zo. 09.30 uur 2
e
 + 4

e
 zondag 

Eucharistie / WoCo 

Do. 9.30 uur 

Vr. 19.00 uur 

St. Jan-H. Michaël, 

Haaksbergerstr 

Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur  

2
e
 zondag + 4

e
 zaterdag 

 

Verrijzenis des Heren, 

 Het Leunenberg 

Za. 19.00 uur Eucharistie en 

Zo. 10.00 uur, 2
e
+4

e
 zondag 

Gebedsviering 

Do. 9.30 uur 

 
 
Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage 

overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977 
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Ziek? Opgenomen in het 
ziekenhuis? 
 

Bent u zelf of een van uw huisge-

noten of buren ziek of opgenomen in 

het ziekenhuis en stelt u een bezoekje 

op prijs, geef dit dan door aan uw 

locatiesecretariaat. 
 

 
Gaat u verhuizen? 
 
Stuur uw verhuisbericht 
ook naar het secretariaat 
van uw eigen locatie. Of 
deponeer een berichtje in 
de brievenbus van het parochie-
centrum of pastorie van uw eigen 
locatie met daarop vermeld: Naam, 
Voornaam, Geboortedatum, namen 
van (eventuele) gezinsleden, huidig 
adres met postcode en plaatsnaam. 
Verhuisdatum, nieuw adres met post-
code en plaatsnaam. 
  

 
De Maristen 
 
Hogelandsingel 41, 7512 GB 

Enschede. Tel. 435 20 41 
 

 
Citypastoraat 
 
Voor hulpvragen via telefoon: 4306190 

Openingsuren zijn: maandagmiddag 

t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  

En dinsdag-  en donderdagmorgen 

10.00 - 12.30 uur. 

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. 

www.citypastoraatenschede.nl 

 

 

Huis van verhalen –  
voorheen Pastoraat na Ramp.  

Secretariaat:  

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.  

Tel. 053 - 431 62 88 

www.huisvanverhalenenschede.nl 

Directeur: Hadassa Meijer 
 

 
Caritas Enschede: 06 38 76 50 54 
 
Een praktische hulpdienst van R.K. 
Enschede voor wie informatie, ad-
vies, een luisterend oor of tijdelijke 
(materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op 
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. 
Caritas Enschede is onderdeel van de 
PCI Enschede. Die is voor haar werk 
afhankelijk van giften. Deze zijn 
daarom van harte welkom op reke-
ning NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. 
PCI Caritas Enschede.  Giften zijn 
fiscaal aftrekbaar want  de PCI heeft 
de ANBI-status. Bij de aangifte is de 
vermelding  ‘RK PCI St.  Jacobus de 
Meerdere Enschede’ daarvoor vol-
doende. 

 

 
Kopij Pelgrim 
 

Inleveren  verschijnt 

Uiterlijk donderdag donderdag 

  
13 augustus 3 september 
17 september 8 oktober 
22 oktober 12 november 
 
Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 

400 woorden (in Times New Roman 11) 
E-mail: 

centraleredactie@katholiekenschede.nl 
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Bereikbaarheidsdienst pastores 
 
De bereikbaarheidsdienst voor pasto-
res geldt de gehele week voor plotse-
linge situaties rond het sterfbed of een 
andere situatie: 06 275 11 272. 
 
Alle pastores, (behalve de diaken) 
hebben een werkkamer op de Nieuwe 
Schoolweg 2. 
 
 

Telefoonnummers voor hulpvragen 
 

Parochieel Dienstencentrum  
Enschede.  Tel. 053 - 478 53 06 
Tel. met voicemail: 053 – 7113459.  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.  
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2 

7514 CG Enschede. 
E-mail: 
secretariaat@katholiekenschede.nl 
www.katholiekenschede.nl  
 
 
Oecumenische 
geloofsgemeenschap 
Helmerhoek 
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. 
Website: www.ogh-enschede.nl 
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755 
  
 
De Wonne 
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede 
Tel. 431 87 87 
 
 
Sensoor telefonische hulpdienst  
Het 'luisterend oor voor de mens in 
nood en ouderen' is 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar.  
Tel. 0900 – 0767. 
www.sensoor.nl/oostnederland 
 

Colofon 
 
Pelgrim 2013 
contactblad voor 
R.K.  Enschede  

 

Nr.  6 ,  ju l i -augustus 2015 

Voor de zeven locaties van de parochie  

St. Jacobus de Meerdere van Enschede.  

 

 

Centrale Redactie  
Mevr. T.H.J.M. Schaap 
Adres: Nieuwe Schoolweg 2 

7514 CG Enschede  
centraleredactie@katholiekenschede.nl 

 
Leden Redactie  
Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske 

Mevr. A. Tenbergen 

Mevr. L. Oude Egberink 

Mevr. C. Oostdam 

Mevr. Th.G.M. Elfrink 

Mevr. R. Escobosa-Bosman 

Mevr. T.H.J.M. Schaap- 

Scholte Lubberink (Eindredacteur) 
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 

 

 
Leden van het Bestuur St. Jacobus 
de Meerdere R.K. Enschede 
 
Hr. G. Berkien, vicevoorzitter 

Mevr. T. Schaap, secretaris, 

aandachtsgebied communicatie 

Hr. T. Oude Elferink, penningmeester 

Mevr. J. Pastoor, penningmeester 

Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied 

personeel 

Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied 

gebouwen 
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Banknummer 

Parochie  

St. Jacobus 

De Meerdere 

Enschede 

SNS IBAN: 

NL31SNSB  

091 02 53 129 

 
 

 

 

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd. 

 

Natuurleien  Torenwerk • Leipannen 
Lood-, Zink- en Koperwerk 

 

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19 

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl 

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl 

 

Voor al uw glas-, schilder- 

en behangwerk 

groot of klein moet u bij 

 

 

 

zijn.  

Ribbeltsweg 39 

T 435 07 79 - F 435 18 24 

Alphons Ariëns 

priester  

tegen onrecht 

voor een  

sociale Kerk 

 

Het Ariënscomité steunen? 

Dat kan! 
Stichting Het Ariëns-Comité 
Rabobank nr.: 1180.41.738 
www.arienscomite.nl 

 

Olieverfschilderen  
• Cursus olieverfschilderen 

   & houtskooltekenen 

• Portret, stilleven, landschap 

• Workshops etsen 

www.schildercursusinenschede.nl 

 

Tel: 053 – 4331701 

Gabriel Martinez-Almeida 

Verkoop van schilderijen, 
kunst en tevens verhuur van 
moderne schilderijen. Wij 
verkopen ook religieuze 
artikelen zoals beelden, 
rozenkransen, kinderbijbels, 
enz. 
Kuipersdijk 100, 7512 CK 
Enschede.T 053-4313888 

 

Wim Wijfjes 
053 - 4763342 
06 - 34051135 

NIEUWBOUW   VERBOUW   RENOVATIE   ONDERHOUD 

 

Olieslagweg 106 

7521 JG Enschede 

Tel. 053 – 432 30 34 

www.siers.nl  /  info@siers.nl 
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Lipperkerkstraat 49 
7511 CV Enschede 
Tel. 053-4305296 

 

 
 

 
Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u 

klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed 
verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij 
uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds 
meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een 
kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd 
en aandacht voor u heeft. 
Bij elke uitvaartverzekering 
 

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl 

 

Onderhoudsvrije 

beplating voor 

boeien en kappen 

van woningen en 

bedrijven 

 

Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede 
T: 053 – 4335844   F: 053-4360734  
www.renokap.nl 

Pelgrim wordt gedrukt door: 
 

 

 

 

Zutphenstraat 6 

7575 EJ - Oldenzaal 

Tel:  0541 - 531001 

Fax:  0541 - 531138 

Internet: www.verhaag.nl 

 
Alle informatie over de scholen 

vindt u op  www.SKOE.nl 

 
 

   - Renovatie 

   - Nieuwbouw 

   - Onderhoud 
 
 

Tel. 053 – 482 40 10 

 

Gebed 
 
God geef me de kalmte om te 
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om 
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de 
wijsheid om tussen beide 
onderscheid te kunnen maken. 
Amen. 

 
 
 

Hemmers 
Beeld en Geluid 

 

De Heurne 79 
7511GS Enschede 

053-4315936 
 

www.hemmers.nu 

 
 

 


