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Pastores  
Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72 

(zie ook de Colofon op de laatste pagina) 

 

Pastoor A. Monninkhof, teamleider 

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151 

a.monninkhof@katholiekenschede.nl  

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond 

 

W. Rekveld, priester, 06-20874866 

Vrij op maandag. 

w.rekveld@mariavlucht.nl 

 

Pastoraal werker C. Berbée,  

Tel. 06–41252558 

c.berbee@katholiekenschede.nl 

Vrij op vrijdag. 

 

Pastoraal werker I. Schraven,  

jongeren. Tel. 06-22924657 

i.schraven@katholiekenschede.nl 

Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag. 

 

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999 

pastor.huitink@mariavlucht.nl 

Vrij op maandag. 

 

Pastoraal werker F. de Heus, 

Tel. 06-30098833.  

f.deheus@franciscusparochie.nl 

Vrij op donderdag. 
 
 

 
Diaken P. van Blijswijk 
Tel. 074 – 349 48 15 
p.blijswijk@kpnplanet.nl  
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Ariënsinstituut, priester-
opleiding van ons bisdom 
 

Op zaterdag 25 april j.l. was er bij ons 
in Enschede een bijzondere bijeen-
komst. In de Jozefkerk, het eucha-
ristisch centrum van onze parochie, 
was een plechtige eucharistieviering 
bij gelegenheid van de ontmoetings-
dag van ons Aartsbisdom voor 
gebedskringen in ons bisdom, die 
onder meer bidden om roepingen tot 
het priesterschap en het religieuze 
leven en voor alle noden in de wereld. 
Hoofdcelebrant in deze viering was 
onze Aartsbisschop, Zijne Eminentie 
Kardinaal Eijk. Tijdens deze viering 
ontvingen twee priesterstudenten hun 
aanstelling tot lector en acoliet. Na 
een goed verzorgde lunch in ons 
parochiecentrum volgden in het 
kerkgebouw nog drie presentaties:  
- de rector van het Ariënsinstituut, 

 pastor Patrick Kuipers (afkomstig 

 uit Glanerbrug) vertelde over de 

 nieuwe start, die het Ariënsinstituut 

 als eigen priesteropleiding van ons 

 Aartsbisdom vorig jaar heeft ge-

 maakt. 

- pastor Henri ten Have sprak over de 

 spiritualiteit van de priester Alphons 

 Ariëns; deze priester, die van 1886-

 1901 werkte als kapelaan in onze 

 Sint Jacobusparochie, wist zijn 

 devotie voor de eucharistie als 

 hoogtepunt en bron van ons ge-

 loofsleven op een heel bijzondere 

 manier te combineren met zijn inzet 

 voor textielarbeiders, hun gezinnen 

 en ook anderen, die in die tijd in 

 heel moeilijke omstandigheden 

 moesten leven; vanwege dit bijzon-

 dere voorbeeld, dat Alphons Ariëns 

 gegeven heeft, draagt de priesterop-

 leiding van ons bisdom ook zijn 

 naam; en hopen we nog steeds, dat 

 eens het moment mag komen dat de 

 paus hem zal zalig verklaren. 

- twee priesterstudenten, afkomstig 

 uit Colombia, vertelden over hun 

 congregatie van “ Christus Leraar”, 

 waartoe zij behoren, en over hun 

 ervaringen als priesterstudent hier in 

 ons land; samen met enkele van hun 

 medebroeders leven zij in een 

 communiteit in de binnenstad van 

 Utrecht en worden zij opgeleid om 

 in de toekomst als priesters in 

 parochies in ons bisdom werkzaam 

 te zijn. 
 
Pastor Patrick Kuipers vertelde, dat 
ons bisdom op dit moment 12 
priesterstudenten heeft. Hun pastorale 
opleiding duurt minstens zes jaar. In 
die periode krijgen zij een gedegen 
pastorale, theologische en spirituele 
vorming. Ook praktijkstages in paro-
chies en op andere pastorale plekken 
maken deel uit van de opleiding. De 
kosten van de opleiding van zijn 
priesterstudenten betaalt ons bisdom 
geheel uit eigen middelen. Hiervoor 
krijgt onze Bisschop geen enkele 
subsidie. Een priesterstudent kost 
onze Bisschop ongeveer 20.000 euro 
per jaar. U begrijpt het al: Uw 
financiële bijdragen voor de priester-
opleiding van ons Aartsbisdom – het 
Ariënsinstituut – zijn meer dan 
welkom. Want ook in de toekomst 
blijven we priesters nodig houden 
voor de viering van de eucharistie, de 
bediening van de sacramenten en 
andere pastorale taken. Ik moet U 
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zeggen, dat dit een vraag is, die mij 
ook persoonlijk bezig houdt: zelf ben 
ik nu 54, en ook veel andere pastoors 
in de parochies in ons bisdom zijn 
tussen de 50 en de 60. Zelf hoop ik, 
dat er ook in de jaren die komen gaan, 
jonge priesters zullen komen, die de 
priesterlijke bediening en ons pasto-
rale werk zullen voortzetten. Daarom 
doet het me goed te weten, dat naar 
verwachting in augustus 2016 een van 
de acolieten uit onze parochie naar de 
priesteropleiding zal gaan. Van harte 
hoop ik dat U hem en andere jonge-
ren, die er wellicht voor voelen om 
priester te worden, wilt steunen met 
Uw gebed en daadwerkelijke betrok-
kenheid. Wilt U ook financieel bijdra-
gen aan de opleiding van onze pries-
ter-studenten, dan zijn Uw giften van 
harte welkom op rekeningnummer 
NL64ABNA0810496488 t.n.v.  
Fonds Priesteropleiding Aartsbis-
dom Utrecht te Utrecht.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw 
gebed en Uw financiële bijdrage. 
 
Pastoor André Monninkhof 
 
P.S.: 1. Meer informatie over de 
priesteropleiding van ons Aartbisdom 
– het Ariënsinstituut – vindt U op: 
www. Ariensinstituut.nl 
2. Ook in onze parochie is er een 
gebedsgroep, die bidt voor priester-
roepingen, de spoedige Zaligverkla-
ring van de priester Alphons Ariëns 
en voor alle persoonlijke noden en de 
noden in onze wereld. Deze 
gebedsgroep heet: “ Pastoor van Ars”. 
Op dinsdagavond houdt deze gebeds-
groep van 18.45 uur tot 19.15 uur 
stille Aanbidding voor het Aller-
heiligste voor het hoogaltaar in de 

Jozefkerk. Ook hierbij bent U van 
harte welkom (ingang achterom, via 
de parkeerplaats bij het Parochieel 
Dienstencentrum aan de Nieuwe 
Schoolweg). 
Dat het vuur, dat we met Pasen 

hebben ontstoken, in onze parochie 

brandend mag blijven. 

 

Met vriendelijke groet, 
Pastoor André Monninkhof 
 

 

PASTORAAL, DIACONAAL, 
MISSIONAIR 
 

Het zijn drie woorden die niet 

dagelijks over onze tong komen. Het 

woord ‘pastoraal’ verbinden we 

natuurlijk al gauw aan het werk van 

de pastores en van de geloofsge-

meenschap. Het woord ‘diaconaal’ 

vinden we terug in de functie van een 

diaken maar ook in allerlei activi-

teiten die de geloofsgemeenschap op 

zich neemt ten bate van de nood-

lijdende mens of de mensen aan de 

rand van de kerkelijke of burgerlijke 

samenleving. Het woord ‘missionair’ 

lijkt verdwenen te zijn uit ons voca-

bulaire, tenzij we denken aan de 

missionarissen van vroeger.  

In mijn nieuwe boek ‘Mill Hill in 

Twente’ heb ik allereerst een be-

schrijving gegeven van de 63 Tukkers 

die zich aansloten bij die vreemde 

Engelse congregatie van Mill Hill. Uit 

Enschede kwamen: Bernard en Karel 

Kreymborg, Bernard en Antoon 

Sanders, Frans Groeliker en Gerard 

Reuver.  
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Ik heb van dit boek echter geen 

historische studie willen maken. Na 

een korte beschrijving van het leven 

van deze 63 Mill Hillers ben ik over-

gegaan naar het diaconale en missio-

naire werk in Twente anno 2015. 

Mijn uitgangspunt is de eeuwenoude 

noaberhulp, die tegenwoordig gestalte 

vindt diaconaal bv. in de voedselbank 

en missionair bv. in de mantelzorg. 

Missionair is natuurlijk ook de dia-

loog met de mensen om ons heen, 

vooral met de andere Christenen, met 

de mensen van andere religies en 

levensbeschouwingen en uiteraard 

ook de dialoog met de jongeren, die 

andere wegen zijn opgegaan.  

Bij mijn rondgang langs de geloofs-

gemeenschappen van Twente heb ik 

tot mijn groot genoegen zeer veel 

diaconaal en missionair werk ontdekt: 

heel bemoedigend! Overal vind je 

diaconale zorg voor de medemens, 

zowel voor de mensen in de ‘arme 

landen’ in de vorm van ontwikke-

lingswerk als ook in eigen omgeving 

in de noaberhulp.  

De missionaire inzet werd heel 

duidelijk verwoord door een groepje 

mensen bij de Carnavalsoptocht in 

Denekamp. De groep liep met een 

groot bord waarop geschreven stond: 

“wie zorgt veur mekaar”, wij zorgen 

voor elkaar. Daar moet je allereerst 

een goed oor voor hebben, zodat een 

werkelijke dialoog kan plaats vinden. 

  

Namens de Waijers-Schasfoort Stich-

ting in Oldenzaal, een stichting die de 

opleiding van priesters in het Zuiden 

ondersteunt, kan ik een kopie van dit 

boek geven aan de secretariaten van 

de parochies. Anderen kunnen het 

boek bij mij bestellen. Het kost 

slechts € 12.00, voor 280 pagina’s 

met foto’s, excl. verzendkosten. 

 

Ben Engelbertink,  

Het Leunenberg 588, 7544 JM 

Enschede; engelbertink@hotmail.nl 
 

 

Voor u gelezen … 
 

Jezus had twaalf apostelen. Een van 

hen is er vandoor gegaan. Dat was 

Judas. Het weggaan van Judas wijst 

op verdeeldheid in de kring van de 

apostelen. Het is Jezus en de anderen 

niet gelukt om de twaalfde man er bij 

te houden. Hoeveel inspanningen ze 

gedaan hebben om de onderlinge 

band te bewaren, dat weten we niet. 
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Vlak voor zijn heengaan bidt Jezus tot 
zijn Vader: “Bewaar in uw naam hen 
die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij 
één blijven.” Het afscheid komt 
dichterbij en Jezus wil zijn leerlingen 
niet zomaar loslaten. Zolang Hij er 
was heeft Hij over hen gewaakt en nu 
bidt Hij: “Mogen ze in liefde samen 
blijven.” 
Je kunt je afvragen: is Jezus' gebed 
om eenheid in de kring verhoord?  
De kerk heeft in de loop van haar ge-
schiedenis grote scheuringen en af-
splitsingen gekend. Vele duizenden 
mensen hebben zich geruisloos van 
de kerk afgewend, omdat zij er voor 
hun gevoel te weinig van Jezus zelf 
terugvonden. Lang niet altijd hebben 
wij de eenheid waar Jezus om bidt 
kunnen handhaven. 
Werken aan meer eenheid tussen de 
christenen zou een van onze eerste 
aandachtspunten moeten zijn. Tot op 
de dag van vandaag moeten wij ons 
de woorden van Jezus aantrekken en 
er alles aan doen om alle verdeeldheid 
te overwinnen. Het werken aan de 
oecumene, maar ook aan de eenheid 
van de eigen kerkgemeenschap blijkt 
in de praktijk telkens weer een werk 
van lange adem te zijn. 
Verdeeldheid en weglopen van men-
sen doet pijn, want het is het uiteen-
vallen van iets dat bij elkaar hoort. 
Waar zijn ze gebleven, denk ik wel 
eens. “Vader bewaar hen, opdat zij 
één mogen zijn.” We moeten in de 
liefde blijven en met respect voor 
elkaar  omgaan. Gelukkig zie je veel 
mensen die een liefdevolle levens-
houding heel lang volhouden. Mensen 
die vechten voor trouw, voor gemeen-
schap, voor verbondenheid. Mensen 
die anderen alle goeds gunnen en die 

altijd weer klaar staan om te helpen. 
Die mensen zijn vaak ook heel geluk-
kig. 
Zonder verbondenheid, zonder de 
liefde zijn we niet gelukkig. Dat 
weten we allemaal. We moeten daar 
allemaal op letten dat we onze 
verbondenheid met elkaar en vooral 
ook met God niet verwaarlozen. 
Anders wordt alles maar een slap 
gedoe en ons mens-zijn een zinloos 
bestaan. 
 
Naam van de schrijver bij de redactie 

bekend 

 

 

Koninklijke 
onderscheidingen 
 
Op 24 april j.l. hebben twee vrijwil-
ligers uit onze parochie een Konink-
lijke onderscheiding ontvangen. 
Allereerst noemen we de naam van 
Johan Vaanholt. Hij was jarenlang het 
gezicht van de Paulus-geloofsge-
meenschap. Als spin in het web in 
deze gemeenschap zorgde hij voor de 
vieringen, het spreekuur, de contacten 
met de pastores en wat al dies meer 
zij. Ook nu is hij is nog betrokken bij 
de nieuwe JP-zaal, de ontmoetings-
ruimte van de Paulus-geloofsgemeen-
schap. 
Een tweede Koninklijke onder-
scheiding ging naar Herman Weege-
rinck.  
 
Pastoor André Monninkhof 
  
Voor het hele verhaal over Herman 
Weegerinck zie het H.Geest-Maria 
gedeelte op pagina 29  (Redactie). 
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Mission statement (geschreven 

voor de Haaksbergse  kerkpagina 

“Op weg” in het wekelijkse huis-aan-

huis blad “Rondom Haaksbergen”, 

maar ook lezenswaardig voor de 

lezers van  Pelgrim) 
 

Soms zijn we zo druk, dat we 
vergeten waar we het allemaal voor 
doen. Dat overkomt ons in onze 
parochie ook wel eens: er moet zoveel 
besproken  en geregeld worden, dat 
onze motivatie; dat wat ons ten 
diepste bezig houdt; en dat ons 
handelen bepaalt; uit het zicht dreigt 
te verdwijnen. Dat zou jammer zijn, 
want naar mijn mening heeft onze 
parochie een aantrekkelijk ‘mission 
statement’ . Deze ‘beginselverklaring’ 
heeft te maken met de naamgever van 
onze parochie Franciscus van Assisië. 
Ook bij hem gaat het om de 
ontmoeting in de breedste zin van het 
woord. Franciscus leert ons goed rond 
te kijken en dankbaar te zijn voor dat 
wat er is, voor de natuur en zelfs voor 
de dood die onvermijdelijk is. 
Daarom kiezen wij als parochie 
ervoor om de ontmoeting centraal te 
stellen. De ontmoeting met God en de 
Christus, de ontmoeting met de 
andere mens, de ontmoeting met de 
wereld om ons heen, klein en groot; 
de ontmoeting met de schepping en 
ook met ons innerlijke zelf. Daarom 
spraken wij als bestuur en team recent 
ook een beleidsnotitie over de 
diaconie. Diaconie is liefdevolle zorg 
en aandacht voor de ander; omzien 
naar de kwetsbare mens. Soms ontdek 
je, als je in het gelaat van de ander 
kijkt, dat hij even niet meer weet hoe 
verder: hij kan geen boodschappen 

meer halen, en zit met een lege 
koelkast en zelfs met een lege maag. 
Ook kan het gebeuren, dat er niemand 
bij je op bezoek komt, en dat je blij 
bent dat de dag voorbij is; je vraagt je 
af, of je leven er in de ogen van 
anderen nog toe doet. Juist in dit soort 
situaties brengt onze diaconale 
aandacht en zorg ons in beweging, 
omdat in Gods ogen ieder mensen-
leven de moeite waard is.  Naast de 
ontmoeting met de ander in al zijn 
kwetsbaarheid wijst Franciscus ons 
ook de weg naar de ontmoeting met 
mensen met een andere geloofs-
overtuiging of levensbeschouwing. 
Zonder afbreuk te doen aan wat ons 
katholieken lief en dierbaar is, mogen 
wij ook kennis maken met de 
‘verborgen schatten’ van andere tradi-
ties. Van Franciscus is bijvoorbeeld 
bekend, dat hij contact had met 
moslims, die hij ‘onderweg’ tegen-
kwam. Voor hem vormden ze geen 
bedreiging, maar hij beschouwde ze 
als broeders en zusters. Daarom 
hechten wij als parochie in het voet-
spoor van onze naamgever Franciscus 
grote waarde aan oecumenische ont-
moetingen, en contacten met andere 
richting en tradities in ons dorp.  “Het 
gaat om de ontmoeting”. Laten wij 
dit ‘mission statement” als een 
blijvende bron van inspiratie voor 
ogen houden. 
 

Pastoor André Monninkhof 
 

 

 

Talent ontwikkelt zich in eenzaam-
heid, karakter in de stroom van het 

leven. 
Goethe 
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LEVENSLANG LEREN  
 

Citaat uit:  

‘Gaandeweg' (2002) van Ben Tiedink, 

Pastoor Mariakerk 1990 – 2003. 

Nog altijd actueel! 
 

“Dat eenheid alleen bestaat als alles 

en iedereen hetzelfde denkt en doet, 

dat is fascistisch. Eenheid in verschei-

denheid, dat is de kunst en de meest 

vruchtbare manier van samengaan. 

Communiceren, niet als medicijn 

voor deze tijd, maar als levens-

middel”. 
  
Meer lezen: zie pagina 28 van het 

H.Geest-Mariagedeelte. 
 

 

LOURDES 2015 
 

In de eerste week van mei is er weer 

de Bisdombedevaart geweest. 

Het was een zeer geslaagde bedevaart 

met zeer veel mooie vieringen. 

Meer dan 1300 pelgrims, waaronder 

vele jongeren, zijn met bus, vliegtuig 

en trein vertrokken uit Nederland, en 

hebben daar samen de hele week door 

vele vieringen bezocht en volop mee-

gebeden en gezongen. 

Bij de laatste gezamelijke viering aan 

de Grot, werd vicaris Ronald Corne-

lissen tot erekapelaan van de Grot 

benoemd. Een hele eer. Hij heeft het 

zeker verdiend voor al zijn werk voor 

de bedevaart gedurende jaren. 

In september gaan we weer,nu met 

een kleinere bedevaart, naar Lourdes. 

Twente heeft 40 plekken in het vlieg-

tuig van het VNB kunnen reserveren. 

Misschien zijn er nog parochianen die 

met ons mee willen. De vliegreis is 

van 18 tot 23 september 2015. 

Wij willen U graag de nodige infor-

matie geven en U inschrijven. 

Dit kan o.a. bij Bert Elferink en Hetty 

Eckers. 

Bert Elferink  0623770341 

Hetty Eckers  0622268264 

En uiteraard bij de lokale contact- 

personen.  

 

 

Bedevaart Banneux 
 

Dit jaar gaan we weer op bedevaart 

naar Banneux, naar Maria der Armen 

en nodigen U uit om met ons mee te 

gaan. 

In het voorjaar 1933 verscheen O.L. 

Vrouw te Banneux, een klein dorpje 

in de provincie Luik, aan Mariette 

Beco, een elfjarig meisje. In haar 

verschijningen meldt de Mooie Witte 

Dame dat ze de Maagd der Armen is. 

Ze duidt de bron aan als voorbe-

houden aan Haar, aan alle naties, aan 

de zieken. Verder vraagt ze om een 

kleine kapel te bouwen en veel te 

bidden om het lijden te verlichten. 

De data van de verschillende bede-

vaarten zijn: 

Najaars-triduüm van 28 augustus  t/m 

1 september 2015. De kosten hiervoor 



8 

bedragen nog geen € 300,- verder 

geen kosten. Opgeven voor 1 augus-

tus. De tweedaagse bedevaart is op 

zaterdag 3 oktober en zondag 4 okto-

ber 2015. De kosten voor deze 

bedevaart bedragen:  € 125 ,- per 

persoon (op 2- persoonskamer), 1-

persoonskamer €150,- per persoon. 

Bij deze kosten is niet inbegrepen een 

bedrag voor de schnitzel op de terug 

reis (€ 9,-) . 

Een annuleringverzekering is moge-

lijk.  

Wilt u meer weten of misschien al 

opgeven (voor 1 september) dan kan 

dit bij: Ans Olde Theussink   

06 -  274 08 273   of  

074 - 73 70 100 
 

 
Diaconie 
 

Kort verslag PCI Enschede over 
2014 
 
In 2014 heeft de PCI een groot aantal 

aanvragen om (financiële) hulp ont-

vangen. De bezuinigingen die de 

(lokale) overheid inmiddels heeft 

doorgevoerd m.b.t. sociale hulpver-

lening, zijn langzamerhand zichtbaar. 

Er is ongeveer 6300 euro besteed aan 

aanvragen voor (individuele) hulp. In 

vergelijking met 2013 is dat een 

toename met ca. 1000 euro. 

Daarnaast heeft de PCI voor ca. 2000 

euro bijgedragen aan de Telefonische 

Hulpdienst. Deze hulpdienst is een 

onmisbare schakel in de hulpver-

lening, zij is laagdrempelig en werkt 

veelal heel snel. De PCI is van 

mening dat deze vorm van hulpver-

lening voor veel mensen die in 

(financiële) nood zijn een onmisbare 

steun is. 

Aan giften en collectes is er in 2014 

bijna 5200 euro binnengekomen. 

Naast de genoemde inkomsten en uit-

gaven zijn er inkomsten zoals rente 

van banktegoeden en dividenden en 

uitgaven zoals de verplichte afdracht 

aan het DKCI van het bisdom. 

De samenwerking binnen het Diaco-

naal Platform Enschede (DPE) gaat 

verder. Het bestuur van het DPE heeft 

de contacten met de verantwoorde-

lijke wethouders in 2014 voortgezet. 

De bijdrage die het DPE wil leveren 

aan de armoedebestrijding in Ensche-

de wordt door de gemeente erg op 

prijs gesteld. Het gaat daarbij vooral 

om ondersteuning in de vorm van 

bijvoorbeeld begeleiding van mensen 

in nood, het Schuldhulpmaatjes-

project. Inmiddels heeft een groot 

aantal vrijwilligers aangeboden om 

als schuldhulpmaatje actief te zijn.  

Zonder giften kan de PCI niet helpen. 

Daarom wordt er elk jaar tijdens de 

Paasvieringen en Kerstvieringen ge-

collecteerd voor de Caritas in Ensche-

de. We hopen dat u daar aan mee wilt 

doen. In 2014 heeft de PCI ook 

enkele giften mogen ontvangen. Wij 

zijn de gulle gevers daarvoor zeer 

dankbaar. Bijdragen zijn uiteraard 

altijd van harte welkom op rekening 

NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI 

Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal 

aftrekbaar want de PCI heeft de 

ANBI-status.  

In Enschede is er nog veel armoede 
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die ons niet bekend is. Daarom 

roepen wij parochianen op om ons op 

de hoogte te brengen van situaties 

waar de PCI iets kan betekenen. Dat 

kan door een berichtje te sturen naar 

de secretaris Henk Everink, telefoon 

4354867 (everink@online.nl). 

 

Namens het bestuur van de PCI 

Nico Alink, voorzitter 
 

 

Diaconaal Platform Enschede 
krijgt € 10.000,- van Oranje 
Fonds voor hun project 
‘Schuldhulpmaatje’ 
 
Het Diaconaal Platform Enschede 
heeft geld van het Oranje Fonds 
gekregen voor haar project ‘Schuld-
hulpmaatje’. Al sinds 2014 zijn vrij-
willigers actief in dit project dat vanaf 
januari 2015 is aangehaakt bij het 
landelijke project ‘Schuldhulpmaatje’ 
 
Aan de vooravond van merkbaar 
grote sociaal-maatschappelijke veran-
deringen hebben vertegenwoordigers 
van achttien christelijke kerken/ge-
meenten in Enschede, in grote saam-
horigheid eind 2011 besloten tot 
oprichting van het Diaconaal Platform 
Enschede. Samenwerking biedt 
nieuwe kansen en geeft gericht 
handen en voeten aan ondersteunende 
en helpende initiatieven ver over 
kerkmuren heen, waarbij de Chris-
telijke identiteit van naastenliefde 
zichtbaar wordt. Het project ‘Schuld-
hulpmaatjes’ is hier een bruisend 
voorbeeld van. De doelstelling is om 
mensen aan huis te bezoeken en te 
helpen bij het op orde brengen en 

houden van hun financiële huis-
houding. Ook ondersteunen de maat-
jes de hulpvrager bij het maken van 
keuzes die een directe invloed hebben 
op zijn of haar sociale en emotionele 
welzijn. Dit alles om de zelfred-
zaamheid van de hulpvrager te ver-
groten.   
Er zijn inmiddels 20 vrijwilligers 
geworven en is de eerste lichting vrij-
willigers geschoold en een tweede 
lichting staat in de startblokken. Door 
een samenwerkingsverband met de 
Stadsbank Oost-Nederland kunnen ze 
hun cliënten optimaal ondersteunen. 
De professional heeft veel technische 
kennis en mogelijkheden voor schuld-
bemiddeling maar slechts beperkte 
tijd. Daarentegen heeft een vrijwil-
liger veel meer tijd die besteed kan 
worden aan hulp bij administratie, 
persoonlijke sociaal-emotionele bege-
leiding en ondersteuning van hulp-
vragers.   
 
Het Oranje Fonds steunt sociale 
initiatieven met geld, kennis en 
contacten. 
Afgelopen jaar besteedde het € 32 
miljoen aan organisaties die een 
betrokken samenleving bevorderen in 
het Koninkrijk der Nederlanden. Door 
deze bijdrage ontmoeten mensen 
elkaar of vinden zij een nieuwe plaats 
in de samenleving.  
Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund 
door de Nationale Postcode Loterij, 
De Lotto en door Vrienden en 
bedrijven. De Prins van Oranje en 
Prinses Maxima zijn al sinds de 
oprichting het beschermpaar van het 
Oranje Fonds. 
 
 



10 

Oecumene 
 

Nacht van het gebed: 5-6 juni 
Wees wakker! 
“Moedig ons aan vol te houden, bid 

voor ons”, zegt de Iraakse pastor 

Douglas. Het leven van Douglas staat 

in het teken van het helpen van 

vluchtelingen in de vluchtelingen-

kampen in Irak.  

Christenen in buurland Syrië lijden 

ook onder een bloedige en vernieti-

gende burgeroorlog. “Wanneer houdt 

mijn lijden op?”, vraagt een negen-

tigjarige Syrische vluchteling zich af. 

“Als ik bid is het net of de Here God 

me niet hoort. Wilt u alstublieft voor 

mij bidden?”  

Soms ontbreekt het vervolgde christe-

nen aan kracht om nog tot God te 

bidden. Ze zijn moe, zonder hoop en 

onzeker. Wie staat er dan op om voor 

hen te bidden? ‘Wees wakker en 

versterk het overige, dat dreigde te 

sterven’, staat er in Openbaring 3:2. 

Door uw gebed kunnen christenen in 

Irak, Syrië en in andere landen het 

volhouden.  

Eén nacht bidden voor de vervolgde 

kerk. Dat is de Nacht van Gebed. 

Ieder jaar is er op honderden locaties 

in Nederland en België een Nacht van 

Gebed. 

 

In Enschede dit jaar in de Schuil-

plaats, Hertmebrink 8, van 5 juni 

20:00 uur tot 6 juni 02:00 uur, zoals 

gebruikelijk in samenwerking  met 

verschillende andere kerken. Zet u de 

data alvast in u agenda?  

Voor meer informatie:  

https://www.opendoors.nl/bid/nac

htvangebed/ of bel 053-4770874 of 

06-198651634 of e-mail 

pmvandijk@solcon.nl  
 

 

Allerhande 
 
Open Kloosterdag zondag  
14 juni 
In heel Nederland zullen op zondag 14 

juni kloosters hun poorten openen. U kunt 

horen en zien hoe religieus leven  in deze 

tijd, in eenvoud en verbondenheid 

en gekleurd vanuit het eigen charisma 

van de gemeenschap beleefd wordt. Hoe 

ziet dat eruit? Wat maakt het aan-

trekkelijk? Hoe beantwoordt het aan een 

hedendaags Godsverlangen. 

Al meer dan 150 jaar zijn de broeders en 

zusters van de Karmel in Twente actief 

geweest in het onderwijs en het pastoraat. 

Het karmelietenklooster in Zenderen en 

het Karmelklooster in Almelo hebben 

ieder een eigen programma op deze dag.  

Meer informatie kunt u vinden op 

www.karmel.nl of 

www.karmelcentra.nl/twente 

 

Zing mee in het VNB-projectkoor 
in Rome! Altijd al eens in Rome 
willen zingen? Dan is dit uw kans! 
Samen met pelgrims vormt reis-
organisatie VNB van 28 augustus 
tot en met 2 september een project-
koor en wordt er op verschillende 
locaties in Rome gezongen: de St. 
Pieter, de Friezenkerk, of gewoon 
buiten op de Spaanse trappen. Het 
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repertoire is daarom ook divers, 
van Laudate Dominum van Taizé 
tot Ave Verum van Mozart; voor 
ieder moment het juiste gezang. 
Een onvergetelijk bezoek aan de 
eeuwige stad. 
Rome bezoeken is voor iedereen een 
belevenis. Helemaal uniek is het als u 
van 28 augustus tot en met 2 
september in een projectkoor kan 
zingen op dé bijzondere plaatsen van 
de Eeuwige stad. Deelnemers dienen 
over een goede zangstem te 
beschikken en enkele jaren in een 
kerkkoor te zingen. Pastoor Martin 
Los uit de parochie Licht van Christus 
zal de reis pastoraal begeleiden en 
Sopraan en zangcoach Sonja 
Roskamp zal het koor onder haar 
hoede nemen.  
Repeteren en genieten 
Voorafgaande aan de reis wordt het 
repertoire ingestudeerd op 27 juni en 
22 augustus. Tijdens de reis wordt er 
indien nodig nog gerepeteerd, zodat 
wij gezamenlijk kunnen optrekken 
met onze reisgenoten die niet deel-
nemen aan het koor. Naast het zingen 
is er genoeg tijd om de Italiaanse 
sfeer te proeven. Het ontmoeten van 
Paus Franciscus gebeurt tijdens de 
audiëntie op het St. Pietersplein. 
Deelnemers aan de reis worden van 
harte uitgenodigd om een reisgenoot 
mee te nemen.  
Meer informatie 
Van deze reis is er een folder 
beschikbaar. Deze folder kunt u 
aanvragen bij VNB. Ook staat alle 
informatie op de website. 
VNB 
T: 073 681 81 11  E: info@vnb.nl 
W: www.vnb.nl 
Reisnummer: RO1511 

Alpha: een kennismaking met 
het christelijk geloof voor 
mensen van vandaag 
 
De alpha-cursus is ontstaan in een 

kerk in Londen. Inmiddels hebben 

honderduizenden mensen in meer dan 

70 landen de alpha-cursus gevolgd. 

Overal zijn mensen enthousiast. 

Wat is de zin van het leven? 

Wat  is er na onze dood ? 

Wat heeft Jezus met ons leven 

vandaag te maken ? 

Hoe leer je jezelf te aanvaarden zoals 

je bent ? 

Hoe omgaan met schuld? 

Hoe omgaan met ziekte en lijden? 

 

Als u met één of meer van deze 
vragen rondloopt, dan is alpha iets 

voor u. 
Voor wie is Alpha? 
Alpha is voor iedereen! Speciaal voor 
-mensen die meer willen weten over 
het christelijk geloof 
-mensen die pas christen zijn 
geworden 
-mensen die hun geloof nog eens 
vanaf het begin willen doordenken. 
Hoe werkt de Alpha-cursus? 
Vaak wordt een Alpha bijeenkomst 
begonnen met een maaltijd, soms ook 
met alleen koffie met wat lekkers. 
Hierna volgt een inleiding van -
hooguit- een half uur. In  kleine groep 
is er vervolgens gelegenheid om door 
te praten over allerlei vragen die de 
inleider oproept. Er is uiteraard ook 
ruimte om alle vragen te stellen, die 
bij de deelnemers zelf leven. Het is 
een goede manier om vrij snel 
mensen te leren kennen die ook meer 
willen weten over onderwerpen als: 
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-Wie is Jezus? 
-Waarom stierf Jezus aan het kruis? 
-Waarom zou ik de Bijbel lezen? 
-Waarom en hoe kan ik bidden? 
-Wie is eigenlijk de Heilige Geest? 
-Hoe leidt God ons leven? 
-Wat heeft de kerk er mee te maken ? 
Wanneer en waar is Alpha? 
De Alpha-cursus duurt tien weken: 
één avond in de week. 
In 2015 wordt een Alpha-cursus ge-
houden in de parochiezaal van de Sint 
Jacobuskerk te Enschede. 
De inleiders -afwisselend- zijn Paul 
van Blijswijk, diaken en mevrouw 
Cecilia van Blijswijk-Collon. 
De informatieavond is in bovenge-
noemde zaal op donderdagavond 24 
september 2015, aanvang 19.00 uur. 
De cursus wordt gehouden op de 
donderdagavond. 
De cursusdata zijn : 
1 oktober 2015  
8, 15, 22 en 29 oktober 2015, 
5, 12, 19 en 26 november 2015 en 
3 december 2015. 
De bijeenkomsten beginnen steeds 
om 18.45 uur met koffie, thee en wat 
lekkers en eindigen om 20.30 uur. 
Aan de cursus zijn geen kosten ver-
bonden.  
Geparkeerd kan worden aan de ach-
terzijde van de Jacobuskerk aan de 
Walstraat. U kunt hier komen door de 
paal aan de ingang van de Bramme-
lerstraat bij het stationsplein te 
gebruiken (bellen en zeggen dat u 
voor een bijeenkomst in de Jacobus-
kerk komt). 
De slotavond wordt gehouden met 
een maaltijd, in de vorm van een 
buffet. 
Hebt u belangstelling? 
Het is fijn als wij van te voren weten 

op hoeveel deelnemers we kunnen 
rekenen. U kunt zich telefonisch 
opgeven bij het Parochieel Diensten-
centrum Enschede, telefoon 053-
4785306, of bij Paul en/of Cecilia van 
Blijswijk, telefoon 074-3494815, 
e-mail p.blijswijk@kpnplanet.nl 
 
 
Meldpunt 
Grensoverschrijdend 
Gedrag RKK 
 

Per 1 mei 2015 treedt het Regle-

ment R.-K. Meldpunt Grensover-
schrijdend Gedrag in werking bin-
nen de Rooms-Katholieke Kerk in 

Nederland. Op de website 
www.meldpuntgrensoverschrijdend

gedragrkk.nl is hierover meer 
informatie te vinden. 
 
De website geeft aan 

- wat onder grensoverschrijdend 

gedrag wordt verstaan 

- hoe grensoverschrijdend gedrag kan 

  worden gemeld 

 

Het Meldpunt Grensoverschrijdend 

Gedrag wordt beheerd door mw. mr. 

L. Sanders, meldpuntfunctionaris. 

Het R.-K. Meldpunt Grensover-

schrijdend Gedrag is op initiatief van 

de Nederlandse Bisschoppenconfe-

rentie en het bestuur van de Konfe-

rentie Nederlandse Religieuzen 

(KNR) ingesteld. 

Met het Reglement R.-K. Meldpunt 

Grensoverschrijdend Gedrag sluit de 

Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 

aan bij klachtregelingen die op aller-

lei terreinen binnen de Nederlandse 
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samenleving gangbaar zijn. 

Dit Reglement moet worden gelezen 

in combinatie met de Gedragscode 

Pastoraat, die per 1 juli 2014 in wer-

king trad. Het Reglement werd vast-

gesteld om schendingen van deze 

Gedragscode binnen de Kerk aan-

hangig te kunnen maken. 

Op de website 

www.meldpuntgrensoverschrijdendge

dragrkk.nl kunnen beide documenten 

worden gedownload. 

R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend 

Gedrag, 

Postbus 13277, 3507 LG UTRECHT 

www.meldpuntgrensoverschrijdendge

dragrkk.nl 

contact@meldpuntgrensoverschrijden

dgedragrkk.nl 

Tel.: 06 24 955 899 

 
 

Bijeenkomst van de Vrijplaats 
dinsdag 9 juni, 19.30 uur 

Verrijzeniskerk 
 
Na 5 seizoenen gaan wij op die avond 
bespreken of en zo ja op welke wijze 
we kunnen doorgaan. Hebben wij met 
de bijeenkomsten van de afgelopen 
jaren een begin van een nieuwe weg 
gevonden, die voert naar een nieuw 
tehuis, waar ieder zich vrij en veilig 
mag voelen? Hebben we in de Vrij-
plaats voldoende aanknopingspunten 
kunnen vinden om de oude bood-
schap opnieuw te leren verstaan; 
als een wind in de rug en ruimte op de 
weg vooruit? Iedereen die wil, kan 
ook meepraten: Gaan we verder? 
U bent van harte welkom. 
 

Thema Heiligenbeeldenmuseum 
2015: ‘Het levenswerk van Henk 
Ensink’ 
In het Heiligenbeeldenmuseum op de 
Kranenburg bij Vorden is dit jaar een 
thematentoonstelling te zien over ‘Het 
levenswerk van Henk Ensink’. “Prachtige 
en zeer bezienswaardige onderdelen uit 
de collectie van de in 2014 overleden 
Henk Ensink, zoals heiligenbeelden, 
relikwieën, relikwiehouders, huisaltaar-
tjes en andere religieuze voorwerpen en 
devotionalia, worden voor het eerst op 
deze schaal geëxposeerd,” aldus het 
museum op zijn website. Ook zal een aan 
Ensink en zijn verzameling gewijd 
klankbeeld worden vertoond. 
Bij zijn overlijden liet Ensink zijn gehele 
religieuze collectie na aan het museum. 
De verzameling bestaat uit duizenden 
voorwerpen die Ensink gedurende 40 jaar 
bijeenbracht.  
 
Heiligenbeeldenmuseum,  
Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg-
Vorden, tel.: 0575-556488 (alleen tijdens 
openingstijden). 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl. 
 

 

Voedselbank 
Er staat ieder weekend een krat achter 

in de kerk waar de parochianen hun 

voedselproduct(en) kunnen plaatsen. 

Deze wordt iedere week opgehaald 

door de voedselbank.  

Alleen houdbare producten zijn 
welkom. Geld geven mag ook. 

Wilt u meer weten over de Voedsel-

bank neem dan contact op met: 

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254 

info@voedselbankenschede.nl 
http://www.voedselbankenschede.nl 
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Jeugd en jongeren 
 

Eerste Heilige Communie 
Op zondag 26 april hebben 33 kinde-

ren in de St. Jozefkerk de Eerste H. 

Communie gedaan. 

De communicanten vertegenwoordig-

den maar liefst twaalf schoollocaties 

in Enschede Noord. 

Pastor Jan Kortstee en pastor Ingrid 

Schraven gingen voor in de viering en 

dat hebben ze met enthousiasme 

gedaan. Op het moment dat de 

communicanten met hun doopkaars 

de kerk binnen kwamen, zongen hun 

ouders voor hen een welkomstlied. 

Dat is altijd weer een emotioneel 

moment. 

De goed bezochte viering is prima 

verlopen en alle communicanten had-

den een taak. 

Het kinderkoor van de Paus Joannes-

school o.l.v. Marjan Vleeming maak-

te de viering extra feestelijk. Als 

cadeautje van de parochie kregen de 

communicanten het boekje ‘Even 

rondneuzen in Gods huis’, een fleurig 

geïllustreerd boekje waarin op een 

begrijpelijke manier wordt uitgelegd 

wat er in de kerk allemaal is te zien. 

Het weer werkte gelukkig mee, want 

het bleef droog met een voorzichtig 

zonnetje. De namen van de 

communicanten zijn: 

Noah Amsieh, Lorenzo Arena, 

Vitoria Assink, Anna Martha Bonino, 

Sophie Bruijn, Lieke Hulsmeijer, 

Alfons Martinez-Almeida, Rosalie 

Buitenhuis, Len Engbers, Kristaly 

Frans, Gloria Huisman, Niels Jager, 

Bram Jonkers, Melissa Karema, Anna 

Klijn, Luka Koiter, Vincent 

Lubberink, Mikolaj Majewski, Sara 

Mikula,Max van der Molen, 

Annemijn de Moor, Haydi Murad, 

Sama Neamat, Jinte Nijhuis, Sietske 

Nijhuis, Fien Ntahonankwa, Céline 

Oonk, Indy Sprakel, Michiel Terpstra, 

Teun Veldhuis, Evelien de Wals,  

Noa Wilbrink, Benthe Wonnink. 

De communicanten kunnen terug-

kijken op een prachtige dag! 

 

Namens de werkgroep, 

Ria Everink 

 

 

CATECHESE ACTIVITEITEN  
VOOR 
KINDEREN  
 
Voor wie 
Voor alle kinderen 
van de St. Jacobus de Meerdere 
parochie Enschede .  
Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar  
Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar  
Waarom  
We willen graag de kinderen spelen-
derwijs over het leven van Jezus  ver-
tellen en hen laten ontdekken wat het 
katholieke geloof voor kinderen bete-
kent. 
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Wanneer 
Zaterdag 13  juni  10.00 – 11.30  uur. 
Parochiezaal  St. Jacobuskerk 

(parkeren achter de 
kerk met de auto is 
mogelijk). Uw 
kinderen kunnen 
lekker spelen met 
fijne begeleiders 
rondom een mooi 
thema!” 

 

Wilt u meer weten, kom gerust eens 

langs of mail voor info naar Linda:  

lindaterbraak@live.nl of 

Begona: bferpan@hotmail.com. 

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden 

worden mail dan: 
mvkerckhoven@kpnmail.nl 

 

Elke derde zondag van de maand 
is er een kinderwoorddienst in de 
St. Jozefkerk 

 

 
KJD festival 
Na het succes 
van de eerste 
Festival editie 
van de Katho-
lieke Jonge-
renDag in 
Nieuwkuijk, 
zijn we blij 
om te mogen 
melden dat 
ook in 2015 
er weer een 
Festival zal 
zijn. En wel 
op zaterdag 6 en zondag 7 juni  
Kijk snel op de website 
www.kjdfestival.nl 

28 juni; Zomerfeest Jongeren-
platform Utrecht in Dijnselburg, 
Amersfoortseweg 10 te Zeist. 
 
Op zondag 28 juni organiseert het 
Jongerenplatform Aartsbisdom 
Utrecht een Zomerfeest voor jonge-
ren. Het Zomerfeest is een moment 
dat wij met alle jongeren van het 
Aartsbisdom samen ons Katholieke 
geloof willen vieren. Deze dag is ook 
bedoeld als reünie voor deelnemers 
aan de Lourdesbedevaart van mei 
2015.  
Het Zomerfeest begint om 11:00 uur 
met een Eucharistieviering, voorge-
gaan door vicaris Pauw. Na de viering 
houden we een gezamenlijke pick-
nick. Het vervolgprogramma bestaat 
uit diverse activiteiten: er is de 
mogelijkheid om in het nabijgelegen 
zwembad “Dijnselburg” te gaan 
zwemmen of het geloof te verdiepen 
met een “duik in de Youcat” en te 
voet- en volleyballen. Aansluitend 
zullen we een aanbidding houden, 
met speciale aandacht voor Maria. De 
dag wordt besloten met een 
barbeque. 
De eigen bijdrage aan deze dag 
bedraagt € 5 per persoon. De locatie 
is moeilijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer. De organisatie 
zorgt voor vervoer vanaf station 
Driebergen-Zeist naar Dijnselburg. 
Indien je hier gebruik van wilt 
maken, geef dit dan aan bij je 
opgave. 
 
Opgave kan via  

jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl, 
telefonisch via 06-48 45 95 98 of via 
facebook: jong aartsbisdom. 
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KIEK            Kind en Kerk 

 
 
 
 
 

HOUDEN VAN 
HOUDEN VAN  
Geen Mens die zonder kan 
en iedereen zingt er van☺☺☺☺ 
 
In vuur en vlam 
De leerlingen hielden zoveel van Jezus en ze misten hem zo vreselijk dat ze 
niet over hem uitgepraat raakten. Ze spraken elkaar moed in. "Jezus heeft toch 
beloofd dat Hij ons blijft helpen? We zouden toch kracht ontvangen?" Daarom 
bleven ze bij elkaar. Ze hielden het samen vol! Plotseling hoorden ze de wind 

om het huis waaien. En het woei ook in hen en om 
hen heen. Alles en iedereen leek er vol van! Ze 
zagen allemaal vlammen, tongen van vuur. 
Iedereen die er was kreeg zo'n vlam bij zich. Ze 
begonnen allemaal te praten in vreemde talen. De 
mensen buiten stonden ervan te kijken. Ze 
hoorden hen allemaal spreken in hun eigen taal. 
"hoe kan dat nou?" riepen ze uit. "Wij kunnen hen 
allemaal in onze eigen taal horen praten, of we nu 
Egyptenaren, Romeinen of Grieken zijn!" Maar 
anderen zeiden: "Ach ze hebben gewoon te veel 

wijn gedronken. Ze lallen maar wat." Ze wisten niet wat ze er van moesten 
denken! Gek hoor alle vrienden van Jezus waren ineens vol kracht, in vuur en 
vlam stonden de leerlingen van en voor Jezus! Wind en vuur! 
Ze waren ineens getroffen door De Geest. We noemen dit ook wel het 
neerdalen de Heilige Geest, de helper die Jezus hen beloofd had!  
Je moet je het, denk ik, zo voorstellen: ineens krijg je een goede ingeving, een 
idee dat zomaar plotseling in je opkomt of door je gedachten schiet. Sommigen 
noemen het ook gezond of helder verstand! En als je heel veel van iemand 
houdt kun je veel beter aanvoelen wat die ander bedoelt en kun je ook beter 
uitleggen wat diegene probeerde duidelijk te maken. Jezus had hen nl. verteld 
over zijn Vader, God in de hemel en over het Koninkrijk van God waarop 
iedereen mag hopen. God die van de mensen houdt, ze niet alleen laat met hun 
zorgen.  
Op hun beurt trokken toen de leerlingen de wereld in om dit allemaal door te 

vertellen vol  

                                                           Th.Elfrink 
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Kroniek 
Gedoopt 
4 april (Paaswake): Ravique (04-09-2014) Efren en  

Riquelle (04-09-2014) Santa Ana, dochters van Juviensly 

Servania en Faisca Martina. 

5 april (eerste Paasdag): Oliver Matthew Bernd (2-4-2014),  

zoon van Mathijs en Darlene Buunen-Croes 

Kasper (6-1-2915), zoon van Thijs en Linda ter Braak-Krikken 

6 april (tweede Paasdag): Lode (Lodewijk) 24-10 2014, zoon van Wouter en 

Tessa Castelijns-Storms. 

26 april: Amberlynn Naomi (12-08-2014), dochter van Martien de Winter en 

Chlarissa Zwanenburg. 

 

Opgenomen in de katholieke kerk 
4 april (Paaswake): Elmar (Rudericus) (10-10-1986) Jagers. 
 
Overleden 

St. Jozefkerk 
21 maart: Djula Kolompar, 73 jaar. 

26 april: Johannes Hendrikus Joseph Tiecke, 88 jaar, echtgenoot 

van Dieuwertje Oud. 
Ariënsgedachteniskerk 
19 april: Hermine Geertruida Maria Bentlage-Polhuis, 75 jaar 

echtgenote van Herman Johan Bentlage. Ze woonde in De Posten. 

24 april: Aleidis Agatha Johanna Maria Verhulsdonck-Arnoldus, 81 jaar, 

weduwe van Harry J.A.F. Verhulsdonck. Ze woonde van der Waalslaan 24. 

3 mei: Miep, Hermina Grada Maria Pluijmers-Oosten, 72 jaar, echtgenote van 

Bert F. Pluijmers. Ze woonde aan de Atletenstraat 18. 

5 mei: Bastiaan Wijnand (Bas) Ganderheijden, 91 jaar, echtenoot van  

J.C. Ganderheijden-te Gussinklo. 

16 mei: Tjalling Lambertus Hoekstra, 71 jaar, echtgenoot van M.M. Hoekstra-

Kooij. Hij woonde aan de Daalweg 87. 

17 mei: Domenico Mirra, 78 jaar, echtgenoot van  Maria Bernarda Leussink. 

Hij woonde Mariëndaal 72. 
H.Geest-Maria 
4 maart: Mevr. Hiang Ing Marsidi-Ham, 63 jaar. Horstlindelaan 29. 

22 maart: Mevr. Hendrika Maria Homrichhausen-Spijkerman, 93 jaar. 

Bruggerbosch. 

3 april: Mevr. Hermina Geertruide van Diessen-Lakerink, 93 jaar. Ze woonde 

in Bruggerbosch. 

4 mei: Dhr. Johannes Leo ten Vergert, 83 jaar. 
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Verrijzenis des Heren 
25 april: Antonius Hendrikus Joseph Eidhof, 61 jaar. Hij woonde aan de 

Langelobrink 30. 

29 april: Johanna Scholte-Boelens, 83 jaar. Ze woonde aan de Asbreukerhoek 

39. 

 

Gehuwd 
1 mei: Katharina en Bas den Uijl 

 

 

Naberpaden 
Twentse Kapelletjespad 

Het Twentse Kapelletjespad is ruim 700 

km lang en bestaat uit 50 etappes van 

gemiddeld 15 km. De etappes zijn een-

voudig als dagwandeling te lopen. Begin- 

en eindpunt zijn bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Marycke Janne Naber 

heeft het Twentse Kapelletjespad uitge-

zet. Onder de naam Naberpaden publi-

ceert ze de etappes als dagwandelingen 

op Wandelzoekpagina,  

www.naberpaden.nl 

 

Twentse kruistochten 
Mariabeelden, landkruizen en kapelletjes zijn 

nog volop aanwezig in Twente. Ze worden 

liefdevol beheerd en onderhouden door vele 

vrijwilligers, vaak buurtbewoners. 

Marycke Naber heeft ze geïnventariseerd en 

de mooiste kapelletjes en landkruizen aan-

eengeregen in een twaalftal rondwande-

lingen. De wandelingen (van 15 tot 20 kilo-

meter) zijn gebundeld in een mooie wandel-

gids Twentse kruistochten. De routes (onder-

meer Enschede-Lonneker, Oldenzaal-De Lutte, Losser-Overdinkel en Haaks-

bergen-Buurserzand) voeren langs in totaal 83 kapellen en 30 (land)kruizen. 

Routebeschrijvingen en GPS-tracks zijn gratis beschikbaar. 

Voor abonnees van Wandelzoekpagina zijn topografische wandelkaarten 

beschikbaar. 
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H. Jacobus 
 
Langestraat 51, 7511 HB   431 59 04 
E-mail: 
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl 
 
Spreekuur:  
Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.  
U kunt dan terecht voor afspraken,  
doopbewijzen e.d.  
U komt het secretariaat binnen door de 
houten poort tussen de pastorie en 
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. 
Brievenbus is in de voordeur aan de 
Langestraat 51. 
 
Redactie locatie H. Jacobus: 
Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u 
sturen naar oostdam@xs4all.nl 
 
Lokale Beheersgroep 
Hr. A. M. Bakker,  
e-mail: adriebakker@ziggo.nl 
Mw. G.J.M. Keizer, coördinator 
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl. 
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37 
Mw. A Kattenpoel, 
Hr. F. Rijckenberg, Mw. H. Mulder 
Lokale Pastoraatgroep 
Hr. G. Groothuis, 
Hr. L. Gasthuis,  
e-mail: ljgasthuis@ziggo.nl     
4767640. 

Weekendvieringen  
Zie vieringenrooster achter in deze 
Pelgrim 
Vieringen door de week:  
Vrijdagmorgen om 9.00 uur. 
Donderdagavond  om 18.15 uur 
Laatste zaterdag van de maand om 
12.00 uur het Angelusgebed. 
In de Eschpoort elke vierde zaterdag 
van de maand om 16.00 uur. 
 

 

Bedevaart naar Eggerode op 

zaterdag 9  mei 
Een frisse wind, vogels die uitbundig 
fluiten, het tikken van een stok op het 
pad… en verder niets dan stilte… Een 
stoet van 40 mensen die van statie 
naar statie schuifelt. Voorop loopt 
Leo Gasthuis met het kruis uit de 
Jacobuskerk, daarna volgt pastor Jan 
Kortstee in de fraaie koorkap die voor 
deze bedevaart gebruikt wordt. Lector 
Gerrit Groothuis en de overige 
deelnemers aan de bedevaart sluiten 
aan.. 
Voor de vijfde keer organiseert Riet 
Franke een bedevaart naar Eggerode 
in de meimaand, traditioneel de 
Mariamaand. Ook deze keer is er veel 
animo en ’s ochtends om 8 uur 
hebben zich de nodige auto’s en 
parochianen verzameld op de parkeer-
plaats van de Jacobuskerk. 
Samen op pad 
Even voor 10 uur staan alle auto’s 
geparkeerd bij hotel Winter in Egge-
rode. Snel een beker koffie en een 
krentenbol om daarna te verzamelen 
in de kerk, waar de koster een uitge-
breid verhaal vertelt over de historie 
van deze kleine en intieme plaats van 
bedevaart. 
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Daarna krijgt Jan Kortstee de fraaie 
zwarte koorkap met borduursels aan 
en lopen alle deelnemers in processie 
naar het pad waar zich de 14 kruis-
wegstaties bevinden. 

De bekende teksten worden ingetogen 
gelezen door Gerrit Groothuis en Jan 
Kortstee heeft bij iedere statie een 
korte, treffende overweging, die ieder 
op zijn eigen manier raakt en ontroert.  
En dan begint het te waaien.. 
Bij de 12

e
 statie vertelt Gerrit 

Groothuis hoe Jezus aan het kruis 
sterft. Een diepe stilte valt en op 
hetzelfde moment steekt er een harde 
wind op. Zo hard, dat de woorden 
overwaaien naar de andere kant van 
de akker. De andere kant van de 
akker, waar de kerk van Eggerode 
staat die op hetzelfde moment haar 
klokken luidt om ons te roepen. Een 
adembenemend moment. 
Eerst het geestelijk voedsel 

In de kerk vieren we de Eucharistie. 
Jan Kortstee heeft een prachtige over-
weging gemaakt over vrienden en 
vriendinnen, over  hoe belangrijk het 
is dat we omzien naar elkaar. 
We hebben allemaal onze eigen 
rugzak en zijn woorden zijn als 
balsem voor de ziel. Het maakt  je blij 
en verdrietig tegelijk. Zijn welge-
meende knik aan het eind nemen we 
mee in ons hart. Samen met de 
woorden, waarmee Gerrit Groothuis 
de voorbeden afsluit: 
En telkens weer gaat het verhaal 
Over die Ene, die met  je gaat 
Een reisgenoot, die tranen droogt 
Niet voor altijd, maar altijd weer…. 
We weten, voelen en ervaren dat we 
niet alleen zijn. 
Dan de gezamenlijke maaltijd 
Volgens goede traditie eten we met 
zijn allen aansluitend in hotel Winter, 
waar een overheerlijk buffet voor ons 
klaar staat. Rond de klok van 3 uur 
rijden we, geestelijk en lichamelijk 
gevoed, voldaan en gesterkt terug. 
Met dank aan Riet voor de 
organisatie. Graag volgend jaar weer! 
Hetty Mulder 

 
 

Joop van der Woning vertelt… 
“In de Mariakapel van de Jacobus-
kerk, rechts van de ingang, bevindt 
zich een beeld van Madonna met  
kind, gemaakt in terracotta door 
Adam Winter (1903-1978). Een 
madonna met kind is een veel 
gekozen onderwerp in de klassieke 
beeldende kunst. Ondanks de een-
voud van het tafereel is het ver-
beelden van een madonna met kind 
een zeer geavanceerd werkstuk. Juist 
de schijnbare moeiteloosheid, waar-
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mee het gemaakt is, de tederheid van 
de moeder die het kind vasthoudt, de 
ongekunsteldheid in de plooien van 
de mantel, zijn kenmerken voor de 
artistieke kwaliteit.” 
U kunt dit beeld en de vele andere 
bezienswaardigheden in de Jacobus-
kerk bekijken. De kerk is in de 
zomermaanden geopend voor 
bezoekers op: 
Donderdag van 19.00 tot 20.00 uur 
Zaterdag  van 12.00 tot 16.00 uur. 
Onze kerkgidsen heten u van harte 
welkom! 
 

 
Rommelmarkt Jacobuskerk 
Vanwege omstandigheden gaat de 
jaarlijkse rommelmarkt bij de Jaco-
buskerk, die staat gepland op 6 juni 
aanstaande, NIET door.  
In 2016 zal de rommelmarkt weer 
worden gehouden op de 1

e
 zaterdag in 

juni.  
Alle mensen die spullen beschikbaar 
hebben gesteld. willen wij hiervoor 
alvast hartelijk bedanken. Uw spullen 
bewaren wij tot volgend jaar.   
Ineke Keizer 
 

 

Afscheid  van Marie Meekes-

Jansen 
Marie Meekes heeft in 1965 samen 

met pastoor Veldhuis de Jacobus soos 

aan de Walstraat opgericht. Zij heeft 

de soos meer dan 40 jaar gerund en 

werd bij het 40-jarig jubileum door 

het bestuur van de Jacobusparochie 

onderscheiden met de Willibrordpen-

ning. 

Marie was trots op haar onderschei-

ding en ze droeg hem iedere dag.  

Marie zorgde voor cake en een koekje 

bij de koffie en met kerstmiddag 

bracht ze eigengemaakte soep mee 

voor de broodtafel, er was altijd een 

goede sfeer. 

Marie heeft ook jaren achter de bar 

gestaan, toen ze ouder werd heeft ze 

het stokje overgedragen, wel bleef ze 

nog enkele jaren bij ons kaarten waar 

ze veel plezier in had. Uiteindelijk 

speelde haar gezondheid haar parten 

en kon ze niet meer komen. Marie is 

op 22 maart jl. overleden, moge ze 

rusten in vrede. Marie bedankt voor je 

betrokkenheid bij onze soos! 

Marie Jansen en Ina Doevelaar 

 

 

Een zonovergoten dag! 
Ik zit in de tuin en kijk naar de 
eikenboom die daar mooi staat te zijn 
in zijn eik-zijn; het leven in en 
rondom hem, wijs en aandachtig 
schouwend. Ik kijk naar de bloemen 
die bloeien en mens en dier laten 
genieten van haar geuren en kleuren. 
Naar de vogels die af en aan vliegen, 
nestgoed zoeken. 
Ze bouwen aan de toekomst en 
proberen het voortbestaan van eigen 
soort te garanderen. Ritselende blade-
ren, koele bries, nodigen mij uit stil te 
zijn … 
 
“Schepper, rustgevende Stilte, 
tegenstelling van oorlogsgeweld. 
Geprezen zij Uw heerlijkheid in het 
immens grote en in het minutieus 
kleine. Lof en dank aan U, nabije God 
nu en in eeuwigheid”. Amen. 
 
Bron: mediapastoraat RKK/KRO 
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St. Jozef 
Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat  115 

 

Parochiecentrum: 

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG 

Telefoonnummer 435 48 08 

E-mail: 
secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl  
(ook redactieadres) 

 
Openingstijden locatiesecretariaat 

Maandag t/m donderdag ’s morgens 

van 9 tot 12 uur.  

Op vrijdag de gehele dag gesloten. 
 

Lokale Pastoraatgroep 

Mw. Lies van Veldhoven  

Mw. Edith Elstak 

Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie 

Vaneker, Hr. Herbert Meulenbroek 

 
Lokale Beheersgroep 

Hr. Jos Marsman, coördinator 

e-mail: jos.marsman92@gmail.com 

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders, 

Hr. G. v.d. Bovenkamp, Hr. Gabriel 

Karagoz, Hr. Remco ter Brugge 

Webmaster 

Hr. Henk Jan Krake 

henk.jan.krake@hetnet.nl 
Redactie 

Mw. R. Escobosa-Bosman 

Voor misintenties, stipendia of  een 

andere reden vermelden wij graag de 

volgende nummers: 

ING-bank: NL52INGB0000805251 

of ABN-Amro-bank: 
NL60ABNA0445681403 
Kerkbijdrage 

ING bank NL42INGB0003044773 

of ABN-Amro 
NL78ABNA0445107324 

Beide ten name van  
St. Josephparochie Enschede 

 

Doordeweekseviering 
Iedere woensdagochtend om 09.30 

uur. Aansluitend is er koffiedrinken in 

het parochiecentrum. 

Stille aanbidding 
Iedere dinsdag van 18.45-19.15 uur in 

de St. Jozefkerk. 
Vieringen Florapark 

Eerste en derde dinsdag van de maand 

om 09.30 uur. 
Bijbel leesgroep 

Elke donderdagmorgen. 
Koffie-thee drinken zondag  
Iedere zondag na de Eucharistie-

viering van 9.30 uur, bent u van harte 

uitgenodigd  voor een kopje koffie of 

thee in het parochiecentrum. Voor de 

kinderen is er ranja. 
 
Ontmoetingsplaats 
Paulusgemeenschap 
Elke maandag tussen 09.30 en 12.00 
uur kunt u binnenlopen op de nieuwe 
locatie aan de Eenhoornstraat, dat is 
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de achteringang van de kerk. U kunt 
daar misintenties voor in de St. Jozef-
kerk opgeven of het vragen om een 
huis- of zieken(huis)-bezoek. 
Het nieuwe telefoonnummer is: 06-
22351941. E-mailadres van Johan en 
Truus: jhvaanholt@home.nl 
Het parochieblad Pelgrim kan men 
daar nu ook ophalen en tevens in de 
bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte 
van de wijkraad van Twekkelerveld 
(Rigelstraat). 
 

 

De kwetsbaarheid van het 
bestaan 
Nu ik dit schrijf staat Pinksteren voor 
de deur. Elk jaar wordt er door de 
Franciscaanse Beweging een Pink-
stervoettocht georganiseerd. Dit jaar 
met het thema kwetsbaarheid. Op het 
boekje van de voettocht prijkt de stel-
ling: kwetsbaar is kostbaar. Je zou 
kunnen zeggen dat in elk mens op een 
of andere wijze  kwetsbaarheid schuil 
gaat. Meestal stoppen we dat ver weg. 
We willen vooral sterk en zelfstandig 
overkomen. Dat vraagt de samen-
leving immers van ons.  Je moet zelf 
je boontjes kunnen doppen. Dat 
kwetsbare, of wat daar mee te maken 
heeft,  is voor de stille uren, voor  je 
eigen binnenkamer, thuis voor je 
binnenkring. Maar ook dan kan het 
moeilijk zijn je kwetsbaarheid te  
(h)erkennen.  
Franciscus heeft op het einde van zijn 
leven, toen hij zich ziek en afhan-
kelijk voelde, de volgende wijsheid-
spreuk geschreven: Gelukkig de mens 
die zijn naaste in al diens broosheid 
draagt, zoals hij door hem gedragen 
wil worden, als hij in een soortgelijke 
situatie  verkeert.  Goed beschouwd is 

een mensenleven breekbaar en kwets-
baar, zwak en broos. De vraag is, 
kunnen we, durven we elkaar in 
broosheid te ontmoeten?  Durven we 
elkaar onze kwetsbaarheid te laten 
zien en toe te vertrouwen? Theo 
Zweerman schrijft in zijn boek 
‘Wonderbaar en vrijmoedig’: “Het 
meest kwetsbare in de mens de onbe-
dektheid van zijn gelaat, het netvlies 
van zijn ogen en het trommelvlies van 
zijn oren is tegelijkertijd een kans tot 
ontvankelijkheid en ontmoeting”.  
In onze geloofsgemeenschap staat 
ontmoeting centraal, proberen op een 
menswaardige wijze met het wankele, 
het kwetsbare, het broze om te gaan. 
Soms geuit in boosheid, agressie, 
verdriet, geslotenheid, drammerigheid 
en wat al niet meer.  Kunnen we daar 
doorheen kijken? Franciscus zag  in 
de melaatse die hij ontmoette de  
eenzame en kwetsbare mens. Hij 
haalde hem uit zijn isolement. De 
melaatse  voelde zich door Franciscus 
gedragen en gewaardeerd.  Hij voelde 
zich veilig bij hem, hij durfde hem te 
vertrouwen. Kunnen ook wij elkaar  
dragen en verdragen? Vanuit de 
(h)erkenning van  onze eigen kwets-
baarheid kunnen we op het spoor 
komen van de kwetsbaarheid in de 
ander. Openstaan, luisteren, zien, 
horen, verstaan.   
“Er is nog zomer en genoeg 
wat zou het loodzwaar tillen zijn 
wat een gezwoeg als iedereen 
niet iedereen ter wille was 
als iedereen niet iedereen 
op handen droeg.”     Judith Herzberg 
 

Namens de locatieraad en pastoraat 
groep, Lies van Veldhoven 
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Ariënsgedachtenis 
 

Hogelandsingel 39, 7512 GB. 

Tel.: 053-431 57 13.  E-mail: 
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl 

Geopend: dinsdag- en donderdag-

ochtend van 9 tot 12 uur. 
Buiten de openingstijden voor 
uitvaarten: 

uitvaarttelefoon 06-38236370. 
 

 

Lokale Pastoraatgroep 

Hr. K.A. Grabmaier, coördinator 

 433 50 60 

e-mail:  grabmaier@kpnmail.nl 

Mw. C. Meijer 

Mw. M. Oosterveld 

Mw. E. Perik 

 

Lokale Beheersgroep  
Hr. H. Pahlplatz, coördinator 432 23 52 

Mw. L. Heetbrink  

Hr. C. Pots 

Kerkbijdrage: SNS-bank  

IBAN:  NL91SNSB 091 15 53 401  

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere, 

locatie Ariënsgedachtenis 
 

Webmaster 
Mevr. T.H.J.M. Schaap 

treesh.j.m.schaap@gmail.com 

 

Redactie-adres 
Mevr. Th.G.M.Elfrink  

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de 

 

Eindredactie 
Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16 

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede 

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 
 

Bezorging 
Dhr. Pahlplatz 

Lipperkerkstraat 432 432 23 52 

 06-10131112  
 

Weekeindeviering 

Raadpleeg het vieringenrooster achter 

in deze Pelgrim. 

Na elke viering in het weekeinde is er 

gelegenheid om koffie of thee te 

drinken. 
Vieringen door de week 

Donderdagochtend 9.00 uur. 

Ook na deze viering is er gelegenheid 

om koffie of thee te drinken 

In de Eschpoort op de vierde 
zaterdag van de maand om 16.00 uur. 

 
Bijbel leesgroep 

Elke 1
e
 woensdag van de maand om 

09.30 uur in het parochiecentrum van 

de Ariënsgedachteniskerk. 
 

 
Hopen en doorgaan 
 

Als deze Pelgrim bij u op de mat valt 

is het al weer juni! 

De tijd gaat snel, school examens zijn 

net achter de rug, Pasen, Hemelvaart 

en Pinksteren hebben we ook al 

gehad, en nu staat de vakantie weer 

voor de deur. 

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, in 

ons geloof een periode van hoop en 

doorgaan.  

Hopen en doorgaan, waar ik dan 

direct aan moet denken zijn de 
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verschrikkelijke beelden van de 

vliegtuigramp in Frankrijk, de boot 

vluchtelingen en de aardbeving in 

Nepal. Weg is de hoop en doorgaan 

gaat al helemaal niet meer! 

Je stapt in een vliegtuig met het 

vertrouwen dat de piloot je weer 

veilig aan de grond zet! 

Vluchtelingen die op weg zijn naar 

een betere omstandigheden, ze hopen 

op een toekomst voor zichzelf en hun 

kinderen. Eigenlijk onchristelijk hoe 

zij hun ideaal moeten nastreven, velen 

van hen hebben het niet gehaald. 

Mensen die totaal ontredderd op de 

grond zitten na de aardbeving, nog 

niet volledig beseffen wat hen is over-

komen en zich langzaam realiseren 

dat ze alles kwijt zijn, familie en 

bezittingen. 

Hoe kun je dan hopen? Hoe kun je 

dan doorgaan? 

En toch gaan mensen door, het zit in 

onze genen om te overleven. En het 

zit in onze genen om te helpen of….. 

is het ons geloof dat ons de kracht 

geeft om door te gaan of te helpen 

waar we kunnen? Misschien is het 

allebei, we hebben van Jezus het 

voorbeeld gekregen om te helpen en 

de medemens niet aan zijn lot over te 

laten. 

Je krijgt een warm gevoel als je ziet 

dat mensen massaal geld geven of 

daadwerkelijk zelf gaan helpen! En 

de vreugde is groot als er toch nog 

iemand levend onder het puin 

vandaan gehaald wordt of dat een 

klein aantal van de boot vluchtelingen 

het wel heeft gered. 

Dat is allemaal wat verder bij ons 

vandaan maar ook dichter bij huis 

verkeren mensen soms in "nood" ook 

hier is er behoefte aan een uitgestoken 

of een helpende hand. 

Laat hen niet aan hun lot over maar 

laten we onze handen uitsteken naar 

hen die het nodig hebben het kost 

soms zo weinig moeite maar het 

betekend zo veel. 

 

Namens de pastoraatgroep, 

Carina Meijer 

 

 

In Memoriam Miep Pluijmers 
 

Op zondag 3 mei de eerste zondag in 

de meimaand, 's morgens om 8.00 uur 

overleed Miep Pluijmers 72 jaar. 

Miep heeft veel betekend voor de H. 

Hart parochiegemeenschap, stond 

altijd klaar en kon ontzettend goed 

(dit vaak samen met haar man Bert) 

feestjes organiseren! 

Dit schreef Miep in 2010 in Vierluik 

(toen ons parochieblad): 
Mij is de pen 
doorgegeven door 
Koos Bouwmann.  
Ik zal mij eerst 
voorstellen.  
Mijn naam is Miep 
Pluijmers, 
getrouwd met Bert 
Pluijmers, die al 
meer dan 40 jaar 
in het Ariënskoor zingt. Ik ben 
moeder van 2 kinderen, en oma van 4 
schatten van kleinkinderen. Zelf werk 
ik al jaren als vrijwilliger voor de 
kerk in diverse functies, dat ik altijd 
met veel plezier heb gedaan.  
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Zo ben ik in het bestuur werkzaam 
geweest en was ik ook enkele jaren 
daarvan vice-voorzitter van de Heilig 
Hartparochie. Ook ben ik vanaf het 
begin bij de fusie van beide parochies 
(Heilig Hart van Jezus en De Goede 
Herder) betrokken geweest, iets wat 
ik zelf als uitermate zwaar heb er-
varen. Het vele vergaderen en orga-
niseren en het feit dat er goede en 
ervaren vrijwilligers en parochianen 
zijn afgehaakt - terwijl we hun 
ervaring hard nodig hadden - heeft 
veel gevergd en heeft me bij het 
afscheid van velen pijn gedaan. 
Bovendien maakte  het ‘t doorwerken 
met degenen die hier bewust, of soms 
onbewust, de oorzaak van waren, 
toch enigszins moeilijker! 
Nu we een paar jaar verder zijn heb 
ik het gevoel dat we langzaam maar 
zeker naar elkaar zijn toegegroeid en 
we op de goede weg zijn om één 
geloofsgemeenschap te worden.  
Na de fusie (van de ene grote paro-
chie Enschede) ben ik gevraagd voor 
de pastoraatgroep. Ik voel me in deze 
groep goed thuis, te meer omdat ik nu 
meer bij de parochianen betrokken 
ben, iets wat me beter ligt dan 
besturen. 
Ik hoop dat ik nog jaren voor de 
Ariënsgedachteniskerk werkzaam 
mag zijn. 
Miep Pluijmers 
 
Wat kan ik daar nog aan toevoegen? 
Tot op het moment dat dit maar 
enigszins mogelijk was heeft Miep 
zich ingezet voor onze Ariënsge-
dachteniskerk. We zijn haar daar erg 
dankbaar voor!  
De crematie was in besloten kring 
maar op  vrijdagavond voor haar 

crematie hebben vele, vele mede-
parochianen afscheid van haar 
genomen!  
Op die 3e mei kwam het onderstaande 
lied op mijn computer binnen. Ik heb 
het toen alleen in mijn kamer lezend 
voor Miep gezongen. 
 
MORGENLIED 
Vrij naar 'Morning has broken' 
 
Licht van de morgen 
kom met uw luister, 
zon, nog verborgen, 
toon mij uw pracht. 
Reeds zingt de merel 
en wijkt het duister, 
kom nu, o lichtvorst, 
breek uit de nacht. 
 
Dauw op de aarde, 
zonoverschenen, 
Dank zij uw gratie 
fonkelt de aarde, 
is uw creatie 
een en al lof. 
alles is stralend, 
dit is uw hof. 
 
Mij valt het licht toe, 
mij deze morgen, 
in elke weerglans 
groet mij uw lach. 
Schepper ik loof U, 
in alle leven 
tintelt uw liefde, 
groet mij uw dag. 
 
Uit de bundel HELDER GEHEIM 

van Jaap Zijlstra 

 

Thea Elfrink 
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H. Geest - Maria 
Deurningerstraat 214 06-4300 0450 
7522 CL Enschede.  
e-mail: secretariaat.maria@katholiekenschede.nl  
Open op maandag van 9.30 -11.30 uur 
Vieringen: Raadpleeg het vieringen-
rooster achter in deze Pelgrim. 
Lokale Pastoraatgroep 
Mw. E. Vije, e-mail: elly@kleisman.nl 
Hr. Bert Elferink, Hr. Jos Vermeulen 
Lokale Beheersgroep  
Hr. Delius Pit , coördinator 
 e-mail: d.pit@ziggo.nl 
Hr. H. Reuver, Hr. G. Collet 
Pastorale zorg 
Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72 
Ziekenbez.:W. Huuskes en W.v.d.Kolff 
Tel.: 477 82 65 en 432 34 32 
Uitvaarten Coördinatrice: 
Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00 
Financiën 
Misintenties en overige: 
Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489 
Kerkbalans: 
ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01 
NL 19 RABO 0316769800 
T.n.v. Locatie Maria/H.Geest 
Redactie Mw.Ine Reuver 
contactpersoon 
e-mail: ine.reuver@gmail.com 
e-mail: pgieske@kpnmail.nl 
►K o p i j: 

Kopij inleveren vóór do. 11 juni   
(Periode: 5 juli t/m 6 sept. 2015) 
Webmaster: Piet Gieske 
Website: katholiekenschede.nl 

P A R O C H I E C E N T R U M  
et ingang van 1 april 2015 is het 
parochiecentrum van de Maria 

/H.-Geestlocatie aan de Deurninger-
straat 212 definitief  gesloten.  
Werkgroepen, zangkoren en andere 
vrijwilligers  zullen z.s.m. in andere 
werkruimten  worden ondergebracht. 
Hierover volgt nog informatie die 
zowel op de website als in de kerk zal 
worden bekend gemaakt. Op de 
website klikt u in de startpagina van 
de Mariakerk op: 'Actueel nieuws'. 
����Voor als u het secretariaat wilt 

bezoeken: 
Het secretariaat van de Mariakerk is 
voorlopig gevestigd in de sacristie en 
is geopend alleen op maandag van 
9.30 tot 11.30 uur. 
U kunt de sacristie bereiken via een 
stalen poort en een deur, halverwege 
de linkerzijde van de kerk. 
Het adres is Deurningerstraat 214. 
Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50 
����Sleutels 
Mensen die nog in het bezit zijn van 
sleutels van het parochiecentrum 
kunnen deze inleveren bij de Locatie-
raad of kosters. 

******************* 
Bezorging Pelgrim nr. 4 
oor een misverstand is de 
bezorging van de vorige Pelgrim 

met enige  vertraging verlopen.  
Hiervoor onze excuses. 

******************* 
KERKBALANS 2015 

ind maart was er al een bedrag 
van ongeveer € 24.625,-- toe-

gezegd. Een deel hiervan is inmiddels 
ontvangen tw. € 10.257,--.  
Enkele parochianen hebben de 
bijdrage iets verlaagd en anderen 
hebben meer toegezegd dan in 2014. 

M

D

E 
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Als Werkgroep Kerkbalans hopen wij 
dat de parochianen alsnog bereid zijn 
een financiële bijdrage, van bijvoor-
beeld 5 euro per maand, te leveren. 
Hierdoor zou de Locatie H.Geest-
/Maria financieel gezond kunnen 
meedraaien in de Enschedese katho-
lieke kerkgemeenschap. 
 

***************** 
LEVENSLANG LEREN  

Uit: 'Gaandeweg' (2002) van Ben Tiedink 

Pastoor Mariakerk 1990 - 2003 

 

e tijd van Pasen naar Pinksteren, 50 

dagen dus, wordt in de liturgie altijd 

doorgebracht als een leertijd. Om zusters 

en broeders van elkaar te kunnen zijn, 

moesten er heel wat kwesties opgelost 

worden. Kijk, Jezus was een jood; zijn 

leerlingen waren joden; de eerste mensen 

die achter hem aan gingen waren joden. 

Geen probleem dus, dat is een soort 

eenheid: allemaal hetzelfde. Maar dan 

komt de eerste heiden: kan ik, mag ik 

meedoen; kan ik, mag ik erbij horen? Oei, 

daar heeft Jezus niks over gezegd. Kan 

dat zomaar? Moet zo iemand niet eerst 

jood worden? Wat lastig dat Jezus daar 

niets over gezegd heeft. En dan ontstaat 

er een gemeente ergens in Griekenland. 

Oei, is dat een zelfstandige en onafhan-

kelijke gemeente, of is die ondergeschikt? 

En ondergeschikt aan wie dan? Kortom: 

wie is de baas? Je ziet in de Handelingen 

van de apostelen dat gehannes wel, dat 

geworstel over dat soort vragen. Eigenlijk 

gaat het maar om één vraag: wie zijn we? 

Wat is onze identiteit.  

Dat is echt een geworstel van het begin. 

Maar ook als de dingen veranderen, komt 

dat geworstel weer, omdat het nodig is. 

Sinds mensenheugenis was de canon de 

canon. Nu worden er nieuwe tafelgebe-

den gemaakt. Iemand pikt er eentje mee 

en stuurt hem naar de bisschop: 

Eminentie, kan dat wel? Is dat wel goed? 

Moet u niet ingrijpen? Hoort die pastor er 

nog wel bij? Mensen die alleen met 

Kerstmis en Pasen 'komen' kunnen die 

niet maar het beste helemaal 'gaan'? Wie 

niet regelmatig naar de kerk gaat, kunnen 

we die er nog wel bij rekenen? Een pastor 

zegt, dat hij het op bepaalde punten niet 

met de paus eens is. Oei, kan dat wel? Je 

moet het toch eens zijn? Of hoeft dat 

niet? Allemaal hetzelfde, dat is toch de 

beste eenheid? Een misdienaar, die nog 

niet gedoopt is? Een vrouw als voor-

ganger? Een gescheiden man als voor-

zitter? Wat een geworstel! En ook: wat 

een gehannes!  

Het is weer zover: er 

hangen nog steeds 

veranderingen in de 

lucht en er zullen er 

nog wel meer landen. 

En dus duikt steeds 

weer de vraag op: hoe 

moeten we dat doen? 

Hoe moeten we 

verder? Wie zijn we? Wie willen we zijn? 

Wie hoort erbij en wie niet?  

Geen vragen om over te bekvechten, 

maar om over te communiceren. We 

hoeven het niet altijd ééns te zijn als we 

maar één proberen te blijven.  

Dat eenheid alleen bestaat als alles en 

iedereen hetzelfde denkt en doet, dat is 

fascistisch. Eenheid in verscheidenheid, 

dat is de kunst en de meest vruchtbare 

manier van samengaan. Communiceren, 

niet als medicijn voor deze tijd, maar als 

levensmiddel.  

(Ter informatie: Er verschijnt binnen-

kort een nieuwe druk van 'Gaandeweg' 

met 33 artikelen.) 

D
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Herman Weegerink  

koninklijk onderscheiden 

inds ongeveer 
15 jaar is 

Herman werkzaam 
als (onbetaald vrij-
williger) koster in 
de Mariakerk aan 
de Deurninger-
straat. In het begin 
van zijn aanstelling 
was hij ongeveer 
een keer per maand voor een viering 
aanwezig. Al snel werd dit uitgebreid 
naar drie tot vier keer per maand voor 
een viering. Verder is Herman 
meestal  aanwezig bij avondwakes en 
uitvaart vieringen. 
Ook is hij bijna elke vrijdagochtend 
een van de drijvende krachten van de 
schoonmaakonderhoudsploeg van de 
kerk. Dit alles is onbetaald werk. 
Wat houd het werk van een koster in 
het algemeen zo al in.  
Samen met een paar collega’s is hij 
een belangrijke sleutelfiguur in alle 
praktische aangelegenheden die wij in 
de Mariakerk tegenkomen. Als eerste 
telt natuurlijk, dat voor een goede 
taakvervulling, het van belang is dat 
de koster zich op de hoogte stelt van 
de basisregels van de liturgie. Als 
leidraad hiervoor wordt er regelmatig 
in het kostersboek gekeken. Deze 
liturgische regels zijn er om het 
waardige en heilige karakter van de 
Eucharistie te bewaren en veilig te 
stellen. Uiteraard is het openen en 
sluiten van de kerk  natuurlijk een 
taak van de koster. Maar als koster 
heb je een veel uitgebreidere, 
verantwoordelijke taak. Je bent van 
nabij betrokken bij de kerkelijke 

diensten in de parochie. Voor het 
goede en waardige verloop hiervan 
verricht je het nodige voorbereidende 
werk. Aan veel zaken moet je daarbij 
denken. Niets mag worden vergeten. 
Men rekent op nauwlettendheid! 
Denk hierbij eens aan de kachel van 
de kerk, de lampen, de kaarsen, de 
klokken, de gewaden, aankleding van 
de kerk, schoonhouden van de kerk, 
klaarleggen van boekjes, klaarleggen 
van benodigdheden voor week-, 
weekend-, rouw-, trouw-, doop-
vieringen, het plaatsen van de 
kerststal en adventskrans. En dat is 
het werk wat ‘zichtbaar’ is. Maar ook 
het onzichtbare werk zoals, bestellen 
van hosties en kaarsen; collectegeld 
wegbrengen, op peil houden van de 
olievoorraad, zorgen voor palmtakjes, 
koperpoetsen etc. zijn ook bezigheden 
die een koster uitvoert. Er is eigenlijk 
geen gebeurtenis in onze kerk, waar 
de koster niet bij betrokken is. 
Herman is samen met zijn vrouw ook 
de drijvende kracht in onze parochie 
gemeenschap achter het huisje van 
Madras. Voor dit goede doel wordt er 
maandelijks gecollecteerd in de kerk.  
In zijn werk als koster treedt Herman 
doorgaans niet direct op de voor-
grond. Vaak bescheiden maar zeker 
dienstbaar blijft zijn arbeid meestal in 
het verborgene en verdient daarom 
des te meer onze waardering.  
Wij als geloofsgemeenschap staan 
dan ook volledig achter deze 
mogelijkheid om Herman in het 
zonnetje te zetten. Herman is een 
goede koster en we hopen nog lang 
van hem gebruik te kunnen maken. 
Namens de geloofsgemeenschap. 

Bert Elferink 

S 
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St. Jan - H. Michaël 
 

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253 

7545 GH Enschede 432 44 87 

e-mail: 

secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl 

Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur. 

Centrale contactpersonen 

Mw. L Oude Egberink 476 31 05 

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl 

Mw. G. Leurs  435 12 22 

e-mail: gleurs@hetnet.nl 

 

 
Lokale Pastoraatgroep 

Mw. C.J.M. Hannink,  

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl 

Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij 

Hr. P. Pikkemaat 

 
Lokale Beheersgroep 

Hr. H.A.G. Bolster 

Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, coördinator 

 

NL08INGB0000966093 of  

NL70INGB0001023468 

NL57INGB0665162138 

NL89ABNA0592622592 

 
Webmaster  

Mw. A. Dorlas 

e-mail: famdorlas@gmail.com  
Vieringen 

Zie vieringenrooster achterin deze 

Pelgrim. 

 

Pinksteren 
 

Het is niet waar, dat Gij ons hebt 

verlaten, 

Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan. 

En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten 

blijft elke dag Uw hart wijd open staan. 

Het is niet waar, dat wij Uw hand niet 

voelen, 

en dat wij tastend door het donker gaan; 

Gij weet nog vóór ons spreken ons 

bedoelen, 

als wij alleen zijn, komt Gij naast ons 

staan. 

Ons leven is toch veilig in Uw handen? 

Het is toch waar, dat Gij nog wond’ren 

doet? 

Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen 

branden, 

luid roept in ons de stem, Heer, van Uw 

bloed. 

Door onze handen zegent Gij de mensen, 

door onze mond spreekt Gij Uw troostend 

woord, 

door onze daad doorbreekt Gij alle 

grenzen, 

Op ons gebed trekt G’ overwinnend 

voort! 

 

Bron: De stem uit de wolk van Nel 

Benschop 

 

 

Vieringen in de Cromhoff en 
de Hatteler 
Alle vieringen beginnen om 16.00 u. 

Cromhoff 
1

e
 en 3

de
 donderdag van de maand 

Eucharistie, de andere zijn Protestant. 

Hatteler 
Woensdag 17 juni WoCo 

Woensdag 15 juli protestant 
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Verrijzenis des Heren 
 

Het Leunenberg 588, 

7544 JM Enschede 

Secretariaat:  476 06 06 

Bereikbaar van 9 - 11 uur op 

donderdag- en vrijdagmorgen. 

 E-mail: 
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl  
 
Uitvaart telefoon: 06-18 23 08 01 
 
Lokale Pastoraatgroep 

Mw. J.E.M. Tenbergen 

Mw. J.H.M. van de Pieterman,  

E-mail: 

jvandepieterman@hotmail.com 

Mw. M. van den Berg 
 
Lokale Beheersgroep 

Hr. W.G.J. Lieven, coördinator 

e-mail: w.lieven@connexxion.nl 

Mw. W. Bathoorn 

 
Bankrekening 
IBAN:  NL29 INGB 0677 6835 96 
 
Webmaster 

Hr. Bert Ezendam 
verrijzenis@ezendam.com  

 
Locale redactie 
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl 

Vacature  
 

 

Vieringen in de Verrijzeniskerk: 

Zie het vieringenrooster achter in 

deze Pelgrim.  

 

Zondag 10.00 uur Mediant, 

De Oecumenische Geloofsgemeen-

schap Helmerhoek; 

 

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel 

Verrijzeniskerk 

 

De 2e vrijdag van de maand 10.00 

uur: De Posten 

 

De dagkapel van de Verrijzeniskerk 

is buiten de zomervakantie op werk-

dagen van 9 tot 16 uur geopend voor 

gebed en devotie. 

 

 

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 

1968 voor de zuidwijken Wes-

selerbrink, Stroinkslanden en Hel-

merhoek. 

Ook de Christelijk Libanese Kerk 

houdt hier haar diensten (1x per 

maand op zondagmiddag). 

 

Op de Helmerhoek in Mediant 

"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische 

Geloofsgemeenschap Helmerhoek).  

U bent van harte welkom. 
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Van de locatieraad en de 
pastoraatgroep (LRV/PGV)  
 
We hebben weer vergaderd. Door een 

overlijden in de familie, vakanties en 

volle agenda’s zijn we afgeweken van 

de normale 1
e
 woensdag van de 

maand en hebben we vergaderd op 

woensdag 13 mei. Desondanks waren 

we slechts met z’n drieën. Met recht 

en reden dus een vergadering in klein 

comité. 

 

Het ging daarbij vooral over het 

brengen van meer elan in de komende 

tijd. We zijn op zoek naar mensen die 

willen meehelpen meer te organiseren 

in de kerk dan de reguliere vieringen. 

Populair gezegd: iets meer reuring in 

de Verrijzeniskerk.  

Da’s niet makkelijk als je kerkbezoek 

door de switch naar de zaterdag-

avondviering gehalveerd is en een 

deel van onze vrijwilligers heeft 

afgehaakt.  

Niettemin willen we toch graag aan 

de slag. De komende tijd gaan we dan 

ook op zoek naar mensen die wellicht 

iets bijzonders in onze kerk willen 

(helpen) organiseren.  

Waarbij we wellicht aansluiting kun-

nen zoeken bij bijvoorbeeld de Liba-

nese Kerk die al enige tijd de Ver-

rijzeniskerk gebruikt voor haar 

vieringen.  

Dus heeft u ideeën of suggesties laat 

ze ons dan vooral horen. De locatie-

raad en pastoraatgroep zullen ook zelf 

actief mensen benaderen.  

 

Natuurlijk hebben we ook weer de 

dagelijkse problemen besproken.  

Zo is onze kerk weer door de jaar-

lijkse inspectie brandveiligheid ge-

komen. Een certificaat getuigt daar-

van. Belangrijker dan het wellicht 

lijkt. Als we nl. niet aan de eisen vol-

doen kan onze verzekeraar moeilijk 

doen als er onverhoopt een brand-

schade optreedt.  

 

Onze financiële administratie is, net 

als die van de overige kerken in onze 

parochie overgedragen aan het cen-

trale bestuur. De hoeveelheid werk 

die hiermee samenhangt is enorm en 

de penningmeester heeft helaas geen 

negen dagen per week. Reden 

waarom wij voorlopig toch onze 

eigen administratie willen voeren. 

Wordt overlegd. 

 

Er spelen uiteraard nog talloze andere 

zaken maar niet alles is vermeldens-

waardig of heeft betrekking op perso-

nen.  

 

Het belangrijkste blijft echter: meer 

activiteit in onze kerk, ook nu een 

volledig samengaan van Ariënsge-

dachtenis, St. Jan/H. Michaël en 

Verrijzeniskerk grotendeels van de 

baan is.  

 

Graag tot de volgende keer. 

Wim Lieven 

 

 
Bijeenkomst van de Vrijplaats op  
9 juni om 19.30 uur in de 
Verrijzeniskerk 
 
Voor meer info zie pagina 13. 
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Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel 
In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij 
kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook 
voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.  
U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Diensten-
centrum: secretariaat@katholiekenschede.nl  
tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” 

op www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling 
uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeen-
komst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de 
dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen 
zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.  
Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.  
Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de 
weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.  
Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen 
kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid 
van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoor- 
delijkheid voor Catechese. 
 

 

Lezingen bij de zondagen 
 

7 juni 14 juni  21 juni 28 juni 
Ex. 24, 3-8 Ez. 17, 22-24 Job 38, 1-11 Wijsh.1,13-15;2,23-24 

Hebr. 9, 11-15 2 Kor. 5, 6-10 2 Kor. 5, 14-17 2 Kor. 8, 7-15 

Mc. 14, 12-26 Mc. 4, 26-34 Mc. 4, 35-41 Mc. 5, 21-43 

 

5 juli  Ez. 2, 2-5;   2 Kor. 12, 7-10;   Mc. 6, 1-6  
 
 

 

St. Jansdag (24 juni) 
 

De geboortedag van de Heilige Johannes de Doper valt op 

midzomerdag, net na de zomerzonnewende. De vader van 

Johannes, Zacharias, was een priester en zijn moeder, 

Elizabeth, was een nicht van de Maagd Maria. De opmer-

kelijke geboorte van Johannes (zij waren beiden vrij oud) 

was door een engel voorspeld. Johannes werd een prediker 

in de wildernis van Judea. Hij riep zondaars op tot berouw 

en zuivering door doop las voorbereiding op het Koninkrijk Gods. Hij erkende 

Jezus als de beloofde Messias en hij doopte Jezus in de Jordaan. 
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Weekeindevieringen Wo-Co = Woord- en Communiedienst 

    KWD = KinderWoordDienst
 

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn 

onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl  

 
WEEKEND 6/7 juni, Sacramentsdag 
Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Za. 17.00 u 

Zo. 09.30 u 
Gebedsvier. 

Eucharistie 
Samenzang 
Schola 

C. Berbée 
H. Antonissen 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Ariënskoor C. Berbée 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie 

Internat.mis 

BJK A.Monninkhof 
+ P.v.Blijswijk 

Verrijzenis d. Heren Za. 19.00 u Eucharistie BJK A.Monninkhof 
+ P.v.Blijswijk 

 
VRIJDAG 12 juni, Heilig Hart van Jezus   
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Vr. 09.30 u Eucharistie  A.Monninkhof 
 
WEEKEND 13/14 juni, 11

e
 zondag door het jaar  

  Lourdescollecte voor de eigen parochie 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Gem. koor 

St. Jan-H. 
Michaël 

B.Engelbertink 

St. Jan-H. Michaël Zo. 09.30 u Eucharistie Parochiekoor 

Verrijzenis 

H. Antonissen 

H. Jacobus Zo. 11.00 u Wo-Co Hymnus P.v.Blijswijk 
H.Geest-Maria Zo. 09.30 u Wo-Co Schola P.v.Blijswijk 
Verrijzenis d. Heren Za. 19.00 u Eucharistie Samenzang H. Kronenberg 
 
WEEKEND 20/21 juni, 12

e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Za. 17.00 u 

Zo. 09.30 u 
Geb.viering 

Eucharistie 
+ KWD 

Samenzang 
Schola 

Werkgroep 
A.Monninkhof 

Ariënsgedachtenis Zo. 09.30 u Eucharistie Ariënskoor H. Kronenberg 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie 

internat.mis 
AMM A.Monninkhof 

Verrijzenis d. Heren Za. 19.00 u Eucharistie Parochiekoor 

Verrijzenis 

A.Monninkhof 
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WOENSDAG 24 juni, Johannes de Doper 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Wo. 09.30 u Eucharistie  W. Rekveld 
 
WEEKEND 27/28 juni, 13

e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 

W. Rekveld 

St. Jan-H. Michaël Za. 19.00 u Wo-Co All Together I. Schraven 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Wo-Co Hymnus C. Berbée 
H.Geest-Maria Zo. 09.30 u Eucharistie 

slotviering 

Gem.koor H. 

Geest-Maria 

H. Antonissen 

Verrijzenis d. Heren Zo. 10.00 u Wo-Co, 
Slotviering 

Kinderkoor 
Verrijzenis 

I. Schraven 

 
MAANDAG 29 juni, H.H. Petrus en Paulus 
Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Ma. 09.30 u Eucharistie  W. Rekveld 
 
WEEKEND 5/6 juli, 14

e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 u Eucharistie Gem.koor  

St.Jan-H.Mich 

J. Kortstee 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Ariënskoor I. Schraven 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie 

Internat.mis 
AMM H. Kronenberg 

 

Woordelijk 
Wat herken ik in de groep op de voorgrond? 
Mensen die blij zijn en elkaar omarmen? 
Mensen die elkaar steunen... staande houden? 
Dit beeld... de mens op de voorgrond... 
verbonden met de kerk... de gemeenschap... 
ervaar ik dit als een zuiver beeld? 
Is het voor mij een inspiratiebron... een plek 
waar ik gehoord en erkend word... ook als vrouw? 

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO       De Emmausgangers 
 

 
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK 
Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, 

Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.  

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl 

contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
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Openingstijden dagkapellen: 

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.  

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.  

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.  

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl 
 

 

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen 
Locatie Weekend Door de week 

H. Jacobus, Langestraat Zo. 11.00 uur 1e+3e internat. 

2e + 4e WoCo 
Do. 18.15 uur 

Vr. 9.00 uur 

Za. 12.00 uur, laatste 

van de maand 

Angelusgebed 

St. Jozef, Oldenzaalsestraat 115 Zo. 09.30 uur Eucharistie en 

Za. 17.00 uur 1
e
 + 3

e
  

Gebedsdienst 

Woe. 9.30 uur 

Dins. 18.45-19.15 u 

stille aanbidding 

Ariënsgedachtenis,  

Hogelandsingel 

Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur  

1
e
 zaterdag en 3

e
 zondag 

Do. 9.00 uur 

Maria-H.Geest, Deurningerstr. 

Ariënsstaete (kapel), Lijsterstraat 

Zo. 09.30 uur 2
e
 + 4

e
 zondag 

Eucharistie / WoCo 

Do. 9.30 uur 

Vr. 19.00 uur 

St. Jan-H. Michaël, 

Haaksbergerstr 

Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur  

2
e
 zondag + 4

e
 zaterdag 

 

Verrijzenis des Heren, 

 Het Leunenberg 

Za. 19.00 uur Eucharistie en 

Zo. 10.00 uur, 2
e
+4

e
 zondag 

Gebedsviering 

Do. 9.30 uur 

 
 
Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage 

overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977 
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Ziek? Opgenomen in het 
ziekenhuis? 
 

Bent u zelf of een van uw huisge-

noten of buren ziek of opgenomen in 

het ziekenhuis en stelt u een bezoekje 

op prijs, geef dit dan door aan uw 

locatiesecretariaat. 
 

 
Gaat u verhuizen? 
 
Stuur uw verhuisbericht 
ook naar het secretariaat 
van uw eigen locatie. Of 
deponeer een berichtje in 
de brievenbus van het parochie-
centrum of pastorie van uw eigen 
locatie met daarop vermeld: Naam, 
Voornaam, Geboortedatum, namen 
van (eventuele) gezinsleden, huidig 
adres met postcode en plaatsnaam. 
Verhuisdatum, nieuw adres met post-
code en plaatsnaam. 
  

 
De Maristen 
 
Hogelandsingel 41, 7512 GB 

Enschede. Tel. 435 20 41 
 

 
Citypastoraat 
 
Voor hulpvragen via telefoon: 4306190 

Openingsuren zijn: maandagmiddag 

t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  

En dinsdag-  en donderdagmorgen 

10.00 - 12.30 uur. 

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. 

www.citypastoraatenschede.nl 

 

 

Huis van verhalen –  
voorheen Pastoraat na Ramp.  

Secretariaat:  

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.  

Tel. 053 - 431 62 88 

www.huisvanverhalenenschede.nl 

Directeur: Hadassa Meijer 
 

 
Caritas Enschede: 06 38 76 50 54 
 
Een praktische hulpdienst van R.K. 
Enschede voor wie informatie, ad-
vies, een luisterend oor of tijdelijke 
(materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op 
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. 
Caritas Enschede is onderdeel van de 
PCI Enschede. Die is voor haar werk 
afhankelijk van giften. Deze zijn 
daarom van harte welkom op reke-
ning NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. 
PCI Caritas Enschede.  Giften zijn 
fiscaal aftrekbaar want  de PCI heeft 
de ANBI-status. Bij de aangifte is de 
vermelding  ‘RK PCI St.  Jacobus de 
Meerdere Enschede’ daarvoor vol-
doende. 

 

 
Kopij Pelgrim 
 

Inleveren  verschijnt 

Uiterlijk donderdag donderdag 

  
11 juni 2 juli 
13 augustus 3 september 
17 september 8 oktober 
 
Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 

400 woorden (in Times New Roman 11) 
E-mail: 

centraleredactie@katholiekenschede.nl 
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Bereikbaarheidsdienst pastores 
 
De bereikbaarheidsdienst voor pasto-
res geldt de gehele week voor plotse-
linge situaties rond het sterfbed of een 
andere situatie: 06 275 11 272. 
 
Alle pastores, (behalve de diaken) 
hebben een werkkamer op de Nieuwe 
Schoolweg 2. 
 
 

Telefoonnummers voor hulpvragen 
 

Parochieel Dienstencentrum  
Enschede.  Tel. 053 - 478 53 06 
Tel. met voicemail: 053 – 7113459.  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.  
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2 

7514 CG Enschede. 
E-mail: 
secretariaat@katholiekenschede.nl 
www.katholiekenschede.nl  
 
 
Oecumenische 
geloofsgemeenschap 
Helmerhoek 
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. 
Website: www.ogh-enschede.nl 
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755 
  
 
De Wonne 
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede 
Tel. 431 87 87 
 
 
Sensoor telefonische hulpdienst  
Het 'luisterend oor voor de mens in 
nood en ouderen' is 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar.  
Tel. 0900 – 0767. 
www.sensoor.nl/oostnederland 
 

Colofon 
 
Pelgrim 2013 
contactblad voor 
R.K.  Enschede  

 

Nr.  5 ,  jun i  2015 

Voor de zeven locaties van de parochie  

St. Jacobus de Meerdere van Enschede.  

 

 

Centrale Redactie  
Mevr. T.H.J.M. Schaap 
Adres: Nieuwe Schoolweg 2 

7514 CG Enschede  
centraleredactie@katholiekenschede.nl 

 
Leden Redactie  
Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske 

Mevr. A. Tenbergen 

Mevr. L. Oude Egberink 

Mevr. C. Oostdam 

Mevr. Th.G.M. Elfrink 

Mevr. R. Escobosa-Bosman 

Mevr. T.H.J.M. Schaap- 

Scholte Lubberink (Eindredacteur) 
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 

 

 
Leden van het Bestuur St. Jacobus 
de Meerdere R.K. Enschede 
 
Hr. G. Berkien, vicevoorzitter 
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester 
Mevr. T. Schaap, secretaris, 
aandachtsgebied communicatie 
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied 
gebouwen 
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied 
personeel 
Mevr. J. Pastoor, 2

e
 penningmeester 
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Banknummer 

Parochie  

St. Jacobus 

De Meerdere 

Enschede 

SNS IBAN: 

NL31SNSB  

091 02 53 129 

 

 

 

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd. 

 

Natuurleien  Torenwerk • Leipannen 
Lood-, Zink- en Koperwerk 

 

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19 

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl 

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl 

 

Voor al uw glas-, schilder- 

en behangwerk 

groot of klein moet u bij 

 

 

 

zijn.  

Ribbeltsweg 39 

T 435 07 79 - F 435 18 24 

Alphons Ariëns 

priester  

tegen onrecht 

voor een  

sociale Kerk 

 

Het Ariënscomité steunen? 

Dat kan! 
Stichting Het Ariëns-Comité 
Rabobank nr.: 1180.41.738 
www.arienscomite.nl 

 

Olieverfschilderen  
• Cursus olieverfschilderen 

   & houtskooltekenen 

• Portret, stilleven, landschap 

• Workshops etsen 

www.schildercursusinenschede.nl 

 

Tel: 053 – 4331701 

Gabriel Martinez-Almeida 

Verkoop van schilderijen, 
kunst en tevens verhuur van 
moderne schilderijen. Wij 
verkopen ook religieuze 
artikelen zoals beelden, 
rozenkransen, kinderbijbels, 
enz. 
Kuipersdijk 100, 7512 CK 
Enschede.T 053-4313888 

 

Wim Wijfjes 
053 - 4763342 
06 - 34051135 

NIEUWBOUW   VERBOUW   RENOVATIE   ONDERHOUD 

 

Olieslagweg 106 

7521 JG Enschede 

Tel. 053 – 432 30 34 

www.siers.nl  /  info@siers.nl 

Beeldenatelier 

Religieuze artikelen 
Reparatie van gipsen beelden 

Velveweg 69,  
7553 XE Enschede 

Tel. 053 – 432 30 44 

www.stiepeltje.nl 
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Lipperkerkstraat 49 
7511 CV Enschede 
Tel. 053-4305296 

 

 
 

 
Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u 

klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed 
verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij 
uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds 
meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een 
kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd 
en aandacht voor u heeft. 
Bij elke uitvaartverzekering 
 

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl 

 

Onderhoudsvrije 

beplating voor 

boeien en kappen 

van woningen en 

bedrijven 

 

Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede 
T: 053 – 4335844   F: 053-4360734  
www.renokap.nl 

Pelgrim wordt gedrukt door: 
 

 

 

 

Zutphenstraat 6 

7575 EJ - Oldenzaal 

Tel:  0541 - 531001 

Fax:  0541 - 531138 

Internet: www.verhaag.nl 

 
Alle informatie over de scholen 

vindt u op  www.SKOE.nl 

 
 

   - Renovatie 

   - Nieuwbouw 

   - Onderhoud 
 
 

Tel. 053 – 482 40 10 

 

Gebed 
 
God geef me de kalmte om te 
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om 
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de 
wijsheid om tussen beide 
onderscheid te kunnen maken. 
Amen. 

 
 
 

Hemmers 
Beeld en Geluid 

 

De Heurne 79 
7511GS Enschede 

053-4315936 
 

www.hemmers.nu 

 
 

 


