Jakobsschelp Centraal secr. Maria Vlucht

Scholten Reimerstraat 42 Gronausestraat 4

7524 CS Lonneker 7581 CG Losser

telefoon: 053 435 93 77 tel: 053 536 16 75
parochie.lonneker@mariavliucht.nl secretariaat@mariaviucht.nl
open: vrijdag 09.00-11.00 uur website: www.rkzuidoosttwente.nl

open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

Voor dringende pastorale zorg bel: 06-20874866
Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.

GOEDE GOD, (van: Missio.nl)

U komt ons tegemoet in de natuur, in het water, op het land, in de hemel.
De heldere stralen van de zon in de morgen,

de gouden kleuren in de avond schilderen de hemel vol schoonheid.

Het land is vol van overvloedig groen, bomen, struiken, gewassen, vruchten.
Het water herbergt dieren van iedere soort.

U hebt deze rijkdom in onze handen gelegd.

Geef ons hier in Nederland en de mensen in Papoea-Nieuw-Guinea
wijsheid, hoop en kracht, dat wij verantwoordelijk met deze gaven omgaan,
dat wij ons verwonderen over de diversiteit

van de schepsels, het water, het land en de hemel.

Geef ons de hoop dat onze inzet, zelfs als het klein lijkt, niet vergeefs is.
Dat bidden wij voor ons en onze zusters

en broeders in Papoea-Nieuw-Guinea. Amen

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 19 T/M 25 OKTOBER 2024

H. Jacobus Lonneker geen viering
H. Maria Geb. Losser geen viering
Ger. Majella Overdinkel Za: 19.00 uur jongerenbijeenkomst
Z0: 11.00 uur Eucharistieviering in het park
aansluitend processie
Z0: 15.00 uur  Sluitingslof in de kerk
O.L.Vrouw Glanerbrug geen viering

Voor de meest actuele informatie zie: www.mariavlucht.nl

VIERING IN DE H. JACOBUS 29¢ zondag door het jaar

geen viering i.v.m. Gerardus Majella processie in Overdinkel

MEDEWERKENDEN

geen viering

IN DE WEEK VAN 19 T/M 25 OKTOBER GEDENKEN WIJ:

Ouders Poorthuis-Graave; ouders Morsink-Hevink en Tonnie; Herman Aalderink.

COLLECTE

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde
gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid
wordt concreet in de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de
katholieken maakt.
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Missio Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken. Missio draagt bij aan
de verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofsgemeenschappen, de
opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van priesters, diakens en catechisten.
Oktober is de Wereldmissiemaand. Het eerste weekend van oktober (5 en 6 oktober) vieren wij
Wereldmissiedag van de kinderen. Op Missiezondag 20 oktober wordt over de hele wereld in de
katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in Afrika, Azié en Oceanié.

Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen
subsidie van de overheid. Wilt u het werk van Missio steunen?
Geef dan uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.missio.nl

PASTORPRAAT
Over wat professor Akkermans, Jacobus en Johannes niet begrepen

Voor wie van Kooten en De Bie nog gekend heeft... Zij introduceerden het personage van prof. Dr. Ir.
Akkermans. Een vriendelijk lachende geleerde man tegen de achtergrond van een kast vol met
boeken, die liet weten, dat zijn naam genoemd was. Het was weer de tijd, dat een nieuw kabinet
samengesteld moest worden. Dat zijn naam genoemd werd gaf al een zekere status aan deze man,
zonder dat hij Uberhaupt gevraagd was. Hij genoot daar zichtbaar van. In het evangelie van komende
zondag horen we, dat twee leerlingen van Jezus ook naar een dergelijke status op zoek waren.
Jacobus en Johannes. Zij vragen Jezus of zij naast hem mogen zitten, als Hij bij God is. Links en
rechts van Hem. Jezus reageert daarop met te zeggen, dat zij niet weten, wat zij vragen. De macht die
Jezus eigen is, is niet de harde macht van de geweldenaar, de oorloghitser, de sterke. De macht van
Jezus is een zachte macht. Binnen de franciscaanse traditie heeft dit een eigen kijk op leiderschap
opgeleverd. Een centraal kenmerk van franciscaans leiderschap is ‘dienstbaarheid’. Een franciscaans
leider ziet leiderschap niet als een middel om macht en controle uit te oefenen, maar als een roeping
om anderen te dienen. Dat vraagt competenties als ‘goed kunnen luisteren’, ‘kunnen samenwerken’,
‘verantwoordelijkheid delen’, compassie, rentmeesterschap. Het hogere doel is het dienen van
anderen en het bijdragen aan een betere wereld. Vandaar, dat ik het ook wel mooi vind, dat onze
ministers ‘minister’ heten, wat ‘dienaar’ betekent. Dat mag wie leidinggeeft nooit vergeten. Of het nu in
de politiek is, op het werk of thuis.

Frank de Heus, pastoraal werker

AFSLUITING OASESEIZOEN 2024

Met schitterend weer is zondag 6 oktober het Oaseseizoen afgesloten met het jaarlijkse Friichtefest.
Vanaf ’'s morgens vroeg was het één en al activiteit, met tentopbouw, kramen inrichten met mooie
producten, Kaffee mit Kuchen voorbereiden, de oven opstoken en het klaarzetten van tafels, stoelen
en banken voor de bezoekers.

Ook de zandbak en de waterpomp voor de kinderen werden in gereedheid gebracht en de Oasevlag
wapperde bij de ingang.

Rond 11.00 uur was het Oaseterrein gezellig ingericht voor belangstellenden.

Die kwamen er in groten getale. Van jong tot oud. Een kopje koffie, een pannenkoek, pompoensoep
en inspirerende gesprekken. Nog even langs de mooie kraampjes. Hier een paar sokken, daar een
potje honing, prachtige kaarten, lekker gebakken brood uit de oven, voor de lange winteravonden een
mooi boek en natuurlijk een fles appelsap zo uit de pers.

Rond 14.00 uur was er een dankdienst met Jeroen Heemink voor alles wat dit jaar is gebeurd:

e De vroege Paasmorgen van donker naar licht met het gezang van vogels en de opkomende
zon.

e De zondagmiddagen met altijd bezoekers, weer of geen weer, met wie even een praatje werd
gemaakt op dit plekje aan de Dinkel.

e De vele kinderen uit Gronau die met hun klas de natuur beleven en ontdekken.

e De vrijwilligersgroep op de dinsdagmorgen, die ervoor zorgt dat het gras gemaaid wordt, de
struiken gesnoeid worden en andere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
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e De vrijdagavonden met vele indrukwekkende thema’s waarover men met elkaar in gesprek
ging. Als laatste werd de pelgrimstocht van de H. Franz besproken.

Daarmee was het Friichtefest nog niet voorbij!

Het 10 jarige koor “Op Toon” uit Lonneker trakteerde op een prachtig optreden met schitterende
liederen.

Als afsluiting werden de kramen opgeruimd en gingen de standhouders met een goed gevoel naar
huis. Wij zijn ze dankbaar dat ze er waren.

We danken de vele vrijwilligers die weer hielpen om de tenten af te breken; zij werden beloond met
een hapje en een drankje, waarmee de dag werd afgesloten.

En natuurlijk bedanken we iedereen die op welke manier dan ook dit jaar tot een succes heeft weten
te maken!

“Verdraagzaamheid geeft Vrede” was het jaarthema op de Oase in 2024. Hopelijk hebben we hier een
steentje aan kunnen bijdragen.

Carlien Oldekamp,

namens de Oecumenische Kerkentuin Oase Gronau

DANKWOORD
“Verbondenheid in liefde”

Verbondenheid in liefde was het thema waarin we samenkwamen op zondag 29 september. De eerste
zondag na de dag van de verjaardag van mijn wijding 25 september 1999. In grote dankbaarheid kijk
ik terug op deze zondag 29 september. Dankbaar naar God toe, maar ook naar u, jullie, naar allen.
Verbondenheid in liefde dat is wat ik ten diepste mocht ervaren. Grote dankbaarheid in wat we samen
mochten vieren in de Eucharistie. In gebed en zang. Het grote koor, degene die assisteerden in een
prachtig versierde kerk. Zowel van binnen als van buiten. De receptie in zaal Heijdemann. Van kerk
naar kroeg alles was perfect georganiseerd. Zelf de rit van de kerk naar de kroeg was geweldig.
Namen noemen zal ik niet doen. Van het kleinste kind wat er was tot de oudste toe het was allemaal
geweldig. De vele harten van de kinderen die ik kreeg in de kerk met de mooie tekst tot het kleinste
kaartje met een goede en liefdevolle wens en alles wat hiertussen valt. Dank. Dankbaar voor de vele
kaarten met nabije woorden van waardering en met inhoud. Andere vormen van waardering het is te
veel om op te noemen. Ik koesterde deze zondag zoals geschreven werd als een dag met een
gouden brede rand. Dank, Dank, Dank. In verbondenheid in liefde tot Hem. Jezus Christus die mij,
ons allen roept tot die verbondenheid in liefde.

Willy Rekveld, parochievicaris.

STEILE AFDALING door Paul Daggenvoorde, pastoor

Reizigers zijn we.
Onderweg in het bestaan.
Op weg haar leven.

Dat samenleven is.

Vandaag voor ‘t laatst iets van mij.
Gaandeweg heb ik ervaren

dat niet wij, zoekers, de weg vinden,

maar dat de Weg, zoals Jezus zichzelf noemt,
ons onderweg vindt.

En uitdaagt.

Pelgrims zijn we

onder aanvoering en aanwijzing,
van Jezus Christus.

Om in Gods eeuwigheid,
opnieuw samen te komen.

Binnen de kerk ga ik de sober stille weg
van Benedictijnse navolging van Christus.



Een steile binnenweg,
van enge eenzame afdaling.
Spannend, en heel fascinerend.

Maar ook daar ga ik niet alleen.

Want binnen Gods Volk,

met de broeders samen, en met allen
die halthouden in de stilte van de abdij

Dank, veel dank,

voor de goede weg

die wij hier samen zijn gegaan!

Het heeft mijn geloof

en mijn gemeenschapszin verdiept.

Allemaal een goede reis!




