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Uithouden!

Hij verbleef bij de wilde dieren
en de engelen bewezen Hem hun diensten. Mc., 1, 12-15

We zijn de vastentijd begonnen.

We oefenen onszelf in afzien van zaken en genoegens.

Om in te zien hoe nodig en helpend ze eigenlijk zijn.

Word je wel of niet een beter mens van wat je meestal eet en koopt?
Of waarmee je jezelf vaak troost, verstrooit of verdooft?

De vasten is een tijd van gekozen schaarste en beheersing.

Van afzien om te gaan inzien,

wat ons afleidt van de echt belangrijke zaken in ons leven:

De liefdevolle onbelemmerde omgang met God en anderen.

Jezus gaat naar de woestijn. Om dat in de eenzaamheid uit te zoeken.
Daar verblijft hij bij de wilde dieren, schrijft de bijbel.

Wij herkennen dat wel.

Je hoeft maar even écht alleen en los van de spullen te zijn,
of de wilde dieren dienen zich aan.

Weten wij wat ons bang maakt?

Wat ons kan aanvallen, aanvreten, en leegroven?

En waarom we het niet uithouden in stilte en gebed?

We moeten leren omgaan met onze wilde dieren.

Jezus vlucht niet voor ze weg.

Dat heeft ook geen zin. Ze komen ons achterna.

Er staat dat Jezus bij ze verblijft.

Dat heeft zin.



Dat je het bij ze uithoudt zonder dat ze jou de baas zijn.
Zodat je vrij wordt om anderen echt van dienst te zijn.
Goede veertigdagentijd, houd vol.

Of beter: laten we t uithouden!

Paul Daggenvoorde, pastoor
p.daggenvoorde @rkzuidoosttwente.nl

Vieringen

Zo. 10-03 10:30

Vr. 22-03 10:00

Zo. 24-03 10:30
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Vr. 29-03 19:00

Zo. 31-03 10:30

Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde,
m.m.v. het herenkoor.

Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en
Jurgen; Mien Besseler-Muller; Louis Alferink: Maria van
de Straat-Grashof; Hennie Schildkamp; Familie Olde
Hengel-Pots; Truus Metternich-Ebberink; Familie van
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo
Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer-Steggink; Bennie
Nijhuis; Thijs Schutter; Truus Muller-Scholten; Joke
Heurman-Hulst.

Eucharistieviering met pastor Rekveld,
m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis.

Palmzondag.

Woord- communieviering met de parochiéle
werkgroep, m.m.v. het herenkoor.

Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en
Jurgen; Mien Besseler-Muller; Louis Alferink: Maria van
de Straat-Grashof; Hennie Schildkamp; Familie Olde
Hengel-Pots; Truus Metternich-Ebberink; Familie van
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo
Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer-Steggink; Bennie
Nijhuis; Thijs Schutter; Truus Muller-Scholten; Joke
Heurman-Hulst.

Goede Vrijdag
Gebedsviering (Lijdensverhaal) met de parochiéle
werkgroep, m.m.v. het herenkoor.

Hoogfeest van Pasen

Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde,
m.m.v. het herenkoor.

Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en
Jurgen; Marianne Kuipers-Gering: Marietje Scholten;
Gerhard Beernink en Rikie Beernink-Sprakel; Mien
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Besseler-Muller; Lisanne Laura Engels; Marja Baas;
Louis Alferink: Maria van de Straat-Grashof; Hennie
Schildkamp; Familie Olde Hengel-Pots; Truus Metternich-
Ebberink; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie
Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Inka
Hammer-Steggink; Bennie Nijhuis; Thijs Schutter; Truus
Muller-Scholten; Bennie Roring: Joke Heurman-Hulst.

Zo. 14-04 10:30 Eucharistieviering met pastor Kortstee,
m.m.v. het herenkoor.
Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en
Jirgen; Mien Besseler-Muller; Louis Alferink: Maria van
de Straat-Grashof; Hennie Schildkamp; Familie Olde
Hengel-Pots; Truus Metternich-Ebberink; Familie van
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo
Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer-Steggink; Bennie
Nijhuis; Thijs Schutter; Truus Muller-Scholten; Joke
Heurman-Hulst.

Vr. 26-04 10:00 Eucharistieviering met pastor Rekveld,
m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis.

Parochiekroniek

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen:
Zaterdag 3 februari zijn in onze kerk Lois Brand en Morris de Wilde door pastoor
Daggenvoorde gedoopt.

Gevormd:
Zondag 4 februari zijn in de Maria Geboortekerk in Losser Els van Doorn en
Waldemar Hering door kardinaal Eijk gevormd.

Onze geloofsgemeenschap wenst de dopelingen en vormelingen Gods Zegen en
alle geluk op hun levensweg.

In de Heer overleden:

Vrijdag 9 februari is op 71-jarige leeftijd Joke Heurman-Hulst overleden.
Donderdag 15 februari hebben wij in onze kerk van haar afscheid genomen. De
crematie was de volgende dag, vrijdag 16 februari, in Usselo.

Onze geloofsgemeenschap wenst de nabestaanden Gods Kracht en de steun van
de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies van Joke.



Afscheidsbrief

Aan het parochiebestuur

van de parochie Maria Vlucht te Losser.
Glanerbrug 8.2.2024

Geacht bestuur,

Na veel wikken en wegen heb ik helaas moeten
besluiten mijn functie binnen de locatieraad te moeten
opgeven. De reden die ik daarvoor heb is mijn gezondheid. Nadat ik begin
december ziek geworden ben was ik al weer een redelijk eind met mijn herstel.
Eind januari ben ik echter met spoed opgenomen in het MST hetgeen weer een
terugslag gaf. Afgelopen week heb ik weer enige uren op de afdeling
spoedeisende hulp doorgebracht met weer andere klachten. Tijdens de
behandeling aldaar heb ik van de artsen te horen gekregen dat een deel van mijn
klachten door een ingrijpende operatie verholpen moet worden. Daarover heb ik
binnenkort een gesprek op de afdeling chirurgie. Deze ingreep zal betekenen dat
ik wederom een geruime tijd uit de roulatie ben.

En na de operatie heb ik al mijn energie nodig om weer te herstellen. Vandaar dat
ik dit , voor mij moeilijke besluit , heb moeten nemen. Ik wil een ieder waar ik
binnen de parochie mee heb mogen samenwerken bedanken voor hun
vertrouwen. Ik wens u als parochiebestuur veel wijsheid de komende jaren.

Met vriendelijke groeten

Marcel Brueker, voorzitter.

Van uw locatieraad

Soms gaat het niet zoals we graag willen en zijn er minder

prettige berichten: uw locatieraad is gedecimeerd. Onze

voorzitter Marcel Brueker is al enige tijd uit beeld vanwege

e gezondheidsklachten. Zijn klachten zijn niet weg en het kost

tijd om dat op orde te brengen. Daarom heeft hij moeten

besluiten om het voorzitterschap neer te leggen. Wij danken
hem voor zijn inzet: bedankt Marcel! We moeten nu constateren dat er slechts
twee leden overblijven en dat het dan heel moeilijk wordt om alle ballen in de
lucht te houden. U snapt dat we op zoek moeten naar aanvulling voor de
locatieraad. Weet u iemand of wilt u zelf, meld u dan. Een gesprek kan u
misschien helpen om ons uit de brand te helpen. U kunt contact opnemen met het
secretariaat van de parochie (ma, woe, vrij van 09.00-11.00 via tel 053-4611232)
of met ondergetekende.



Gelukkig is er ook goed nieuws. We hebben goede gesprekken gehad met het
nieuwe parochiebestuur en met de Protestantse Gemeente Glanerbrug. Ander
goed nieuws is dat de vergaderingen van de locatieraad nu samen met de
pastoraatsgroep (ook maar 2 leden) gehouden worden. Zo houden we de lijntjes
kort en kunnen we elkaar over en weer informeren. Het derde goede nieuws is
dat we voor vieringen op de 4e vrijdag in de maand twee parochianen hebben
gevonden die koster willen zijn: Bert Jannink en Maria Verbraeken gaan deze klus
klaren. Klasse!

In een apart stukje wil ik (op persoonlijke titel) nog iets kwijt over vrijwilligers. Dat
stukje kunt u elders in deze parochiekrant lezen.

Namens de locatieraad Leny Kloppers.

Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80
Tz Jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.

Oawer de heg

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies
binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren
staat en ... we kijken ook waarmee onze gereformeerde en
hervormde buren in Glanerbrug zich bezighouden.

Bij onze buren van de Protestantse Gemeente Glanerbrug bracht de
eindejaarscollecte het prachtige bedrag van € 2430,= op. Pas na Pasen kan men
beginnen met de opknapbeurt van het kerkorgel vanwege ziekte van de
orgelbouwer. Op zondag 18 maart kunnen gemeenteleden kaarten sturen naar
gedetineerden in Nederlandse en/of buitenlandse gevangenissen in het kader van
de Paasgroetenactie.

In “t KIopke”, het parochieblad van Losser, roept de penningmeester alle
parochianen op om iets extra’s te geven voor de actie Kerkbalans. De inkomsten
van de geloofsgemeenschap blijven gelijk, terwijl de uitgaven stijgen en dat geeft
reden tot zorg. ledere tweede zaterdag van de maand is er om 16.00 uur een
kleuter/familieviering in de kapel of in de kerk.

De actie “Kerkbalans” krijgt ook ruimschoots aandacht in het parochieblad van
Overdinkel. Over 2023 ontving de penningmeester in totaal € 14.506,= en dat is
vijffhonderd euro minder dan in het jaar daarvoor. Ook het aantal parochianen dat
bijdraagt is teruggelopen en dat is zorgelijk. De locatieraad roept alle parochianen
op om iets meer te doen in het nieuwe jaar.
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In Lonneker werd op Aswoensdag het bekende “Hongerdoek” opgehangen in de
kerk en waren na de viering van zondag 25 februari alle vrijwilligers met hun
partners welkom voor een feestelijke bijeenkomst in het Dorpshuis.

Redactie.

Copy en misintenties
Copy en misintenties voor de eerstvolgende
Parochiekrant (periode 27-04 t/m 07-06) graag
inleveren véoér donderdag 11 april 2024.
Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.

Meer samen op weg?
Gezamenlijk overleg RK en Protestantse Gemeente Glanerbrug

Op 15 januari is het tweede overleg geweest met de Protestantse Gemeente van
Glanerbrug(PGG)en onze pastoraatsgroep én leden van de locatieraad. Wij
hebben gesproken over samen vieren en we hebben een inventarisatie gemaakt
over de gezamenlijke activiteiten die er al zijn. Beide gemeenschappen hebben te
maken met krimp en willen bekijken welke activiteiten we op termijn samen
kunnen doen. Het eerste wat we kunnen is meer bij elkaar komen zoals het koffie
drinken op woensdag en vrijdag. Daarnaast hebben we een pinksterviering
afgesproken op 19 mei a.s. Ook is er gesproken over de sluiting van ons
kerkgebouw en welke mogelijkheden er zijn om uit te wijken naar het kerkgebouw
van de PGG. Dit zou met name bij uitvaarten het geval kunnen zijn. Andersom
bestaat de mogelijkheid voor de PGG om na
afloop van een dienst een koffietafel in ons
parochiehuis te gebruiken.

De pastoraatgroep

Pastoraat Planning 2024

o Donderdag 09 mei 2024; Hemelvaart:

Oecumenische Dienst op de Brilmansdennen: vanaf de PGG Glanerbrug
hebben we vorig jaar verzameld en zijn wij gezamenlijk naar Losser
gefietst om samen te vieren. Aanvangstijd is nog niet bekend. Nadere
mededelingen volgen.

e Zondag 19 mei 10:00 uur; Gezamenlijke Pinksterviering PGG en RK
kerk in de Kerk aan de Gronausestraat, m.m.v.: Gospelkoor “Onderweg
uit Almelo”. Na afloop van de dienst koffie drinken in ons Parochiehuis
aan de Kerkstraat.

e Zondag 23 juni; Dinkeldienst van 10:30 uur tot 11:30 uur op het terrein
van de Oase. Aan de Dinkeldienst werken mee de Protestantse
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gemeenten van Glanerbrug, Losser en Overdinkel, de Katholieke kerken
van Glanerbrug, Losser en Overdinkel, het Syrisch-Orthodoxe klooster
van Glane en natuurlijk het Okumenischer Kirchengarten OASE in
Gronau zelf. Deze viering is bedoeld voor iedereen en daarom zijn er
tijdens deze zondag geen andere vieringen in de samenwerkende
kerken. Laat u verrassen! Een viering in de openlucht met voorgangers
van alle kerken, opgeluisterd met live muziek, geschikt voor kinderen en
met koffie en lekkers na afloop. Dat mag u niet missen!

o Elke woensdag ochtend is er om 10:30 uur in de consistoriekamer van
de Protestantse kerk aan de achterkant van het gebouw koffiedrinken
waarbij ook wij van harte zijn uitgenodigd. Vrijdagochtend is dit in ons
parochiehuis aan de Kerkstraat om 10:00 uur. Voor beide gelegenheden
geldt dat er een bijdrage van € 1 voor de koffie wordt gevraagd.

o De Protestantse Gemeente zendt alle diensten uit via:
www.kerkdienstgemist.nl. Dus thuisblijvers kunnen meekijken.

T

Vastenactie 2024
Leven in een veranderende wereld

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt
met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op
waterbronnen als rivieren en putten. Sinds enkele jaren zijn er in grote delen van
het land echter langdurig droge periodes met grote risico’s voor de oogsten. Het
Vastenactieproject van 2024 richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met
beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het
grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver
lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en
het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen
controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun
kwetsbaarheid. Vastenactie wil met uw bijdrage de toegang tot schoon water
verbeteren door de aanleg van extra waterpunten, die elk 5 dorpsgemeen-
schappen van gemiddeld 20 gezinnen van water kunnen voorzien.

Bij deze waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van
50 x 50 meter. De lokale bevolking werkt mee aan de realisatie van de
waterpunten en tuinen door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren,
en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te
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brengen voor de moestuinen. Zij zullen na de oplevering van de tuinen zelf
zorgen voor het onderhoud en de beveiliging. Om kwetsbare vrouwen en
jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20
groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding
kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. Ze krijgen ook
naailessen.
Vastenaktie streeft ernaar in totaal 80.000 euro in te zamelen voor dit project.
Hieronder een voorbeeld wat er met uw financiéle bijdrage gerealiseerd kan
worden:

e Landbouw training p.p.: € 15

e Naai-opleiding voor twee personen: € 35

e Startset om kleding te naaien: € 45 MISSIE
e Afrastering moestuinen: € 65 s ONTWIKKELING
VREDE

e Waterleidingen en kranen: € 85 —
U kunt bijdragen door uw gift in het collectezakje te doen en dit af te geven bij
onze parochiekerk of pastorie. U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken
naar Vastenaktie. Het rekeningnummer staat op de folder en op het collectezakje.

MOV/IKV groep

Kralen van de Heiligste Rozenkrans

Een serie portretten van vrijwillig(st)ers die onze
geloofsgemeenschap draaiende houden of hielden.

“lk ben een doener! ”

Joop Wessendorp, hij wordt op 3 juni tachtig jaar, woont sinds begin december in
een seniorenwoning in Enschede en dat bevalt hem uitstekend:

“Ja, ik moest even wennen aan het idee om zo snel al te verhuizen, maar ik heb
er nog geen moment spijt van gehad. Het bevalt me hier uitstekend; ik heb hier
alles wat ik wil. Het was helemaal perfect geweest als deze woning in Glanerbrug
had gestaan, maar Het Zoutendijk is van hieruit net zo ver als het vanaf de
Roggeveenstraat is.”

Vrij snel nadat zijn vrouw José op 5 november 2022 overlijdt, besluit Joop om de
grote woning aan de Roggeveenstraat te verkopen. Dezelfde woning waar hij als
13-jarige op 17 december 1957 met zijn ouders, broers en zussen in komt en
waar hij vele jaren gelukkig en tevreden leeft met zijn vrouw en hun vier kinderen.
Vader Henk Wessendorp is in Glanerbrug niet alleen voorzitter van de plaatselijke
afdeling van de Bouw-en Houtbond NKV, maar zit ook vele jaren in het
kerkbestuur. De vraag is dan ook of zoon Joop zijn inzet als vrijwilliger van zijn
vader heeft geérfd:



“Nee,..absoluut niet! Mijn vader was een echte bestuurder en als ik één ding heel
zeker niet ben, dan is het een bestuurder. Ik kan geen dingen regelen of
organiseren. Ik ben een doener!”

Diezelfde doener heeft op diverse terreinen zijn sporen meer dan verdiend. Het
begint bij de scouting waar Joop al in Borculo lid van is. Kort nadat het gezin in
Glanerbrug is neergestreken, staat een leider van de Charles de Foucauldgroep
aan de deur om Joop over te halen lid te worden. Dat kost niet veel moeite en de
nieuwe verkenner voelt zich al snel thuis bij de Glanerbrugse groep. Hij stroomt
door naar de leiding en blijft ongeveer tien jaar actief als leidinggevende. Een
mooie tijd:

“Ja, een prachtige tijd. Het mooiste waren toch altijd die zomerkampen. Kostte
veel tijd in de voorbereiding, maar het waren echte hoogtepunten. Ik ben zelf
helemaal geen organisator, maar daar waren anderen gelukkig beter in zoals
Rudi de Ruyter, Gerard Werger, Ronny van de Woning en Hubert Schledorn. 1k
ben daar uiteindelijk mee gestopt omdat ik vaak de hele week van huis was voor
mijn werk als timmerman op de bouw.”

“Einzelganger zijn het!”
Een andere vorm van vrijetijdsbesteding is er dan al lang, want bij Avanti vertoont
Joop vanaf zijn 13¢ zijn talenten onder de lat. En met veel succes want hij groeit
uit tot een vaste selectiespeler. Hij blijft dit doen tot aan zijn 33¢ als een
hardnekkige meniscusblessure hem dwingt om met de actieve sportbeoefening te
stoppen. Joop neemt de keeperstraining voor zijn rekening en zal dit zo’'n jaar of
dertig doen:

“Ik ben, nadat ik als keeper moest stoppen, nog een jaar scheidsrechter geweest
en daarna werd ik leider/trainer bij de jeugd. Daar heb ik de keeperstraining
gedaan. Prachtig! Het is een hele aparte wereld; die van de keepers. Het allemaal
eenlingen, maar toch hangen ze ook aan elkaar. Echte Einzelgénger. Ik vind het
prachtig als ik jongens die ik ooit getraind heb, weer tegenkom en als ze dan
mooie herinneringen met mij ophalen. Dan heb je toch iets goeds gedaan.”

Dat heeft hij zeker, want behalve de keeperstraining draait deze vrijwilliger al
meer dan een kwart eeuw bardiensten en klust hij af en toe op de club. Geen
wonder dat Avanti-Wilskracht hem tot Lid van Verdienste benoemt en hem in
2012 de Jaap Goosen Memorial toekent.

Lector met dyslexie.
Joop Wessendorp is binnen de parochie bekend geworden als lector. Een hele
klus voor iemand die, zoals hij zelf zegt, een vorm van dyslexie heeft:

“Ja, ik heb me dat eigenlijk nooit zo gerealiseerd, maar ik heb altijd al moeite

gehad met lezen. Ik denk dat ik in mijn leven niet meer dan vijf boeken heb

gelezen en de krant las ik altijd spellend. Ik moet je zeggen dat ik de eerste keer

op de preekstoel dan ook best zenuwachtig was. Hoe ik lector ben geworden?

Pastor Hendriksen kwam aan de bel en vroeg mij hiervoor. Dat zal zo’n jaar of 45
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geleden zijn geweest. We hadden een groep van twintig lectoren en daar maakte
ik ook altijd de planning voor. Er waren in die tijd nog drie missen in het
weekend..... Al met al ben ik zo’n veertig jaar lector geweest en het gekke is dat
ik de laatste jaren steeds zenuwachtiger werd als ik aan de beurt was. Ik begon er
tegenop te zien en toen heb ik er een jaar of vijf geleden een punt achter gezet.”

Naast het werk als lector is de 79-jarige ook nog lid van de gebedsdienstgroep.

“Ik kan heel slecht iets op papier zetten en dan is het maken van een overweging
toch een beste klus. Als ik aan de beurt was, dan kostte zo’n overweging me
gauw twee of drie avonden werk. Je kon dan wel putten uit teksten en ik heb ook
veel steun gehad aan de andere leden van de groep, maar uiteindelijk moet je het
zelf toch doen. Wij hebben cursussen gevolgd en we hebben pater Looze naar
Glanerbrug gehaald voor een serie bijeenkomsten. Daar waren ook mensen uit
Losser en Overdinkel bij en dan regelden wij soep en broodjes, want het duurde
een hele zaterdag. Maar wat een man, die pater! Een bevlogen kerel. Die kon
vertellen, geweldig. Je krijgt van zo’n man toch weer een hele andere kijk op je
geloof.”

Met het benoemen van deze twee rollen als vrijwilliger zijn we er nog niet, want
Joop is ook al meer dan 25 jaar actief bij de Boekenbeurs waar hij helpt om de
stellingen in elkaar te zetten en weer af te breken. Bovendien is hij bezorger van
dit blad en helpt hij bij het vouwen en nieten ervan.

De vraag is waarom onze gesprekspartner zich al die jaren (en nog steeds dus)
inzet als vrijwilliger. Vanwaar die motivatie?

“Ik heb er de tijd voor. Ben nooit aan het beunhazen geweest en had dus altijd vrij
in het weekend. Wij gaven nooit veel om luxe en hadden dat extra geld niet nodig.
Ik heb al dat vrijwilligerswerk nooit gedaan om schouderklopjes te krijgen. Zo zit ik
niet in elkaar. Ik vind gewoon dat je een bijdrage moet leveren als je ergens bij
bent. Met alleen contributie betalen ben je er niet! Daarvan alleen kan geen
enkele club of gemeenschap bestaan. Er moet ook gewerkt worden. Dat heb ik
gedaan.”

Wonderen bestaan!
We spreken ook over de toekomst van de kerk in Glanerbrug en het geloof in het
algemeen. Wat vindt Joop, als betrokken parochiaan ervan dat de kerk dicht
gaat?

“Ik ben wel een trouwe kerkganger en als er in Glanerbrug geen viering is, ga ik
naar Losser. Een zondag zonder viering was lange tijd voor mij ook geen echte
zondag. Maar dat is niet meer zo. Ik ga de kerk wel missen, maar lig er niet meer
wakker van dat hij dicht gaat. Eerlijk gezegd zie ik de toekomst somber in. Als je
kijkt naar die grijze koppies in de kerk, dan vraag ik me af wat de toekomst is.
Maar ik denk wel dat er met het sluiten van al die kerken iets belangrijks verloren
gaat. Niet alleen het gebouw en het geloof verdwijnt, maar we verliezen ook
normen en waarden. Zeker weten!”
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Laatste onderwerp van dit gesprek zijn de hobby’s. Joop voelt zich nog lang geen
bejaarde die thuis de hele dag tv kijkt. Nadat de puzzels in de krant (of in het
puzzelboekje) zijn gemaakt, trekt hij erop uit. Lopend of op de fiets.

“Ik ben een echt buitenmens. Ik hou van de natuur en kijk ook graag naar
natuurdocumentaires. Het raakt het me steeds weer hoe mooi het allemaal in
elkaar zit. Hoe planten en dieren met elkaar verbonden zijn en hoe mooi alles is.
Ik vind dat echt een wonder. En ook iedere geboorte is eigenlijk een wonder.
Waarom zou er als we doodgaan niet weer een wonder gebeuren? Er is natuurlijk
geen zekerheid dat er iets is na de dood, maar waarom zou er dan geen wonder
gebeuren waardoor je familieleden en geliefden terugziet?”

Een mooie gedachte op het eind van dit gesprek. Van harte gunnen we deze
Kraal van de Rozenkrans zo’n wonder, maar....het mag van ons nog wel even
duren.

Redactie

Boodschap kardinaal Eijk voor de Veertigdagentijd
Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

‘Hoop doet leven’ is de kern van de campagne waarmee SIRE deze winter onze
sombere samenleving een hart onder de riem probeert te steken. “Vind je
lichtpuntje en durf te hopen,” zo houdt SIRE mensen in deze campagne voor. “De
wereld kan soms duister voelen, terwijl juist in onzekere tijden hoop houden zo
belangrijk is. Het helpt ons nadenken over wat belangrijk is, geeft moed en maakt
weerbaar. Als je hoopvol bent, investeer je in het heden én in je toekomst.”

De lichtpuntjes die mensen hoop bieden, zijn persoonlijk en voor iedereen anders,
aldus SIRE. Aan zulke dagelijkse lichtpuntjes heeft iedereen uiteraard behoefte.

Ons Lichtpunt

Wij christenen hebben daarnaast
een gezamenlijk en blijvend
Lichtpunt waarop we onze hoop AAN HET VASTEN!
richten: Christus. Hij zegt immers

Zelf: “Ik ben het licht van de wereld.

Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de

| l o
duisternis, maar zal het licht van het %
—

leven bezitten” (Joh. 8,12). Op Hem as fk\%./—\/,g ?ﬁ
3 s - /’—-\—dt

kunnen wij bouwen, bij Hem kunnen
wij onze zorgen kwijt, Zijn lichtend \°J {
0 =) .-

N CN\

KOM BINNEN!
WE ZIIN NET

DE AFSLANKCLUB?
NEE, DAT IS HIER N...

voorbeeld kunnen wij navolgen. Nu e )
en in de toekomst. B —— ‘ ¢

De gehele brief is beschikbaar
online of te vinden achterin onze kerk.



Vier.nu Pasen

Website vier.nu is een uitnodiging om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te
beleven. Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd
eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De website www.vier.nu
geeft antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd
is op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie over Pasen beschikbaar
gemaakt. Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen parochie.

De site is in 2022 van start gegaan met Vier.nu Kerstmis. Net als met Kerstmis
is ook nu het doel om mensen op te roepen zo veel mogelijk naar de vieringen in
de eigen parochie te gaan. Een belangrijke link op www.vier.nu gaat dan ook naar
de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen
vindt men het adres en de websitelink van de eigen
parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder
meer in het vieringenrooster te zien waar en
wanneer er in de Veertigdagentijd en met Pasen
wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet
regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel
behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-
Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest
van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de
periode van voorbereiding bewust te beleven. De
Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van
oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen.
De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer
kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen,
informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor
kinderen en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en
ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf
en ga haar www.vier.nu Pasen!

www.vier.nu is de website met informatie over de christelijke hoogfeesten
door het jaar heen.

" Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere
gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan
het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie
vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je
aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is.”

Matte(lis 6:16-18
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‘Wanneer God zich openbaart, begint de vrijheid’
Boodschap paus Franciscus voor Veertigdagentijd

‘Wanneer onze God zich openbaart, begint de vrijheid.” Met deze woorden opent
paus Franciscus zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag, 14
februari begint. De paus maakt een vergelijking met het volk Israél, dat in het
Bijbelboek Exodus door God als volgt wordt toegesproken: “Ik ben de Heer uw
God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis” (Ex. 20, 2).

Het volk ontvangt vervolgens op hun tocht door de woestijn tien woorden als een
weg naar vrijheid. ‘Wij noemen ze “geboden” en benadrukken daarmee de kracht
van de liefde waarmee God zijn volk opvoedt. Het is immers een krachtige
oproep, die tot de vrijheid. Deze blijft niet beperkt tot een enkele gebeurtenis,
omdat zij rijpt onderweg’, schrijft paus Franciscus.

De gehele boodschap leest u op www.mariavlucht.nl.

Pastorale Weekwacht

04 — 10 mrt Pastor Rekveld 25 —-31 mrt Pastor Rekveld
11-17 mrt Pastoor Daggenvoorde 01 — 07 april  Pastoor Daggenvoorde
18 — 24 mrt Pastor Rekveld 08 — 15 april  Pastor Rekveld

16 — 22 april  Pastor Rekveld

Kom op, doe mee!

Men noemt deze mensen het cement in de samenleving
en eerlijk gezegd zijn zij dat ook. Onze locatie zou geen
bestaansrecht hebben zonder al degenen die op vrijwillige
basis, bezig zijn alle voorkomende taken in te vullen.
Maar toch, zijn het er genoeg? Op dit moment wil het nog net.
In de toekomst zijn er meer mensen nodig. Als ik rondkijk, zie ik om me heen
voornamelijk oudere vrijwilligers (de zogeheten “grijze golf”). Zij krijgen de schuld
van o.a. de kosten van de zorg, het bezet houden van woningen en noem maar
op. Toch is het zo dat al die ouderen heel veel doen in onze samenleving en ook
in onze parochie. Al die ouderen (en daar hoor ik ook bij) zouden graag zien dat
de generatie onder ons ook mee doet bij het in stand houden van onze locatie. Ik
wil de jongere garde oproepen om eens te bekijken of ze een steentje
kunnen bijdragen. Misschien ben ik een roepende in de woestijn, maar ik wil
toch een poging wagen. Je kunt er altijd een gesprek aan wagen. Denk erover na
want de ouderen hebben niet het eeuwige leven. U kunt contact opnemen met
leden van de locatieraad.

Een bezorgde parochiaan (Leny Kloppers).
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Onder Maria’s mantel
5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux
31 mei t/m 4 juni 2024

We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar
Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het
bisdom Breda.

Het Thema dit jaar is : Onder Maria’s mantel.

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen.
Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco. Om het u
zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen,
brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw
eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij
het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux
voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een
kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen
volgen we een compleet pelgrimsprogramma.

Elke dag is er een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een
viering met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen en
of bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop (mgr. Liesen) aanwezig en we gaan
met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands. Wordt het u even te
veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. En dit alles
voor een prijs van € 390,= alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is er
een toeslag van € 50,- ( dus dan € 440,=)

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

Propagandist : Ans Olde Theussink 06 27408273
Tridium codrdinator : Bert Elferink 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie

K.V.G. “Vrouwengilde Glanerbrug”

Hierbij nodigt het K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug " u uit voor
haar volgende activiteiten, lok. parochiehuis, Kerkstraat 18.

vr. 22 maart, aanv. 14.00 uur: Marcel Garritsen , o.a. schrijver van het boek :
En....hoe gaat het eigenlijk met jou?

Marcel Garritsen werkte ruim 40 jaar voor mensen die langdurige zorg behoeven
en hun naasten: Mantelzorgers. Tevens is hij voorzitter van de Bewoners
Adviesraad, Jacob College. Een ieder is hiervoor van harte welkom, niet-leden
betalen 5 euro excl. koffie-thee en of een drankje.

Vr. 19 april, aanv. 13.30 uur: Feestelijke afsluiting van het seizoen met o.a.
medewerking van het: Shantykoor Wrakhout.
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Het Shantykoor Wrakhout uit Enschede bestaat uit een groep enthousiaste
zangers en muzikanten die met passie en plezier zingen over het vroegere
zeemansleven, zoals ook liedjes in allerlei genres dat voor een vrolijke muzikale
middag zal zorgen. Deze middag is alleen bestemd voor leden van het K.V.G.
"Vrouwengilde Glanerbrug”.

Meer informatie: Frouwke Velthuis, voorz. tel. 4615387

Het gaat dus gebeuren ...
3 VANAF DE

ACHTERSTE BANK | Uit doorgaans zeer welingelichte bronnen heb ik
vernomen dat Utrecht onze kerk aan de eredienst gaat
onttrekken en dat kerkgebouw en pastorie in de verkoop
gaan. Het gaat dus gebeuren. Dat bericht kan geen
enkele parochiaan koud op het dak vallen, omdat de

berichten van de locatieraad in de afgelopen jaren al in die richting wezen.

Ook de uitkomst van de raadpleging onder parochianen, begin 2023 had dat als

resultaat: verkopen en proberen met het geld uit de verkoop het parochiehuis te

verbouwen en het 0.a. in te richten als gebedsruimte. Of het parochiebestuur met
dat plan helemaal akkoord gaat, is nog even onduidelijk. Daarover is nog geen
witte rook waargenomen.

Nu de sluiting dichterbij komt, begint het me toch meer te raken moet ik u zeggen.

Medio februari was ik in een stamp- en stampvolle kerk bij een uitvaartviering.

Achterin de kerk stonden velen en ook in de gangpaden nog. Niemand die

daarover klaagde. En toen bedacht ik me dat voor zo’n grote belangstelling bij

een uitvaart straks geen plek meer is. Nou komen zulke vieringen niet zo
verschrikkelijk vaak voor en kan dat alleen geen reden zijn om zo’n gebouw in
stand te houden. Maar toch. Tijdens die viering dacht ik ook aan al die jaren en
die gelegenheden waarbij een H. Mis een vanzelfsprekendheid was. De Eerste

Communie bijvoorbeeld. Maar ook de nachtmissen en de paaswakes. De

trouwerijen en vooral ook de uitvaarten. Het blijft toch een ontroerend moment als

een overledene voor het laatst de kerk wordt uitgedragen terwijl het koor het “In
paradisum” zingt en de geur van wierook alle aanwezigen nog omhult. Het is niet
meer, waarde medeparochianen. Het is voorbij.

Dat gebouw waar velen voor ons het leven hebben gevierd en verdriet hebben

gedeeld krijgt een andere bestemming.

Ons rest de taak om een deel van het erfgoed in stand te houden en ons in te

zetten om van het parochiehuis een echt HUIS van de parochie te maken.

Daarvoor is volk nodig. Nou ben ik zelf niet bepaald handig(kan nog geen plank

recht afzagen), maar slopen en sjouwen dat lukt nog wel. Zo moeten er vast meer

parochianen in staat zijn om de handen uit de mouwen te steken. Waarom? Om
in ieder geval iets van het werk van onze voorouders in stand te houden.

Tot zover,
Japie
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Parochie-informatie en contactadressen

Pastorie:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatolv@ziggo.nl

Secretariaat geopend op:

Maandag van 09.00 — 11.00 uur

Woensdag van 09.00-11.00 uur

Locatieraad:

Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71

t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht

Voorzitter; vacant

Leden: Lenie Kloppers (tel. 4617885),

Henk vd Meer (tel. 4611072) en Yvonne Weber
(tel. 06-23751731)

Kerkbijdragen:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46

t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl

website: www.mariavlucht.nl

Bestuur Maria Vlucht:

Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde
Whnd.vrz: Jozef Evering. Leden: Sander Severt
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Gerard ten
Vergert (bouwzaken) en vacant.

Parochiehuis:
Beheerder: Cor Kwakman (tel. 06-10657565)
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:

Redactie / copy: J. Kwakman

Demeterlaan 37, tel. 4613853 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com

Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

R.K. Basisscholen:
“St. Gerardus”, Kerkstraat 155, tel. 4611667
“De Troubadour”, Sonatestraat 44a, tel. 4611691

Herenkoor:
M.v/d Straat, tel. 4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885

M.O.V./LLK.V.

Marijke Lammers
tel.06-34087927
marijkelammers@live.nl

Jongerenpastoraat:
Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Lourdeswerk:
Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Verliezen verwerken:
tel. 4611232

Vincentiusver. Glanerbrug:
Secr.: Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

Dameskoor
Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Begraafplaats Glanerbrug:

Benno Masselink, tel. 06 23902831
rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Leden: Marijke Lammers, 06-3408792 en
Bert Jannink, tel. 06-47165491
(bert.jannink@outlook.com)

Misdienaars:
Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Ziekenbezoeksters:
Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291

Kath. Vrouwengilde Glanerbrug
Voorzitter: Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Contactgegevens pastoraal team

- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl; 06-39170407;
- Parochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833;
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