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’t Klöpke 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jozef Evering  vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Sander Severt  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard  penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: G. ten Vergert  info@tenvergert.com 

Begraafplaatsen: vacant 
 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Locatieraad Katholiek Losser 

Email-adres: losser@mariavlucht.nl 
 

Lies Kerseborn                                   Voorzitter 
Hermien Heijmer                                Secretaris 

Gerard Rödel                                     Penningmeester 
Hans Oude Sogtoen                          Lid 

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels   

Alphons Punte   
 

 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet   

Diaconie:  Ad Willems   

Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   
 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 
 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl
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Een goede week  
 

Op weg naar Pasen krijgen we veertig dagen de tijd om ons daarop voor te 
bereiden. De zondagen zijn niet bij die veertig dagen inbegrepen, zij geven 
ons wel aan hoe wij die tijd gestalte kunnen geven.  
Tot je zelf komen, een verandering, een omkeer. Zelf een huis van gebed 
zijn. Dat is voor ons niet gemakkelijk te noemen. Dat is door die goede week 
gaan op weg naar dat nieuwe leven Pasen.  
Te beginnen met Palmzondag. Ook wij mogen zijn Naam noemen en 
daarmee de namen van de vele mensen die lijden door omstandigheden aan 
het leven van alle dag.  
De drie Heilige dagen voor Pasen staan in dat teken.  
Witte Donderdag, de gebrokenheid van Hem die het Brood nam en het 
deelde. Dit ben IK voor jullie, omdat IK in jullie gebrokenheid wil delen.  
IK wil dat je hierin geheeld wordt. Geheeld wordt om te leven.  
Goede Vrijdag, het kruis, die weg ten einde gaan. Dat mag ons uitnodigen 
dat wij in het teken van het kruis de weg van Jezus gaan. Door lijden en dood 
naar leven. In zijn wijd uitgespreide armen heeft Hij dat onverwoestbaar 
teken opgericht dat de hemel en de aarde verbindt. Dat wij in ons eigen 
leven met Hem en elkaar verbonden werken aan heelheid in vrede en 
gerechtigheid.  
Stille Zaterdag. Stil worden in jezelf, stil worden met al die mensen die 
treuren om het gemis van een dierbare door oorlog en geweld. Onrecht en 
honger. Stil worden om door die donkere nacht op te gaan naar dat licht dat 
leven geeft. Dat wij licht uitdragen en ervan getuigen in ons eigen leven.  
In dat wat wij horen op de Paasmorgen. Hij is niet hier, Hij leeft, Hij gaat u, 
jullie ons allen voor in dat Licht, in dat Leven. Zalig Pasen.  
 

                                                                        Willy Rekveld, parochievicaris 
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Lente op de begraafplaats—een verzoek 
 

De leden van ‘de schoffelploeg’ (zijnde de vrijwilligers die zich 
wekelijks inzetten voor het onderhoud van de begraafplaats) 
doen ook dit jaar weer een oproep aan de nabestaanden, om 
mee te willen helpen de begraafplaats in voorjaarsstemming te brengen. 
Wilt u een dezer dagen o.a. de verdorde bloem- en kerststukken van de 
graven verwijderen. Dit verzoek, is ook met het oog op de naderende 
paasdagen. “U helpt tevens, door afval te sorteren in groen- en restafval en 
te deponeren in de groene en grijze containers. Dit werkt ook nog eens 
kostenbesparend!” Waardering en dank voor uw medewerking!  

                                                                                                          De Schoffelploeg 
 

Tarieven 2024 R.K. begraafplaats Losser 
 

De onderstaande tarieven komen overeen met de overige begraafplaatsen in 
onze parochie. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de website 
‘Begraafplaatsen Maria Vlucht’. Let wel: bij de tarieven zijn niet inbegrepen 
de kosten voor o.a. grafdelving, het plaatsen van een kruis of zerk.  
                                                                           De Begraafplaatscommissie Losser 
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Kleuter- en familievieringen in de H. Maria Geboortekerk in Losser 

 

Er vind elk 2e weekend van de maand op de 
zaterdag om 16.00 uur een kleuter- of 
familieviering plaats in de  
H. Maria Geboortekerk of Martinuskapel.  
De volgende viering is op zaterdag 13 april. 

______________________________________________________________ 
 

Lof! God loven in alle seizoenen van ons leven.  
Lof! is een muziekavond in de protestantse gemeente in Losser die eens per 
twee maanden op vrijdagavond plaatsvindt. Een avond om samen te komen, 
God te prijzen, ons geloof te beleven en te delen, te luisteren, te bezinnen 
en te bidden. Aangezien we de lofzang gaande willen houden, in welk 
seizoen (van ons leven) we ook zitten. Het is een laagdrempelige en open 
avond waar iedereen welkom is.  
Het afgelopen jaar hebben we samen prachtige Lof! avonden mogen 
beleven en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Het waren avonden 
waarop we samen zijn gekomen om God te eren en te delen in ons geloof. 
Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, met welk gemoed je er zit:  
op Lof! avonden ervaren we de gemeenschap met de levende Heer in de 
muziek die we samen maken. “Want waar twee of drie mensen in mijn 
naam samen zijn, ben ik in hun midden” (Mattheus 18:20 NBV). 
De eerstvolgende avond is op vrijdag 22 maart, inloop 19.45 uur,  
start 20.00 uur. Weet je meer dan welkom.  
Contact: Dorien en Adriaan van der Goot, adriaanvdgoot@gmail.com . 
 

Zangdienst op 14 april in de Protestantse kerk in Losser 

Ook dit jaar organiseren we vanuit de protestantse 
gemeenten van Glanerbrug en Losser weer samen 
enkele zangdiensten. De eerstvolgende is op  
14 april 2024 in Losser. De dienst vindt ’s middags plaats, om 15.00 uur.  
Tijdens deze dienst zullen er zo’n acht tot tien liederen worden gezongen.  
Er is geen preek, wel worden de liederen kort ingeleid. Ook bidden we 
samen en ontvangen de zegen. Na de dienst is er onder genot van koffie en 
thee de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. We zingen uit het Nieuwe 
Liedboek, maar ook uit andere bundels, zoals Opwekking, de bundel van 
Joh. de Heer, Evangelische Liedbundel, Hemelhoog, Liedboek 1973 enz.  
De liederen worden via de beamer getoond. U bent van harte welkom! 

mailto:adriaanvdgoot@gmail.com
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Contactgroep alleenstaanden 
 

Een keer in de maand op zondag is er iets te beleven. 
 

Het programma voor de eerste helft van 2024: 
24 maart: Spelletjesmiddag 

28 april: Bingo 

26 mei: K.W.W. Kieken wat wordt… 

30 juni: afsluiting eerste helft 
 

We beginnen elke keer om 14.00 uur in het parochiecentrum van  
de H. Maria Geboortekerk.  
 

Samen worden het gezellige middagen en iedereen is van harte welkom.  
Voor verdere informatie kan men bellen met: 
Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738 
______________________________________________________________ 

 

Misintenties uiterlijk op donderdag aanvragen 
 

Om er zeker van te zijn dat een misintentie in een bepaald weekend 
afgekondigd wordt, is het raadzaam de betreffende aanvraag, uiterlijk de 
voorafgaande donderdagochtend, bij de gastdames van het 
parochiecentrum in te dienen. 
Het parochiecentrum is op alle werkdagen tussen 10 uur en 11.30 uur 
geopend. 
______________________________________________________________ 

 

Aankondiging Sam’s Kledingactie in Losser: 11 mei 2024 

 

Team Sam’s Kledingactie:  “Dit voorjaar organiseren wij weer 
een inzamelactie, deze keer ten behoeve van verbetering van 
de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs in het Shabee Sombo 
district, Ethiopië. Zoals Nelson Mandela ooit zei: “Onderwijs is het 
machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het 
biedt toekomst.” Kwalitatief goed onderwijs is dus van groot belang om 
kinderen te kunnen laten ontsnappen uit de armoedecirkel en te helpen bij 
het creëren van kansen voor de toekomst.  
Met uw hulp in de vorm van een inzamelactie kunnen we op deze manier 
heel veel mensen en met name kinderen in nood ondersteunen”.  
In het volgende parochieblad leest u meer informatie over deze actie. 
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Vanuit de MOV: Vastenactie 2024 - 
Leven in een veranderende wereld  
 

De MOV-groep zet zich ook dit jaar in voor de Vastenactie, dit doen we 
samen met enkele katholieke basisscholen van Losser en Overdinkel en de 
kinderen die de eerste communie doen in de parochie Maria Vlucht.  
Tevens vragen we een bijdrage van u als parochiaan. 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de 
gevolgen van klimaatverandering. Gemeenschappen in het zuiden van 
Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er 
onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op rivieren en putten. In 
januari 2023 waren er in grote delen van het land lange droge periodes.  
 

Hiermee kunt u bijvoorbeeld helpen:  
Landbouw training p.p. € 15,-  
Afrastering moestuinen € 65,-  
Naai-opleiding voor twee personen: € 35,- 
Startset om kleding te naaien: € 45 

Waterleidingen en kranen   € 85,-  
Watertank van 5000 liter   € 550,-  
Waterpomp op zonnepanelen    € 3.500,-  
 

Wat gaan we doen?    
Waterpunten aanleggen, gemeenschappelijke tuinen aanleggen en 
naaigroepen opzetten. Direct en indirect zullen naar schatting 5.600 
mensen van het project profiteren: 3280 vrouwen en 2320 mannen. 
 

In dit Klöpke vindt u het bekende vastenzakje. Dit zakje met uw gift kunt u 
inleveren bij de gastdames van de H. Maria Geboortekerk of deponeren in 
de brievenbus van deze kerk. Tevens kunt u uw bijdrage direct overmaken 
aan de Vastenactie 

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 Vastenactie, Den Haag  
Of scan de QR-code 
 

In het weekend van 16 en 17 maart besteden alle kerken in Zuidoost 
Twente aandacht aan dit project of lees meer op www.vastenactie.nl. 
De MOV-groep beveelt deze actie van harte bij u aan.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

http://www.vastenactie.nl
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Uithouden 

 

Hij verbleef bij de wilde dieren 

en de engelen bewezen Hem hun diensten. Mc., 1, 12-15 

 

We zijn de vastentijd begonnen. We oefenen onszelf in afzien van zaken en 
genoegens. Om in te zien hoe nodig en helpend ze eigenlijk zijn.  
Word je wel of niet een beter mens van wat je meestal eet en koopt?  
Of waarmee je jezelf vaak troost, verstrooit of verdooft?  
De vasten is een tijd van gekozen schaarste en beheersing.  
Van afzien om te gaan inzien, wat ons afleidt van de echt belangrijke zaken 
in ons leven: De liefdevolle onbelemmerde omgang met God en anderen. 
Jezus gaat naar de woestijn om dat in de eenzaamheid uit te zoeken.  
Daar verblijft hij bij de wilde dieren, schrijft de bijbel.  
Wij herkennen dat wel. Je hoeft maar even écht alleen en los van de spullen 
te zijn, of de wilde dieren dienen zich aan. Weten wij wat ons bang maakt? 
Wat ons kan aanvallen, aanvreten, en leegroven? En waarom we het niet 
uithouden in stilte en gebed?  
We moeten leren omgaan met onze wilde dieren. 
Jezus vlucht niet voor ze weg. Dat heeft ook geen zin. Ze komen ons 
achterna. Er staat dat Jezus bij ze verblijft. Dat heeft zin.  
Dat je het bij ze uithoudt zonder dat ze jou de baas zijn.  
Zodat je vrij wordt om anderen echt van dienst te zijn. 
Goede veertigdagentijd, houd vol. Of beter: laten we ‘t uithouden! 

 

                                                                                     Paul Daggenvoorde, pastoor 

______________________________________________________________ 

 

Filmvertoning Passie Lonneker 2023 

 

Op vrijdagavond 22 maart wordt in het gebouw “De Heerdstee” achter de 
“Kapel uit Liefde” aan de Dorpsstraat 44 in Lonneker de video van de 
Lonneker Passie 2023 vertoond. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 
Toegang is gratis inclusief koffie en thee. 
Het is de bedoeling de Lonneker Passie in 2025 weer te organiseren. 
 

De video is een beeld- en geluidsverslag van de rondgang door het dorp, 
gehouden in 2023. Honderden inwoners en passanten hebben deze passie in 
Lonneker meegelopen. Het startpunt was bij de Lonneker molen en eindigde 
via een rondgang door het dorp in de H. Jacobuskerk bij het dorpsplein. 
Bent u nieuwsgierig geworden hoe de Lonneker Passie er in 2023 uitzag?  
We nodigen u van harte uit om te komen kijken! 
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Alle vieringen Maria Vlucht t/m 28 april 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 

H. Maria Geboortekerk Losser 

Vastenactie MOV: 
Zo 17 mrt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 

Wo 20 mrt 09.30 CV past. werker de Heus 

Palmpasen: 
Zo 24 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Caeciliakoor 

      (Mis Haydn Greg) 
Zo 24 mrt 14.00 OV dominee en werkgroep        Palmpasenoptocht 

Wo 27 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Witte Donderdag: 
Do 28 mrt 19.00 EV pastor Kortstee  Dameskoor 

Goede Vrijdag: kruisverering 

Vrij 29 mrt 19.00 GV pastor Kortstee  Herenkoor 

Paaswake: 
Za 30 mrt 19.30 EV pastor Kortstee  Dameskoor 

Eerste Paasdag: 
Zo 31 mrt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 

      (Mis Mozart Greg) 
Wo 3 apr 09.30 CV werkgroep 

Za 6 apr 16.00 GV pastoor Daggenvoorde  Doopviering 

Zo 7 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 

      (Messe Breve Greg.) 
Wo 10 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld   

Kleuterviering: 
Za 13 apr 16.00 GV pw de Heus en Elly  Vivace 

Zo 14 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 17 apr 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 21 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 

Wo 24 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 28 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
Za 16 mrt 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

Witte Donderdag: 
Do 28 mrt 19.00 GV werkgroep  Gemengd koor 

Goede Vrijdag: 
Vrij 29 mrt 15.00 GV pv Rekveld en werkgroep  in park of kerk 
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Jesus Christ Superstar: 
Vrij 29 mrt 20.00 GV werkgroep  Dynamique 

Eerste Paasdag: 
Zo 31 mrt 09.30 CV past. werker de Heus   

Zo 7 apr 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 

Do 11 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 13 apr 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Za 20 apr 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 

Do 25 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

Vrij 22 mrt 10.00 EV parochievicaris Rekveld  

Palmpasen: 
Zo 24 mrt 10.30 CV werkgroep  Herenkoor 

Goede Vrijdag: 
Vrij 29 mrt 19.00 GV werkgroep 

Eerste Paasdag: 
Zo 31 mrt 10.30 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 

Zo 14 apr 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 

Vrij 26 apr 10.00 EV parochievicaris Rekveld 
 

Jacobus Lonneker 

Vastenactie: 
Za 16 mrt 19.00 CV werkgroep  Gemengd koor 

Palmpasen: 
Zo 24 mrt 10.00 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 

Goede Vrijdag: 
Vrij 29 mrt 19.00 GV werkgroep, Lijdensverhaal Gemengd koor 

Stille Zaterdag: 
Za 30 mrt 18.30 GV werkgroep  Kinderkoor 

Eerste Paasdag: 
Zo 31 mrt 10.00 CV werkgroep  Op Toon 

Tweede Paasdag:  

Ma 1 apr 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

Wo 3 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Za 6 apr 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

  19.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 14 apr 10.00 CV werkgroep  Gemengd koor 

Za 20 april19.00 CV werkgroep 

Zo 28 apr 10.00 EV pastor Kortstee 
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Kroniek Katholiek Losser 

 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam 
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.                 De redactie 

 

Dopen 

Op zaterdag 3 februari is Jula Vennegoor of Hesselink gedoopt. 
De hartelijke gelukwensen voor de dopeling en ouders. 
 

Overleden  
 

Jan Groener     1935—2024  

Jan en klootschieten, dat was voor heel Losser hetzelfde.  
De Klootschietvereniging was zijn lust en zijn leven, tot op hele hoge leeftijd, 
wel 60 jaar lang. Met alles wat daar bij kwam: spelen tot in Duitsland toe, 
bestuur en het nakaarten in het café. Hij hield van zijn gezin met zijn vrouw 
en zijn zoon. Hij was lid van de vakbond en actief bij de kerk, als misdienaar 
en later acoliet, koorzanger en kerkganger. In heel zijn leven is Jan 5 meter 
verhuisd. Zijn eigenhandig gebouwde huis was zijn trots, het Voswinkel was 
zijn wereld. 
Jan hield ervan in de belangstelling te staan, hij was een verbinder. Soms 
was hij ook impulsief. Zijn 3 kleindochters waren zijn trots en van hun kant 
was er een hele hechte band met opa. Op 22 januari hebben we in de kerk 
afscheid van Jan Groener genomen. Daags daarna is hij in Oldenzaal 
gecremeerd. 
 

Henri Brookhuis     1963—2024 

‘Mooj  daj dr bint’. Wie kent niet de hartelijke groet van Henri wanneer je 
hem ontmoet. 
Henri is een man die geniet van het leven en dankbaar is wat het leven hem 
schenkt. Hij is gelukkig met zijn vrouw met wie hij ruim 39 jaar lief en leed 
deelt. De trotse vader van een zoon en een dochter en hij mag nog het grote 
geluk kennen opa te worden.  
Henri is een echte Lossernaar die alles wat hij doet met hart en ziel aanpakt. 
Bij Van Heek Textiles staat hij bekend als een resultaatgerichte organisator, 
een teamplayer met een ondernemende geest. Maar bovenal is hij een 
manager met een groot sociaal hart, niet alleen op zijn werk, maar ook op 
andere gebieden en met de mensen om hem heen. 
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Zijn grote passie is Excelsior, waar hij de organisator is van tal van 
evenementen, een kartrekker die altijd in oplossingen denkt en geen enkel 
probleem uit de weg gaat. Waar alles echter voor hem samenkomt dat is zijn 
gezin. Volkomen onverwacht haalt het leven hem in op maandag 15 januari. 
Van die lieve man, vader, schoonvader en opa hebben wij samen afscheid 
genomen op 23 januari jongstleden. 
 

Annie Aversteeg-Boumeester     1935—2024 

Annie is geboren als zevende kind in het gezin. Na de lagere school ging zij 
naar de huishoudschool. Haar vader kwam op vroege leeftijd te overlijden.  
Zo kwam het dat Annie thuis kwam te werken. Ze ontmoette Joop Aversteeg, 
in 1959 trouwden zij en gingen in Losser wonen. Een zoon en dochter werden 
geboren. Als moeder was zij zorgzaam voor haar kinderen en voor Joop die al 
op jonge leeftijd ziek werd. Toen Joop in 1995 overleed was het verdriet groot. 
Als oma heeft Annie veel van haar drie kleinkinderen genoten. Meer als 
twintig jaar was Annie gastvrouw in de Martinuskerk. Toen deze gesloten 
werd had zij dit werk graag voortgezet in de Maria Geboortekerk, maar door 
een oogziekte was dat niet mogelijk. Ze woonde met tevredenheid in haar 
huisje aan de Valkstraat, maar door afnemende gezondheid was dit niet meer 
mogelijk. De zorginstellingen kwamen in beeld, eerst in Haakbergen en later in 
Oldenzaal. Daar werd ze liefdevol verzorgt. Op 17 januari is zij overleden.  
Op vrijdag 26 januari was voor haar de afscheidsviering in het crematorium in 
Oldenzaal.       
 

Harry Wilke     1946—2024 

Op 14 februari – Valentijnsdag – even na 14.00 uur overleed Harry Wilke op 
rustige en natuurlijke wijze in het bijzijn van zijn vrouw. Omdat de 
levensverwachting van Harry door een longziekte veel korter was, leefde 
Harry de laatste jaren in zijn ‘bonustijd’. Naast zijn kinderen en (achter)
kleinkinderen laat Harry zijn broers en zijn oudste zus achter. 
Harry begon op zijn 16e met werken in de elektrozaak van zijn oom Piet in 
Losser. Kort daarop begon hij met het aanleggen van de eerste telefoons in 
Losser en omgeving voor de PTT. Later werden dat hele telefooncentrales 
voor bedrijven. Harry was handig en heel precies. Hij had wel vier 
rechterhanden en kon alles maken, vooral wanneer het om elektronica ging. 
(O)pa Harry stond altijd klaar om te helpen bij het klussen. 
Het grootste deel van zijn leven heeft Harry als vrijwillig instructeur en 
examinator geholpen bij de EHBO. Daarmee heeft hij letterlijk levens gered. 
De laatste jaren heeft Harry zich met buurtgenoten ingezet om AED’s 
geplaatst te krijgen. Zijn zoons kregen vroeger regelmatig te horen: “bin ie d’r 
een van de loodgieter?”. Om dan te antwoorden: “Nee, ik bin d’r een van 
Wilke elektro” 
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Bedevaart naar Banneux 31 mei t/m 4 juni 2024 
 

Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaars bedevaart 
naar Banneux ?  
We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar 
Banneux.  
Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom Breda.  
Het thema dit jaar is : Onder Maria’s mantel. 
 

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen 
Maria in 1933 aan Mariette Beco. Om het u zo aangenaam mogelijk te 
maken zijn er verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig.  
Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig 
wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met 
douchen en het naar bed gaan.  
We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst 
gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van 
een souvenirtje.  
In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er 
een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een viering met 
handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen- en of 
bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop (mgr. Liesen) aanwezig en we gaan 
met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands.  
Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor 
ontspanning. En dit alles voor een prijs van € 390,=  alles inbegrepen.  
Voor een 1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,- ( dus dan € 440,= ) 
U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij: 
Propagandist :               Ans Olde Theussink  06 27408273  
Tridium coördinator :   Bert Elferink               06 23770341   
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie  
______________________________________________________________ 

 

Vier.nu 
 

‘Wanneer God zich openbaart, begint de vrijheid’, 
boodschap paus Franciscus voor Veertigdagentijd‘ 
die op Aswoensdag, 14 februari begint. De paus 
maakt een vergelijking met het volk Israël, dat in het Bijbelboek Exodus door 
God als volgt wordt toegesproken: “Ik ben de HEER uw God, die u heb 
weggeleid uit Egypte, het slavenhuis” (Ex. 20, 2).  
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Het volk ontvangt vervolgens op hun tocht door de woestijn tien woorden als 
een weg naar vrijheid. ‘Wij noemen ze “geboden” en benadrukken daarmee 
de kracht van de liefde waarmee God zijn volk opvoedt. Het is immers een 
krachtige oproep, die tot de vrijheid. Deze blijft niet beperkt tot een enkele 
gebeurtenis, omdat zij rijpt onderweg’, schrijft paus Franciscus. 
Zien en luisteren 

Voor de paus is het wegtrekken uit de slavernij naar de vrijheid niet abstract 
maar concreet en hij noemt een eerste stap die gelovigen moeten zetten om 
ook hun weg door de Veertigdagentijd concreet te laten zijn. Die stap is de 
werkelijkheid willen zien, zoals ook God zich openbaart als een God die ziet en 
vooral luistert.  
Paus Franciscus citeert de woorden van God: ‘“Ik heb de ellende van mijn volk 
in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik 
ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte, 
om het weg te leiden uit dit land naar een land dat goed en ruim is, een land 
van melk en honing” (Ex. 3, 7-8). Ook vandaag de dag bereikt de kreet van 
zoveel onderdrukte broeders en zusters de hemel. Laten wij ons afvragen: 
bereikt die kreet ook ons? Schokt die ons? Ontroert die ons?’ zegt de paus. 
Handelen is ook stilstaan 

De paus noemt de Veertigdagentijd een tijd om te handelen, en in de 
Veertigdagentijd is handelen ook stilstaan. ‘Stilstaan in gebed om het Woord 
van God te ontvangen en stilstaan zoals de Samaritaan, in tegenwoordigheid 
van de gewonde broeder. De liefde voor God en de naaste is één enkele liefde. 
Geen andere goden hebben is stilstaan bij de tegenwoordigheid van God, bij 
de naaste. Daarom zijn gebed, aalmoes en vasten geen drie onafhankelijke 
oefeningen, maar één beweging van zich openstellen, van zelfontlediging: weg 
met de afgoden die ons bezwaren, weg met de gehechtheden die ons 
gevangen houden.’ 
Door te vertragen en halt te houden, de contemplatieve dimensie van het 
leven, in de Veertigdagentijd te herontdekken, wordt nieuwe energie 
gemobiliseerd. ‘In tegenwoordigheid van God worden wij zusters en broeders, 
ervaren wij de ander met een nieuwe intensiteit: in plaats van bedreigingen 
en vijanden vinden wij reisgenoten. Dit is de droom van God, het beloofde 
land waarnaar wij op weg zijn, wanneer wij uit de slavernij wegtrekken,  
aldus paus Franciscus. 
Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2024. 
Kijk op vier.nu/feestdagen/Pasen voor meer inspiratie in voorbereiding op 
Pasen. 

https://www.vier.nu/feestdagen/pasen
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Opbrengst kerstconcert 2023 ten goede aan Voedselbank Losser 

 

Op 16 december jl. vond het jubileum 
kerstconcert plaats in de H. Maria Geboortekerk 
te Losser. De zangkoren IntOmusic, Martinikoor,  
St. Caeciliakoor en soliste Agnes Schilderinck, 
onder begeleiding van Carlo v d Beld, verleenden 
hun medewerking aan dit concert.  
De gezamenlijke koren hebben besloten dat de opbrengst van dit concert 
ten goede komt aan de Voedselbank Losser. 
Vrijdag 9 februari is de cheque ter waarde van € 478,62 overhandigd aan 
penningmeester Jan Filipsen van de Voedselbank Losser. 
 

Namens de kerstconcertcommissie,                                             Hetty de Wals 

______________________________________________________________ 

 

Hoop doet eeuwig leven’ 
 

Brief voor de Veertigdagentijd 2024 

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht 

 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 
 

‘Hoop doet leven’ is de kern van de campagne waarmee 
SIRE deze winter onze sombere samenleving een hart onder de riem 
probeert te steken. “Vind je lichtpuntje en durf te hopen,” zo houdt SIRE 
mensen in deze campagne voor. “De wereld kan soms duister voelen, terwijl 
juist in onzekere tijden hoop houden zo belangrijk is. Het helpt ons 
nadenken over wat belangrijk is, geeft moed en maakt weerbaar. Als je 
hoopvol bent, investeer je in het heden én in je toekomst.” 

Met deze campagne wil SIRE tegenwicht bieden aan de zwaarmoedige 
gevoelens die de samenleving steeds meer in hun greep krijgen. Zo blijkt uit 
onderzoek van deze stichting dat 62 procent van de Nederlanders in de 
afgelopen vijf jaar minder hoopvol is geworden over de samenleving.  
En 41 procent zegt zelfs geheel níet hoopvol te zijn. Bovendien is 23 procent 
van de mensen in de afgelopen vijf jaar minder hoopvol geworden over hun 
eigen leven.  
De lichtpuntjes die mensen hoop bieden, zijn persoonlijk en voor iedereen 
anders, aldus SIRE. Aan zulke dagelijkse lichtpuntjes heeft iedereen 
uiteraard behoefte. ….. 
De gehele brief is te lezen op de website www.mariavlucht.nl 
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Mozart - Mozaïek meezingconcert! 

 

Als zingen je passie is, laat je dan inspireren door 
prachtige klassieke stukken van Mozart. 
Doe mee met het meezingconcert “ Mozart -
Mozaïek” met het ECOK Concertkoor in Enschede 
op zaterdag 6 april a.s. o.l.v. dirigent Erik Kotterink en pianobegeleiding 
door Gerard van Kempen. 
Locatie: Ontmoetingskerk aan de Varviksingel in Enschede.  
We starten om 10.00 uur met de repetitie en de uitvoering is aansluitend 
om 17.00 uur.  
Opgeven kan via info@ecok.nl 
Nu al meezingen met het ECOK Concertkoor? Dat kan (zonder kosten) elke 
woensdag als het koor haar repetitie heeft bij het Bonhoeffercollege aan de 
van der Waalslaan 35 in Enschede.  
Je bent meer dan welkom en we zien je graag op zaterdag 6 april a.s. of  
al tijdens onze repetitieavonden. 
______________________________________________________________ 

 

Passie 2024 in Langeveen 

 

Na een aantal jaren van afwezigheid wordt er door een enthousiaste groep 
vrijwilligers gewerkt aan een nieuwe opzet van de Passie.  
Deze zal plaatsvinden op Goede Vrijdag, 29 maart 2024. Er is gekozen om 
het evenement dit jaar op een locatie in de openlucht plaats te laten 
vinden, bij recreatieplas "de Koele" in Langeveen. Er is afscheid genomen 
van de processie met het kruis, maar uiteraard keert het iconische wit 
verlichte kruis op andere manieren terug.  
Tijdens de Passie wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld, vanaf de 
maaltijd op Witte Donderdag, de gebeurtenissen op Goede Vrijdag en de 
opgang naar Pasen. Hierbij nemen parochianen uit verschillende 
geloofsgemeenschappen rollen op zich. De muzikale omlijsting wordt dit 
jaar verzorgd door de koren Courage uit Langeveen en Cantabilé uit 

Mariaparochie.  
De Passie zal starten om 19.00 uur. 
Aanvullende informatie wordt gemaakt via de 
informatiekanalen van de parochie, social 
media en de lokale nieuwsbladen. 
Wij hopen u 29 maart te zien. 
 

                                     Projectgroep Passie 2024 
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van 
10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
Uitvaartcoördinator: 06–22950931 

U kunt t/m 8 april kopij inleveren voor het volgende 
nummer dat op 24 april verschijnt.  
 

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com 

U mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden. 
 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 
klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman  
via klopkelosser@gmail.com 

 

Inleverdata kopij in 2024: 
Uiterlijk: 8 april, 20 mei, 1 juli, 19 augustus 

 

Bezorging van ’t Klöpke in 2024: 
24 april, 5 juni, 17 juli, 4 september 
 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Pastoor Paul Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 

Colofon 



  

 

Kiezen 
 

Keuzes maken, 
elke dag weer. 
Ik zoek geluk, 

voor jou en voor mij. 
Ik zoek vrede, 

voor jou en voor mij 
Ik zoek gerechtigheid, 
voor jou en voor mij. 

 

Elke dag weer zoek ik de keus die daarbij past. 
 

Want zonder jou—geen geluk, 
zonder jou—geen vrede, 

Zznder jou—geen gerechtigheid. 
Kiezen 

Keuzes maken, 
elke dag weer. 

Maar niet meer zonder jou. 
 

Stan Fritschy 


