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’t Klöpke 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jozef Evering  vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Sander Severt  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard  penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: G. ten Vergert  info@tenvergert.com 

Begraafplaatsen: vacant 
 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Locatieraad Katholiek Losser 

Email-adres: losser@mariavlucht.nl 
 

Lies Kerseborn                                   Voorzitter 
Hermien Heijmer                                Secretaris 

Gerard Rödel                                     Penningmeester 
Hans Oude Sogtoen                          Lid 

Saskia Aveskamp                              Lid 

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels   

Alphons Punte   

 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet   

Diaconie:  Ad Willems   

Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   
 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 
 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl
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Parochieblad voor Losser en Glane 

Juli-augustus-september 2024 

33e jaargang nummer 4 

Inhoudsopgave: 
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 Opbrengst Sam’s kledingactie 
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Pag 13 Diocesane gezinsdag 

Pag 14 2-daagse bedevaart Banneux 

Pag 15 5-daagse bedevaart Banneux 
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Pag 17 Nationale bedevaart Rome 2025 
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Pastorale zorg: 
 

Voor dringende pastorale zorg bel:  
06-20874866 of bij geen gehoor  
06-39170407 

 

Voor het melden van uitvaarten bel 
uw uitvaartleider. 
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“Alleen een stok,  
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld, 
wel moogt ge sandalen dragen” Mc.,6 
 

Good goan 
 

Uit een gesprek klinken vragen na: “Hoe is wat in de bijbel staat waar?  
Als God liefde is, waarom dan ellende in de wereld? En waarom kerk zoals die 
is? De vragen zijn niet nieuw. De antwoorden blijvend moeilijk. Over de 
ervaren aanwezigheid van God kan best veel gezegd worden, maar in wezen 
blijft God onbegrijpelijk. God is niet vast te pakken of te zien. Terug in Enschede 
loop ik de kerk in: “Waarom is dat zo met U, en niet anders?” ‘Hoe of ik het zelf 
wel graag gehad had willen hebben?’ Lijkt de wedervraag.  
Wat zou u antwoorden? 

De geloofsbelijdenis gaat door mijn hoofd: ik geloof in Jezus Christus. Ik 
vertrouw hoe Hij met mensen gesproken en gedaan heeft. Dat wij langs zijn 
wegen tot Leven komen. Ineens kan het me niet zoveel meer schelen, dat God 
niet te vatten is. Als God óns maar begrijpt, én helpt. Jezus zegt dat dat zo is.  
En ook dat wij God niet in de weg moeten staan. Niet met onze zorgen. 
Evenmin met ego en spullen. Neem ter verzekering maar beter niks mee.  
Zegt Jezus dit weekend. Alleen wat nodig is om op weg te kunnen blijven. 
Alleen jezelf dus en jouw vertrouwen. En vooruit, ook schoeisel om te kunnen 
blijven gaan. En een stok. Om te steunen én jezelf te kunnen weren.  
Niet meer, en niet minder.  
 

Good goan!                                                                         Pastoor Daggenvoorde  
______________________________________________________________ 

 

Vertrek pastoor Paul Daggenvoorde uit de parochies Zuidoost Twente. 
“Op maandag 14 oktober vertrek ik uit 
de parochies. Dan begin ik aan een 
traject van intreden bij de 
benedictijnen van de St. Willibrords 
abdij in Doetinchem. Het postulaat. 
Een lang gekoesterde wens.  
Sinds het begin van mijn studietijd heb 
ik verkend of mijn roeping tot het 
priesterschap naar een klooster zou 
leiden, of een parochie. Mijn geestelijk 
begeleiders en biechtvaders zijn 
daarom altijd paters geweest. En mijn 
pastorale stage deed ik om die reden 
bij de paters karmelieten in Almelo. 
Parochiepastoraat vanuit een klooster 

paste niet helemaal.  
Buitengaats te zijn sloot toen beter 
aan bij mijn leeftijd. En zo voer ik uit, 
het parochiepastoraat binnen, 
inmiddels op heel wat plaatsen.  
En ging genieten van het persoonlijk 
pastoraat, de vieringen, groepswerk 
en bedevaarten. Zelfs van het bestuur 
en de organisatie. Ik ben dat gaan 
waarderen als onderdeel van de 
pastorale leiding. Want ook dit is nodig 
om samen te kunnen blijven geloven 
en missionaire gemeenschappen te 
worden. 
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Maar de opleiding was ik ooit vooral 
begonnen met een sterk verlangen 
naar verdiepen van innerlijk leven. 
Met die roeping heb ik in het 
parochiepastoraat contact kunnen 
houden. Een innerlijk weten waar 
God je eigenlijk wil hebben. Ruim 
voor coronatijd was ik er opnieuw 
weer veel mee bezig. Geraakt door 
wat Jezus in het evangelie zegt: “kom 
nu eens mee naar een eenzame 
plaats, om dáar bij mij te zijn”. Wat 
zou ik dat graag doen! Maar moest er 
in de samenleving niet veel 
gebeuren? En in de parochies? In 
coronatijd heb ik hernieuwd contact 
kunnen maken met mijn roeping.  
De kardinaal noemde dat vorig jaar 
oktober een roeping binnen een 
roeping. Dat was in een goed en lang 
gesprek op het bisdom bij 
gelegenheid van mijn zilveren 
priesterjubileum. Waarin ik hem 
vertelde van mijn wens. Ik mocht in 
stilte mijn diepste verlangen en 
vreugde verkennen, zei hij. Zonder te 
letten op enige consequentie, voor 
wie dan ook. De parochies waren me 
weliswaar toevertrouwd, en terecht 
een zorg. Maar uiteindelijk zijn 
verantwoordelijkheid, liet de 
kardinaal weten. Voor alles moest ik 
naar de roepstem van de Heer blijven 
luisteren. Naar geen andere. Dat 
deed ik. In de eerste helft van januari 
van dit jaar liet ik weten eruit te zijn. 
Te willen intreden. De abdij gaf groen 
licht om pas in oktober te beginnen. 
Opdat het bisdom meer tijd had te 
gaan zoeken naar een nieuwe 
pastoor. Hopelijk wordt die in de loop 
van de komende winter benoemd. 
Zelf ben ik dan bezig een monastiek 

leven in te oefenen van stilte, gebed, 
en studie. Tot nu volgde ik Jezus in 
zijn openbaar leven. Om te zijn waar 
Hijzelf zou gaan. Nu wil ik Hem heel 
graag volgen in zijn verborgen leven. 
Denk aan zijn nachtelijk gebed in 
eenzaamheid. Wanneer hij de 
leerlingen alleen laat.  
Ik zie dat het hier in de parochies in 
Zuidoost Twente relatief goed gaat. 
Daarom heb ik inmiddels minder 
moeite om te vertrekken. Er is een 
catechist in opleiding. Er start een 
diaconaal assistente met de 
opleiding. Communicatie en PR 
worden geprofessionaliseerd.  
Er treden wat nieuwe mensen toe tot 
de parochies, in werkgroepen en in 
de besturen. De organisatie en de 
financiën zijn redelijk op orde.  
De pastorale programma’s zijn 
toekomstgericht. Er is onder 
jongvolwassenen aandacht voor 
levensroeping. En er komt weer een 
pastoor. Wie, is nog niet bekend. 
Maar hij kan hier beslist goed 
beginnen. Veel zaken en het 
pastoraat worden vooral door jullie 
zelf gedragen.  
Ik ga allerminst uit onvrede dus, laat 
staan uitgeblust. Ik ben juist 
dankbaar voor het prima 
parochiepastoraat hier. Met enorm 
goede zin en ook wat gezonde 
spanning ga ik naar de abdij”. 
 

Paul Daggenvoorde 
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Kleuter- en familievieringen in de H. Maria Geboortekerk in Losser 

 

Er vind elk 2e weekend van de maand op de 
zaterdag om 16.00 uur een kleuter- of 
familieviering plaats in de  
H. Maria Geboortekerk of Martinuskapel.  
 

De volgende viering is op 7 september. 
______________________________________________________________ 
 

Dinkeldienst op de Oase 
 

We kijken terug op een mooie Dinkeldienst 
met prachtig weer en een heleboel mensen. 
Alle hulde aan jullie allemaal, die dit weer voor elkaar hebben gekregen en 
veel dank aan de Oase voor alle gastvrijheid. 
Georg van Slageren liet weten dat de opbrengst van de collecte maar liefst  
€ 274,26 is. Een heel mooi bedrag! 

Via Roel Kuijer en Carlien Oldekamp van de Oase hebben we mooie foto's 
gekregen. Die staan inmiddels met een verslag op onze website:  
https://www.mariavlucht.nl/fotoalbums/dinkeldienst-2024. 
Nogmaals dank allemaal voor deze mooie zondag!  
Op naar de volgende keer! 

______________________________________________________________ 
 

De Schatkamerpluym 2024 
 

In de vorige editie van het parochieblad nomineerde Henk Golbach de 
kerkhofploeg, “de schoffelploeg” van de H. Maria Geboortekerk om in 
aanmerking te kunnen komen voor de Schatkamerpluym van de Gemeente 
Losser. 5 juli jl. werd in steenfabriek De Werklust de prijs (een 
gebrandschilderd kunstwerkje en een geldbedrag) uitgereikt aan 
schuttersvereniging St. Märten. De jury was unaniem in haar oordeel dat 
deze vereniging een belangrijk stuk erfgoed in stand houdt en onlangs haar 
100-jarig bestaan vierde.  
Jammer, dat onze vrijwilligers de prijs niet toekwam; de prijs was hen ook 
zeer gegund. Maar hoe prettig is het voor de kerkhofploeg te weten hoe 
zeer hun werkzaamheden en het daarbij behorende resultaat gewaardeerd 
worden. Velen, ook niet-Lossenaren, die de begraafplaats bezoeken, laten 
hun complimenten horen over de wijze waarop e.e.a. onderhouden wordt, 
hoe verzorgd de begraafplaats eruit ziet. En zo ontvangen betreffende 
vrijwilligers (geregeld) toch een dikke pluim! 

                                                                                       De Begraafplaatscommissie 
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Wijs mij de weg 

 

Terwijl ik wat woorden, een gedachte aan het papier toevertrouw ben ik een 
weekje vrij. Ik ben in Cothen waar ik voor 27 jaar mijn pastorale stage begon. 
Zittend in de serre van wat een goede vriend van mij geworden is. Hij heeft 
veel voor mij betekend in de stageperiode en ook daarna. Ik mijmer wat, 
kom tot rust. Het is goed hier te zijn. Ik mijmer over het evangelie waarin 
Jezus zegt tot zijn Leerlingen: kom tot rust. Ga met mij mee naar een stille 
plek om wat uit te rusten. In Marcus 6, 30 -34 kunnen wij dit lezen. Rust en 
afstand nemen. Tot Jezus komen en daarmee ook tot jezelf. Met de vraag 
aan Hem: wijs mij de weg door het leven? Het werkjaar loopt bijna teneinde. 
Het schooljaar ook. Examens voorbij. Jongeren uit groep acht hebben een 
keuze gemaakt naar welke school ze gaan. De wat oudere jongeren welke 
studie ze gaan doen. Maar eerst een periode van rust, van vakantie. Velen 
zullen er weer op uit trekken naar mooie plekken om hopelijk tot rust te 
komen. Ik wens u, jullie een mooie vakantie toe. Zij die er op uit trekken en 
zij die thuis de vakantie doorbrengen. Dat wij elkaar hopelijk weer mogen 
ontmoeten in goede gezondheid. Weer uitgerust beginnen aan het leven van 
alle dag. In een nieuwe fase of in de draad weer oppakken. In de 
samenleving, maar ook in onze geloofsgemeenschappen. In het verhaal van 
God en de mensen. Zichtbaar geworden in Jezus, Zijn Zoon. In kracht van de 
Heilige Geest. Wijs mij de weg. Niet zoals de navigatiesystemen die velen tot 
dienst zijn geweest om op de juiste plek te komen. Maar door met Hem mee 
te gaan, om tot rust te komen. In het Woord tot ons gesproken. Om zo tot 
onszelf te komen en tot elkaar ook in de periode na de vakantie.  
 

Een fijne periode van vrij zijn.                             Willy Rekveld, Parochievicaris.  
______________________________________________________________ 
 

Paaskaars 2022 voor Jos en Sini Morsink 
 

Op zaterdagmiddag 22 juni werden Sini en Jos Morsink uit 
Losser thuis verrast. Ze dachten Ad Willems en Gerard 
Rödel te ontvangen, om zich te laten informeren over de 
organisatie van Open Monumentendag. Een zekere 
smoes… 

Pastoor Paul Daggenvoorde en Lies Kerseborn, voorzitter 
van de locatieraad, waren tevens aanwezig om Jos en Sini 
met de paaskaars van 2022 te bedanken voor hun grote 
inzet voor de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser. 
 

Jos en Sini dank jullie wel. 

Ter informatie: De paaskaars van 2023 heeft een permanente plek in de 
Martinuskapel gekregen. 
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Uitnodiging Vrijwilligersavond. 
 

Op donderdag 5 september 2024 is de jaarlijkse vrijwilligersavond van 

onze Geloofsgemeenschap Katholiek Losser. 
 

Deze wordt gehouden bij Café Heijdemann aan de Smalmaatstraat 55 te 
Losser. We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.30 uur. 
 

Laten we er samen, net als in 2023, een grandioos gezellige avond van 
maken!  
Graag aanmelden bij de gastdames tussen 10.00 -11.30 uur tel: 053 5381224 
of via email: losser@mariavlucht.nl 
 

Wees allen welkom,                                                                        de Locatieraad  

______________________________________________________________ 

 

Nieuwe website voor samenwerkende parochies Zuidoost Twente ! 

 

Maandag 1 juli werd de nieuwe 
website voor de samenwerkende 
parochies RK Zuidoost Twente 
feestelijk gelanceerd.  
De website is ontworpen en gebouwd 
door de firma Webfix uit Losser.  
 

Voorafgaand aan de lancering tekenden pastoor Paul Daggenvoorde en  
Tom Schasfoort de bijbehorende overeenkomst. 
 

Het logo werd ontworpen en gepresenteerd door Kim Vlaardingerbroek van 
Designstudio Twente, ook uit Losser. Een prachtig, fris en kleurig logo, 
waarin alle symbolen van de drie parochies te zien zijn.  
 

RK Parochies Zuidoost Twente is met www.rkzuidoosttwente.nl  
klaar voor de toekomst! 
 

http://www.rkzuidoosttwente.nl
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Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2024-2025 

 

Je wilt je zoon of dochter wat meegeven? Het verhaal van Jezus als 
inspiratiebron voor het leven? Normen en waarden? Goed zijn voor jezelf, 
maar ook voor een ander? Gevoel voor rechtvaardigheid? Openheid, 
eerlijkheid, gevoel voor wat heilig is? Een gemeenschap, waarin je je geloof 
kunt beleven en uiten en onderzoeken? Samen met andere tieners, ouders, 
vrijwilligers en pastores… Dan kun jij je zoon of dochter mee laten doen met 
het Vormselproject. 
 

We beginnen met ouders en vormelingen samen op zondag 15 september in 
Denekamp met een leuk en leerzaam programma, dat door de zusters 
franciscanessen verzorgd wordt.  
Vanaf dan komen we met regelmaat samen in het parochieel 
dienstencentrum in Enschede aan de Nieuwe Schoolweg 2 om uiteindelijk op 
zondag 9 februari 2025 het Vormsel te ontvangen in de Jozefkerk in 
Enschede aan de Oldenzaalsestraat. Het volledige programma vindt u op 
https://www.rkzuidoosttwente.nl/heilig-vormsel. 
 

Kinderen van groep 8 en hoger uit de parochies Franciscus, Jacobus en Maria 
Vlucht kunnen meedoen. Je kunt jouw zoon of dochter tot 8 september 
opgeven via het opgaveformulier op https://www.rkzuidoosttwente.nl/
formulier-vormsel. 
Heeft u vragen, neem dan contact op met Ben Tenbergen 
(j.tenbergen@kpnmail.nl, 06 147 86 206), Ria Everink (06 546 88 575) of 
pastor Frank de Heus (06 300 988 33).  
_______________________________________________________________ 

 

Ingezonden stuk: 
 

Kent u nog het verhaal van de arme en de rijke? Ze gingen beiden dood en 
kwamen aan de hemelpoort. 
Wat zei God? 

“De rijke heeft zijn loon op aarde gehad en keek niet om naar de arme! 

Hier in het paradijs is het andersom; kom binnen, arme man.” 
 

                                                                                                             Een parochiaan 

https://www.rkzuidoosttwente.nl/heilig-vormsel
https://www.rkzuidoosttwente.nl/formulier-vormsel
https://www.rkzuidoosttwente.nl/formulier-vormsel
mailto:j.tenbergen@kpnmail.nl
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Alle vieringen Maria Vlucht t/m 8 september 

CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 

 

H. Maria Geboortekerk Losser 

Zo 21 juli 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 

      (Mis XI Greg) 
Wo 24 juli 09.30 EV pastoor Daggenvoorde   

Zo 28 juli 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Wo 31 juli 09.30 CV werkgroep 

Zo 4 aug 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 

Wo 7 aug 09.30 CV werkgroep   

Zo 11 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Wo 14 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 18 aug 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 

      (Mis IIX) 

Wo 21 aug 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 25 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Wo 28 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 1 sep 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 

     (Mis Griesbacher Greg) 
Wo 4 sep 09.30 CV werkgroep 

Kinder/familieviering: 
Za 7 sep 16.00 GV past. werker de Heus  Vivace 

Zo 8 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
Za 20 juli 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

Do 25 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 4 aug 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 

Do 8 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 17 aug 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 

Do 22 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 29 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 1 sep 09.30 CV past. werker de Heus  Gemengd koor 

 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

Vrij 26 juli 10.00 EV parochievicaris Rekveld   

Zo 11 aug 10.30 EV pastor Kortstee 

Vrij 23 aug 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 8 sep 10.30 EV pastoor Daggenvoorde 
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Jacobus Lonneker 

Za 20 juli 19.00 CV werkgroep 

Zo 28 juli 10.00 CV werkgroep   

Za 3 aug 19.00 EV pastoor Daggenvoorde   

Wo 7 aug 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 11 aug 10.00 CV werkgroep 

Za 17 aug 19.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 25 aug 10.00 EV pastor Kortstee 

Za 31 aug 19.00 EV parochievicaris Rekveld 

Wo 4 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Za 7 sep 16.00 GV parochievicaris Rekveld  doopviering 

Oecumenische oogstviering: 
Zo 8 sep 10.00 OV werkgroep en dominee   

______________________________________________________________ 

 

Miva collecte 2024 
 

Kraamkliniek zonder ambulance: “Wat als het mis gaat?” 

 

Op 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte plaats in de kerken.  
Helpt u dit jaar verloskundige Zelly aan een ambulance, en voorkomt u zo 
onnodige baby- en moedersterfte? Geboortezorg is in het achterland van 
Zambia heel slecht bereikbaar.  
Dat leidt regelmatig tot levensbedreigende situaties.  
Zelly kan haar belangrijke werk alleen doen met uw inzet. 
In het portaal van de kerk liggen folders over het project. Hier vindt u ook een 
QR-code die u kunt scannen. 
Uw donatie is van harte welkom:  NL42 INGB 0000 0029 50 

De MOV-groep beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
Dank u wel voor uw steun. 
_______________________________________________________________ 

 

Sam’s kledingactie 
 

De opbrengst van Sams' Kledingactie, 11 mei jongstleden, bedroeg 

ruim 1700 kilo. De opbrengst wordt o.a. besteed aan het 
verbeteren van het onderwijs in Ethiopië.  
 

De organisatie bedankt iedereen, die een bijdrage aan deze actie 
heeft geleverd. 
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Kroniek Katholiek Losser 
 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam 
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.                 De redactie 
 

Overleden  
 

Sientje Nijmeijer-Heerink      1930—2024  
Sientje groeide op in een groot gezin. In de oorlogsjaren was het armoe troef 
in een koud huis met weinig eten. Ze ging werken op een boerderij in de 
Zoeke, vlakbij haar ouderlijk huis.  
Ze trouwde al jong met Hein Nijmeijer en ze kregen een dochter (Nan) en 
een zoon (Henk). Helaas kreeg Henk op 3-jarige leeftijd een ernstige 
hersenziekte en raakte hij gehandicapt. Sientje heeft hem jaren verzorgd 
maar hij overleed in een beschermde woonvorm in Huizen in 1994. Haar 
man was al zeven jaar eerder overleden. Ondanks veel verdriet pakte Sientje 
de draad weer op en ze genoot van haar katten, van zwemmen en het 
vrijwilligerswerk bij de Losserhof en in Maartens-Stede.  
Door een val brak ze eind maart haar heup en ze kwam er niet meer 
bovenop. Op 23 mei overleed ze en werd ze herenigd, aldus haar 
overtuiging, met hen die haar waren voorgegaan en waarvan ze zoveel hield. 
 

Sini Wigger-Brookhuis     1939—2024 
Opgewekt en zorgzaam, nooit klagend, altijd stil dragend, dat is hoe Siny 
was.  
Siny groeide op in Beuningen. Na de lagere school ging ze als dienstmeid in 
de pastorie werken en later ging ze in betrekking. Ze werd verliefd op 
Gerhard Wigger,  zij trouwden en woonden meer dan 50 jaar aan de 
Oldenzaalsestraat. In dat huis werden vier dochters en een zoon geboren, 
die helaas op 4-jarige leeftijd is overleden. Wat vonden ze het geweldig om 
oma en opa te zijn van maar liefst 10 kleinkinderen, wat een trots. Later 
wordt ze zelfs “oude oma” van 10 achterkleinkinderen. Nadat Gerhard in 
2008 is overleden, redde Siny zich goed alleen in huis, ze zette haar hobby 
tuinieren voort. Ook ging ze als vrijwilliger boekjes vouwen, het parochieblad 
't Klöpke. Dan is de tijd gekomen om te verhuizen naar een aanleunwoning 
en vervolgens naar de verzorgafdeling op Maartens-Stede en hier is ze 
donderdag 6 juni rustig uit het leven weggegleden. Zoals Siny altijd zei: ‘D’r is 
een tiet van komm’n en d’r is een tiet van goan’. Helaas is ‘de tiet van goan 
noe komm’n’. 
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Gerard Kienhuis     1942—2024 

Gerard was een geboren en getogen Lossernaar. 
Hij is als metselaar in de bouw begonnen, later was hij het vaste gezicht van 
Olde Kalter op de graafmachine. Hij heeft veel gewerkt, ook in de 
weekenden bood hij mensen de helpende hand. Alles pakte hij aan, niet 
alleen in de bouw maar ook binnen de familiebedrijven. Eenmaal in de VUT 
had hij tuintjes in onderhoud en ging hij vrijwilligerswerk doen bij o.a.  
Sint Maartenstede, Mediant, Tafeltje Dekje, de kerk en recentelijk bij 
Automaatje.  
Naast het werken was hij een echte familieman, zijn kleinkinderen stonden 
op nummer 1.  
Samen met Diny genoot hij van hun gezelschap en de vele uitstapjes. 
Door de jaren heen werd hij ziek en heeft hij vele hobbels overwonnen.  
Net voor de meivakantie dit jaar kreeg hij te horen dat hij weer ernstig ziek 
was en dat ze niets meer voor hem konden doen. We zijn trots op de manier 
hoe hij met zijn ziekte is omgegaan. Helaas hebben we op zondag 9 juni 
afscheid van hem moeten nemen. 
____________________________________________________________________ 

 

Diocesane Gezinsdag ‘Symfonie van gebed’  
 

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema 
van dat jaar is ‘Pelgrims van hoop’. Voorafgaand aan dat jaar 
heeft het Vaticaan 2024 uitgeroepen tot Jaar van het gebed.  
In het kader van dat voorbereidingsjaar wordt er op zaterdag 28 september een 
Diocesane Gezinsdag georganiseerd met als thema ‘Symfonie van gebed’.  
 

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met een opening en korte introductie in de 
Nicolaaskerk in Baarn. Daarna zullen gezinnen uitgenodigd worden om op 
ontdekkingstocht te gaan langs verschillende ‘gebedsstations’. Bij elk station krijgen 
ze uitleg over een bepaalde vorm van gebed: rozenkrans, muziek, kunst, de Bijbel, 
schrijven/lezen en gebed door werk. Er is een verzorgde lunch met tijd voor 
ontmoeting  en uitwisseling. 
 

Om 15.00 uur is er een gebedsviering in de Nicolaaskerk met uitstelling van het 
Allerheiligst Sacrament. Tijdens deze viering is er ook de mogelijkheid om als gezin 
een speciale zegen te ontvangen. Rond 15.30 uur sluiten we de dag gezamenlijk af 
met een drankje.  
Aanmelden graag vóór vrijdag 20 september via het aanmeldformulier op de 
website.  
De kosten voor deze dag zijn €25 per gezin.  
Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN NL03 ABNA 0812 0067 12  
t.n.v. RK AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2024 + naam.  
 

Met vragen en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma, 
e-mail: bangma@aartsbisdom.nl.  
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2-daagse bedevaart Banneux 

 

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar 
Banneux ? 

Ook dit najaar gaan we vanuit Twente en 
Salland weer naar Banneux voor een 2-daagse 
bedevaart.  
Dit jaar is die op zaterdag 24 en zondag  
25 augustus. 
 

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische 
Ardennen is de plaats waar Maria in 1933 is 
verschenen aan Mariëtte Beco.  

Opstapplaatsen zijn De Lutte en Nijverdal. Alles wordt verder voor u 
geregeld. 
We hebben dit jaar een ander programma, eventueel komen we bij u thuis 
voor verdere informatie . 
Voor deze 2-daagse bedevaart bedragen de kosten: 
met 2 personen op 1 kamer: € 175,-p.p., alleen op een kamer kost € 190,-.  
 

Op zaterdag kunt u genieten van een lunch in het mooie plaatsje Thorn.  
 

Tegen 14.30 uur arriveren we in Banneux . Daar zullen we gelijk een bezoek 
brengen aan de bron en aansluitend is het lof met ziekenzegening.  
We dineren en overnachten in een kasteeltje ( Chaityfontaine ) tegenover de 
heiligdommen.  
Na het diner is er een eucharistieviering met aansluitend een lichtprocessie.  
 

Op de zondagmorgen is er na het ontbijt een internationale 
Eucharistieviering.  
 

Rond 12.00 uur is er een lunch in het kasteeltje. Na de lunch is er 
gelegenheid om winkeltjes te bezoeken of een wandeling te maken.  
Om 15.00 uur is er een lof met de ziekenzegening.  
Direct aansluitend gaan we weer met de bus naar Thorn voor een diner en 
vervolgens weer naar huis.  
Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen (drankjes zijn voor eigen 
rekening).  
Opgeven graag uiterlijk 1 augustus.   
 

Contactpersoon uit de regio voor deze bedevaart is:   
Ans Olde Theussink                   tel. 06 274 08 273 
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5-daagse bedevaart Banneux 

Gaat u ook met ons mee op de 
speciale 5-daagse najaars-bedevaart 
naar Banneux van  
30 augustus t/m 3 september 2024? 

 

We gaan dit najaar vanuit het 
bisdom Utrecht weer naar Banneux, 
dit keer samen met gasten en 
vrijwilligers uit het bisdom  
's-Hertogenbosch . 
Het thema dit jaar is: 
Onder Maria’s mantel. 
 

Banneux is de bedevaartplaats in de 
Belgische Ardennen.  
In 2024 is het 75 jaar geleden dat de 
kerk de Mariaverschijningen in 
Banneux officieel heeft erkend.  
De kerkelijke erkenning vormt de 
bevestiging van wat er tussen  
15 januari en 2 maart 1933 is 
gebeurd.  
Maria verscheen in 1933 aan 
Mariëtte Beco.  
 

Er zal in dat weekend een feestelijke 
herdenking zijn, met op beide dagen 
een internationale viering die 
voorgegaan zal worden door 
verschillende bisschoppen 
waaronder een Nederlandse.  
Ook zal er op zaterdagavond een 
extra feestelijke lichtprocessie zijn.  
U kunt daar als gast bij aanwezig zijn 
door mee te gaan met ons op die  
5-daagse bedevaart. Het één kan 
niet zonder het ander. De gasten die 
graag naar Banneux willen om daar 
te genieten van alles wat de 
bedevaart te bieden heeft aan zorg, 
aandacht en devotie en de 

vrijwilligers die graag voor alle 
gasten klaar staan om ze te helpen/
ondersteunen bij wat de gast ook 
maar nodig heeft om zo optimaal 
mogelijk van de bedevaart te 
genieten. 
We hebben in Banneux voldoende 
rolstoelen en rollators. Er zijn vele 
vieringen die allemaal rolstoel 
toegankelijk zijn. Voor de Maria 
vereerders onder u is dit bijna een 
must om te gaan.  
En dit alles voor een prijs van €390,-  
alles inbegrepen.  
Voor een 1 persoons kamer is er een 
toeslag van €50,- ( dus €440,-) 
U kunt verdere inlichtingen krijgen 
of zich zo spoedig mogelijk  
opgeven bij: 
 

Propagandist : Ans Olde Theussink  
tel. 06 27408273  
Tridium coördinator : Bert Elferink  
tel. 06 23770341   
Eventueel komen we bij u thuis voor 
verdere informatie.  
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Herinrichting van het Driebogenpark 
 

Zondag 30 juni attendeerde pastoor Paul Daggenvoorde na afloop van de 
eucharistieviering de aanwezige kerkbezoekers in de H. Maria Geboortekerk 
op de totstandkoming van de herinrichting van het parochiepark  
‘De Drie Bogen’. Hij vertelde o.a. dat het parochiepark, dat eigendom is van 
de parochie Maria Vlucht, opnieuw werd ingericht met financiële middelen 
van de gemeente Losser. E.e.a. kwam tot stand in overleg met o.a. de 
locatieraad van de Losserse geloofsgemeenschap . 
 

Op 4 juli verrichtten wethouder Jan Engels en Jozef Evering, vice-voorzitter 
parochiebestuur Maria Vlucht, symbolisch de opening van het park en 
verscheen van de Gemeente Losser het onderstaande persbericht. 
 

“Park de Drie Bogen: opgeknapt, groener en meer ruimte voor water. 
De afgelopen maanden gebeurde er van alles op het terrein naast de Maria 
Geboortekerk in Losser. De parochietuin, beter bekend als park de Drie 
Bogen, werd opnieuw ingericht. Die werkzaamheden zijn nu afgerond, 
daarmee is de eerste schakel in de ‘blauwe’ lijn tussen Dorpsbeek en 
Dinkeldal klaar. Deze herinrichting is onderdeel van de Losserse Erfgoeddeal 
Beken & Bleken, waarbij oude beken, bleken en verbindingen hersteld 
worden. Tegelijk leveren de werkzaamheden een bijdrage aan oplossingen 
op het gebied van klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid.  
 

Het park de Drie Bogen, vernoemd naar het waterornament achterin het 
park, werd in 2014 geopend. De aanpassingen die nu zijn gedaan, zorgen 
ervoor dat het park toegankelijker, groener en klimaatbestendiger is. 
Wethouder Jan Engels: “Dit park was al een mooi stukje Losser, maar nu 
draagt het ook nog eens bij aan enkele hedendaagse opgaven. Zo is het park 
nu veel groener en daarmee zorgen we voor meer biodiversiteit.  
Ook hebben we in overleg met het kerkbestuur de regenpijpen van de kerk 
afgekoppeld. Dit water stroomt nu niet direct het riool in, maar we vangen 
het op in het park.” 
 

Dorpsbeek en park komen samen.  
Vanuit het buitengebied en onder de Enschedesestraat stroomt de 
Dorpsbeek nu ondergronds via de Kerkstraat naar het centrum van Losser. 
Onderdeel van de Losserse Erfgoeddeal is het weer zichtbaar maken van 
deze Beek.  
Onder andere in het park de Drie Bogen.  
In het park staat een pomp die door bezoekers met de hand te bedienen is. 
Het water uit de pomp stroomt dan door een goot over een van de muren. 
Hiermee wordt de loop van de Dorpsbeek weer ‘zichtbaar’ gemaakt.  
Het ontwerp van het vernieuwde park is gebaseerd op het oorspronkelijke 
park. Bestaande bomen zijn behouden, nieuwe paden zijn toegevoegd en 
het kunstwerk de Drie Bogen wordt subtiel verlicht.   
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Bij de entree van het park staat een informatiebordje met een QR-code. 
Hierop staat meer uitleg over het park en de kerk. De gemeente Losser blijft 
voor het grootste gedeelte het onderhoud aan het park uitvoeren. 

Vervolg werkzaamheden Erfgoeddeal en centrum.  
In de komende periode gaan de werkzaamheden en de plannen voor de 
Erfgoeddeal en het vervolg van het centrumplan verder. Zo is onlangs het 
startsein gegeven voor de renovatie van de Dorpsbleek. In de Kerkstraat en 
het centrum wordt de beek straks weer (voor een deel) zichtbaar gemaakt. 
Daarbij krijgt de beek een klimaatadaptieve functie: dit betekent dat daar bij 
piekbuien hemelwater wordt opgevangen. Daarna wordt het water 
vertraagd afgevoerd richting de Dorpsbleek en het Dinkeldal. Op deze 
manier biedt het centrum ruimte aan oplossingen voor opgaven op het 
gebied van water, hittestress en verdroging. Dit draagt bij aan het versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en identiteit van het centrum.  
 

Waterschap Vechtstromen, CML, Dorpsraad Losser en gemeente Losser 
werken samen aan deze plannen. Hierover gaan zij nog met inwoners en 
ondernemers in gesprek. Samen werken alle partijen zo verder aan een 
centrum om trots op te zijn. 
______________________________________________________________ 

 

Vooraankondiging Nationale bedevaart naar Rome 2025 
 

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het 
Heilig jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend 
jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart 
naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van 
paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als ‘pelgrims van 
hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de 
grote basilieken te betreden 

Mrg. Woorts, bisschop-referent voor de bedevaarten: “Namens de 
Nederlandse bisschoppen nodig ik u en jou van harte uit om mee te 
pelgrimeren naar Rome, de Eeuwige Stad.” 
 

De busreis is van 26 april t/m 3 mei met een overnachting onderweg op de 
heen– en terugreis. De vliegreis is van 27 april t/m 2 mei. Voor jongeren is er 
een speciale jongerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief.  
Ook krijgen zij in Rome een aangepast programma aangeboden.  
Gezinnen kunnen een familiearrangement met flinke korting boeken– over 
de reisoptie hoort u later meer. 
Belangstellenden kunnen zicht inschrijven via: 
www.rome2025.nl of www.huisvoordepelgrim.nl 
Kijk voor meer info over het Heilig Jaar ook op www.jubeljaar2025.nl. 
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m donderdag 
van 10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
Uitvaartcoördinator: 06–22950931 

U kunt t/m 19 augustus kopij inleveren voor het 
volgende nummer dat op 4 september verschijnt.  
 

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com 

U mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden. 
 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 
klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman  
via klopkelosser@gmail.com 

 

Inleverdata kopij in 2024: 
Uiterlijk: 19 augustus, 21 oktober, 2 december 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2024: 
4 september, 6 november, 18 december 
 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Pastoor Paul Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 

Colofon 



  

 

 

Telt own zeagens 
 

Telt own zeagens elken dag 
Ok al löp dan alles teagen 

Is ut koald en valt de reagen 
A’j own zeagens telt, kömp vanzölf own lach 

 

Telt own zeagens elken dag 
Ow gezin, owne gezondheid, 

Ow gelukjes, owne gekkigheid. 
En sluute own dag met un brede lach 

 

Telt own zeagens elken dag 
Dan zu’j steeds meer kunnen veenden 
En later vertellen an owne keender 

Da’j duur dat tellen 
Elken dag könt ofsluuten met own lach! 

 

08, 21 @JOOTJE 


