
Hoi allemaal! 

Wat leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in een week in Taizé! In deze brief zullen we jullie een beetje 

meer vertellen over Taizé: wat houdt het in, hoe ziet een dag eruit, hoe organiseren wij de reis. 

 

Wat is Taizé 

Taizé is een klein dorpje in Bourgondië, Frankrijk. In de jaren ’40 van de vorige eeuw kwam Roger 

Schutz uit Geneve daaraan. Hij was op zoek naar een plek waar hij een soort kloosterleven wilde 

beginnen. Een leven waarin hij in dienst wilde staan van mensen die in armoede leefden, of in 

eenzaamheid. In de beginjaren hield dat in: Joden opvangen en verbergen, armoede in de buurt 

bestrijden. Maar na de oorlog ook bijv.: Duitse krijgsgevangenen helpen. In die periode sloten er 

steeds meer mannen zich aan bij Roger en ontstond er een kloosterorde. Geen traditionele: Elke 

broeder hield zijn eigen geloofsachtergrond: Katholiek, protestants, anglicaans of nog anders. 

Broeder Roger zei: Laten we als Christenen onderling geen ruzie maken. Laten we vooral proberen 

elkaar te vinden in onze overeenkomsten. Vanaf de jaren ’60 kwamen er steeds meer jongeren naar 

Taizé. Dit was niet gepland, maar het maakte dat het leven van de broeders er anders uit ging zien: Er 

werd een grote kerk gebouwd, er kwamen camping faciliteiten en slaapzalen en er kwam een grote 

keuken. Tegenwoordig kunnen er zo’n 5000 mensen tegelijk eten vanuit die keuken. Al die mensen 

passen ook in de kerk, die in de loop van de jaren verschillende keren is uitgebreid. In Taizé is het 

programma inmiddels aangepast op de aanwezigheid van de jongeren. Er is een dagprogramma 

ontwikkeld waarin iedereen een taak heeft én iedereen ruimte krijgt voor zichzelf. 

In de eerste plaats is iedereen welkom in Taizé, ongeacht waar je vandaan komt, welk geloof je hebt 

(of misschien heb je ook geen geloof). In Taizé gaat het erom dat we elkaar leren kennen en elkaar 

leren begrijpen. Alleen door elkaar te begrijpen kunnen we beter met elkaar omgaan. 

 

Een dag in Taizé  

Een dag in Taizé heeft een redelijk vast dagritme:  

8.30 – kerkdienst 

9.00 – ontbijt 

10.00 – bijbelintroductie/gespreksgroepen 

12.30 – kerkdienst 

13.00 – Lunch (warm) 

Vrije tijd 

15.30 – werkgroepen 

17.00 – Thee 

Vrije tijd 

19.00 – Diner (warm) 

20.30- kerkdienst 

Daarna is gelegenheid om naar Oyak (het café) te gaan. 

 

Dit ziet eruit als een strak programma. In praktijk heb je op deze manier veel tijd om mensen te 

ontmoeten. Vaak zijn er jongeren uit meerdere landen. Wij zijn waarschijnlijk de enige Nederlandse 

groep tijdens deze week. De kerkdienst is niet een kerkdienst zoals we deze kennen in Nederland. Er 

worden eenvoudig te zingen liederen gezongen in werkelijk alle talen, je zingt ze zo mee! Er wordt 

een stukje uit de bijbel gelezen en wat vooral belangrijk is: elke dienst heeft ongeveer 10 minuten 

stilte, in het begin van de week iets korter (om te wennen). Die stilte is ruimte voor jezelf en dat 3x 

per dag. Dat is even wennen, maar dat komt goed!  

 



De bijbelintroductie is vaak een praktische uitleg van wat er in een stukje Bijbeltekst staat. De 

voertaal is (Taizé)-Engels, met daarnaast als 2e taal vaak Duits of Frans en er wordt eventueel nog in je 

eigen taal vertaald als je daarom vraagt. Dus ook als je niet zo goed in Engels bent, begrijp je het vaak 

wel en anders zijn er vertaalmogelijkheden. Na de bijbelintroductie worden er groepen gevormd. 

Deze groepen blijven de hele week na de bijbelintroductie bij elkaar komen. Zo leer je mensen uit 

andere landen kennen en ga je met elkaar in gesprek. Soms over het Bijbelverhaal, maar vaak vooral 

over hoe jij de dingen in je leven doet, of wilt doen (bijv.: hoe ga jij met je naasten om, wie zijn je 

naasten, wat doe je als je iemand eigenlijk niet mag). Doordat je elkaar in de loop van de week steeds 

beter leert kennen, worden de gesprekken vaak steeds interessanter. 

 

Het eten in Taizé is simpel, maar prima. Elke (warme) maaltijd bestaat uit: de hoofdmaaltijd, een 

stukje brood, een toetje en fruit. De maaltijden zijn in de middag allemaal vegetarisch (ook uit 

duurzaamheidsoverwegingen) en in de avond kan je kiezen tussen met of zonder vlees. Mocht je 

voedselallergieën hebben, dan is er de mogelijkheid om ander eten te krijgen. Laat dit vooral aan ons 

weten voor je naar Taizé gaat, dan weten wij hoe en wat. 

 

De werkgroepen zijn soms dezelfde groepen als je gespreksgroep, soms zijn het juist weer andere 

mensen die je leert kennen. De hele week zal je samen een taak uitvoeren om zo het leven in Taizé 

draaiende te houden. In feite zijn we allemaal vrijwilligers. Sommige taken zijn op een ander moment 

dan in dit bovenstaande programma, maar dat hoor je dan vanzelf. Welke taken kunnen dit zijn? 

Eten koken, eten uitdelen, stilte in de kerk bewaren, schoonmaken van sanitair, keuken, kerk of 

andere ruimtes, afwassen, etc. Misschien klinkt dit niet zo leuk, maar in Taizé zijn alle klusjes samen 

toch een feestje! 

 

Twee of drie keer per dag is OYAK open. Oyak is een soort café. Je kunt er een hapje (chips, chocola, 

koekjes, soms tosti’s of crêpes) en een drankje kopen. Alcohol wordt alleen geschonken als je je kan 

legitimeren als 18 jaar of ouder en dan nog maar 1 drankje per openingsmoment. Ook heeft Oyak 

een klein winkeltje voor spullen die je vergeten bent: batterijen, paraplu, tandenborstel, zakdoekjes, 

pen en schrijfblok etc. Oyak is een gezellige ontmoetingsplek in Taizé. Vaak zitten daar ook mensen 

met hun gitaar of ander instrument om wat te spelen, of wordt er meegezongen. Wil jij je instrument 

mee, overleg dat even met ons. We hebben wel iets, maar geen onbeperkte pakruimte (dus 8 gitaren 

wordt wat lastig). ’s Avonds kan je Taizé niet meer uitwandelen (veiligheid). Aan de uitgangen van 

Taizé staan de nightwelcomes (ook een werktaak), die iedereen naar bed sturen, of naar Oyak. Vanaf 

23.30 wordt ook Oyak gesloten en kan je alleen nog terecht in de kerk (die is 24 uur per dag open) of 

je bed. 

 

Het theemoment is ons vaste ontmoetingsmoment. We zitten meestal (als dat lukt) op een vaste plek 

en op dat moment is de hele groep even bij elkaar. We wisselen uit en ook als je even niet zo lekker 

op je plek bent, is er ruimte om daar over te praten. Als er mededelingen zijn worden die ook altijd 

op dit moment gedaan. 

 

In Taizé slapen we in barakken (slaapzalen). Het is in de herfstvakantie soms heel mooi weer (het kan 

nog 25 graden worden overdag), maar de nachten zijn vaak koud. In tenten slapen is daarom niet 

heel fijn. De barakken zijn ook de plekken waar we soms lekker hangen. Jongens en meisjes slapen 

gescheiden. Dat betekent afhankelijk van hoeveel mensen er meegaan, dat we 1 of 2 barakken per 

sekse hebben. Overigens is de barak na kerktijd ’s avonds een plek van rust. Iedereen die wil moet 

dan kunnen slapen. Is iedereen nog wakker, dan kan je natuurlijk best met elkaar kletsen. 

 



Ben je tussen de 15-18 jaar, dan moet je een toestemmingsformulier door je ouders laten invullen. 

De jongeren tussen de 15 en 17 (wij kiezen ervoor vooral jongeren vanaf 16 jaar mee te nemen) 

volgen in Taizé een eigen programma. De bijbelintroductie is wat eenvoudiger, vaak met theater, en 

de gespreksgroepen worden begeleid door een oudere deelnemer. Op elke paar jongeren die wij 

meenemen in deze leeftijdsgroep hebben wij een begeleider. Ook bij de werkgroepen hebben we 

daar een begeleider voor. Dat wil niet zeggen dat jullie niks mogen doen zonder begeleiding, maar we 

zorgen wel graag goed voor jullie.  Ook de anderen kunnen uiteraard altijd bij ons terecht met vragen 

of met dingen waar ze mee zitten! 

 

Rondom Taizé kan er goed gewandeld worden. Een wandeling naar de TGV is een favorieten. Zorg wel 

dat je met meer mensen gaat wandelen en meld even bij iemand welke kant je op gaat. Zo weten we 

waar iedereen uithangt. Mogelijk doen we ook met de hele groep een wandeling ergens in de loop 

van de week. 

 

De broeders van Taizé voorzien in hun eigen onderhoud. Dit doen ze door aardewerk te maken, 

kaartjes, kettinkjes, boeken, jam, zout, thee etc. Hiervoor hebben ze een eigen winkeltje, Exposition. 

Wij vinden het een fijne plek en lopen er vrijwel elke dag wel even doorheen. 

 

Hoe organiseren wij de reis:  

We rijden met 2 busjes. Op elke bus zitten een chauffeur en een bijrijder (veiligheidsafspraken). Dit 

zijn Anne, Harold, Bart en Heleen. De chauffeurs/bijrijders kunnen tijdens de stops wisselen.  Wij 

stoppen op weg naar Taizé 3x op vaste plekken. Daar gaan we naar het toilet en eten/drinken even 

wat.  In Taizé zijn de vier chauffeurs ook de begeleiders. Wij komen al 20-28 jaar in Taizé en weten van 

vrijwel alles hoe het werkt. Harold en Bart zullen bij de jongens slapen, Anne en Heleen bij de 

meisjes. Daarnaast gaat Jorien mee. Zij is pastoraal werker. In principe gaat zij voor het eerst naar 

Taizé en is ze dus niet in begeleidersfunctie. Zij is echter wel beschikbaar voor gesprekken als je 

ergens meezit, wat je liever niet met een van de anderen wilt delen. 

 

De kosten voor de reis bestaan uit zo’n 170 euro voor het vervoer (bushuur, brandstof, tol). In Taizé 

betaal je 12 -16 euro per dag voor slapen en eten. Wij gaan uit van 12 euro, dat komt neer op zo’n 

80veuro voor 6,5 dagen in Taizé. Ben je ouder dan 25 dan overleggen we even met jou over wat je 

betaalt, daar zijn variabele prijzen voor. Wij betalen relatief veel, omdat we uit een rijk land komen. 

Door op deze manier solidair te zijn kunnen jongeren uit andere landen ook naar Taizé komen. Je kunt 

natuurlijk ook nog wat zakgeld meenemen. Contant geld is makkelijk bij Oyak, bij Exposition kan je 

pinnen. Als je meegaat moet je zelf een eigen reisverzekering afsluiten!! 

 

We vertrekken op zondag 27/10 om 5 uur vanuit Losser. (Er is mogelijkheid om hier te slapen). We 

zijn dan tussen 15.00 en 15.30 uur in Taizé. Op Zondag 3/11 vertrekken we om 7.00 uur weer uit Taizé 

en hopen dan uiterlijk 17.00 uur weer in Losser te zijn. 

 

Een heel verhaal zo, maar we hopen jullie een beter beeld van Taizé te hebben gegeven. Op YouTube 

is dit filmpje nog een aanrader om te kijken: https://youtu.be/04AbxDxbHAk?si=6BUJaFjGQt-nP6YQ 

 

Wil je mee? Meld je dan voor 1 september bij ons aan (via Taizélosser@gmail.com). Liever eerder, 

want vol = vol. We hebben maar beperkt plek in de bussen. Er zijn al een paar jongens en meiden die 

zich hebben aangemeld! Heb je vragen, app of bel dan naar degene die je kent van de begeleiding, of 

naar 06-23029619 (Heleen) 

Groetjes, Anne Lamers, Bart Sauer, Harold en Heleen Vriesema 

https://youtu.be/04AbxDxbHAk?si=6BUJaFjGQt-nP6YQ


Bij inschrijving graag de volgende gegevens mailen: 

Voornaam: 

Achternaam: 

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

Mailadres: 

Gegevens van achterblijvers: (naam en nummer van bijvoorbeeld ouders) 

Allergieën, Diëten of medicijngebruik:  

Overige bijzonderheden: 


