
Waarom Laudato Si' ? 
“Ons gemeenschappelijk huis is in gevaar, we moeten er beter voor zorgen”.  

Dat is in het kort de boodschap van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’, gepubliceerd in mei 

2015. De paus schetst de bedreigingen tengevolge van de opwarming van de aarde:  extreme hitte en 

droogte, overstromingen en smeltende gletsjers, vernietigende branden, verlies van de biodiversiteit,  

toename van wereldwijde armoede en klimaatvluchtelingen.   

 

Wetenschappelijke, groene en sociale encycliek 
Paus Franciscus is voor deze schets te rade gegaan bij bisschoppen over de hele wereld en bij een 

keur aan gerenommeerde wetenschappers. Hij verwijst ook naar eerdere sociale documenten uit 

kerk en samenleving.  

De encycliek spreekt over onze ‘cultuur van 

verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor 

de verkwisting van grondstoffen. Tegen de 

achtergrond van de armoede en honger in de 

wereld is dit een schreeuwend onrecht.  Willen we 

nog iets ten goede keren, dan moeten we in actie 

komen en beter voor de aarde en elkaar zorgen.  

 

Voor alle mensen van goede wil 
Het is niet de eerste dat de Kerk aandacht vraagt 

voor de zorg voor de Schepping. Al sinds de jaren 

zestig roepen verschillende pausen daartoe op. Paus Franciscus is echter de eerste die daar een 

encycliek aan wijdt: Laudato si’ uit 2015. De zorg voor de schepping zou een Achtste werk van 

Barmhartigheid moeten zijn, zo stelt hij. 

Uitzonderlijk is dat de paus zich niet alleen tot Christenen richt, maar tot alle mensen van goede wil. 

 

Onze verantwoordelijkheid 

Paus Franciscus spoort ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale 

kwesties’ én ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ en zo 

‘medescheppers’ te zijn. Wij moeten toegroeien, zo schrijft hij, naar een ‘Integrale Ecologie’ waarin 

zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is een 

indringend en confronterend document want de paus stelt niet alleen regeringsleiders 

verantwoordelijk voor het milieu, maar ieder mens in zijn eigen omgeving.  

De meest indringende vraag die de paus aan ieder van ons stelt: "welke wereld willen we nalaten 

aan wie na ons komt, de kinderen die nu opgroeien?" 

 

Medescheppers gevraagd  

Hoe kunnen we nu ‘medescheppers’ van een nieuwe wereld worden? Dat kan door onze 

leefstijl te vereenvoudigen. Dat is niet alleen hard nodig voor de Aarde, maar geeft ons ook 

vreugde en perspectief van leven voor onze kinderen. De encycliek staat dan ook bol van goede 

ideeën om een meer zorgende, vredevolle en duurzame wereld te scheppen, waarin alle mensen 

delen in de gulle gaven van God’s geschenk.  

 

Lees hier hoe jij Medeschepper kunt worden.  

“We hopen dat het komende decennium een tijd 

van genade zal zijn […] een tijd die als een 

jubeljaar is voor de Aarde en voor de mensheid en 

voor al Gods schepselen. We nodigen iedereen uit 

om mee te doen […] alle mensen van goede wil. 

Als Gods instrumenten kunnen we allen 

samenwerken aan de zorg voor de Schepping, 

ieder met zijn eigen cultuur, ervaring, initiatieven 

en mogelijkheden.' (Laudato Si’, 2015) 

https://www.focolare.org/belgium/nl/news/integrale-ecologie-in-franciscus-laudato-si/

