
GENESIS LEESKRING 
De schepping van de Hof van Eden 

 
VIJF DINSDAGAVONDEN LEZEN, LEREN EN REFLECTEREN  

 
 

Hoe kunnen we het Bijbelse boek Genesis, en dan met name de twee 
Scheppingsverhalen, verstaan in deze tijd?  We gaan dat ontdekken in een 
leeskring  op vijf dinsdagavonden in de Veertigdagentijd en Paastijd.  

Doet u mee? Breng dan uw Bijbel mee. 
Hebt u een avond gemist? Dat is geen probleem, want 
we geven elke keer een korte terugblik op de vorige avond. 
 
11 en 25 maart; 8 en 22 april en 6 mei van 19.30 – 21.45 uur  
in het Pastoraal Dienstencentrum  
aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede. 
De koffie en thee staan voor u klaar. 

 
 

De 2e leesavond is op dinsdag 25 maart 

 We beginnen met een gebed en het aansteken  
van een kaars 

 Korte terugblik en inleiding over de relatie tussen de 
taal en de betekenis van Genesis  

 We lezen over hoe de Nederlandse Bisschoppen  
de Schepping zien   

 Gevolgd door een korte Ignatiaanse reflectie 

 Groepsgesprek over de kernbegrippen en 
struikelblokken 

 We lezen over hoe paus Franciscus in zijn encycliek 
Laudato Si’ de Schepping ziet 

 We sluiten af met een gebed 


